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Dünyanın En Büyük Multiplatform Oyun Dergisi 


Final Fanta X o 


Sauare efsanesinin son Of haberler. y « 
Onimusha warlords 7 
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PS2'nin gücünü bir de Samanosuken'in bakış . i w .— 


açısından görün. 


Sudden Strike rerer 7 


Cepheden en son haberleri ve yeni devasa Alman birliklerini 
merak ediyorsanız, Sudden Strike'ın bu versiyonunu görmelisiniz. 
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Medal of Honor serisi'PlayStation'daki görevini 
tamamladıktan sonra PC monitörlerine'yeni görevlerlefgeliyor? 


Army'Men 
Oyunlari 


Küçük yeşil dostlarımız tümiğj 
platformlardan sonra sıranın PS2'ye geldiğini düşünüyorlarf 
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2.250.000 TL 
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YAZI TESLİMİ: Eğer GamePro'da yayınlanmasını istediğiniz makaleleriniz varsa gameprodgamepro.com.tr adresine gönderebilirsiniz. Elektronik olarak gönderilen makalelerin MS Word veya MS Word tarafından açılabilecek bir formatta olması gerekmektedir. 
GamePro'da yer alan makalelerdeki fikirler 
yazarlarına aittir. Yayınlanan ilanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir. 


ON M R 
GamePro dergisinin bir yıllık yurtiçi abonelik 
bedeli 27,00,000 TL'dir. Yurt dışı abonelik 
bedeli 100 $'dır. GamePro'ya abone olabilmek için derginin içinde yer alan abone formunu doldurup posta ile bize yollayabilir veya (212) 454-2188'e faks çekebilirsiniz. Her 
türlü abonelik şikayetiniz, adres değişikli; 
aboneliğin uzatılması işlemleri için lütfen 
Abonelik Departmanı ile görüşünüz. 
ABONE SORUMLUSU 
Bünyamin Durmuş, bdurmus ©img.com.ir 
TEKRAR BASKI: Ticari amaçlarla kullanmak 
üzere bir makalenin özelleştirilerek tekrar basılması için lütfen Ahmet Aslantürk ile görüşünüz (ahmet(©pcworld.com tr). 


GamePro, bir International Data Group, 
Inc. (1DG) yayınıdır. Merkezi Boston'da bulunan IDG, bilgi teknolojisi konusunda 
dünyada en geniş kitleye ulaşan kuruluştur. 
BT sahasında dünyanın en önde gelen yayıncılık, araştırma, konferans ve fuarcılık 
şirketi olan IDG, 75 ülkede 290 bilgisayar 
gazete ve dergisi ile 700 bilgisayar kitabının 
yayıncısıdır. Ayrıca IDG, 55 ülkede 225 Web 
sitesini içinde barındıran IDG.Net 
www.idg.net vasıtasıyla Internet kullanıcılarına en büyük teknoloji ağını sunmakttadır. 
Her ay 75 ülkede go milyondan fazla kişi 
IDG'nin 290 dergi ve gazetesinden en az 
birini okumaktadır. 


M M N 
GamepPro, Türkiye'nin lider bilişim yayınları grubu İMG Bilişim Yayınları'nın Multiplatform oyun dergisidir, 4 ayrı bilişim dergisi ve bu dergilere ait elektronik yayınlarla faaliyet gösteren İMG Bilişim Yayınları'nın 
bilişim yayıncılığı sektöründeki dergileri, 
aylık son kullanıcı dergisi PC LIFE, 15 gün- 


BT gazetesi COMPUTERLİFE, dünyanın en büyük multiplatform oyun dergisi 
GamePro ve Türkiye'nin tek Internet dergisi NetLIFE'dır. PC LIFE, PC WORLD USA; 
COMPUTERLIFE, COMPUTERWORLD 
USA; GamePro ise GamePro USA işbirliği 
ile çıkarılmaktadır. 


ADRES: GamePro Dergisi, 

İMG Bilişim Yayınları, 

29 Ekim Caddesi No: 23 
Medya Blok Kat:1 

34530 Yenibosna/İSTANBUL 
TELEFON: (212) 454-2550 

FAKS: (212) 454-2188 


E-MAİL: gamepro(dgamepro.com.tr 
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hakları saklıdır. Kısmen veya tamamen yeniden basılması veya kullanılması yasaktır. Sanatsal çalışmalar, meri aynı anda Türk okurlarına aktarmak, bilginin dağıtılmasını ve paylaşılmasını sağlayarak oyun ve bilgi/ile- 
tişim sahasındaki gelişmeleri teşvik etmektir. 
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The Game is Never Over... 


PlayStation.2 
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e iye bir Kada alamaya a Hi e 

ıeme Park Inc. sayesinde kendi lunaparkınızı yaratacak, 
şa edecek ve yöneteceksiniz. Bir yandan patlamış mısır 

ip, bir yandan çalışanları kiralayıp işten atarken yaptığınız 
İlercoaster'a bineceksiniz. Büyük işler hiç bu kadar zevkli 
mamıştı. 
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95 Fear Effect 2 
PlayStation'da büyük sükse 
yapan oyunun tam çözümü 
bu ay GamePro sayfalarında. 


imdi Peki seriyi baz 
alan yeni bir mar. 
planıyla, acaba Army Men 


PlayStation 2'de de 
rütbesini koruyabilecek mi? 


26 Başımıza Oyun Yağacak! 
Artık buna inansanız iyi olur: Türkiye'de dünya 
piyasasında başarıyla rekabet edebilecek oyunlar 
yapılabilir ve hatta yapılıyor. 
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NİSAN 2001 


Oyun İndeks 


Runaway: A Road Adventure, Sudden Strike Forever, (&C: Renegade, 


Operation Flashpoint, Indepence War 2: Edge of Chaos, Red Moon, Strife Shadow, 
Cossacks, Star Trek: Away Team, NASCAR Racing, Hostile Waters, Evil Islands: Curse of 
the Lost Soul, Medal of Honor: Allied Assault 


Sauad Leader, STCC 2, Airfix Dogfighter, Gunlok, Sim Coaster, Screamer 4x4, Airline 
Tycoon, Dracula 2, Heist, Cultures 


Mario Advance, Mario Kart Advance, Iridion 3D, Toki Tori, The Simpsons, NBA Hoopz, 


Dragon Warrior 3, Metal Walker, Sea-Doo Hydro Cross, Return of the Ninja, 


Bomberman Story 


e 


Batman, Hereos of M&M: Ouest for the D. S., Tokyo Extreme Racer Zero, Daytona USA, 


Rumble Racing, MTV Music Generator 2.0, Worms World Party, Zone of the Enders, GTA 
3, Crazy Taxi 2, Ouake 3: Revolution, FFX, Project Eden, LeMans 24 Hours 


© 


Dark Stone, Metal Slug X 


Driving Emotion Type-S, Oni, Dead or Alive 2: Hardcore, Onimusha 


The King of Fighters, Lunar 2, Disney's The Lion King: Simba's Mighty Adventure, 


Iron Aces, Phantasy Star Online, Unreal Tournament, Charge'N Blast, Kao the Kangaroo 


) Aidyn Chronicles: The First Mage, Pokömon Stadium 2 


SATİR 


Gladiator, San Francisco Rush 2049, Blade, Dynasty Warriors 2, Chicken Run, 
Resident Evil 3: Nemesis, KISS Psycho Circus: The Nightmare Child, 

Silent Scope, 007 Racing, Ready 2 Rumble Boxing, NFL Ouarterback Club 2001, 
Wacky Races, Knockout Kings 2000, NBA Showtime: NBA on NBC, 

Dead or Alive 2, Jeff Gordon XS Racing, America, Ouake 3: Arena, Rune, 
Insane, Airfix Dogfihter, Blade of Darkness, Star Wars: Battle for Naboo, 

Battle Isle: The Andosia War, Street War, Championship Surfer 


Konsol dünyasından en son haberler, Internet konsol 
merkezi ve Top 10 oyun ağı. 


Ahmet Usta bu ay PROLOG programlama diline ve 
kendi köşesine son noktayı koyuyor. 


GAMEPRO NİSAN 2001 


Ümit Öncel bu ay RPG'lere bilimsel bir bakış yapıyor. 


Fırat bu ay Atari'yi kapatıp Spectrum'a geçiş yapıyor. 
Bunun yanında Nostalji | | listesi de devam ediyor. 
Dergide adı da Fırat64 kaldı çocuğun. 


Bizimki bu ay da kendine gelemedi. Garip bir 
ülkenin garip bir hikayesi, Alp'in köşesinde. 
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Uykusuz Her Gece... 
Gözlerimi açtığımda gördüğüm ilk şey bir 
monitör ve sesini ilk duyduğum kişi şirketin temizlik firmasının elemanlarından biriydi. Tabi bu sizlere dergimizi ulaştırmak 
için gecemizi gündüzümüze kattığımız günlerin olağan sabahlarından birinin daha 
başlangıcıydı. İnsan bazen durup düşünüyor, neden bu işi yapıyorum diye. Yani 
çoğu insanın yaptığı gibi sabah 8:30'da işe 
başlayıp akşam 18:00'de işi bırakıp eve gitmek varken, bilgisayar karşısında sabahlamanın geçerli bir açıklaması olması lazım. 
Kadir'le Mac'in monitörüne yapışmamızın, 
Fırat'la dergiye hangi yazının gireceğini tartışırken (ya da daha çok FIFA oynarken) 
uyuya kalmamızın, Murat Yıldız'ın “dergi 
nerede kaldı” haykırışlarına her seferinde 
başka bir yalan uydurmak için terlememizin ve sayfalarına emeğimizi döktüğümüz 
dergiyi çocuğumuz gibi sevmemizin geçerli 
bir açıklaması olması lazım. Bunun üzerinde biraz düşündüm; Dergiyi bayide gördügümüzde duyduğumuz hazzın, bir okuyucu 
mektubuyla kahkahalara gömüldüğümüz 
dakikaların, kulaklıklarımızdan çıkan sesin 
haber ve reklam departmanlarında mey- 
dan getirdiği tahribin insan silüetlerindeki 
etkisini görmenin, “abi bu ay dergi çok 
güzel olmuş” başlıklı bir mail almanın ve 
yazılarımızı derginin parlak kağıdı üzerinde 
bir kez daha okurken ellerimizin garip bir 
heyecanla titremesinin bütün bu sorulara 
verilmiş en iyi cevap olduğunu anladım. 


Yeni Senaryolar... 

Bu ay dergi içeriğinde ne var diye soracak 
olursanız yazının kalan kısmını dikkatlice 
okumanız gerekecek: Aslında onlarla ilk 
tanıştığımızda yeşil dostlarımızı çok da sevimli bulmuştuk, “Yeşil Savaş Makineleri” 
ile Army Men serisinin PS2'deki geleceği 
bu dosya konusunda. Uzun zamandır Türkiye'de Türk damgalı bir oyun yapmak için 
çabalayan insanların merakla okuyacakları 
Mevlüt Dinç ve firması hakkında derinlemesine bir yazı Alp Burak Beder'in kaleminden yine GamePro sayfalarında. Konsol oyunlarına az yer ayırdığımızdan 
şikayetçi olan okur kitlemiz sanırım bu sayıda gayet memnun kalacak. Zira, Fınal 
Fantasy X ile ilgili son gelişmeler ve Fear 
Effect 2'nin tam çözümü dergi içeriğin 
oluşturan konulardan sadece birkaçı. Dilimizden düşürmediğimiz yenilik kelimesinin 
GamePro'daki son yansıması; Ferhan Karadeniz yazıları ile artık bizlerle. Gelecek 
ay görüşmek ümidiyle... 


Oğuzhan Özdemir 
ozi&gamepro.com.tr 


GAMEPRO NİSAN 2001 


Merhaba GamePro bi 
kere DC ölmedi. Yok 
anılarımızda kalacak falan filan. DC ölmedi yaşıyor Sega hardware 
üretiminden zarar ettiği 
için DC'nin üretim hakkını pace adında bir set 
top box firmasına verdi 
Tuna Şentuna'nın dediği 
gibi Dreamcast'in 3 yıllık geleceği belli Sega 
Avrupa başkanı DC 2-3 
daha yaşayacak diyor ve 
ekliyor gelen tepkiler 
iyi olursa bu süre en az 
2 yıl daha uzayabilir yani 
Sega hardware üretmeyeceğim derken DC ölecek demiyor sadece Sega DC üretmeyecek oyunlar çıkmaya devam edecek son 
olarak DC sahibi olanlar asla Dreamcast'lerini satmasınlar DC almak isteyenler bunu gerçekleştirmelidirler (artik 
online oyun da başladı) eee ne duruyorsunuz.... 

MEHMET KURTULUS-BALIKESİR 


Merhaba Mehmet, 

Sega'nın öldüğünü kimse söylemedi. Sadece 
Dreamcast'in üretimi durduruldu. En az ben 
de senin kadar bir Dreamcast fanatiğiyim 
ama şunu da kabul etmek lazım ki Dreamcast, PlayStation kadar uzun soluklu bir konsol olmayacak. 


Gamepro'nun tüm elemanlarına selamlar, nasılsınız? Ben Tolgahan. Tam bir 
futbol manyağıyım.Bir kaç ay öncesine 
kadar 4 mailimi de yayınlamadığınız için 
umudu esmiştim ama nedense içim bi 
şey oldu, umutlandım, daldım bilgisayara. 

I) Ben bir PC sahibiyim ve Playstation 
oyunlarını rahatlıkla oynuyorum; fakat 
açıkçası bi konsol almanın zamanı da 
geldi de geçiyor diye düşünüyorum. X- 
Box mı PS2 mi 

demiicem; kızarsınız, ama fiyat, ek özellikler (internet,dvd...) felan düşünürsek 
hangi konsolu 

tercih etmeliyim? Yani dergide kavga çıkar felan diyeceksiniz bana o zaman 
bana bi mail atsanız? 

2) PS2 oyunlarının kopyalarını oynayabilecek miyiz? 

3) PS?'nin Türkiye fiyatı ne olacak?Ya da 
en azından bildiğiniz fiyatları ya da bunların bir ortalamasını söyler misiniz? 

4) Posterleriniz harika, hepsi tam bana 
göre; fakat duvarlarda yer kalmadı, tavanda dolmak üzere, bana bi çözüm 


üretir misiniz? 

5) Geçen ayki posterinizde PC Games 
Life yazıyordu.Bu bir yanlışlık felan mı? 
6) Championship Manager 2000-2001'i 
mi, yoksa F.A. Premier League Manager 
2001'i mi tavsiye edersiniz? 


Merhaba Tolgahan, 

Öncelikle söylemem gerekiyor ki sorularını 
gelecek sefere diskete kaydedip gönder 
Outlook'umun canına ot tıkamış durumdasın. Şimdi merakla beklediğin cevaplar. 

I) Henüz piyasaya çıkmamış bir konsol ile 
bir diğerini karşılaştırmamızı beklemeyin. X- 
Box konusunda biz de sizler gibi firmalardan 
gelen bilgilere inanmak durumundayız. Ancak PS2'nin gücünü kimse inkar edemez. 

2) Oynamayın. Eğer oynadığınızı görürsem 
kötü yaparım ona göre. 

3) Bu konuda kesin bir bilgimiz olmamakla 
beraber Avrupa satış fiyatı ile aynı olacağını 
duyduk. Eğer daha pahalı satarlarsa vebal 
onların boynuna. 

4) Yenilerini as eskilerini indir (tamam çok 
yaratıcı bir fikir değil kabul ediyorum). 

5) PC Games Life ve GamePro aynı matbaada basılıyorlar(dı). Burada meydana gelen 
bir karışıklık sonucu posterlerin karışması 
gibi bir durum söz konusu oldu. Bizim dışımızda gelişen bu olaydan ötürü herkesten 
özür diliyoruz. 

6) Benim gibi The F.A. Premier League Manager 2001 hastası bir adam böyle bir soru 
sorarsan objektif bir yanıt alamazsın. Belki 
bazılarını kızdıracağım ama “forza F.A.Manger” demeden edemeyeceğim. 


Sayın GAMEPRO yetkilileri. Öncelikle 
böyle başarılı bir dergi çıkardığınız için 
sizleri tebrik eder başarılarınızın deva- 


WWW.GAMEPRO.COM.TR MEKTUPGGAMEPRO.COM.TR 


© mını dilerim. Şimdi fazla kafa ütülemeden sorularıma geçeyim... 
>< Öncelikle ben bir PLAYSTATİON kullanıcısıyım. Bayiye gidip 
© sizin Şubat sayınızı aldım ve de bir şey gözüme çarptı. Siz neden 
- ülkemizde elle sayılacak kadar kullanıcısı olan bir oyun konsolu 

— için derginizde 21 sayfa ayırdınız. Ve de ülkemizde çoğunlukta 

olan PLAYSTATION konsoluna 9 sayfa ayırıyorsunuz. 

 2)Siz dergide PLAYSTATION konsolu için hep orijinal oyun kullanın demiştiniz. Ama babam bir SONY yetkilisiyle Internet'te görüştü ve bu konuyu sordu; Adam dedi ki korsan CD de kullanırsan 
bir şey olmaz ama temiz kullanmazsan eğer orijinal CD bile konsolunu bozabilir dedi. 
3) Ben bir FPS (First Person Shoter) oyun manyağıyım. M.O.H., 
Ouake2, Doom, Final Doom, Duke Nukkem, M.O.H:Undergraund 
haricinde bana hangi FPS oyunları tavsiye edebilirsiniz. PLAYSTA- 
TION konsolu için. 
4) Dövüş oyunlarını da severim Soul Calibur ve de Tekken Tag 
Tournament oyunları PSI için çıkacak mı? Ya da PS2 oyunlarını 
PSI de çalıştıracak bir chip çıkacak mı? 
5) Ben Resident Evil hayranıyım. Oyunun tüm serisi elimde Resident Evil 4:Code Veronica PSI için çıkacak mı? 
Uğur Ertekin/Siirt 


Merhaba Uğur, 

Dergimizin kilometrelerce uzağımızda olan Siirt'te bile okunuyor olduğunu bilmek bizi gayet mutlu etti. Ben de kafa ütülemek istemiyorum ve 
cevaplarına geçiyorum. 

|) Dergi sayfalarının konsollara göre dağılımını yaparken oldukça zorlanıyoruz. Bazı aylar Dreamcast'e az sayfa ayırdığımız söylenirken bazı aylar 
neden PS2'ye değinmediğimizden yakınılıyor. Ama sana küçük bir ipucu 
vereyim; Gelecek aylarda sayfa sayımızda bir artış ve tüm konsollara daha çok sayfa ayırma şansımız var sanırım. 

2) Bizim en başından beri kopya oyuna karşı olan tavrımız, konsollarımızın bozulmasına karşı aldığımız bir tedbirden öte, emek sarfeden insanların haklarını korumak adınaydı. Tabi bu insanların emeğine duyduğumuz 
saygı yapımcı ve yayıncı firmaların Türkiye oyun pazarına olan ilgisini artıracak. Artan ilgi ile bizim de her oyunu raflarda bulma şansımız olacak 
ve okuyucularımızın “ben şu oyunu bulamıyorum” tarzından serzenişleri 


ortadan kalkacak. Dergimizde yayınlanmasını istediğiniz bu tarz çalışmalarını- 
3) Sana bu konuda en çok Tuna yardımcı olabilir onunla temasa geçmeni zı bize gönderin. Her ay farklı bir çalışma ve yeni bir tasaöneriyorum. Ancak biz ofiste CD'leri Fırat'ın kafasına fırlatmaca adında e burada kendine yer bulacak. Bu ay Ömer Zeren'in 
yeni bir oyun keşfettik, çok eğlenceli (Dikkat bu oyunu sakın büyükleri- gayim Gşiilak a şe 


niz yanınızda olmadan oynamaya kalkmayın). 
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4) Tekken'in PSI için çıkacağı yolunda bir 
duyumumuz yok. PS2 oyunlarının PSI'de 
oynanmasını düşünmek de hayal gücünün 
sınır tanımadığı konusunda bizi ikna etti. 

5) Eğer bu konuda bir gelişme olursa bunu 
ilk önce Tuna'nın Konsol Dünyası'nda öğrenirsin. Ancak şu an böyle bir şey söz konusu değil. 


DELi V ÜR €K... 
Ben Sayat, ben çok iyi ve inanılmaz 
iyi bir PSX oyuncusuyum benim 
karşıma gelecek birini bulamadım iki kişilik oyunlardan 
oynadığım arkadaşlarımın 
hiçbiri performansıma erişemedi...neyse.. Öncelikle 
bütün çalışanlara teşekkür 
ediyorum....Bilgisayar dünyasına girdiğimden 
beri sizin gibi bir 
dergi bekliyordum iyi ki varsınız!! (BU yağcılık değil ben 
gerçekleri 
söylüyorum) 
Dediğim gibi tanıdığım 
bütün okuryucuların isteklerine sanki 
onları ve beni dinlemiş 
gibi cevap veriyorsunuz....Neyse sorulara 
geçiyorum. 

1) Size bir şey sormak istiyorum hile 
(Tam Çözümler) bölümünü niçin koyuyorsunuz? İstek olduğu 
için mi? Yoksa bütün e 
dergiler koyuyor diye i 
mi? Benim düşüncem 
oyunlar hilesiz bitirilmeli. Örneğin RE3 ya 
da Nightmare Creatures 2 gibi oyunlar hile 
ile bitirilirse bu oyunu 
oynamadım demek 
daha iyi...Bence (Düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim) 

2) Size yeni bir soru 5 
XBOXmu? PS2'mi? | 
Sorumun nedeni ise 
PS2?'deki oyunlar 
yavaş yavaş X- 
Box'a geçiyor. | 
3) Ayrıca Sizden | 
ilerde daha kullanışlı ve güvenle 
program indirebileceğimiz web sayfaların adreslerini yayınlarsanız çok sevinirim 


müs 
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(Aynılarına girmekten...ööğgğ) Sorularım bu kadar son bişeyler söylemek istiyorum, 13. sayılarınızda PS2 oyunlarının altında neden piyasada 
yazıyordunuz gördükçe dergiyi yırtmam geldi daha PS2 bile yoktu Türkiye'de...Son iki sayınızda sayfalarınızın 
kalitesi niye düştüğünü sormak istiyorum (lütfen cevap yazın) Hoşçakalın! 


Merhaba Sayat, 

Köşemize gösterdiğin ilgiye teşekkürler. 

PlayStation oyunlarındaki üstün başarın 

için dergi içinde sana bir madalya hazırlıyoruz. Bitince adresine yollarız. 
Neyse şimdi cevaplar; 

1) Hilenin adı bile kötü. Hiç işim olmaz :) Şaka bir yana, herkes senin 
kadar yetenekli olamayabilir, bunu 

unutma. Tabi bu durumda “hile isterizzz hile isterizzz” nidalarıyla insanların dergi binasına 
hücumlarını durdurabilmek adına hile sayfalarına gayri ihtiyari yer 
veriyoruz. 
2) Soru eski, cevap 
da eski. Bu iki 
konsolun karşılaştırılması ile ilgili cevabı Tolgahan'ın mektu- 
bunu okuyarak elde edebilirsin. PS 
2 oyunlarının bir kısmının X-Box'a 
geçmesi biraz da Microsoft'un pi- 
, yasadaki etkinliğiyle ilintili. 
& 3) Uzun süredir test yayınında 
olan www.gamepro.com.tr 
© adresi, bu ay içerisinde faali- 
i yetine tam anlamıyla başla- 
© yacak ve oyunlar hakkında 
© başka bir siteye ihtiyacınız 
bi kalmayacak. 
4) 13. sayımızdaki PS 2 
incelemeleri aynı anda 
Türkiye'de piyasada olmamasına rağmen, Ja- 
” ponya'da ve Amerika'da 
piyasadaydı. Bilgilerine... 
5) İçerisinde bulunduğumuz 
ekonomik krizi sizlere yansıtmamak için böyle bir yol seçmek zorunda kaldık. 


GAMEPRe 


Merhaba, 
Sitenin bi tarafına ne zaman güncellendiği hakkında bi tarih yazarsanız hiç fena olmaz... 

Bi yerde bir oyunun Eylül ayında çıkacağı yazıyor ama geçtiğimiz Eylül mü 
gelecek Eylül mü belli değil... Siteyi 
çok geç güncellediğiniz, bugün okudu- 


COM TR 
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gum “oyunun çıkması için Şubat 2001 i 
bekleyeceğiz” yazısından açıkça belli 
oluyor sanırım.. Sitenize daha fazla 
özen göstermeniz dileğiyle... 

Yılmaz Gümüş 


Merhaba Yılmaz, 

Site ile ilgili eleştirilerinde tamamen haklısın. Ancak sitemiz uzun süredir test yayınındaydı. Bu ay içerisinde tam anlamıyla 
yayına geçtikten sonra söylediğin problemleri yaşamayacağına söz verebilirim. 


EMRET 
KOMUTANIM 


Merhaba GPro ekibi. Kışlada okudugum tek mecmuanın GamePro olduğunu söylerken eşsiz bir mutluluk içindeyim. Sorularıma en yakın sayınızda 
cevap verirseniz, şınavda ve mekikte 
daha başarılı olacağıma eminim. Heheh. 

I) Önceki sayılarda bazı donanımların 
karşılaştırılmalı olarak özelliklerini ve 
fiyatlarını vermiştiniz. Buna devam 
edecek misiniz? 

2) Oyun dünyasındaki terimlerin (IP; 
SLI; Recon..gibi) anlamlarını bazı köşelerde açıklayabilir misiniz? 

3) Gpro CD'de emülatör program vermenizi istesek, çok şey mi istemiş oluruz? 

4) Şu an yeni nesil konsollar fiyatları, 
oyun sayıları ve çeşitleri bakımından 
açık farklılık gösteriyorlar. Bu yeni sistemlerden Dreamcast'i seçtiğimde, beni uzun süre memnun eder mi? Yoksa 
eski sistemi Saturn gibi sahiplerini esef 
içinde bırakır mı? 

5) Sanal dünyadaki şiddet içeren oyunların, bir kısım genç nesilde yanlış aşılama yaptığı biliniyor. Bazı sayılarınızda 
bunun üzerinde durmuştunuz. Devamını temenni ederim. 

Sorularıma gösterdiğiniz fevkalade sabır için teşekkür eder, temponuzun 
sarsılmamasını isterim. 

Burak's Lee in everywhere? 


Merhaba asker, 

Öncelikle hayırlı teskereler... Şafak kaç deyip moralini bozmayacağım. Kışlada bir 
“oyun mecmuası” (senin tabirinle) okunuyor olması gayet hoş. 

I) Derginin önümüzdeki aylarda sayfa sayısındaki artışla birlikte donanım sayfaları ve 
daha birçok değişik bölümü sayfalarımızda 
bulabileceksiniz. 

2) Bu konuda yardım isteyen ilk insan sen 
değilsin. Sanırım son da olmayacaksın, ama 
dediğim gibi bunları ancak sayfa içeriklerini 
değişmesiyle yapabiliriz. Biraz daha sabret 
hepsini açıklayacağız... 

3) Yooo hiç de çok şey istemiyorsunuz. 
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Mayıs CD'sinden itibaren bu isteklerinizi 
ve daha fazlasını GamePro CD'sinde bulacaksınız. 

4) Dreamcast aslında oldukça iyi ve eğlendirici bir konsol. Grafik kalitesi ise gerçekten görülmeye değer. Ancak geçen sayımızda duyurmuş olduğumuz gibi 
Dreamcast'in üretimine son verildi. Bu da 
bir nebze de olsa bu konsola olan ilgiyi 
azaltabilir. Yine de seçim senin, ben olsam 
tereddütsüz alırdım. 

5) Askerlik görevini yapmakta olmana rağmen, savaş ve şiddete karşı duyarlı olduğunu bildirir bir mektup almak gerçekten sevindirici. Bu konudaki tutarlı tavrımızı 
koruyacağımızdan emin olabilirsin. 


Bu, merhaba ben Ercan diye başlayan 
dördüncü mektubum. Bazı aksilikler 
nedeniyle son iki sayınızı alamadım, arkadaşımdan otlanıyorum. Neyse, geçen 
ayki sayınızda Metal Gear'in PC versiyonunu incelemişsiniz (çok beğendim), 
ben de Metal Gear'in PSX versiyonunu 
bitirdim. Oyun çok güzeldi; oyun demek tuhaf geliyor, çünkü MG'nin konusu bir oyundan çok, bir film konusuna 
benziyor ve birçok oyunda görmediğim 
yeniliklere sahip. Örneğin bir yerde takıldığınız zaman Champbell ya da Otacon'a sorabiliyorsunuz; kutuları kullanıp, kargo arabalarıyla istediğiniz 
yerlere gidebiliyorsunuz. Oyunda aldıgınız bir kamerayla herkesin fotoğrafını 
çekebiliyorsunuz. Meryl ile gezerken, 
Meryl'e bakınca utanıyor ve sizle konuşmaya başlıyor ve sayamadığım birçok yenilik, eğer okuyucu arkadaşlar 
bir yerde takılırsa, dergiye yazabilirler. 
Ben de seve seve cevap yazarım. 

13. sayınızda dikkatimi çeken birşey oldu. Fırat Akyıldız kendine bir ikon bulmuş, zaten bu ikondan daha iyisini bulamazdı. Ben de zaten Fırat Akyıldız'ı 
bir Lara Croft düşmanı olarak görüyordum ya da başka bir deyişle, onu Dreamcast gibi görüyorum, çünkü eleştirileri çok ağır. Hilesini verdiğiniz oyunlar 
www.gamepro.com'a göre oldukça yetersiz, inşallah içeriği biraz genişletirsiniz diyorum ve sorularıma geçiyorum. 
1) Konsollar için ne zaman dergi çıkaracaksınız ve adı GamePro mu yoksa 
Gamestar mı olacak? 

2) Konsollar için çıkaracağınız dergide 
sizin mektup köşeniz olacak mı? 

3) Aynı dergide okuyucuların birbirlerine ipucu ya da hileleri paylaşabileceği 
bir köşe olacak mı? 

Başarılarınızın devamını diliyorum, 
Ercan Barak / Darıca 


Merhaba Ercan, 
Bu “Merhaba Ercan” diye başlayan ilk cevabım. Arkadaşlar bu günler içindir, değil 
mi? Metal Gear Solid hakkındaki engin bilgilerin ve izlenimlerin için minnettarız. Fırat hakkındaki düşüncelerine gelince valla 
ben bir yorum yapamayacağım ama o şu 
anda spor salonunda sana bileniyor :) Hileler köşesinin bir Internet sayfası ile 
aynı geniş içerikte olmasını bekleme. Onların sınırlı sayfaları 
yok. Unutma ki İnternet özgürlük demek ve biz de 
ancak bu kadar özgür 
oluyoruz. 

1) Konsollar için bir dergi çıkarma niyetimiz, düşünce bazında hâlâ yürürlükte. Ancak şu 
içinde bulunduğumuz 
günlerde bu pek yakın 
bir ihtimal olarak görünmüyor. 

2) Hele bir çıkaralım bu 
ayrıntıları daha sonra seninle özel olarak görüşeceğim. 
3) İşte beklediğim soru. Bu ay 
mektup sayfalarının devamında 
“Mesaj Panosu” ile bu isteğini 
hallettik sanırım. Başka bir arzunuz? 


Merhaba, 

Ben GamePro'yu ilk sayısın- 
dan beri takip ediyorum. 
Oyunlarla ilgili açıklamalar 
gayet güzel. Benim bir 
PSXim var. Fakat derginizde oyunların bazılarının 
hiç yayınlanmadığı (digimon world vb.), bazılarının da kısaca geçildiği oluyor (countdown 
vampires, X- files vb.) bu 
tür oyunlar belki iyi degiller ama gidip de bir 
tiny toon oyunu açıklamasından daha gerekli 
açıklamaları hak ediyorlar. Ayrıca derginizin eski boyutu ve sayfa kalitesi bence daha 
iyiydi. PSX CD'si gibi 
eski bir konuyu 
gündeme getirmek istemiyorum ama 
bazı “original” dergiler hala bu CD'leri veriyor 
hatta PS2 için bile...Derginizde mektup 
arkadaşı köşesi iyi bir fikir. Bazı arkadaşların eski oyunların tam çözümlerini istediği oluyor, bu tür sorunları kendi aramızda böylece halledebiliriz. Bu mailimi 
derginizde yayınlamayabilirsiniz ama en 
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azından e-mail adresimi bu tür bilgi paylaşımı isteyen arkadaşlar için yayınlarsanız sevinirim: chris redfieldödmynet.com çalışmalarınızda 
başarılar dilerim. 


Merhaba Chris, 

Oyun incelemelerinde mümkün olduğunca bilgi vermeye 
çalışıyoruz. Yani geyik yapıp 

sayfaları doldurmaktansa oyun 

# hakkında salt bilgilere ulaşmanı- 


zı amaçlıyoruz. O 


yüzden oyun 
açıklamalarının 
i Sayfa sayısı açısından yetersiz 
olduğunu düşü- 
7 nebilirsin. Ancak 
şunu da dikkate al 
ki, tüm oyun dergileri içinde adet açısından en çok inceleme 
yine de GamePro'da. Eski 
boyutla ilgili eleştirilere 
gelince, biz her zaman size en iyisini vermek 
amacındayız ve sayfa boyutumuzu büyüterek tasarımımızı daha rahat 
ve yazılarımızı daha geniş tutabileceğimizi 
düşündük. Ancak 
okuyucularımızdan 
ters yönde bir tepki 
gelirse bunu da göz 
önüne alırız. Zaten 
önümüzdeki aylarda bir anket ile bu 
konuyu okuyucuların yorumuna 
açacağız. Mektup 
arkadaşlığı olayına gelince seni 
de bu ay pano- 
ya yazıyorum. 


Merhaba, 
Öncelikle 
derginizi 
beğenerek 
okuduğu- 
GA AMU mubelirtmek istiyorum 
ve sorulara geçiyorum. 
I) Ben PS2 sahibiyim, fakat oyunlar çok 
pahalı PS2?'lere ne zaman chip taktırabileceğiz? Maliyeti tahmini ne kadar olur? 
2) Chip takıldıktan sonra kopya oyunlar 
makineye zararlımıdır, makinenin ömrünü kısaltır mı? 
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3) Şu anda PS2'nin piyasada kaç oyunu 
var ve oyunların fiyatları düşecek mi? 

4) Önceden sahip olduğum PSX'in direksiyonunu PS2'de kullanabilir miyim? 

5) Sizin önerebileceğiniz bir PS2 direksiyonu ya da oyunu var mı? Öneri:Eğer bir 
konsol oyunu yarışması düzenlerseniz, 
bence büyük ilgi olur örneğin konsol da 
elemeli futbol turnuvası gibi. Tüm GamePro çalışanlarına başarılarının devamını dilerim. 

Sevan EranJ/İstanbul 


Merhaba Sevan, 

Hemen cevaplara geçiyorum, 

I) Öncelikle PS 2'nin daha yaygın bir şekilde 
kullanıcılara ulaşması lazım diye düşünüyorum. Daha sonra kopya oyun oynamak isteyenler rahata kavuşmuş olacaklar. Maliyeti 
ne olur bilemem. 

2) Her şeye rağmen benim içim bu kadar 
para yatırdığım bir alete chip taktırmaya elvermezdi herhalde. Garantisi olmayan ve işi 
bilip bilmediği tartışılacak insanların bu teknoloji harikası makinelere el sürmesi ne kadar doğru size kalmış. 

3) Sayı olarak net bir şey söylemek imkansız. 
Ancak ülkemizde piyasada olan oyunlardan 
çok daha fazlası dünya üzerinde satılmakta. 
Tabi bu oyunların ülkemizde de satılabilmesi 
için orijinal oyunlar konusundaki hassasiyetimizi korumamız lazım. 

4) Evet. Tüm PSX kontrolörlerini PS 2'de 
kullanmak mümkün. 

5) Benim sana önereceğim PS 2 oyunu kesinlikle Final Fantasy X olur. Henüz piyasada 
değil ancak çıktığında Final Fantasy hayranlarını kalbinden vuracak. 

Önerine cevap: Söylediğin gayet mantıklı. 
Maddi olanakları bulduğumuz takdirde bizim 
de böyle bir turnuva düzenleme fikrimiz var. 


İyi Soyad: Sarıkaya 


MEKTUPLARINIZI ALDIM 


Arda Semerci, Önder Mekec, Mert Kahraman, Bahadır Akman, Cumhur Akbulut, 
Utku Karabulut 


MESAI Panesu 


mazpay 


i panesi 
kada 
yalanda gr 

m Mi 


zili 
aki ital 
ekleri lee 

mile m Murat abi Ocak sayınızdaki mektup -İ 


köşesindeki arkadaşa yardımcı olabili- | 
i tim(Fuat Çoşkun) adlı arkadaşımız PS2 ne 


il kadaş PS2 almak istiyorsa benimle irtibata 


Mİ geçebilir. Fiyatı ise 
380.000.000 TL 


Bİ Ad: Bülen? 


i Konsol: PlayStation 

8 Burç: Aslan 
Takım: Fenerbahçe 
Adres: Cumhuriyet mahallesi Limon çiçeği 
sokak Yeşilyurt Apt. No:9 A plok D:26 


olan 21 yaşında bir gencim. İstanbul'da 
oturmaktayım ve tam bir PlayStation hastasr 
yım. Mektubumun mektup arkadaşlığı köşe 
sinde yayınlanmasını istiyorum. 

gi Adres: AS.POS.K2 47440 
Tozan Karakolu Şenyurt/Mardin 


| Mardin/Şenyurt'ta vatan görevini Si 


Veya, mektup(Dgamepro.com.tr 
e-mail adresine gönderin. 


İhlas Medya Center, 
29 Ekim Cad. No: 23 
34530 Yenibosna/İstanbul 


Fikirleriniz Bizim İçin Önemli! 
Bu dergi sizlerin, dolayısıyla içinde neler bulunmasını istiyorsanız bize yazın. Mektuplarınızı, Tüm mektupları yayınlamamız imkânsız ve özel 


olarak cevaplar gönderemiyoruz. 


GamePro Dergisi 
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4 Gk > m ” İkemizsi mel 


PO Tan te Telefonlar, Hacker'lar Önleme, Bivetooth Çözümleri. 


KAPAK KONUSU IŞIK HIZINDA 
Türkiye'de Yapılan Gerçek Testler : WEB ERİŞİMİ 


BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? 
Wndoss 98, İnternet'ten Bedia Telefon, Mindem. 


intef, 1995 yılından bu yana aynı çekirdeği 
> yere ve atar Serel ere 


0 o ye bi 

geliştirip piyasaya sunuyor. 1995 yılında m 
ilk kez PentiumPro'yu çıkardığına PA için 
yapılan tartışmaların aynısı yapılmıstı. . Ke Pore, Pazarlama, 

TAİ Peki bu tartışmalar neydi ye P4 üzerinde e ei 

| yaptığımız inceleme ve testler bizi hangi dr er PK 

| İl sonuca götürdü? 5 AYIN OYUNLARI 

ve Sac, hane ve RE Olar Seçiminde Tap 20 
& o 


Bilişim Sektörü'nde bilginin 


güvenirliği çok önemlidir. 
Yapılan tüm araştırma, 
inceleme ve testler; 
okuyucunun sonuca ulaşması 
için kesin doğruluk şartı 
içermektedir. 


Doğru bilgiye ulaşmak için 
İMG Bilişim Yayınları'na 


güvenin... 
401 3 Zenline 
www.pclife.com.tr 


Bel Year 
A: İMÇ 
Bilişim Yayınları 


SOUL CALIBUR 2 ve TEKKEN 4 


PLAYSTATION 2'DE ÇIKACAK MI? 


Japonya'da piyasaya çıkan yepyeni yüksek profilli konsol oyunları, önümüzdeki aylar içinde 


evinizdeki konsollarda görünebilirler. Soul Calibur 2, Bloody Roar 3 ve Tekken 4, Namco'nun System 246 donanımı kullanılarak geliştirilecek en yeni oyunlar arasında yer alıyor. 
Ve iyi haber; Bu donanım Playstation 2'nin kalbindeki donanım mimarisini temel alıyor. 
Bu sayede System 246 donanımına göre yapılacak herhangi bir oyun rahatlıkla Sony'nin 
canavar konsoluna uyarlanabilecek. 

System 246, arcade makinalarında ev konsollarını baz alan donanım 
mimarisinin kullanıldığı ilk örnek değil. Yine Namco'nun System 
12'si, kendisine Playstation'da kullanılan donanım teknolojsini baz 


Escape from almıştı ve bu sayede Soul Edge ile Tekken 3'ün PlayStation uyarla- 
Monkey Island: 
PlayStation 2 

Efsane adventure oyunu, bu kullandığı Naomi board'un Dreamcast'i baz alması sayesinde Virtua Tennis, Power 


maları çok başarılı olmuştu. Daha yeni zamanlarda, Sega'nın arcade makinelerinde 


defa PlayStation 2 sahipleri Stone, Crazy Taxi ve Capcom vs. SNK oyunlarının Dreamcast uyarlamaları olduk- 


için geliyor. PC versiyonundan ça başarılı oldu. 


birebir olarak'Rlaystatlon Z'ye ak- Tamam, burada okuduklarınız henüz resmen açıklanmış bilgiler değiller, fakat 


arılıcal , 2001 talarında i ” i i , 
a smile aklı başında her insanın kabul etmesi gereken bir gerçek var ki, Namco'nun Sysarz-ı endam edecek. Biraz da PlayS- 


Gren) Giri söfenmire oynasın tem 246'sı için çıkacak bir oyun ev konsollarında da kesinlikle çok iyi iş 


Dimi ama? yapar. Üstelik Namco da, Soul Calibur, Bloody Roar ve Tekken'in bu kadar çok fanatiği varken bu oyunları ev konsolları için piyasaya sürmeden 
duramaz. Bu arada, Soul Calibur 2'nin pek yakında arcade makinelerinin sergilendiği bir ticaret fuarında görücüye çıkması bekleniyor. Soul Calibur'un tam olarak neye benzediğini merak edi- 


yorsanız GamePro'nun gelecek sayılarını kaçırmayın. 


marmara Sony Naughty Dog'u Bünyesine Kattı 


Kısa bir süre önce piyasaya çıkan Rune; gra- 


fikleri, oynanışı ve atmosferiyle, action oyunla- 


Kötü köpek, iyi iş... Sony Naughty Dog'u (Crash Bandi- 


rını sevenler için alternatifsiz bir oyun oldu. ea n z ei 
coot serisini geliştiren takım) tüm şubeleri ve temsilcilik- 
Human Head Studios da bu ilgiye duyarsız ka- 


İlm v6 Bune'un ek bölümler içâreh Halis of leriyle birlikte bünyesine kattı. Bu da şu demek: Crash 


Valhalla adında bir CD'sini çıkaracağını duyur- Bandicoot'un arkasındaki beyinlerin tamamı PlayStation 
NO YY 2 AL YY EM 2 ye adanmış durumda. Ve gelen haberlere göre Naughty 
ne daha fazla düşülecek. Dog'dakiler bundan daha mutlu olamazlar. 

“Gözümüzü yeni nesile diktik.” Bu sözler Naughty Dog'un başkan 
yardımcısı Jason Rubin'e ait. GamePro'ya özel bir demeç veren Rubin şunları söylüyor: “Bundan seneler önce 
konsollara bir baktık ve özellikle PlayStation'ı desteklemeye karar verdik. Çünkü onun en güçlü konsol 

olacağını görebilmiştik. Ve haklıydık, kazandık. Bundan bir buçuk sene kadar önce de PS 2'nin en güçlü 
tercih olacağını anladık. Xbox'ın anons edilmesinden 
sonra bile PS 2'nin önümüzdeki bir kaç yılın konsolu ola- 
Ealisut Tacücs: cağına kesinlikle inanıyoruz. 

Brotherhood of Steel Rubin, güçlerin kalıcı olarak birleştirilmesinin, iki firma- 
Sevilen RPG oyununun yeni versiyonu nın yıllardır geliştirdiği başarılı bir ilişkiye dayandığını söylüyor. 


pe Se yan, Ge oyundan “Pazara çıkıp bize en iyi teklifi veren firmayla anlaşacağımız bir durum 


k farklı olmasa da, az sayılamayacak & 
iii ein EN değildi bu. Özellikle Sony'yi seçtik. Sony senlerdir bizim yayıncımız ve ara- NAUGH T DOG 
gelişmeler içeriyor. > 


mızdaki ilişki doğru temellere dayanıyor”. 


Aralık 1999'dan beri, Naughty Dog'daki 30 kişilik ekip henüz açıklanmamış, karakter tabanlı 3D bir oyunu PS 2 için titizlikle geliştiriyorlam Universal Interactive Crash Bandicoot serisinin haklarına sahipti ve geçenlerde bu hakları Konami'ye devretti. 
Rubin açısından bu iyi bir gelişme. Rubin, “Crash karakterini yaratırken harcadığım zaman, üniversiteyi bitirmek için harcadığım 
zamandan daha fazla” diyor ve ekliyor, “Ama bir karakter için beş yıllık bir çalışmanın ardından yapmak istediğiniz ama onlarında 
dünyasında yapamayacağınız şeyler vardır. Ve onlara dedik ki, '128-bit bir karakter nedir? Mevcut bir karaktere yapabileceklerimizi 
düşünsenize!” Naughty Dog pek yakında daha fazla bilgi açıklayacak. GamePro'yu takip edin. 

Sony ayrıca Red Zone İnteractive'i de bünyesine kattı. Red Zone, aralarında NFL'in de bulunduğu, 989 damgalı pek çok spor oyunu- 
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Tony Hawk, Benimle Evlenir misin? 


Çok klasik bir hikaye: delikanlı kızla buluşur, delikanlı kıza 
aşık olur, delikanlı Tony Hawk Pro Skater 2'de kıza evlenme 


teklif etmek için bir parkur yapar ve kız da kabul eder. 
Tabii ki böyle bir şeyin sizin başınıza gelme olasılığı 
yok (özellikle evden fazla dışarı çıkmıyorsanız). Fakat Mel- 


bourne'den 19 yaşındaki Mark Taylor'ın başına gelen tam 
olarak bu. Bu Avustralyalı genç ve uzun zamandır birlikte olduğu kız arkadaşı nişan yüzüklerini takmaya karar verdiler. Ilk Tony Hawk Pro Skater'ı ikisi de çok seviyordu. Fakat ikincisi piyasaya çıktığında, 
Mark o soruyu sormanın zamanının artık geldiğini anladı. THPS2'deki park editor ile 30 dakikalık bir çalışmanın ardından hayallerindeki parkuru inşa etti. Mark, “Parkuru bir kilise şeklinde tasarladım, sıra sıra 
koltuklar ve her şey var” diyor ve ekliyor “Kilisenin duvarlarını tamamen half-pipe'larla yaptım. Köşelerinde kayabileceğiniz, merdivenleriyle tastamam bir mimberi bile var.” Parkurun amacını anlamak için 
biraz uğraşmak gerekiyor. Mark, “Kilisenin etrafında bir grind hareketi yapmadıkça bu parkur bir işe 
yaramayacaktı. Bunu başardığında ise ekranda bonus adı ve puanı yerine “Vanessa sevgilim, benimle evlenir misin” yazdı.” 

Cevap ne mi oldu? Tabii ki “Evet!” Çift, altı yaşındayken tanıştıkları “Oyun Bahçesinde evlenecek. 
Mark, “Vanessa'nın bundan şüphelendiğini sanmıyorum” diyor. “Yani demek istiyorum ki, bu uzun zamandan beridir hayalini kurduğumuz bir şeydi ve belki de hayatımızın en güzel anlarından biriydi.” 
Hiç alışılagelmiş bir metod değil belki, ama çift için hep güzel şeyler söyleniyor. Tony Hawk 
Pro Skater 2'nin yapımcısı Neversoft adına konuşan Scott Pease, “Neversoft, çifte hayatlarında bol şans diliyor. Umarım balayına giderken PlayStation'ı evde bırakırlar” diyor. 


Ençok Satan Konsol Oyunları Ençok Satan Pc Oyunları 


En Çok Satan Oyunlar: Ocak 2001 En Çok Satan Oyunlar: Ocak 2001 
Sıra (o İsim Platform Yayıncı Sıra İsim Yayıncı 
l NBA Live 2001 A PlayStation 2 Electronic Arts I Frogger Infogrames 
2 Madden NFL2001 i | PlayStation 2 Electronic Arts 2 The Sims. Kİ b İN Electronic Arts 
3 WWE SmackDown 2 PlayStation THO 3 The Sims: Livin Large i Electronic Arts 
4 Driver2 PlayStation Infogrames a Roller Coaster Tycoon YEDE o. Infogrames 
İ 5 Tony Hawks Pro Skater 2 PlayStation Activision 5 Who Wants to Be Millionaire Disney Interactive 
6 (DonkeyKong64 çi Nintendo 64 Nintendo 6 Expedia Streets/Ti rip 2001 AN Microsoft 
7 Final Fantasy IX PlayStation Sguare EA Ya | Diablo 2 aa Blizzard 
8 Legend Zelda: Majora's Nintendo 64 Nintendo e o 8 Oo C&C:RedAlert 2. Electronic Arts 
9 Gran Turismo2 PlayStation | Sony e Xi Roller Coaster Tycoon: Loopy ; | Infogrames kama 
10 Madden NFL 2001 İ PlayStation Electronic Arts i 10 Sim Theme Park World A e Electronic Arts 
Kaynak: NPD TRSTS Video Games Tracking Service Kaynak: Leisure PC Software Tracking Service 


Yeni Çıkan Patch'ler 


Virtual Pool 3 v3.0.9.5 Summoner - Demo patch 

Save dosyalarıyla ilgili sorunlar, CD hataları ve 8 ball oyunundaki problemler (o Oyunların daha tam versiyonları çıkmadan, demo versiyonlarına patch'lerin 
gibi birçok şey, bu patch ile ortadan kalkıyor. yapılması gerçekten ilginç. Summoner de bu oyunlardan biri. Daha piyasaya 
Patch'i www.interplay.com'dan download edebilirsiniz. çıkmamış olan Summoner'in demo patch'iyle birlikte, ATI Radeon ve Ge- 


Swedish Touring Car Championship 2 v3.2 Force ekran kartlarında, oyunun ara birimindeki görünmezlik sorunu orta- 


Microsoft Sidewinder FF (USB) direksiyonunun titreşimi, bu v3.2 patch'i ile dan kalkmış. Bunun yanında oyunun min. ve önerilen sistem Hrtiyağlarm igo 


i ; ; ren bir txt. dosyası eklenmiş. 
artık kullanılır hale geliyor. Bunun yanında Minor camerasındaki kaymalar da Y Ki 

e www.volition-inc.com 
düzeltilmiş. 


Patch'i çekmek için www.dice.se adresini kullanın. Half Life: Opposing Force v1.1.0.6 


vl.1.0.6 patch'i ile, deatmatch oyunlarda grappling look kancasını kullanabili- 


Gore - Demo patch 


N ; A ayi 'orsunuz ('* V Ke ile). irli i 
Bu patch ile, oyunun demo versiyonuna kullanabileceğiniz bir flame thower Y WE (use sv oldgrapple” komutu ile). Bununla birlikte birkaç sorun 


ekleniyor. Bunun yanında birkaç sorun da düzeltiliyor. daha yiz. Gişe Hile ersan kalay, 


' , sell NAR MS www.sierra.com 
Bu patch'i www.4drulers.com'dan indirebilirsiniz. ver 
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PROaber 


Genel Durum Ne? 


GSX..MGSX... MGS X... MGS X... *Wards, Mature damgalı oyunları satmayı 
bırakmıştı. Wards birkaç hafta sonra piyasadan tamamen çekildi. Tesadüf mü? 


Gran Turismo 3 Air Hendrix, Virtua Tennis oynarken Dreamcast kontrolörünü aslında tam olarak 


Ertelendi. Yeniden. “kırmış” sayılmaz. Yani bunu o söylüyor. Ondan önce oynayanları sayesinde namazi 


GT3'ün Mart ayında çıkacağı kontrolörün iz topları yavaş yavaş haşat olmuş. E, ne de olsa çok narindiler. Da- Cure Mens and Happaninğe 


dedikoduları oldukça sağlam ha sonra, tam da Air Hendrix kontrolörü eline almışken koca alet dağılıverdi. 
kaynaklara daya rduysa di 9 am > 
aş lak ene Goz Zaten bu yüzden geçen ay onu “En İyi 15 Oyun” listesinde 8. sıraya koyduk. 
(eh, Mart ayında da bu yüzden A ya R 4 Dp 
*En iyi oyunlar bile inanılmaz hatalarla piyasaya çıkıyorlar. Bir de en kötü 
kapak konusu yapmıştık), Sony, 


ii k oyunlarda nelerle karşılaşacağınızı düşünsenize. Bu iki rezilliği de şu adreste 
oyunun çıkış tarihini “Bahar Sonu 

olarak açıkladı. Bu da GT3'ün Mayıs bulabilirsiniz: www.brokengames.com. Sadece Dave Mirra Freestyle BMX 
veya Haziran aylarında piyasada ol bölümü bile koca bir isyan niteliği taşıyor. *Eğer Dreamcast'inizi bir VGA 


ğı anlamına geliyor. Bu ikinci gecikme monitör ile kullanmıyorsanız, belki de bundan sonra kullanmalısınız. (ço- 


için tam bir bahane ortaya konamamış ğu (hepsi değil) Dreamcast oyunu VGA modunu destekliyor. Ve şu an 
olsa da (aslında PS2 piyasaya çıktığında raflarda fiyatları epey düşmüş VGA monitörler bulmanız mümkün. İhtiyacınız olan bir VGA monitör ve bir çift hoparlör (tıpkı 


onun da piyasada olması gerekiyordu); “iyi PC'lerdeki gibi). Fakat harcayacağınız paraya ve zahmete kesinlikle değiyor. Soul Calibur'la yüksek çözünürlüklü bir oyun oynayın, 
a Aa çalar Gy e bir daha geri dönmek istemeyeceksiniz. *MC Hawking'in “Ouakemaster”!, hmm, Electric Funstuffın yaptığı herşeyden 10 kere 
aman daha iyidir” deyişi bı bir açık- MR er i 
EN 5 — ya ilacin daha eğlencelidir. Peki ya, fazla tutulmayacak olsa da, oyunlarla ilgili şarkılara ne dersiniz? Del the Funky Homosapien grubunun 
laması olabilir. zellikle 2'nin piyasaya 
m ladir hand şi ; “Proto Culture” albümünde başka da oyunlarla alakalı şarkılar bulmanız pek kolay değil zaten. Korkmayın, sözler “Rock ve Rap 
çıktığında ağzına kadar hatayla dolu olması 

5 e içel RL — f 
Sürer alzi Yanan Soy nin yozüreli iieyerel: yıldızları otobüste GameBoy oynamaz” gibi şeyler değil. *Hey Maestro, herkes nereye gitti? Bir biz mi kaldık? *GameBoy Ad 


vance... GameBoy Advance... GameBoy Advance... GameBoy Advance... 


yemesinin açıklaması olabilir 


Unreal 2 Gerçek Oluyor 


Bundan yaklaşık 3 sene önce çı- 


kan ve özellikle grafik konusunda tam bir devrim gerçekleştiren Unreal, FPS oyunu seven milyonlarca 


Nintendo Sega'yı Satın mı Alacak? kişinin vazgeçilmez oyunlarından biri 


Hadi, Yapmayın oldu. Ünreal'ın arkasından çıkan he- 
New York Times'a bırakacak olsanız çoktan sa men hemen tüm FPS'ler Ouake mo- 


ış gerçekleşmişti bile. Aralık ayının sonlarında torundan Ünreal motoruna geçiş 


gazeteciliğin doruklarındaki New York Times, yaptı. Duke Nukem Forever da bu 


Nintendo'nun Sega'yı 2 Milyar $ gibi devasa bir oyunlar arasında. 


para karşılığında satın alacağını duyurdu. S ii 
N Bu gelişmelerden sonra Unre- 
Nintendo'nun bu haberi yalanlamalarına rağ 


men, gazete aynı haberi defal tekrarladı al'ın devamının yapılması kaçınılmaz- 


Nintendo'nun başkanı Hiroshi Yamauchi, “Nin- dı. Evet... Ünreal 2 geliyor. Oyunun 
tendo'nun Sega'yı alma ihtimali kesinlikle yok” ekran görüntüleri kısa bir süre önce 
dedi. Aynı şekilde Sega'nın basın sözcüsü de yayınlandı. Grafikler gerçekten de 


Reuters'a bir açıklama yaptı ve şunları söyledi inanılmaz. Bu screenshot'ların hare- 


“Bu haberin kesinlikle bir dayanağı yok. Nin- YAAA e a 9 ğ 
ğ y il ket edebildiğini düşünmek bile insana heyecan veriyor. 


la veya bir başkasıyla satış için görüş- il eid 2. ? çi i EN 
p Ünreal'daki bildiğiniz açık araziler, Unreal 2'de çok daha geniş olacak. Bunların yanı sıra; su, duman ve ateş gibi özel 
müş değiliz.” Endüstri analistçilerin 


Nintendo pazarda rekabet edebilmek için ih- efektler, hiç olmadığı kadar mükemmel görünüyor. Yapay zekadaki gelişmeler de, Unreal 2'deki en önemli farklılıklar- 


tiyaç duyduğu her şeye sahip ve Sega'ya da dan... Karakterlerin detayı ve vuruldukları yerlere göre hasar alması da cabası. 

bu yüzden herhangi bir ilgi duyamaz Oyunun çok yüksek sistem isteyeceğini düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Unreal 2, çıktığı zaman Pentium Il 450 işlemcili 
MK Çocuk Katili mi? ve GeForce ekran kartlı bir sistemde rahatlıkla çalışacak. Kaldı ki bu sistem, şu anda bile standart sayılır. Bizim için en iyi 
Amerika'nın Connecticut eyaletinin Nor- haberlerden biri de bu olsa gerek. 


walk şehrindeki Andrea Wilson isimli bir Oyunun resmi web sitesi olan www.unreal2.com'da en çok sorulan sorulardan biri de, Unreal 2'nin Unreal Tournament 
anne Midway Games'e dava a Javi iki 5, i i a ya 
anne Pildyway Games'e' dava açı: Dayanin gibi olup olmayacağı. Elbette oyunu multiplayer olarak oynayabileceksiniz, ama Unreal 2'nin en can alıcı kısmı Single Player 
sebebi, Wilson'ın 13 yaşındaki oğlu No- ” e Ni : K AN 
z a mod'unda. Oyun aynı Unreal gibi bir öykü doğrultusunda ilerleyecek. Yeni oyunda 25 ayrı bölüm bulunuyor. 

ah'ın, 1997 yılında bir restoranda Mortal 

; Peki... Unreal'da bulunan düşman karakterleri, oyunun devamında da yer alacak mı? Hayır... Unreal'dan sadece Skaarj'ı yeni 
Kombat oynadıktan sonra arkadaşı tara- 


fından bıçaklanarak öldürülmesi, Iki ço- oyunda görebileceksiniz. 


cuk olay günü, sinemalarda gösterim- Dağıtımı Infogrames'e ve yapımı Legend Entertainment'e ait olan oyunun, 2002'in ilk yarısında çıkmasını bekliyoruz. 


de olan MK: Annihilation'ı s >ımek 
için yolda yürürken bir bıçak bulurlar ve bıçakla oyundaki hareketler- 
den birini denemeye karar verirler. Wilson'ın davasının iddiasına 
göre, çocuklar halen MK oyunun etkisi altındaydılar ve 
davranışları oyun tarafından kontrol ediliyordu. 


Bu arada restoranın 


sahipleri, kuruluş- 
Ş 
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İİT A4 Laboratuarı | 


Blaze DC-X | 


Eğer ithal oyunları oynamak için Dreamcast'inize 
i İ çip takmayı kafaya koymuşsanız, işte size güvenli 


bir alternatif. DC-X diskini Dreamcast'e yerleştirin 
| 


ve bekleyin. DC-X kodu yükleyecek ve oyuncular 


rahatlıkla Japon yunlarını Amerika ve Avrupa versi- 


yonu Dreamcast'lerinde oynayabilecekler, Ve aynı 


şekilde, diski tekrar yükleyin ve orijinal oyunlarınızı 
oynayın. Ofisimizdeki Japon oyun disklerinden 
MVC2 ve GunBird 2 Amerikan model Dreamcast'te 


kusursuz biçimde çalıştı. Aynı şekilde Ouake 3: Arena ve 
Virtua Tennis de Japon model Dreamcast'te harika çalışıyordu. Tek 
kelimeyle kusursuz ve ödediğiniz parayı son kuruşuna kadar hak ediyor. 


Fiyat: 24 ww.firesoft.net 


bm e ai 


aynen alınan üç karakter Xianghua, Mitsurugi ve Nightmare efsane oyunun bütün 


güzelliğini yansıtıyor. Narin Xianghua iki kı- 


lıçla ve kollarındaki, omuzlarındaki, kafasındaki ve | 

EN belindeki eklemlerle beraber geliyor. Samuray | 
7 

i,  Mitsurugi, kılıcını kuşanmış durumda ve diz- | 

N N 


lerinde, boynunda, omuzlarında, belinde 


ö ve bileğinde eklemler mevcut. Karan- | 
A 0 4 lık gecelerin kabusu Nightmare ise i 
devasa kılıcını taşıyor. Onun da dirse- | 

ğinde, sol bileğinde, omuzlarında ve belinde | 
eklemler mevcut. Bu figürleri büyük mağa- i 
zalarda bulmanız mümkün. Tarihe karışmadan önce bir tane almak istiyorsanız | 
#) büyük mağazaların veya oyuncakçıla- | 


rın yolunu tutsanız iyi olur. İ 


| bilirsiniz. Ve rafların duvarlarındaki slotlar 
| sayesinde, pakete dahil koruyucularla beraber 


AP Metals Video Caddy 


Sert çelikten yapılma ve hareket edebilen 
Video Caddydört sağlam raftan oluşuyor ve 
konsollarınızı oraganize etmek için size 
harika bir fırsat sunuyor. En üst raf 13” bir 
televizyonu rahatlıkla taşıyacak güçte. En alttaki (gürültülü) çekmecede ise kontrolörlerinizi saklayabilirsiniz. Raflardaki delikler 


sayesinde kabloları ünitenin arkasından geçire- 


kablolarınızın emniyetini sağlayabilirsiniz. Her ne 


İ kadar, Caddy'nin paketine güçlü yapısıyla bu raflara ek olarak, S-video AV 
| değiştirici ve Velcro pad'ler de dahil olsa da ona vereceğeniz paraya biraz daha 


| ekleyip bir Dreamcast alabilirsiniz. Çok iyi bir ürün, fakat fiyatı çok fazla. 
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apmeta 


ZE RE EZİNE İZLİ ÖL İİİ İİİ ek 


NuClearVision'ın yeni action 


oyununun ekran görüntüleri 


yayınlandı. Özellikle görsel 


olarak, diğer rakiplerini geril- 


erde bırakacak gibi gözüken 
oyunda; 20 farklı bölüm, 23 


silah ve 25 ayrı düşman bu- 


lunuyor. Oyun genelde 


karanlık ortamlarda 


geçecek ve oyuncuya 


korkuyu hissettirecek. 


Bunun yanında iyi de 


bir yapay zeka 


kullanılacak. Psy- 


chotoxic, 2002'nin son- 


larına doğru kafanızı 


patlatmaya geliyor (ko- 


rkuttum sizi işte :) 


B. ay dergide, işlerden arta kalan zamanda en çok oynadığımız oyun Fifa 2001 oldu. Network'den ikişerli takımlar halinde oynadığımız Fi- 


İfa 2001, bize fazlasıyla yetti ve neredeyse başka herhangi bir oyunu oynamaya zaman kalmadı. Karşılaşmalarda, Fırat-Alp ikilisinin üstün- 


lüğü gözlendi. Oğuzhan'la Üsame, üst üste gelen yenilgiler karşısında ne yapacaklarını şaşırıp, savunmasız klavyelere ve monitörlere saldırdı- 


lar. Araya giren Editör Faruk Bilgen, olayları güçlükle yatıştırdı. Sonuç: Hasarlı iki klavye ve çatlaklar belirlenen çok sayıda monitör... 


Fifa 2001'den arta kalan zamandaysa, NFS5 bizi epey oyaladı. Yine Network'den karşılıklı olarak oynadığımız oyun, bağırış ve çağırışları- 


mız sebebiyle dergi sakinlerini rahatsız etti. Olaylardan kötü yönde etkilenen Haber Editörü Firuze Kaymaz Fahjan, çareyi Fırat'ı daha uzak 


bir yere taşımakta buldu. Grafiker Kadir Kaymakçı ise, bu konuda yorum yapmaktan kaçındı. 
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DSL VE KABLO MODEM KULLANICILARI 
SONUNDA DREAMCASTLERİYLE GÖZ 
KAMAŞTIRICI INTERNET HIZLARINA 
KAVUŞUYOR. ACABA BU PERFORMANS 


VERİLEN Doya HAKKINI VERİYOR MU? | 


) reamcast'inizde Ouake lll Arena oynadığınızı, Internet'de oynanan oyunları aradığınızı, karşınıza 

200 karşılaşma çıktığını ve bu oyunlara katılabileceğinizi hayal edin (lag olmadan). Bu rüya Sega'nın broadband adaptörüyle sonunda gerçekleşiyor. Yalnız bu gerçeğin maliyeti oyun aşkinızı 
söndürebilir. 


TAK VE ÇALIŞTIR — 


Sega Dreamcast Broadband Adapter, Sega'nın 
online mağazasında Ocak ayında satışa sunuldu. 
60 dolarlık ek parça, sistemde bulunan 56K modemin yerini alıyor. Eski parçayı çıkarmak için tırnaga basın (Dreamcast'inizin sağ köşesini tamamen kaplıyor) ve yeni 
adaptörü buraya yerleştirin. 
İşte bu kadar. 
Buradan sonra işlem biraz 
karmaşık bir hal alıyor. Cihaz 
tek başına bir anlam ifade etmi- o * 
yor; çünkü aynı zamanda bir DSL veya kablo modemle birlikte, ilgili erişim hizmetini de almanız gerekiyor. Yaşadığınız bölgeye göre aylık hızlı Internet 
erişiminin bedeli 40 ila 75 dolar arasında değişiyor, (kurulum ücreti hariç). Bu, çoğu dial-up servisle karşılaştırıldığında en azından iki kat daha fazla, ama yüksek 
bantgenişliği sizi geleneksel online hizmetlerden onlarca kat daha hızlı bağlantılar sağlıyor (bir dosyanın indirilmesi 56K modemle 15 dakika alırken, DSL veya 
kablo modemle 45 saniye yetiyor). Ayrıca bu DSL ve 
kablo modem hizmetleri ile her zaman Internet'e 
bağlısınız (artık oyun oynarken ne telefonunuz meşgul olacak ne de bağlantı için numara çevirmek zo- 


N 


Gİ 


N 
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> Sega'nın uzak mesafelerdeki 


Delay kazanmak yüksek bantgenişlikli Internet bağlantılarıyla her zamankin- 
den daha hızlı. 


p m 
runda kalacaksınız). Burada, e — 
DSL ve kablo hizmetlerinin sebep oldu- 3 
/ gu maliyete değdiğini düşünebilirsiniz. İk 
a 9 > 
HIZ İHTİYACI le 
N 


« Şimdilik sadece birkaç 
5 Dreamcast oyunu broad- 
“© bandadaptörünü destekliyor (Ünreal Tournament, - 
Pod SpeedZone, Phantasy Star 
Online ve Ouake Ill Arena, üzgünüz 
ama NFL 2KI ve NBA 2KI bunlar arasında yok). PlayStation 2, GameCube ve 
Xbox da; DSL, kablo modem gibi yüktgel işliğe sahip hizmetleri desteklemeyi planlıyorlar. GamePro'da 
Ouake Ill'ü test ettikten sonra, 


oyuncular arasındaki oyunlar konu- N 
sundaki sözlerinin gerçekleştiğini görüyoruz. Hızlı İnternet erişimi ile fark edilir lag'a rastlamadık. Kaliforniya ve 
Massachusetts arasında kurduğumuz 
bağlantı da bile hız göstergesi yeşili gösteriyordu (yeşil problemsiz 
bir bağlantı anlamına geliyor). 

Maliyetini karşılayabildiğiniz takdirde bu hizmetler gerçekten bir oyuncu için 
cennet. Şu an için karşılayamıyorsanız bekleyin. Hızlı Internet erişim bedelleri yavaş yavaş düşüp daha uygun olduğunda siz de bu 
heyecana katılırsınız. | 


Si d 
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erişim 
satmıyoruz! 
erişim sonrası 
hizmet 
sunuyoruz... 


3659 gün, 24 saat teknik destek 
Ücretsiz e-mail adresi 


Ücretsiz kişisel web sayfası 


56K bps/1SDN PRI, hızlı dijital hatlar 4 Ay Sınırsız 


ği 


MANAGEMENT 
SERVİCE 


Sınırsız ve özgürce sörf imkanı 


e-yaşam keyfi... 
Yüzlerce mağaza, binlerce ürün, 


1S0 9002 


Türkiye'de ilk ISO 9002 
Geniş Türkçe içerik Kalite Sertifikalı ISS 


ihlas. 


Internet TV, Internet Telefon, i k 5 
Internet Radyo ihlas Medya Center, 34530 Yenibosna - İstanbul 
Tel: 0212. 454 26 36 Faks: o212. 454 26 93 
www.ihlas.net.tr e bilgidihlas.net.tr 


az 1-15 
atları ve konsol iç 


e pi 


e MERREŞİR e 
nı, Umuyo 
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THO'nun Xbox kin geliştirdiği New 
— gends, savaş sanatıyla ilgili bir adventure oyunu, Ondan çok şey umuluyor. 


Kontrolör X 


——————— — 


Half-Life , ©  Ağtionladventure © — Sierra 


Jurassic Park z ctlon/advent Konami 


Knockout Kings 
Malice: A Dark and Comic Fiery Tale 
New Legends 


Ready 2 Rumble Boxing: Round 2 


Xbox'ın kontrolörü Dreamcast'inkiyle aynı şekle, büyüklüğe ve 
tuş dağılıma sahip. İki tane omuz düğmesi, kafasındaki iki tane 
memory card girişi de bu benzerliği iyice abartan unsurlar. Ama 
benzerlikler bu kadar. X-controller, üç analog çubuğa ve altı adet 
action butonuna ve bir de “Geri” butonuna sahip olacak. Bu buton menü ve data ekranlarında dolaşırken geri dönebilmenizi sağlayacak. Titreşim özelliği de bulunan kontrolör metrelerce uzunluğunda kablosuyla kolayca hareket edebilecek ve kıvrılmalar, 
düğümlenmeler, kablonun özel kaplaması sayesinde gerçekleşe- 


Silent Hill X Action/horror 
The Thing Action/horror 


Warcaster 
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dosya konusu ARMY MEN OYUNLARI 


YEŞİL SAVAŞ 


300'nun askerleri çoğu konsolu vurmuş durumda. Peki seriyi 
baz alan yeni bir savaş planıyla, acaba Army Men PlayStation 
2'de de rütbesini koruyabilecek mi? Four-Eyed Dragon 


, » 
W 
i ag 
rmy Men akını sürekli olarak tüm sistemleri hedef almış ve 
satışları zirveye vurmuştu. Şimdi, yeni nesil yeşil askerler 
PlayStation 2'ye; Portal Runner, Sarge's Heores Pp, Air Attack 2? ve 
green Rogue ile, PlayStation'a ise; World War: Final Front ile 
çıkartma yapıyor. Bu oyunlar serinin tutulan oynanışı, görsel yeni- / 
likler, yeni kahramanlar ve yeni maceralarla geliyor. Mik 
A, 
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MAKİNELERİ 


arge's Heroes'da Sarge'ın aşığı olarak bilinen, 
yeşil saçlı dişi tilki Vikki, 3DO'nun PlayStation 
2'ye süzülme harekatına liderlik yapması için 
seçilmiş. Orijinal adı "Vikki's Adventure" olan 
(bakınız Kasım 2000'deki özel dosya konumuz "From the Foxhole tol the Rabbit 
Hole") Portal Runner Vikki'yi, baş belası Brigitte Blue ile baş başa bırakıyor. Vikki'ye 
Green ve Atn savaş alanlarından getirilen Leo the Lion eşlik edecek. 

Bu 3D macerada, Brigitte'in yardakçılarıyla savaşmak için dört oyun modunu 
kullanarak ve ilerlemek için zorlu bulmacaları çözmeye çalışarak, değişik oyuncak temalı dünyalarda gezineceksiniz. Bazı yerlerde hem bir yay ve değişik 
yüksek teknolojili silahlar kullanan Vikki olarak, hem de Leo the Lion 
olarak oynayacaksınız. Vikki'yken hemen yanı başınızda Leo size eşlik 
edecek. Leo ikense Vikki sizi arkadan takip edecek. Vikki ile Leo birlikteyken, Vikki Leo'yu besleyerek ve severek onun rage'ini (heyecan) o < 
i kontrol altına almak zorunda. Eğer Leo'nun rage'i artacak olursa, 
— çılgına dönüp etrafında bulunan herkesi vuracaktır. Macera ilerledikçe Vikki ile Leo arasındaki ilişki duygusal bir boyut 
kazanacak ve bunu oynayanlar da yaşayacaklar. Eğer ikisin- 
den biri ölecek olursa oyun sona erecek (burada takım 
oyununun önemi ortaya çıkıyor). 
Demo'da Portal'ın dünyası parlak detaylar ve 
gözleri kamaştıran geniş bir renk yelpazesi ile 
doluydu. Bölümlerin çeşitliliği akla getirildiğinde 
bu çok da sürpriz değil; prehistorik çağ, ortaçağ, futuristik uzay çağı vs... Hatta Leo'nun 
koşma, saldırı gibi animasyonları çok 
yumuşaktı ve inandırıcı biçimde gerçekçiydi. 
Portal Runner PS2'nin hitlerinden biri olabilir. 
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(ip D YEŞİL SAVAŞ MAKİNELERİ 


asit bir konu (Tan kuvvetlerini bir kez ve 
sonsuza dek yenme) ve oynanış ile bu 3D action/com- 
© bat oyunu, PlayStation ve N64 kopyaları ile aynı olabilir. 
Dİ Sarge's Heroes'un PlayStation 2 versiyonu ile Army Men 
» kampına bir gezi yapmaya değer. Preview versiyonunda 
f 4 ğ olağanüstü görsel detaylara sahip bölümleri gördük; çok güzel 
»< N yansımalar, parıldayan ışık efektleri ve süper patlamalar... Ses efektleri öyle etkileyici ki, oyuncular her an kulakları eke bırakan 
| N Lir sel gelişimle birlikte Sarge's 
N i Heroes 2; oyuncak mağazası, 
7-5 yatak odası ve bir pinball makinesinin içi gibi yeni bölümlerde 
puanlar kazandıracak ve bu değişik karakter 
animasyonlarını da ortaya çıkartacak. Sarge'ı 
görünmez yapacak yeni bir power-up'ı da 
bekleyin. 
savaşla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. 
Oyunun aksiyona aç oyuncuları orduya 
katılmaya ikna edecek güçlü 
oynanışıyla ei edeceğini umut 


salvolarla karşılaştı. Grafiksavaşacak. Ayrıca vurulan düşmanlar farklı 
Sarge's Heroes 2 çok çekici bir 
ediyoruz. (İ 
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YEŞİL SAVAŞ MAKİNELERİ 


PLAYSTATION 2 e ÇIKIŞ TARİHİ: NİSAN 

rijinalinin PlayStation'daki başarısına devam edecek olan Air Attack 2'de; çiçek bahçesi, 
LU Japon bahçesi, Vahşi Batı gibi ortamlarda geçen 22 bölümde düşman helikopterleriyle it 
dalaşı yapacak, Tan kalelerini havaya uçuracak ve Green birliklerini koruyup kurtaracaksınız. 
Yıkım makineleriniz mi? En iyilerinden dört plastik helikopter... 

Bu PS2 versiyonunda yenilik olarak; helikopterinizin çok uzağını görmenizi sağlayacak 
geliştirilmiş kamera açısı, yeni bir iniş özelliği ve tabi ki daha kaliteli görseller... Preview versiyonunda gerçekçi helikopter gölgeleri yerin üzerinde kıvrılıyordu ve 
asker müfrezeleri son derece net gözüküyordu. Kontroller PlaySta- N 
ton versiyonundakileri andırıyordu; sezgisel, kesin ve kullanımı kolay. (Mm 

Army Men'in bu dalının popülaritesi çok fazla değildi, ama hoş > N 
yeni özellikleriyle, Nisan ayında PlayStation'a geldiğinde çok yükseklere ai)” 
uçabilir. (7 


* 
» 


ç G7/ SE n 
Alr Attack 2'nin kamera açıları, PS2'deki görevi için O Dev patlamalar ve tüyleri diken diken yapan li 
geliştirilmiş. Böylece çok daha ileriyi görebile- çarpışmalar AA2'de standart olacak. p t 


İ 
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YEŞİL SAVAŞ MAKİNELERİ 


şa rmy Men ekibinin cephanesinde yeni bir silah bulunuyor; biy- 
İİ oteknolojik olarak geliştirilmiş, Omega Soldier olarak 
adlandırılan süper birlik... Green Rogue'da, amacı 16 bölüm 
boyunca süper güçlü silahlar kullanarak Tan ordusunu yok etmek | 
olan, bu tek kişilik yok edici ekibi kontrol edeceksiniz. | 
Efsanevi arcade shooter'ı Ikari Warriors'daki gibi her iki ön 
analog çubuğu kullanarak, 360 derecelik hareketlerle Univer- |. > 
sal Soldier'ın Green versiyonunu yönetiyorsunuz. Oyun li- g 
neer bir yapıya sahip olacak. Sürekli 3D bir ortamda il 
erleyeceksiniz ve her yönden ateş gelecek. Oyunun 
değerini daha da artıracak özelliği ise iki kişilik co-op 
modu olacak. Bu mod aksiyonun dozunu iki kat 
artıracak. 
Green Rogue PS2'nin önde gelen arcade 
shooter'larından olmaya hazırlanıyor. Oyu- | 
şaş nun ilk versiyonunu oynamak çok EE 
ii kolaydı. Ayrıcadahaoyununilk | 
i dakikalarında gözlerinizi yaşartacak| ğ 
i kadar aksiyonla karşılaştık. Nisan (ğe 
ayında komandoluk için hazırlıklı 


Rogue iyileştirme ve silah upgrade'leri 
gibi power-up'lar toplayacak. 


ih im 
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—gvEziL SAVAŞ MAKİNELERİ il 
iy 


-- ARMY MEN* 


x POD L FRONT A 


Ik iki World War oyunu fiyaskoydu. Aceleyle geliştirilen oyunların hem 

görüntüleri hem de oynanışları berbattı. 3DO Final Front'un (yaralı Army 
Men: World War serisinin son oyunu) çıkışıyla birlikte her şeyi değiştirmek 
istiyor. 

Final Front'da önemli özelliklerden bir tanesi değişik araçları kullanabilecek 
olmanız. Bunların arasında bir tank, denizaltı, kargo kamyonu, sal ve motosiklet bulunuyor. Bu özellik oynanışa derinlik katabilir. Ataları gibi Front'daki 
savaşlar da üçüncü kişi perspektifinden görülecek. Toplam |5 campaign'de bir 
dizi görevi yerine getirmeye çalışacaksınız. Diğer bir önemli özellik ise bir 
arkadaşınızla capture the flag, one on one gibi tamamen deathmatch'e dayalı 
oyunlar oynamanızı sağlayacak olan iki kişilik savaş alanı editörü. 

Final Front eski Army Men rejiminin sonuncusu olabilir, ki zaten sadece 
PlayStation için hazırlanıyor. Hep birlikte Final Front'un son savaşında galip 
taraf olmasını umalım. 
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DİNÇ İNTERAKTİF 


Başımıza Oyun Yağacak! 


ruk buna inansanız iyi olur: Türkiye'de dünya piyasasında başarıyla rekabet edebilecek oyunlar yapılabilir ve hatta yapılıyor. Bu oyunların kalitesi 
tahminlerinizin çok üzerinde. Şu an okumaya başladığınız sayfalarda, bu aydan itibaren bu konuya değineceğiz ve Türkiye'de nelerin yapılmakta oldugunu her ay bu sayfalardan takip edeceksiniz. 

20 senelik oyun piyasası tarihi boyunca Türkiye'de oyun piyasası oluşmadığı için asla oluşamayacağını düşünmeye başlamış olabilirsiniz. Hatta belki, Türk insanının sabır ve özveri gerektiren oyun yapımı işine kendini veremeyeceği önyargısıyla ekranınızdaki buram buram emperyalizm kokan 
oyunları oynamaktan büyük zevk alıyorsunuzdur. Kim bilir, üzerinde “Türk 
Malı” damgası olan, bizden izler taşıyan bir oyunun da özlemini hiç duymamışsınızdır belki. Üstelik sizin için önemli olan bu değildir; Ouake'in dördüncü, Doom'un 
üçüncü, Tomb Raider'ın altıncı bölümlerini sabırsızlıkla 
bekliyorsunuzdur. 

“Kaliteli Türk 
oyunları”nın hayalini 
kuran diğerleri için 
ise “kendi” oyunlarımıza kavuşmak artık 
hayal olmanın çok 5 
ötesinde. Tek yapmanız gereken biraz daha beklemek ve elinizden geliyorsa da destek olmak. “Destek” kelimesini duyduğunuzda tüyleriniz diken diken olduysa biraz durun. Kimse sizden karşılıksız destek beklemiyor. Üstelik oyun yapımı konusunda herhangi bir şekilde kendinizi geliştirmeniz 
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Alp Burak Beder 


demek, patlamak üzere olan bir pazardan etrafa yayılan en büyük parçalardan birini kapmanız demek. 

Şöyle düşünün. Bundan birkaç on sene önce, henüz Türkiye'de sanayileşme hamlesi yeni yeni alevlenirken en büyük sorun fabrikaları yürütecek 
bilgi ve birikime sahip makine mühendislerinin sayılarının azlığıydı. Makine 
mühendisliği bölümü sadece birkaç üniversitede mevcuttu. O zamanlar üniversitelerin bu bölümlerinden mezun olan gençler asla iş aramadılar, iş onları buldu ve yeni işlerinde mutlu, huzurlu çalışmaya başladılar. Şu an bu 
gençlerin bir kısmı üniversitelerde profesör, diğer bir kısmı ise Türkiye'nin 
sayılı zenginlerinden. 

Patlamak üzere olan bir volkana benzeyen Türk oyun piyasası da, aynı 
Türkiye'nin sanayileşme dönemindeki fabrikaların insan ihtiyacı gibi deneyimli ve bilgili insanlara ihtiyaç duyuyor. Ve bu insanları çok parlak bir gelecek bekliyor. 


Hayalperest Olmak 

Bunlar size hayal gibi mi geliyor? Artık hayal kurmaya alışsanız iyi olur. Birkaç Romenin bir araya gelip şu an dünyada en çok oynanan Internet oyunu 
Counter Strike'ı geliştirmelerini düşünün. Çekoslavakya'nın, Finlandiya'nın 
ve Bulgaristan'ın dünya çapında satılan onlarca oyununu düşünün. Hindistan'ın yazılımdan dünyanın en çok ciro yapan ülkesi olduğunu da hatırlayın. 

Okumaya devam edin. Anlatılanların boş hayaller olmadığını anlayacaksınız. Ve siz de bu yakın geleceği hayal etmeye başlayacaksınız. 

Bazılarınız neden bahsettiğimi anladı, bazılarınızın ise henüz hiçbir şeyden haberi yok. Actor'den ve Mevlüt Dinç'in Dinç Interaktifinden bahsediyorum. Mevlüt Dinç kimdir, ne yapmıştır, konuyla alakası nedir, diyorsanız, 
filmi başa sarmamız gerekecek. 
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Vatan Hasreti 


Mevlüt Dinç, Türkiye'ye ayak baslığı ilk günden bu yana yeni oyunu için çalışıyor. Mevlüt Dinç'in yeni oyunu, eşine benzerine başka bir yerde rastlayamayacağınız özelliklere sahip Actor isimli oyun motorunu kullanıyor. Az önce de bahsettiğimiz gibi Actor, Vivid Image'in bir senelik büyük uğraşlarının 
sonucu olarak ortaya çıkmış bir oyun motoru. Vivid İmage Actor'ü geliştirirken Math Engine isimli fizik motorunu kullanmış. Math Engine'ın en büyük 
özelliği gerçek dünyadaki olayları birebir simüle edebilmesi. Örneğin, sudaki 
nesnelerin yüzmesi, yere çarpan nesnelerin sekmesi, ışık kaynağına göre gölgelerin dinamik olarak değişebilmesi gibi işlemler, Math Engine'in serçe parmağıyla altından kalkabileceği fizik olayları. Ve Vivid Image'in Actor motoru 
tüm bunları mükemmel bir görsel şölene dönüştürüyor. 


Görsel Ziyafet Sofrası 


Dinç Interaktif'in oyununda karşılaşacağınız şeylerin gerçek dünyadaki olaylardan hiçbir farkı yok. Örneğin bir basket topu bir basket topu gibi zıplıyor, suya atarsanız, yoğunluğu suya göre epey düşük olduğu için çok az bir kısmı suyun içinde kalacak biçimde yüzüyor. Suyun içine yoğunluğu suyun 
yoğunluğundan büyük bir cisim attığınızda ise bu cisim anında dibe batıyor. Bir 
bomba ortalığı savaş alanına çeviriyor. Yer çekimini kapattığınız takdirde o an 
hareket halinde bulunan tüm nesneler uzayda olduğu gibi boşlukta serbest kalıyorlar. Tüm bunları kendi gözünüzle görmek istiyorsanız, bu ayki Gamepro 
CD'sinde yer alan Actor demo'nun ilk versiyonunu bir inceleyin. CD'ye koyduğumuz versiyon, Actor'ün aylar önceki hali. Bu sayfaları süsleyen ekran görüntüleri ise, Intel Pentium 4 için hazırlanan özel demodan alındı. Bu versiyon 
Pentium 4'ün tüm yeteneklerini kullanması için özel olarak geliştirilmiş ve içinde ayrıntılı gölgelendirmeleri açabilme şansınızın 
yanısıra, odadaki her şeyi 
real time olarak yansıtan, 
tutup odanın içinde serbestçe dolaştırabileceğiniz bir ayna, içi su dolu 
bir havuz, oyunda yer 
alacak karakterlere örnek 
teşkil eden bir kadın ve 
karakterlerin eklem hareketlerinin nasıl sağlandığını anlayabileceğiniz bir 
kukla yer alıyor. 


Soldan sağa, Engin Cilasun (programcı, motor programcısı), Benjamin Donneliy (3D artist), Mevlüt Dinç 
(yapımcı, geliştirici), Will Rowling (programcı). 


Enduro Racer 

1987'de Activision tarafından yayınlanan Enduro Racer, 
Spectrum için yapılmış bir oyunmuş. Daha sonra Amstrad'a çevrilen Enduro'nun bu aşaması 3 haftadan az bir 
zamanda tamamlanmış. Mevlüt Dinç bu çalışmasıyla bir 
çok ödüle aday gösterilmiş ve çoğunu kazanmış. 

Last Ninja 2 

1988 yılında System 3 tarafından yayınlanan Last Ninja 2, 
Mevlüt Dinç'in yarım kalan bir projeyi sıfırdan ele almasının sonucunda ortaya çıkan bir oyun. Pek çok oyuncu 
için Last Ninja 2'nin anlamı çok büyüktür. Pek çoğunun 
ise oynadığı en iyi oyundur. Programalama tekniği açısından zamanına göre bir devrim niteliği taşıyan Last 
Ninja 2 ile Mevlüt Dinç (Mev 
Dinc) oyun çevrelerinden çok 
iyi eleştiriler almış ve en iyi bilinen oyun proramcılarından biri haline gelmiş. 

Hammerfist 

Hammerfist, 1989'da kurulan Vivid Image'in ilk oyunu. 
Beat'-em-Up ve puzzle türlerinin birleşiminden oluşmuş, 
Activision tarafından dağıtılmış. Tüm dergilerdeki incele- 
i melerde 9090'ın üzerinde skor alan Hammerfist, prestijli 
i bazı dergiler tarafından oynanışıyla yılın oyunu seçilmiş. 
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| 
| 907 7 Ordu doğum 4 Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunu. Evli ve iki çocuk sahibi. 
| Emirgan'da oturuyor. 
Okumak için gittiği İngiltere'de, Thatcher'ın yabancı öğrencilere uyguladığı yüksek ücretleri karşıla- 
© yamadığı için okuldan ayrılmış ve kendisini iş ha- 
© yatının içinde bulmuş. 1983'de iş yerindeki bir arkadaşı sayesinde ZX Spectrum'la tanışmış ve 
Spectrum, Mevlüt Dinç'in oyun yapımcısı olmasının 
sebebi olmuş. 17 senedir oyun yapımıyla ilgilenen 
Mevlüt Dinç yurt dışında çok uzun süre “Mev Dinc" diye anılmış ve Türk olduğu çoğu oyun 
çevresi tarafından hiç bilinmemiş. Şimdiye kadar, yaptığı oyunlarla aldığı onlarca ödülün 
yanısıra, onu dünyaca ünlü bir oyun yapımcısı yapan özelliği, son derece cesur ve yenilikçi bir yapımcı olması. Denenmemişi ne pahasına olursa olsun denemek için elinden geleni 
yapıyor. İngiltere'de faaliyet gösteren Vivid Image'in kuran Mevlüt Dinç şimdiye kadar 
yaptığı oyunlarda asla basit ve bilindik metodlarla çalışmamış, sıradanlığı sürekli reddetmiş. Actor bunun son örneği. Math Engine ile beraber çalışarak bir sene içinde Actor'ü hazırlayan Mevlüt Dinç'in, Vivid Image firması, aralarında Intel ve 3Dstudio Max'in yapımcısı 
discreet'in de bulunduğu bir ortaklığın üyesi. 
Mevlüt Dinç bundan dört ay önce, gidişinin 21 sene ardından Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. 
Vatan hasreti çektiği için döndüğünü söyleyen Mevlüt Dinç'in tek amacı, Türkiye'de dünya 
çapında pazarlanacak kaliteli oyunlar üretmek. Mevlüt Dinç şu an Türkiye'de, sadece 
oyun geliştirmek üzere kurduğu Dinç İnteraktif çatısı altında bu çalışmalarını yürütüyor. | 
© Şuan dört kişi olan Dinç İnteraktif ekibi zamanla büyüyecek ve birden fazla proje aynı 
anda yürütülmeye başlandığında 40-50 kişilik bir kadroya ulaşılabilecek. 


© Actor ün gücü sadece fizik motorunun gerçekliğine dayanmıyor. Görsel 
olarak da harika özelliklere sahip olan Actor'ün tamamlanmış halinde daha 
önce hiçbir yerde görmediğiniz özellikler bulunacak. 

Actor Demoda kullanılan kadın karakterin modellenmesinde 3500 poligon 
kullanılmış. Ayrıca karakterden uzaklaştıkça görüntülenen poligon sayısının 
azalması özelliği (aynı özellik şu an Team Fortress 2 ve Unreal 2'de de kullanılıyor) sayesinde performans kayıplarının önüne geçiliyor. Dokular oldukça 
gerçekçi ve ayrıntılı. Dinamik gölgeler ise baş döndürücü. Motorun tamamlanan versiyonunda ise çok büyük sürprizlerle karşılaşacağız. Örneğin duvardaki 
ayna kırılacak ve parçalara ayrılacak. Bu parçalardan her biri de ayrı ayrı ve 
birbirinden bağımsız ayna parçası olduğundan, odadaki her şey gerçek zamanlı 
olarak bu ayna parçalarından yansıyacak. Su havuzuna attığınız bir nesnenin içi 
su dolabilecek ve önceden yüzen nesne içi su dolunca batacak. Eklenecek diger basit görsellikler sayesinde de Actor tam bir görsel ziyafete dönüşecek. 


Time Machine 
Bir çılgın profesörün, zaman makinesiyle geçmişe gidip geleceğe dönmek | 
için verdiği mücadeleyi konu alan, 

Vivd Image'in ikinci oyunu, yine Activision tarafından yayınlanmış. Pek 

çok oyun dergisi tarafından “Yılın En 
Orijinal Oyunu" seçilmiş ve bütün 
oyun incelemeleri, Time Machine'in | 
ne kadar şaşırtıcı bir oyun olduğunu 
yazmış. 


First Samurai 
Beat'-em-Up, platform ve arcade adventure tarzlarının ustaca bir karışımı olarak hazırlanan First Samurai, 

1991'in en iyi oyunlarından biriymiş. 

Pek çok çevre tarafından yılın en iyi ç | 
arcade oyunu sa.eline rsi Samurai, halen pek çok kişinin hayatinin oyunudur. 
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Tam Anlamıyla “Sanal Dünya" 


Aslında 3 boyutlu oyunların tamamında bir fizik motoru mevcut. fakat hiçbiri Actor'de kullanılan Math 
Engine kadar gelişmiş değil. Zaten Mevlüt Dinç'in 
Math Engine'i seçmesinin en büyük nedeni de onun 
bu etkileyici özellikleriymiş. 

Mevlüt Dinç, “Math Engine'i ilk gördüğümde büyülendim. Fakat o zamanki Math Engine'in o haliyle 
oyunlarda kullanılması mümkün değildi. Oyunlarda 
kullanılması için yapılan Math Engine o kadar ayrıntılı 


bir etkileşim içinde olacak. bu da oyuncuya sınırsız hareket kabiliyeti sağlayacak. Ayrıca her nesneyle etkileşim kurmak isteyecek oyuncunun ilgisi ve merakı asla 
tükenmeyecek. Oyun hakkında asıl anahtar bilgileri 
Mevlüt Dinç veriyor. 

“İstanbul'a geldim ve İstanbul'da geçen bir oyun 
yapmak istiyorum. En büyük arzum da eski İstanbul'da 
geçen bir oyun yapmak” diyor ve ekliyor, “Ben giderken tertemiz ve yeşil bir İstanbul bırakmıştım. Yeşil 
bir İstanbul'du ve denizi de maviydi. Şimdi onu yeniden canlandırmak istiyorum.” 

Oyun tam bir aksiyon oyunu olacak. Oyun oynamaktan değil ama 
oyun yapmaktan büyük zevk alan 
Mevlüt Dinç'in yapmaktan en çok 
zevk aldığı oyun türü aksiyon. Fakat 
oyuncular, olayların akışından ne şekilde olursa olsun koparılmayacaklar. 
Oyun tarz olarak Tomb Raider'ı biraz 
andıracak olsa da ondan bir kaç gömlek daha üstün olacağı kesin. Tomb 
Raider'daki gibi karakteri arkadan gören sabit bir kamera açısı da söz konusu değil. Çoğu zaman sinematik kamera açılarıyla görsellik iyice 
arttırılacak. 


Ah, evet size bakıyorlar. Aslında sizi çağrıyorlar da. Bu çağrıya kulak ver- 


mek sizin elinizde. 


özelliklere sahipti ki bunu bir oyunda kullanmanız imkansızdı. Belki Laboratuarlar için çok uygun bir fizik 
motoruydu ama oyunlarda bu kadar ayrıntıya ihtiyaç 
duymazsınız ve zaten bunu kaldıracak donanımın gücü 
de ortadadır” diyor. Aynı şeyi Math Engine yetkilileri- 
ne de söylemiş ve onun tavsiyeleri doğrultusunda 
Math Engine oyunlarda kullanılması için redakte edilmiş, yani özellikleri oyunlarda tam performans sergileyebilmesi için ayarlanmış. Ve Math Engine'in son hali 
kullanılarak Actor hazırlanmış. Actor motoru kullanan 
bir demo geçtiğimiz sene içinde 
www.vividimage.co.uk ve 
www.mathengine.com adreslerin- 
de yayınlanmaya başlamış ve herkesten çok olumlu tepkiler almış. 
Intel yetkilileri ise Actor'e hayran 
kalmış ve Pentium 4'ün tanıtımında 
kullanılmak üzere özel bir demo sipariş etmiş. Ve işte sonuç: Vivid 
Image, Motorola, Intel ve discreet'in de aralarında bulunduğu bir 
ortaklığın üyesi ve herkes Actor'ün 
peşinde. 


Herkes Onun Peşinde 


Actor'ün meşhur demosu, içinde bir bilardo masası, 
tabureler, masalar, dolaplar, saksılar, futbol ve basketbol topları, flamalar, tablolar, bir projektör cihazı, basketbol topu, krampon gibi bilimum güzelliğin de bulunduğu bir odada geçiyor. Bu odadaki nesnelerin 
tamamı etkileşimli. Her nesneyi istediğiniz biçimde hareket ettirebilme şansına sahipsiniz. Sandalyeleri havaya fırlatın, flamaları salıncak gibi sallandırın, topları zıplatın, basketbol veya bilardo oynayın. Etkileşim 
kurduğunuz her nesne size gerçek dünyadaki fiziksel 
tepkileriyle karşılık verecekler. 

Actor Demo, bu haliyle Mevlüt Dinç'in üzerinde 
çalıştığı oyunla ilgili önemli ipuçları veriyor. Oyundaki 
her nesne, tıpkı Actor Demo'daki gibi oyuncuyla tam 
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İlk Hedefimiz Globalizm 


Hedefi dünya çapında pazarlanabilen bir oyun yapmak 
olan Mevlüt Dinç, oyununda fazla Türkçe diyalog kullanmak istemiyor. “Dil konusu olaya fazla karıştığında 
oyunun globalliği zedelenecek. Bunun yerine kültürümüzü oyuna yansıtmayı tasarlıyorum. Konuşmalar olmadan da oyuncuya karakterin ve etrafındakilerin neler düşündüklerini yansıtabiliriz. Mesela, bir lokantada 
garsonla kavga eden bir müşterinin bağırıp çağırmasından çok onun hareketlerinden kavganın mahiyetini 
anlayabilirsiniz. Oyunda bu tip jestleri ve hareketleri 


bol miktarda kullanmak amacındayız” diyor ve ekliyor, 
“Bir Jackie Chan filmini Çince'sinden izleseniz sıkılır 
mıydınız? Jackie Chan filmleri çoğunlukla konusu için 
değil Jackie'nin akrobatik hareketleri için seyredilir.” 

Mevlüt Dinç'in bu saptaması aslında oldukça yerinde. 1995 yapımı Time Commando isimli hit oyunda 
da tek bir satır diyalog olmamasına rağmen, bu jestler 
sayesinde oyun senaryo ağırlıklı bir aksiyon oyununa 
dönüşüyordu. Üstelik oldukça derin bir konuya sahip 
olan Time Commando senaryo çizgisinden tek bir saniye bile ayrılmıyordu. 

Mevlüt Dinç de, yoğun bir atmosfere sahip olacak 
oyun için de aynı şeyleri yapmayı tasarlıyor. Olayların 
İstanbul'da başlayıp. İstanbul'da bitmesi gibi bir şartı 
yok. Ama şurası kesin, oyunun büyük kısmı İstanbul'da geçecek. 
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Anlatalım 


Not: Bu görüntüler Actor'ün, Intel Pentium 4 için 
özel olarak hazırlanan demosundan alındı. 


2lü > 


SANAL GERÇEKLİK Bir oda hayal edin. İsterseniz size yardımcı olalım. Actor Demo'daki 
bu odaya ne dersiniz. 


NASIL, GÜZEL MİYİM? Odanın duvarına bir 
ayna asın, odanın içindeki her şeyi gerçek 
zamanlı olarak yansıtsın. 


BİRAZ SÜSLEYİN Tavana kumaş posterler 
asın, üzeri süslü olsun. 


SAĞLAM KAFA, SAĞLAM VÜCUT Spor 
önemlidir. Futbol ve basketbol malzemelerinizi de hazırlayın 


BİLARDO MASASI Amerikan bilardo masanızı da uygun bir yere koyun. Birazdan bütün 
sayıları siz alacaksınız. 


IŞIKLARI SÖNDÜRÜN Çünkü birazdan heyecanlı bir film seyredeceğiz. 
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FİLM BAŞLIYOR... 


Motor, Kamera! 
Siz Actor'ü asıl hareket halindeyken görün. Monitörünüz daha gerçekçi bir oyun tecrübesi görmüş olamaz. 


BENİ BİRAZ GEZDİR Aynayı alın ve odanın içinde gezdirin. Her şeyin 
gerçek zamanlı olarak aynadan yansıdığını görebiliyor musunuz? 


) 


2 Tes > ©O.20X ti e 
GLUGLUGLU Köşeye bir yere de bir havuz koyun ve içine ne bulursanız atın. Farklı cisimlerin farklı şekillerde nasıl yüzdüklerini veya yüzemediklerini görebiliyor musunuz? Bu görüntü efektlerin eklenme 
miş hali ve böyle bile oldukça etkileyici. 


SAYI KRALI Bilardo masasına gidin ve beyaz topu kullanarak sıkı bir 
maç çıkarın. Bunun gerçek bilardodan bir farkı yok. 


DAHA YENİ BAŞLIYORUZ Projektörü çalıştırın ve önüne herhangi bir 
nesne tutun. Işığın nesnenin üzerine nasıl düştüğünü görebiliyor musunuz? Pek yakında ekrandaki görüntü nesnenin üzerine yansıyabilecek. 


GAMEPRO NİSAN 2001 


ACTOR Technology Demo © 2000 Vivid Image 


ZIP ZIP ZIP Önce topları zıplatın. Sonra nasıl zıpladıklarını seyredin. 
Bunun bir eşini ancak gerçek hayatta görebilirsiniz. 


AYNA AYNA SÖYLE BANA Aynayı duvardan alın ve zıplayan topların 
aynadan hiçbir gecikme olmaksızın yansımasına bakın. 


ACTOR 


SAVAŞ ALANI Bütün nesneleri bir yere toplayıp yerçekimini kapatın. 
Ortalarına bir bomba atın ve olanları seyredin. Havada uçuşan nesneler birbirlerine çarpıyor, sekiyor, takılıyor... Uzaya gitmenize gerek 
yok, uzay size geldi. 


ACTOR 


DÜŞÜYORUUUM! Şimdi yerçekimini yeniden açın. O da ne, dikkat 
edin bir yerleriniz kırılmasın. İşte Pentium 4'ün şov zamanı bu. İşlemci ihtiyacı tam bu noktada doruk noktada. 


Math Engine, 

3D cisimlerin en 
karışık ortamlarda 
bile gerçek 
dünyadaki 
davranışlarının 
aynısını 
sergilemesini 
sağlayan bir fizik 
motoru. 


(29) WWW.GAMEPRO.COM.TR MEKTUPG©GAMEPRO.COM.TR 


DİNÇ İNTERAKTİF 


BOMBA GİBİ... 


BİRİ POLİSİ ARASIN Eh, bu bir bomba, fitili de yandığına göre polisi aramak için 
geç kaldınız. En iyisi kaçmaya başlayın 


ACTOR 


şimdi ortalığı? 


Projeler, Projeler... 


Şu an için dört kişi olan kadro motor üzerindeki rötüşleri yapmanın yanı sıra 
bir kaç yan projenin de üzerinde çalışıyorlar. Bunlardan sonuçlanmaya en yakın olanı “Çocuk Odası” projesi. Yine Actor kullanılarak hazırlanan bu proje 
küçük çocuklar hedef alınarak hazırlanıyor. Bu defa Actor Demo'daki karmaşık oda yerine daha basit, içi oyuncaklarla ve zeka oyunlarıyla dolu bir çocuk 
odası var. Çocuk bilgisayarın başına geçip odanın içine girdiğinde onu pek çok 
sürpriz bekliyor olacak. Tebeşirle yazı yazılabilen bir kara tahta, bulmacalar, 
oyuncak bir ayı, küçük bir oyuncak robot veya birbirinden çeşitli pek çok 
oyuncak... Ayrıca bu 
çocuk odasıyla ilgili 
Mevlüt Dinç'in açıklamak istemediği pek 
çok ayrıntı da var. 

Bu projeler Dinç 
İnteraktif'e bir buçuk sene sürecek 
oyun yapımı projesinde mali destek 
sağlaması amacıyla 
tasarlanıyor. Mevlüt Dinç adeta bir fikir makinesi. Masaüstü bilgisayarlardan 
tutun da, cep telefonlarına ve palm-top'lara kadar, içinde yazılım bulunan her 
türlü cihaz Mevlüt Dinç'in ilgi alanına giriyor ve bunların her biri Dinç Interaktif için Potansiyel Pazar olarak görülüyor. 


Geleceği Görmek 


Mevlüt Dinç geleceğin teknolojileriyle de çok yakından ilgileniyor. Oyunu piyasaya üç farklı versiyon halinde sunmak istiyor. Actor'ün tüm gücünü yansıtacak olan Xbox versiyonunun çevrim aşaması, Xbox'ın kalbindeki DirectX 

8.0 teknolojisi sayesinde çok fazla zor olmayacak. PlayStation 2 versiyonu ise 
konsol oyunu yapmaktan büyük zevk alan ve daha önce PlayStation oyunları 

üzerine çalışmış Mevlüt Dinç için konsol dünyasına dönüş anlamı taşıyor. PC 
versiyonu ise oyun piyasaya çıktığı sırada güncel olan bütün teknolojilere tam 
destek sağlayacak. Fakat orta halli kullanıcıların hiçbiri, yalnızca üç beş kişinin 


18 Mart Pazar günü, Mevlüt Dinç'in odasında gerçekleşen 
toplantıda oyun projeleri ve ileride Dinç İnteraktif'in yapacakları tartışıldı. 
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PATLAYACAAAK! Boşuna bağırmayın. Hem ortalığı bu kadar dağıtmanın alemi neydi? Dur, ne yaptın! Bombayı niye yere bıraktın. 


ACTOR 


ÜFF, NE YAPIYORSUN SEN! Tamam, bırak toplarız biz sonra. Aman yer çekimini açayım 
deme, kıracaksın her şeyi, dur yaa niye açtın şimdi yer çekimini! 


bilgisayarında görülebilecek görsel efektler uğruna feda edilmeyecekler. 

Mevlüt Dinç 17 senelik birikimini bu konuda hevesli kişilerle paylaşmak istediğini söylüyor. Bu amaçla 18 Mart Pazar günü, saat 13:00'te Mevlüt 
Dinç'in odasında gerçekleşen buluşmada, oyun yapımı konusunda hevesli ve 
iddialı yirmi kadar genç insan (ki aralarından biri de bendim), Mevlüt Dinç'le 
ileride neler yapmak istediklerini ve birlikte neler yapılabileceğini konuştular. 
Mevlüt Dinç'in sohbeti esnasında, Engin Cilasun da ekranda Actor'ün marifetlerini bizlere göstermeyi ihmal etmedi. 

Mevlüt Dinç, toplantı sırasında oyununda yapmak istediklerini bizlere ayrıntılarıyla anlattı. 

“Aslında yapmak istediğim bir oyun değil, İnteraktif bir filmdir. Oyuncuya 
sınırsız hareket kabiliyeti sağlayacağız, böylece gözünün görebildiği her nesneyle etkileşim kurabilecek. Bence oyun gerçekçi değil, inandırıcı olmalı.” 

Bu son cümle çok önemli. Mevlüt Dinç bunu bize şu örnekle açıklıyor: Bir 
Kung Fu filmi seyrederken hareketlerin hiçbirinin gerçekçi olmadığını bilirsiniz, yani bunlar günlük hayatta yapılması mümkün hareketler değildir ve filmdeki aktörlerin hepsi bellerine 
bağlanan ipler sayesinde bu 
hareketleri yapmaktadırlar. 
Oysa hareketler inandırıcıdır, 
yani bu hareketlerin film esnasında yapıldığını düşünürsünüz 
ve hiçbir şeyi sorgulamadan, 
tadını çıkara çıkara filmi izlemeye devam edersiniz. 

Mevlüt Dinç, yine bu yüzden oyunundaki animasyonlar- 
da “motion capture” metodu- 


Gölgelerdeki ayrıntıyı görebiliyor musunuz? 
Işık kaynağına göre bütün gölgeler dinamik olarak değişiyor ve ne kadar karmaşık olursa olsun hiç teklemiyor. 


na yüklenmek istemiyor. 
“Belki programcıya ve animatöre yardımcı olması için bir 
iki yerde kullanacağız ama şart değil, hareketleri biz oluşturduğumuz zaman, 
karaktere istediğimiz herşeyi yaptırabiliyoruz. Havada on takla atabilen bir 
motion capture mankeni düşünebiliyor musunuz?” 
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Nereden Nereye... 


Bundan tam bir sene önce, yine bu sayfalarda “Oyun İstiyoruz!” diye avazım çıktığınca bağırmıştım. Daha sonra pek çok kişiden “Biz de istiyoruz!” 
karşılığı geldi. Bunun üzerine Anet'in haber servisinde oyun yapımı grubu 
açıldı. Bu grubun dağınık ilerlemesi üzerine de egroups'ta oyunyap mail list'i 
açıldı. Şu an yüzden fazla kişi bu gruba üye ve her gün oyun yapımı konusundaki bilgi ve birikimlerini bu grup aracılığıyla diğerleriyle paylaşıyorlar. Ayrıca, 
programlama, 3D modelleme gibi teknik konuların yanı sıra senaryo ve müzik gibi konularda da fikir alış verişi yapılıyor. 

Bir sene boyunca, Anet 
oyun yapımı grubunda, özellikle de oyuyap mail list'in de 
pek çok şey konuşuldu. Bazıları yaptıkları oyunları gruba 
gönderdiler, bazıları yaptıkları 
oyunlar hakkında ballı kaymaklı açıklamalar yaptılar. Bazıları 
ise grubun vaktini çalmaktan 
başka bir şey yapmadılar. 

Galip Kartoğlu, Vedat Meydaneri gibi isimler yaptıkları 
oyunlar hakkındaki bilgileri eğ- 


Galip Kartoğlu'nun arcade dövüş oyunu Slashers özellikle oynanışıyla epey başarılı. 


rileriyle doğrularıyla gruba 
sundular. Galip, oyunu Slashers'ı İnternet üzerinden dagıttı. (özellikle son versiyonu 
çok etkileyici olan Slashers ve 
yapımıyla ilgili bilgileri önümüzdeki ay burada bulacaksınız). Vedat ise bir uçak oyunu 
üzerinde çalıştıklarını, Turk- 
Op (www.turkop.net) adında 
bir grup kurduklarını duyurdu 


Vedat Meydaneri ve grubunun üzerinde çalıştıkları uçak oyunu klasik Shoot'-em-Up türünde. 


ve oyunundan ekran görüntülerini gönderdi. Sonraları Cem Şancı, yeni bir 
strateji oyunu üzerinde çalıştıklarını (bu oyunla ilgili ayrıntıları da pek yakında 
bu sayfalarda bulacaksınız) açıkladı ve geniş bir ekip kurmak için herkesi grubuna davet etti. Fakat gruba mesaj atanlardan biri vardı ki, kolay kolay affedilmeyecek bir hata yaptı. 


ACTOR 


Oyunun çıkmasını 1.5 yıla yakın bir süre olmasına rağmen Dinç İnteraktif şimdiden oyun piyasasını karıştıracak gibi. 


Efe Neptun, her ne kadar iyi niyetle de olsa, gruba üzerinde çalıştığı De-javu isimli bir oyun hakkında bilgiler göndermeye başladı. Gönderdiği ilk mesajlar o kadar ateşliydi ki, bu ateş bizi de biraz ısıttı ve meraklanmamıza neden 
oldu. Bir kaç hafta sonra Efe, “Dünya çapında satılacak harika oyunu” hakkındaki iddialarının dozunu kaçırdığında ise, herkes böylesi bir oyun hakkında daha somut bir şeyler görmek istedi. Baskılar artınca, Efe belki de bu yüzden, 
Internet'ten bulduğu bir kaç 3D çalışmayı kendi oyununa ait olduğu iddiasıyla 
gruba gönderdi. Bir kaç gün sonra gerçek ortaya çıktığında ise, Efe ne kadar 
üzgün olduğunu, yapmaması gereken bir şeyi yaptığını bildiren mesajlar gönderdi gruba. Efe, kendi hevesini kendisi kırdı ve belki gerçekten üzerinde ça- 
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DİNÇ İNTERAKTİF 


Oyunda kullanılacak mekanlar için yapılan örnek çalışmalardan birini görüyorsunuz. Bu ayrıntı gerçekten göz kamaştırcıydı. 

lıştığı bir oyunu gidip çöpe attı. PE 
Zira bu olaylardan yalnızca iki 
gün sonra Efe'nin İnternet sitesi değişti ve geride De-javu'nun iptal edildiğini söyleyen 
bir paragraflık bir mesaj kaldı. 
Umarım Efe çalışmalarını bu 
yüzden yarıda bırakmaz ve de- 


vamını getirir. Ve Efe De-ja-vu'yu iptal ettiğini sitesinde böyle açıkladı. 


ACTOR 


yolan VW 
Gravity olla 


(a 


Actor Demo, yer çekimi olmayan ortamlarda dahi nesnelerin fiziksel davranışlarından taviz vermiyor. 


Pes Etme Adamım... 


Şimdi sıra sizde. Eğer üzerinde 
çalıştığınız bir oyun varsa ve 
herhangi teknik bir konuda 
çıkmaza düştüyseniz, Mevlüt 
Dinç ve Engin Cilasun size 
yardımcı olmaya hazır. Eğer 
oyun yapımında çalışmaya hazırsanız, bilginizi ve birikiminizi 


bu yönde kullanmak istiyorsa- X ADEN 
Vedat Meydaeneri ve grubunun ileriki projele- 


rinden ETS (eski türk Savaşları) isimli strateji 
oyunu için hazırladıkları konsept çalışma. 


nız, yine çekinmeden Mevlüt 
Dinç'le görüşebilirsiniz. Bunun 
dışında, e-groups'taki oyunyap 
grubu herkese açık. Bu gruba da üye olabilir ve fikirlerinizi, sizin gibi oyun yapımıyla ilgilenen kişilerle paylaşabilirsiniz. Bu sayfalara da yazın (abbeder(Ogamepro.com.tr). Yazın ki, Türkiye'deki oyun piyasasının ne büyük bir potansiyele sahip olduğunu herkese gösterelim. 
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ex b k AİR HENDRIX 
on a IŞ Yapımcı: 2015 ve EALA 3 
Yayıncı: Electronic Arts 
Piyasaya çıkış tarihi: Kasım 


Winpows 95/98) 


Sam Amca Sizi İstiyor! 


Medal of Honor PlayStation'daki son roundunu ateşlemişti ama savaş bitmekten uzak gibi 


gözüküyor. EA önümüzdeki yıl için iki yeni 
görev hazırlıyor: PC 
için Allied Assault ve 
PS2 için Front Line 
(Bakınız Ağustos 2000 
Kapak Konusu). PS2 versiyonunun üzerindeki perde kalkmadı şimdilik ama EA Allied Assault için bir demo çıkardı. Bu demoya baktığımızda Allied Assault'un yılın en iyi PC oyunları 
arasına gireceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. bak vela kod ee bei . Allied Assauk lik bal ğ açıkta 


Önceki versiyonlarda olduğu gibi oyundaki savaşlar first-person ola- bıraktı ve herkes bu son operasyona gönüllü olarak katılacak. 
cak. Yalnız bu sefer daha fazla gizlilik ve harala gürele bir çarpışma değil 


akıllı stratejiler gerekecek. Oyuncular kendi 
başlarına ve bir takımın parçası olarak düşman 
bölgelerine sızacaklar. Genelde kılık değiştirerek kendilerini gizleyecekler. Oyunun Multiplayer'ında hem deathmatch hem de kooperatif 
karşılaşmalar olacak. 


Normandya Fethi 


Allied Assault, Kuzey Afrika, Fransa ve Almanya'da birçok görevi yerine getiren Lt. Mike Powell'i takip ediyor. Bazı özellikler arasında, 
Operation Market-Garden(Nazi kontrolü altındaki Hollanda'ya müttefiklerin saldırısı), Remagen'deki köprünün Almanlar tarafından imha 
edilmesini engelleme ve—Er Ryan'ı Kurtarmak 
filminin hayranları için en harikası-Normandiyadaki Omaha Plajı'na çıkarma yapmak gibi 11. Dünya Savaşı'ndaki meşhur anlar da olacak. 

Omaha Plajı bölümü filmdeki sahneyi yakından takip 
edecek. Operasyon suda başlayacak ve teller, engeller 


ve yoğun düşman ateşinin olduğu sahilde devam edecek. 
Yüzükoyun yatar durumda olmalısınız ve düşman tepelerine saldırmadan önce bir bölgenin temizlenmesini bekleyeceksiniz. 

Doğal olarak oyunda, Il. Dünya Savaşı'nın silahlar, üniformalar, araçlar ve diğer 
ayrıntılar olacak; bir Sherman tankını, topları kullanabilecek, tanklara yapışkan bombalar yerleştirebileceksiniz. Tabi hepsi bu 
değil. Görsel olarak oyun göz kamaştırıcı 
kaplamalar, senaryo ve ışıklandırmalarla 


muhteşem gözüküyor. Allied Assault'la 
düşman hatlarına dalmak için bu Kasımı 
bekleyin. 
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Lİ 27,000,000 TL karşılığında bir aylık ücretsiz Tru.net Internet paketi alarak abone olmak istiyorum. 


Promosyonlu Abonelik 


Ad Soyad Görevi 
Yaşı Firma İsmi 

Adres 

Semti ehir. im Şeh sesim a PostaKodu 


Tel E-mail 


Faks 
Ü Faturanın şirket adına kesilmesini istiyorsanız, vergi dairesi ve vergi numarasını belirtiniz. 


Vergi Dairesi ———--— ----V.Numarası 


Abone bedelini (o Lİ Banka hesabına yatırdım 


etle İsle 
BA Live 2001 
e America 
e Mech Warrior 4 
» Mercedes-Benz 
Truck Racing 
Amazon & Âliens 
ar Effect 2 
kes of Hazzard 2 
letropolis 
Street Racer 


PlayStation 


Lİ İleri Magazin Gaz. Yay. San. ve Tic. A.Ş. Garanti Bankası Unkapanı Şubesi Hesap No: 160-6299855 
Lİ İleri Magazin Gaz. Yay. San. ve Tic. A.Ş. İş Bankası Şirinevler Şubesi Hesap No: 1106-589927 
(Lütfen abone formuyla beraber banka dekontunu göndermeyi unutmayınız.) 


(A Kredi kartı hesabımdan tahsil ediniz 
( Visa | Master/Eurocard 
Son Kullanma Tarihi: / 


AT 


GERİ SAYIM i * 
BİTMEK ÜZERE! Imza: 


Aboneliğimin ayından itibaren başlamasını istiyorum. 


Son geçerlilik tarihi: 30 Nisan 2001 


2000 


GamePro CD 3 


200 Yılı Cep Ajandası 
Oca k Takvim Poster 


sat 
Mart lele ie 


HN GamePro CD 6 
Nisan Poster 


GamePro CD 7 


Mayıs 


Poster 
Turk.Net Internet Erişim CD'si 


Haziran RM 


NOT: Kutuların içinde yazılanlar 
dergi ile beraber verilen eklerdir. 
Lütfen hangi sayıları istediğinizi, 


Siparişlerinizi ödemeyi yaptığınızı 
belirten bir dekont ile birlikte 
yandaki adresimize gönderiniz. 


kutuları işaretleyerek (V ) belirtiniz. 


/ 


2000 ve 2001 yıllarına ait sayıların herbiri 1,000,000 TL. 
Dergi ulaştırma masrafları okuyucuya aittir. Dergi ulaştırma tarifesi: 


Gamer 018 1-55 adet dergi için: 1,000,000 TL, 5 adetten fazlası için ücretsiz. 
asal (Ulaştırma masraflarını dergi ücretine ilave etmeyi lütfen unutmayınız) 
Poster 
| pastaKodüc. ra ee ve Gelin 
Tel 
E-mail Faks 
Vergi Dairesi. | o V.Numarası 


e a O ee Lwödeme Yaptım: 

D Garanti Bankası Unkapanı Şubesi 160-6299885 nolu hesap 

O İş Bankası Şirinevler Şubesi 1106-589927 nolu hesap 

(Dekontun kopyasını bu formla birlikte göndermeyi unutmayın) 


TL kredi kartı hesabımdan alınız. 


0 Visa O Master/Eurocard 


Kart No 
Son Kullanma Tarihi / 


GamePro, İMG Bilişim Yayınları, 29 Ekim Cd. No: 23, Medya Blok Kat: 1 
34530 Yenibosna-İstanbul 


m Faks: (212) 454-2188 


imza 


li İleri Magazin Gazetecilik Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. adına bankaya 


Son geçerlilik tarihi: 30 Nisan 2001 


dü dü 0 İG 0 dük İİ dü, 


GAMLI 


İMG Bilişim Yayınları Dergisine 
29 Ekim Caddesi No: 23 
Medya Blok Kat: 1 
34530 Yenibosna/İSTANBUL Abone Olun! 
Tel: (212) 454-2550 
Faks: (212) 454-2188 


Yıl İçerisindek 


Fiyat 
Artışlarından 


Etkilenmeyin! 


İMG Bilişim Yayınları 

29 Ekim Caddesi No: 23 
Medya Blok Kat: 1 

34530 Yenibosna/İSTANBUL 
Tel: (212) 454-2550 

Faks: (212) 454-2188 


ön bakış 


Brian kendi halinde bir fizik öğrencisiyken, geniş dekolteli Gina birden kendini bizimkinin arabasının önüne atar. Hatunu hastaneye yetiştirdiğinde, hayatı- 
nın geri kalan kısmının değişeceğini bilmemektedir. Tanınmayan adamlar, bu 
güzelin peşinde; güzel de Brian'ın peşinde. İkisi de bundan böyle Baphomet'in 
lanetini anımsatan maceralara atılırlar. Başrolü paylaşan bu ikili, güneşli Kaliforniya sahillerini alt üst ederken, esrarengiz bir mücevherin gizemini ortaya 
çıkarırlar; bu değerli parçanın hikâyesi ise İspanya'ya kadar uzanır. Oyunda, 
kendisini bilinmeyen sebeplerden dolayı öldürmek isteyen mafyadan kaçan birinin rolünü üstleneceksiniz. Yol boyunca şuh bir dansçı ile kırktan fazla karakterlere rastlayacak ve büyük bir miktar parayla kaçmaya çalışacaksınız.. 


Elbette yol boyunca kafayı yemiş kişiliklerle karşılaşacak ve bulmacalar çözeceksiniz. Bulmacalar ise oyunun devamında gitgide tuhaflaşıyor: Başlangıçta çözümler bariz ortadayken, sonraları ise başarıyı yakalayabilmeniz için epey ıkınmanız gerekecek. 

Ana karakterleri altı bölüm boyunca yüz farklı senaryodan yönlendirirken, 
asla canınız sıkılmayacaktır. Bunu sağlayacak olan da Monkey Island'a yakışır 
espri anlayışı, çeşitli hikâye değişimleri ve profesyonel ses çıkışı. Tüm özelliklere rağmen, göze ilk çarpan, 2D boyutlu dünyadaki muhteşem kamera hareketleri oluyor. 
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Runaway: A Road Adventure, Madrid'de faaliyet 
gösteren Dinamic Multimedia tarafından yayınlanıyor. 
Yılın sonuna kadar tamamlanması beklenen oyun için, 
hâlâ Amerikan distribütörleri aranmakta. Tahminen 
yılın sonuna doğru çıkacak 
olan comic-adventure “Runaway” şimdiden va 
merak uyandırdı. 


FERHAN KARADENİZ 


> #LE'GAMLPRO 


Yapımcı: Pendulo Studios 
Piyasaya çıkış tarihi: Mayıs 2001 


2 
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Bu uçağı adam etmek epey zor olacağa benziyor... 


Aslında Runaway'in PC'lerimize bu kadar hızlı bir şekilde taşınacağını kimse 
tahmin etmiyordu. Ancak Runaway, sessiz, derinden ve oldukça güçlü bir 
çıkış yapmaya hazırlanıyor. Bu yeni adventure Runaway-A Road Adventure'ın sorumlusu ise, Madrid'deki Pendulo Studios. Görüntüler adventure 
hayranlarının gözlerini yaşartacak kadar iyi. Yapımcılar Monkey Island'ın ruhunu taşıyarak Runaway için bu türdeki en yeni tekniği kullanmış: İki boyutlu arka plan üzerinde 3D çizgi roman karakterleri, ayrıca otuz dakikadan 
fazla süren ara videolar. Tüm bunlar, bu oyunu unutulmayacak bir macera 
haline getirmeye yetiyor. 
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Yapımcı: Fireglow 
Piyasaya çıkış tarihi: Mayıs 2001 
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Sudden Strike Forever'la dünya savaşı efsanesi yakında daha da ölümsüzleşecek. Devasa hayran topluluklarının istek ve geliştirme fikirlerini göz önünde 
bulundurarak, Rus yapımcıları bu add-on ile fazlasıyla eksikliği hissedilen tankerlerin ve yardım araçlarının devamını getirecekler. Ek olarak da rahatsızlık 
veren bug'lar ve tasarım hataları da düzeltilecek: Bu sayede örneğin tüm 
araçlı birlikler artık geri vitesi kullanabilecek. Bu da haritada yer alan dar geçişlerdeki trafik sıkışıklığını ortadan kaldırmış olacak. 


Sy 


Otuz yeni birimden iki tanesi özellikle göze çarpıyor: Sağlık görevlileri ve özel “MK Universal Cerrler” ve “MK Vi Crusader” imanın savunmasında yardıma 
bir konuma sahip olan general. Gerçi bu kumandan silahsız olmasına karşın, 

güçlü dürbünüyle ön cepheye yerleşip, haritadaki en ücra köşeleri dahi gözetleyebiliyor. Bazı tekli görevlerin ve on çoklu oyuncu haritanın yanı sıra, bu 

add-on dört yeni mini 
senaryodan oluşuyor; 
burada Ruslar, Amerikanlar, İngilizler veya 
Almanlar için çatışma- 
ya katılacaksınız. Doğu 
cephesi dışında birliklerinizi farklı savaş bölgelerine gönderebileceksiniz. Böylece 


Add-on'la ilgili diğer ilginç detaylar: Komutanlar etraftaki birliklerin tecrübesini zenginleştirebiliyor, oyuncu dürbünle görüş alanını belirleyebiliyor ve hatta 
tanker gibi araçları geri geri sürebiliyor. Ayrıca kısa mesafe ateş fonksiyonları 
ve birliklerin gelişigüzel paraşüt atlamaları da olanaklar dahilinde. Oyuncunun, 
sandıkları tırlara yükleme ve silahları 
nakil sandıklarından alma imkânı var. 
Birliklerin davranışları daha da gerçeğe yakın hale getirilmiş; pathfinding de geliştirilmiş. Otuz yeni birligin arasında Br-5 Mortar, ISU-152, 
İngiliz senaryoda tozlu Medics, Flak-88, Sd.Kfz.303, Tetçöllerde Almanlara " - > rarch, Bazooka-men, M-18 Hellcat, 
karşı savaşacaksınız. 7 p etkisini gi Mack 6x6 vs. bulunuyor. 


a) 


Mei SONUM eke. İner. ŞE 


e e 


Almanlar, ittifak güçlerine karşı savunmadalar. Kwai köprüsü 


fm m m e ER 
e) CİK) 


— - p 7 


la 0 am Çi EY e e ya 7 m süzer 


ic t Tank | ş Oy? M ; Amerikan birlikleri yerleşime geçti. Bu şehri biz kurduk... 
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Renegade sayesinde Command&Conguer serisinin en popüler figürlerin, yani 
GDI komandolarının peşinden gideceksiniz. Oyun, C&C dünyasında yepyeni 
perspektifler açıyor. Command&Conguer, daha önce hiç bu açıdan oynanmamıştı. Önceki versiyonlarında kuşbakışı açıdan oynadığımız oyunu Renegade'de ister third person açıdan, isterseniz de first-person-açıdan oynayabiliyorsunuz. Bunun oyuna getirdiği en büyük yenilik ve oyuncular için 
sağladığı en büyük fayda, monoton izometriden kurtulmuş olunması. 


Kötülüklere Karşı... 


Amacınız: Nod'un kötülüğüne bir son vermek. Piksele boğulmuş izole bir 
dünya yerine, bilindik C&C kainatı, modern 3D formatında binalar sunuyor; 
ünlü Tiberium siloları, termik santralleri veya rafinerileri gibi. Westwood, gök 
gürültüsü, yağmur, kar ve tipi ile dolu hava koşullarının figürlerle ve araçların 
hareketleri ile de uyum sağlaması için oldukça çaba sarfetmiş. 


Yeni Silahlar 


Oyuncular, Havoc olarak C4 patlayıcı maddelerini, ölümcül soteci tüfeklerini kullanarak, NOD 
güçlerinin gizli Tiberium deneylerini tamamlamalarını engelleyecekler. Ayrıca roket atar ve susturuculu tabanca gibi çeşitli silah cephanelikler de oyuna dahil edilenlerden; bunlardan hem karada, hem de 
havada faydalanılabilir. Renegade, karakter gelişimiyle 
de seriyi zenginleştirecek bir yapıya sahip. İçlerinde 
Dr.Mobius, General Raveshaw ve Sakura gibi kişiliklerin de bulunduğu yeni karakterler oyunla birlikte evimize konuk olacaklar. 


İşte Asıl Yenilik 


Ortalıkta aval aval dolaşmak hem yorucu, hem de can 
sıkıcıdır. Bunu iyi bir shooter uzmanı bilir. Renegade'de ise motorsikletlerin, ciplerin, tankerlerin ve diğer farklı 
araçların başına geçebilir ve devasa haritalarda gezebilirsiniz. İyi bir 
shooter oyununa yakışır bir şekilde, görevlerde epey etkili olan silahlara başvuracaksınız. Ön cephe saldırılarında bombaları ve makineli tüfekleri kullanırken, askeriniz uzakta bulunan düşmanları 
keskin nişancı tüfekleriyle imha edecek. Çoklu oyuncu modunda 
“Deathmatch” ve “King of the Hill” gibi klasik modların yanı sıra C&C'nin özel “Capture the 
Mobius” modu oyuna eklenenlerden. Ayrıca tekli oyuncu 
görevleri bir kişiyle beraber 


üstlenebilirsiniz. 


İnce Detaylar 


Oyunun 3D grafik motoru, zamanımızın en sağlam olanların- 
dan. Hareketli ışıklandırması, 
ışıklı haritaları, hareketli gölgeleri ve daha gerçekçi çevre görünümü ile ortama ayrı bir tat 
verilmiş. İç görüntüler ise daha 
detaylı işlenmiş. Dış ile iç bölgelerin arasındaki ince çizgi neredeyse fark İl şekilde tasarlanmış. 
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Mistik dünyada geçen oyunlara bir yenisi daha ekleniyor. Strifeshadow, RTS severlere çıktığı günden itibaren oldukça güzel günler geçirteceğe benziyor. 

Ef Kralının insanlar tarafından öldürülmesinden sonra iki taraf 
arasında kıran kırana bir savaş başlar. Oldukça etkili, büyü ve silahlarla yapılan bu savaş uzun yıllar devam eder, ancak bu sırada ölen 
Elfler ve insanlar, Necromancerlar tarafından diriltilip Dark Elves ırkına dönüştürülürler. Bu lanetlenmiş topluluğun da oluşturulması ile 
birlikte üçüncü bir ırk da savaşa katılmış olur. 

Oyundaki birimler, büyülü ve standart olmak üzere ikiye ayrılıyorlar. Standart birimler; kılıç, ok , kargı ve balta gibi araçlar kullanıyor. Büyülü birimler ise, adından da anlaşılacağı gibi büyüleri ile savaşıyorlar. Bunlar; Warlocks, Shade Tryants gibi birimler ve karşı 
tarafa oldukça zarar verebiliyorlar. Birimleriniz, düşman birimlere; 
aniden, arkadan veya panik halindeyken saldırdıkları zaman daha etkili oluyorlar. 

Oyun, RTS olduğu için strateji unsurları da çok önemli. Özellikle defansa çok önem 
verilmiş. 30 farklı birim, birbirinden farklı büyüler, birçok değişik yapı ve bu yapıların 
sürekli upgrade edilebiliyor olması, oyunun çıktığı tarihten itibaren adından sıkça söz 
ettireceğe benziyor. Bunların yanında, diğer RTS'lerde bulunan çekici özellikler de bu 
oyunda bulunuyor. Bekleyip görelim. # 


ATALAY KELEŞTEMUR 
Cossacks mer Sesi Pei (2 


w Yayıncı: GSC Game World 


Winpows 95/98) 


16. ve 18. yy'lar arasında 400 yıl sürecek bir savaş yapmaya hazır mısınız? O - 
DENEDİK 


halde Cossacks tam size göre bir oyun olacak. Oyun, 1701'den 1714 yılına kadar Rusya'nın İsveç'e saldırması ile meydana gelen Kuzey Savaş'ının başlamasını konu alıyor. Oyunda bitirilmesi gereken 
birçok görev bulunuyor ve bunların hepsi de birbirinden zor. 
Bu görevlerin hemen hemen hepsinde önemli olan birileri bulunuyor. Örneğin ordunuzun komutanı... Bu komutan öldüğü 
taktirde görevi tamamlayamayabiliyorsunuz. Zaten ordu komutanlarınızdan birinin ölmesi halinde Shogun the Total 
War'da olduğu gibi ordunuzun morali sıfıra düşüyor ve böylelikle daha çabuk yeniliyorsunuz. 

Oyundaki üretim sistemi gerçekten çok hoş. 6 farklı kaynak bulunuyor. Bunlar; odun, taş, demir, altın, kömür ve yiyecek. Bu kaynaklardan herhangi birini harita üzerinde keşfettiğiniz taktirde üretime başlayabiliyorsunuz. Bunların elde 
edilmesi halinde de daha kompleks yapılar üretebiliyorsunuz. 

İyi bir ordu, iyice doyurulmuş bir ordudur. Buna göre ordunuzun karnını sürekli doyurmak zorundasınız. Bu da bana birazcık Knights&Merchants'ı hatırlatıyor doğrusu. Mühimmatınız da diğer RTS'lerde olduğu gibi sonsuz değil. Yani 
elinizde bulunan kaynakları iyi değerlendirmek zorundasınız. Oyun ekranında bir anda 8000 askeri görebiliyorsunuz! 
Bunların savaşmalarını, düşman yapıları bombalamalarını seyretmek de, oynamak kadar keyif verici. Oyunda; 16 farklı 
ülke, politik ve askeri gücün ortaklaşa kullanılıyor olması, 300 teknolojik keşif ve realistik görevlerin olması, oyunun 
karşısına çakılmamıza, saatlerce gözümüz kızarana kadar oynamamıza yeteceğe benziyor. # 
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Soğuk Sava 


Operation Flashpoint, Rusya ile Amerika arasında geçen “Soğuk Savaş'ı konu 
alıyor. Oyuna, tek başınıza bir Amerikan askeri olarak başlıyorsunuz. Görevleriniz basitten zora doğru gidiyor; ilk bölümde, düşmanların bölgesinden bir 
araba çalıp kendi tarafınıza geçirmeye çalışırken, ilerleyen bölümlerde, gizli 
belgeleri ele geçirmeye çalışıyorsunuz. 

Görevleri, Amerikan ordusunun askeri olarak tek başınıza oynuyorsunuz. 

Oyunun en çarpıcı ve ilginç özelliği ise, çevrede gördüğünüz her aracı kullanabilmeniz. Eğer standart bir yol arabası bulursanız, onu çalıp haritadaki 
uzak yerlere hızlıca gidebilirsiniz. Bunun yanı sıra; tanklar, tırları ve helikopterleri de çalıp, Amerika'ya yardım için kullanabilirsiniz. 

Operation Flashpoint'in, kesinlikle çizgisel bir oyun yapısı yok. Görevleri, 
Hidden & Dangerous'da veya Delta Force 2'de olduğu gibi istediğiniz yoldan 
bitirebiliyorsunuz. 
Oyunun başında 
taktik ve stratejinizi 
kendiniz belirliyor- 


Sunuz Oyundaki karakterlerin yüz modelleri pek başarılı sayılmaz, ancak fizik modellemeleri çok iyi 


Gerçekçi Bir şeyler... > 


Oyun genel olarak, diğer action oyunlarından daha yavaş ilerliyor. Bu biraz da, haritaların çok geniş olmasından kaynaklanıyor. Yine de, çevredeki araçlar işinizi biraz olsun kolaylaştıracaktır. 

Oyunda kullanılan silah sisteminin, Counter Strike'dan bile daha gerçekçi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun yanında, görevleri tamamlayabilmek için, bulduğunuz silahları çalabilirsiniz. 

İlk bakışta Delta Force'u hatırlatan grafikler, şimdilik iyi gözüküyor. Karakterlerin modelleri gerçekçi ve kaplamaları epey ayrıntılı, ama ağaçlar, çalılar ve çit gibi objelerin hepsi iki boyutlu. Binalar ise tamamen 3D tasarlanmış ve 
hiç fena görünmüyor. Buna karşın, diğer oyunlar kadar da ayrıntılı değiller. 

Gerçek zamanlı olarak ilerleyen oyun akışı ve hava koşulları, oyunun atmosferini sağlamlaştırıyor. 


Beklemek Gerekir 
Azıcı 


Operation Flashpoint, birçok hit oyunun karışımından oluşuyor ve bu karışım iyi olacağa 
benziyor. Özellikle taktik-savaş tarzı oyunları 


sevenler, beklediklerinden 
fazlasını bulabilirler. 
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eal Time Strategy oyuncuları pek yakında Hostile Waters: Antaeus Rising ile aksiyonun ortasına dalış yapabilecekler. Gelecekte geçen bu strateji oyununda 
oyuncular, hem kara araçlarını kullanabilecekler, hem de hava araçlarıyla uçmanın heyecanını yaşayabilecekler. Yıl 2032... Dünya, gözünü hırs bürümüş isyankar komutanların, her yeri işgal etmeye çalışmasına kadar barış altında. Antaeus ismindeki, hem devasa 


bir taşıyıcı araç, hem de bir fabrika görevi gören aracı kullana- — 
; yi <a 


Yayıncı: Interplay 
Piyasada Winpows 95/98) 


rak isyankarların üssüne ulaşmaya çalışacaksınız ve yolunuza çıkan tüm düşmanları da imha etmeniz gerekecek. Araçları inşa 
edip helikopterlerle kıyıya taşıyacaksınız ve daha güçlü üniteler 
üretmek için kaynakları toplayacaksınız. 10 araca kadar olan 
dal dostlarınız bilgisayarın kontrolündeki yapay zeka tarafından ida- 
| re edilecek. Fakat zamanınızın çoğunda aksiyonun kontrolünü 
doğrudan kendiniz elinize 
alacaksınız. Uçan helikopterler, paletli koca tanklar, hovercraft'lar ve dahası... Üstelik, tüm bu 
araçları zırhlarından silahlarına ve taşıdıkları diğer 
nesnelere kadar kendiniz 
istediğiniz gibi değiştirebileceksiniz. 3 boyutlu olarak tasarlanmış adalar demo versiyonunda 
etkileyici detaylara sahipti. Aksiyon ise oldukça derin ve hızlıydı. Eğer yapım aşaması aksamadan devam ederse, Hostile Waters, RTS 
dünyasını istila edebilir. Bu ay içinde 
Hostile Waters'ın piyasaya çıkmış olması gerekiyor. # 


JAKE THE SNAKE 
“ k f en N 
Evil Islands: Curse of the Lost Soul | (EĞİ some viva inceraceive 
i v eği » Yayıncı: Fishtank Interactive 


Piyasada Winpows 95/98) 
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Evil Islands, roleplaying türüne yepyeni bir 3 boyutlu perspektif anlayışı getiriyor. Rus yapımcı Nival Interactive'in geliştirdiği oyun, üç tane birbirinden 
güzel ve detaylarla donatılmış dünyayı gezebilmenize olanak tanıyor; orman, kar ve çöl... Çoğu 3 boyutlu RTS oyunlarında olduğu 
gibi, kamera açılarını istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz ve bu 
dünyaları istediğiniz açıdan görerek dolaşabiliyorsunuz. 

Zavallı kahraman Zak'i oynadığınız oyunda, ilkel yerli kabilelerin, orc'ların, goblin'lerin, kurtların ve yaban domuzlarının yaşadığı bir orman adada hafızanızı yitirmiş olarak uyanıyorsunuz. Başarıya ulaşmak için, gücünüzün yanında zekanızı da kullanmalısınız. 
Zorlu trollere ve şeflere görünmeden gizlilik içinde ilerlerken, bir 
yandan da güçsüz goblin'leri ve orc'ları arkadan avlamak için sessiz ve sinsice hareket etmelisiniz. Bir 
defada iki grup arkadaşına sahip olabilirsiniz. Artı, 
e ik ağ bir araya getirip birleştirebilirsiniz ve ışın fırlatma gücüne sahip balta gibi kendinize özel 

z silahları yapabilirsiniz. Ve tüm bunlar olurken karakterinizin gücü artarken 
kaslarının şiştiğini, hatta omuzlarının genişlediğini görebilirsiniz. Bu yazı 
baskıya hazırlandığı sırada seslendirmeler ve diyaloglar biraz aptalcaydı, fakat oyun piyasada olduğunda RPG'ciler için yepyeni bir maceraya, yepyeni 
bir kapının açılacağı kesin. # 
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Yayıncı: 


Star Trek: Away Team &i UZ 


Activision Star Trek lisansının meyvelerini bu defa RTS türünü deneyerek 
toplamayı düşünüyor. Away Team, göreve dayalı bir strateji oyunu. Federasyonun en seçkin askerlerinden #'ünü yönettiğiniz 18 bölüm boyunca, taktik ve 
stratejinin Star Trek dünyasındaki önemini anlayacaksınız. lük bir tepe açısından oynadığınız Away Team'deki görüş açınız, tıpkı Syndicate 
ve Commandos gibi karakter tabanlı taktik strateji oyunlarındaki- 
ne benziyor. Karakterlerinizden her birinin güçlü ve güçsüz yanları birbirinden farklı. Silahlar ise Vulcan Neck Pinch'ten (boyundaki hassas noktaya yapılan ölümcül dokunuş), Alien Herb Lore 
gibi kıyameti koparan silahlara kadar değişen bir yelpazeye sahip. 

Preview versiyonundaki oynanış, yapay zekadaki bir kaç yol 
bulma sorunu hariç tamamlanmış gibiydi. Bu versiyondaki 4 bölüm oldukça düz ilerleyen, oldukça eğlenceli ve dengeli bir yapıya 
sahipti. Yine bu versiyonda oyunu ister sakince ve bütün taktiklerle stratejileri düşünerek, isterseniz de arkanıza bakmadan koşarak ve önünüze çıkanı patlatıp öldürerek oynayabiliyordunuz. 
Sıkı strateji oyuncuları bundan hiç hoşlanmayacaklardır. Çünkü 
oyun size üzerinde düşünecek çok fazla şey sunmuyor. Bununla 
birlikte karakterlerinizin sırf bilek gücüne de bakmıyor. Şu kadarını biliyoruz ki, son versiyonu Nisan ayı içinde yola çıktığında, Federasyonun bu 4 üyesi madalyon değil ama kocaman "aferin"leri 
hak edecek. # 


STAR DINGO 
Yapımcı: Papyrus Racing Games 
4 m Yayıncı: Sierra 

Gerçekçilik, Papyrus'un | mPiyasada 
NASCAR oyunları arşi- : 
vimize ekleyeceği en yeni 
oyun NASCAR Racing 4'ün göbek adı. Preview 
versiyonunda sıkı ve gerçekçi fizikler, tatminkar 
ses efektleri ve harika görünümlü 3D arabalar vardı. Çeşit çeşit TV kamera açıları, replay'ları oldukça eğlenceli bir hale getiriyordu. Fakat mükemmel 
grafikler ve kontroller sadece bir başlangıç. 

Gran Turismo ortaya çıktığından beri hiçbir 
oyun onun; mod, parkur, araç seçenekleri ve araçları istediğiniz gibi 

MASASİ Şİİ modifiye etme olanağıyla mücadele 
edebilecek güce 
sahip olamadı. NASCAR Racing #'te hava şartlarından aracın burnundaki 
eğriliğe kadar her şeyi değiştirmek sizin elinizde. Fakat Preview versiyonunda bu seçenek henüz kullanılacak duruma gelmemişti. NASCAR Racing 
4, ayrıca 40'a kadar oyuncunun aynı pistte yarıştığı baş döndürücü bir multiplayer seçeneği de sunuyor. Bekleyip görelim. NASCAR Racing 4 çıktığında bakalım daha ne gibi güzelliklere sahip olacak. # 
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4 “Yayıncı: Infogrames 
sPiyasada 


Olağanüstü uzay gemisi grafikleriyle gurur duyan, karmaşık hikayeli, oldukça rahat, fakat karmaşık kontrollere sahip ve 1998'in kült klasiğinin devamı olan Independence War 2: Edge of Chaos, düşünmekten 


hoşlanan oyuncular için bu yılın uzay oyunu olmak üzere yörüngeye girmiş durumda. İlk oyunun 100 sene sonrasında geçen oyunda, babasının intikamını 
almak için düşmanlarını ararken hapse atılan genç 
Cal Johnston'ı yöneteceksiniz. Hapisten kaçtıktan 


15 yıl sonra büyükannenizden size miras olarak bir 
uzay istasyonu kalır. Bu uzay istasyonu bir nebula- 
nın içinde gizlidir ve büyükanneniz tarafından za- 


manında bir korsan üssü olarak kullanılmıştır. Bu- 


rada ailenizden kalan mesleği devam ettirmeye 


başlarsınız. 


Oyunda uçacağınız görevleri kendiniz seçebileceksiniz. İsterseniz bir kiralık katil gibi istenen bir uzay 
gemisini vurabilir, isterseniz de transport gemilerinin kargosunu çalabilirsiniz. Preview versiyonundaki 


Konusunu bir Kore çizgi romanından alan Red Moon, uzun bir hikayeye ve 
oyun süresine sahip. Philar; masum ve liseli bir gençtir. Sokakta çıkan bir kavga sırasında oldukça değişik bir kimlik gösterir. Buna hem çevresindeki kişiler, 
hem de kendisi inanamaz. Daha sonra anlaşılır ki, bu kahramanımız dünyalı değildir ve Signus adlı bir gezegenden 
gelmiştir. Signus; oldukça gelişmiş bir teknolojiye, fizik 
güçlerine sahip bir gezegendir. Burada yaşayan insanlar da 
bütün bu özellikleri barındırmaktadır. Tabii Philar'ın bu 
özelliğini gören kötü niyetli insanlar, hemen onun peşine 
düşmeye başlarlar. Oyunumuz da böylelikle başlamış olur. 

Oyunda, mistisizm ve teknoloji unsurları bir arada bulunuyor. Diğer RPG'lerde olduğu gibi; orclara, goblinlere, elflere, dwarflara ve 
benzerlerine saldırmak yerine, sürekli olarak gangesterler ve mafya adamları ile 
dövüşüyoruz. Bulunduğumuz mekan da bir elf kasabası ya da goblin ormanı degil. Tamamıyla futuristik bir yerdeyiz. Dolayısıyla bazen karşımıza normal insanların yerine cyborg'lar da çıkabiliyor. 

Tarz bakımından, yukarıda da belirttiğimiz gibi klasik bir RPG oyunu Red 
Moon... Yine de, konu olarak diğerlerinden tamamen farklı. Bakalım çıktığı zaman ne kadar hoşumuza gidecek? 


GAMEPRO NİSAN 2001 


kullanılabilir 4 uzay aracı harika görünüyordu ve çaldığınız kargolardan çıkan 
silah ve alet edevatla geminizi donatmanız mümkündü. Geminizi rahatça kontrol etmek, ancak karmaşık kontroller sayesinde mümkün olabiliyor. Artık anlamışsınızdır; Bu tam anlamıyla bir simülasyon oyunu. Siz bilirsiniz, eğer bir adrenalin delisiyseniz uçmaya devam edin. Eğer yeterli sabrınız varsa, 
Independence War 2 uçuş ve uzay savaşı hissini damarlarınıza işlemeye söz 


veriyor. Tabii bu ay içinde piyasaya çıkar çıkmaz... 
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BIR FI 


imgfighter 


undan birkaç yıl önce tavan arasında tozlanmış kutuların içinden çıkıp, 
“eği JPC'lerimizi istila eden ilk oyun Army Men olmuştu. Hani şu plastik asş © kerlerin savaşı... Ardından uzaktan kumandalı arabalarımız garajdaki yerin- 
“den çıkıp (garaj mı? çok fazla Amerikan filmi seyrediyorum), yine süper gelişmiş bilgisayarlarımıza konuk olmuştu. Bu iki oyunun ortak yönü, basit 
pwm düşünceler üzerine kurulu, ama kesinlikle bağımlılık yaratıcı 
TN olmalarıydı. En önemli özellikleri ise bizi nostaljik yanımız- 
“© © Pentium il 266 dan vurmalarıydı. Sonuncu ortak özellik ise, ikisinin de 
oyun dünyasını sarsacak kadar başarılı olmalarıydı (hatta 
' Re-Volt, nVidia'nın "en iyi 3D oyun" ödülünü bile aldı). 
300MBHDD oy, şimdi de sıra maket uçaklarda... Airfix Dogfighters, 
eski oyuncaklardan hala yeni oyunlar yapılabileceğini kanıtlıyor. 
— Settlers ya da Half-Life gibi çok detaylı ve karmaşık oyunları bir düşüği “nün. Sonra da basit bir arcade oyununu... Aralarında oyun derinliği açısından dağlar kadar fark var. Peki böylesine basit bir arcade oyunu nasıl oluyor da bu denli bağımlılık yapabiliyor. Aslında cevap soru da gizli; arcade 
oyunları çok basit. Herhangi bir şey düşünmenize ya da planlamanıza ge- 
i “rek yok. Yıllar önce atari salonlarında yüzlerce jetonunuzu feda ettiğiniz oyunları bir düşünsenize... Airyem fix Dogfighter'ı geliştiren insanlar o günlerini unutmamışlar ve o günlerde yaşadıklarını, bugünün model 
> “uçaklarıyla birleştirmişler. 
vi Airfix Dogfighter'da mavi gökyüzü yerine, bir evin içinde uçup çevrenizde ne varsa ateş ediyorsunuz. 
Kullandığınız uçakların hepsi 2. Dünya Savaş'ına ait (10'dan fazla uçak seçeneğine sahipsiniz). Oyuna adıür “ ni veren Airfix ise, klasik 2. Dünya Savaşı uçaklarının maketleri konusunda uzman olan, neredeyse 50 
yillik bir firma. Eğer evinizde 2. Dünya Savaşı maket uçakları varsa markasına bir bakın. Yüzde doksan 
ihtimalle Airfix'tir. 
© Bir oyunu incelerken, pek çok insan ne kadar gerçekçi olduğuna bakar. Çünkü gerçekçilik sizi oyunun 
içine çeken bir şeydir. Bu oyunda ise gerçeğe sadık kalmak, yapılmaya çalışılan en son iş olmuş. Çünkü 
© oyunu yapanlar bizi, gerçekten de oturma odamızda maket uçakların savaştığına inandırmaya çalışmamışro lar. İşte bu yüzden oyunun 3D grafikleri tam olması gerektiği gibi. Uçaklar gerçekten de maket oldukları- 


nı belli ediyorlar. Evin içi eşya dolu, ama sizin hala Durum pek parlak görünmüyor. Eğer bir an önce uçağı 
tamir edemezsem bu görevi 15. kere baştan oynamak 
zorunda kalacağım. 


© 32 MBRAM 


İ geniş bir hareket alanınız var. Üstelik, annenizin 
ısrarla evin baş köşesine koyduğu ve sizin nefret 
ettiğiniz o porselen tabakları, başınızın belaya girmeden kırabilmek gibi pek çok şansınız olacak. 

Oyunun motoru genel olarak başarılı sayılır, ama bazı sorunlar var. Bazen bir duvara yüz kere çarpyorsunuz ve hasar almıyorsuzuz. Ama mobilyalardan birine ufacık bir dokunuşta bir anda uçağınız patlayabiliyor. Oyunda farklı görevleriniz ve hedefleriniz var, ama genellikle tek yapmanız gereken, zarar verebileceğiniz her şeyi yok etmek. Kendi adıma benim bununla ilgili bir sorunum yok. Çünkü bu, işin asıl 
zevkli yanı. Etrafa ateş etmenin yanında toplamanız gereken power-up'lar da var. Boyalar, yapıştırıcılar, 
cephaneler, silahlarınızı geliştiren ekstra güçler... Bunların yanında uçağınızı tamir etmenizi ve ekstra yakıt almanızı sağlayan power-up'lar da olunca, iş daha da eğlenceli hale geliyor. Bu arada uçaklarınız maket, ama silahlarınız gerçek. Bombalar, füzeler ve toplar sağı solu patlatmanız için hazır. 

Sadece porselen tabaklara ateş etmek bir süre sonra sıkıcı olacaktır. İşte bu yüzden, oyunun sizi asıl 
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zorlayacak olan kısmını, yani düşmanları biraz güçlü 
yapmışlar. En kolayları jipler... Size ateş bile edemiyorlar. Tanklar, eğer menzillerine girerseniz tehlikeli olabilirler, ama doğru şekilde bırakacağınız birkaç 
bomba onları uzun süre susturacaktır. Asıl sorun 
diğer uçaklar. Arasıra bir yerlere takılıp kalıyorlar, 
ancak arkanıza takıldıklarında tam bir baş belası haline geliyorlar. 

Oyunun tek kişilik campaign modu biraz tek düze gelişiyor. Airfix Dogfighter'da 2. Dünya Savaşının 
istediğiniz tarafında yer alabiliyorsunuz, ama senaryolar her iki taraf için de aşağı yukarı aynı. Aslında 


senaryolarda, bombalama görevlerinden convoy 
koruma görevlerine kadar değişen ilginç bir yelpaze 
var, ama asıl eğlenceli olan şey bu değil. Daha önce 
de belirttiğim gibi, uçup etrafa ateş saçmak oyunun 
en zevkli yanı. Ve yapay zekadan sıkılmaya başladığınızda, gerçek eğlenceyi multiplayer modunda bulacaksınız. 

Bazen diğer uçaklarla kapışacaksınız, bazen de 
yer hedeflerini bombalayacaksınız. Bunları yaparken, 
tabiki farklı görüş açılarına ihtiyaç duyacaksınız. İşte 
3D oyunların güzelliği; üç farklı kamera açısını dilediginiz zaman değiştirebiliyorsunuz. Aralarında, özellikle bombalarken kullanacağınız açı oldukça başarılı. 
Oyunun güzel bir özelliği de kendi uçaklarınızı dilediğiniz gibi boyayabilme seçeneği. Unutmayın, 2. 
Dünya Savaşında her pilot, uçağına kendine özgü bir 
değişiklik yapmıştı. Neden siz de yapmayasınız ki? 

Ayrıca kendi haritanızı da yapabilirsiniz. Kullanması oldukça kolay olan editör sayesinde, isterseniz 
kendi evinizin içinde bile uçabilirsiniz. 

Simülasyonlardan hoşlanmıyorsanız, ama yine 
de uçmak istiyorsanız, fırsat sizi bu oyunda bekliyor. 


Grafikler güzel, ama daha iyisi olabilirdi. 


Her ne kadar eğlenceye dalıp çok 
önemsemeseniz de, oyundaki sesler 
biraz vasat kalıyor. 


KONTROL 4.5 


Şu birkaç parmağınızın aynı anda klavyenin üzerinde olmasını gerektiren 
oyunlardan... Kolay ama alışmak lazım. 


EĞLENCE 4.0 


Son zamanlardaki en eğlenceli oyunlardan biri. 
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GRAFİK SES 


KONTROL EĞLENCE 


Gelik Kuşlar 


2. Dünya savaşında hava savaşları belki de savaşın en ilgi çekici kısmını oluşturuyordu. 
İşte Airfix Dogfighter'da da göreceğiniz bazı uçakların savaş sırasındaki özellikleri. 


FOF-3 HELLCAT 

2. Dünya Savaşında hava muharebelerinde, uçakların özellikleri kadar sayıları da önem 
liydi. Bunu erken farkeden 
Müttefikler, 1942 ve 1945 yılları arasında tam 12.000 Helicat imal ettiler. Bu, savaşın 
kaderini değiştirebilecek kadar önemli bir rakamdı. 


HAWKER HURRICANE 
2. Dünya Savaşının popüler 
uçaklarından biri daha... 1940 
yılında Fransa üzerinde uçar 
kan henüz bu ününü kazanma" 
mış olsa da, İngiltere savaşın- 
dan sonra vazgeçilmez bir 
hale geldi. 


FOCKE WULF FW 190A 
FN 1904, ilk kez 1 Temmuz 
1939 yılında uçtuğunda Almanların en popüler uçaklarından biri olacağı belli olmuştu. Yüksek hızı sayesinde 
İngilizlerin Spitfire Vs'ne karşı 
sağladığı avantaj, pek çok kez 
Alman pilotların hayatını kurtardı. 


HAWKER TYPHOON Ib 
555 kilometre hıza ulaşan ve 
tam 2180 beyir gücündeki 
Naphier Sabre 11A motoruyla 
tam anlamıyla uçan bir ölüm 
makinasıdır Hawker Typhoon. 
İlk test uçuşunu 24 Şubat 
1940'ta gerçekleştiren uçak, 
1941 yılında savaşa katıldı. 


NORTHROP P-61 
BLACK WIDOW 

Black Widow, yani Kara Dul, 
Amerikalıların gece savaşları 
için ilk tasarladıkları uçaktı. 
1940 yılında tasarım çalışma" 
ları başlayan uçak, zaman 
içinde kazanılan tecrübeler 
sayesinde daha da geliştirildi. 


MASSERSCHIMITT 
ME262 

Almanların savaşta kullandığı 
ilk jet uçağıydı. Prototipi 1942 
yılında uçan Masserschimitt, 
savaşa ancak 1944 Kasımında 
katılabildi. Savaş sona erdi- 


ğinde ancak 1300 tane üretile- 


bilmişti. 


P51-D MUSTANG 
Başlangıçta Allison motorunun 
kullanıldığı P51-D, daha sonra 
Rolles Royce Merlin motorunu 
kullanmaya başladı. Ekim 
1940'ta ilk test uçuşunu ya 
pan uçak, savaşa ancak 1942 
yılında katılabildi. 


SUPERMARINE 
SPITFIRE MKVb 

2. Dünya Savaşı boyunca efsanevi Supermarine Spitfire'in 
kazandığı ünü yakalayabilmiştir. Hızı ve ateş gücüyle çok 
az benzeri bulunan uçak, güçlü bir Rolls Royce motoru kullanıyordu. 


.— 


MITSUBISHI A6M2 
ZERO 

The Zero, yani Sıfır, savaşta 
Japonların en ünlü uçağıydı. 
Özellikle yer hedeflerine karşı 
üstünlüğüyle tanınan uçak, 
1937'de Mitsubishi tarafından 
üretilmeye başlandı. Ve iki 
yıllık bir geliştirme sonucu 
1939'da test uçuşuna başladı. 


6) JUNKERS Ju-87B STUKA 
Stuka'lar, 2. Dünya Savaşının ilk yıllarından itibaren, Alman bombardıman 
uçakları arasında ayrıcalıklı bir yere sahipti. Polanya savaşındaki başarısını 
çok uzun süre sürdüren Stuka'lar, hızları ve dalış bombardımanları sırasındaki 
üstünlükleri ile vazgeçilmez hale geldiler. 


DOUGLES DAUNTLESS 
Dauntless, en popüler Amerikan uçaklarından biriydi. Diğer pek çok uçağın tersine, 
Dauntless savaş başlamadan 
çok önce üretilmişti. Buna 
rağmen modası hiçbir zaman 
geçmedi ve zafere kadar Amerikan ordusuna hizmet etmeyi 
sürdürdü. 


FIAT 650-BIS 

650-B1S, İtalyanların ürettiği 
ve savaşın kaderini değiştirebilecek kadar güçlü olmayan 
bir modeldi. Tek kişilik kapesitesi olan ve "Freccia" (ok) 
ismiyle anılan uçaktan sadece 
780 tane üretildi. 


MASSERSCHIMITT 
Bf1O9E 

BF109A, Almanların 1938 ve 
1945 yılları arasında en sık 
kullandığı uçaklardı. Düşük 
kanatlı ve tek kişilik uçak 
1934 yılında tasarlanmıştı. Ve 
ilk test sürüşlerini 1937 yılında İspanya iç savaşında gerçekleştirdi. 
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iy e ve Matrix filmlerini seyrettiyseniz, akıllı makinalar yapmanın aslında göründüğü kadar iyi bir fikir olmadığını biliyorsunuz 
demektir. Bu filmler ve onlardan yıllar önce bilimkurgunun büyük ustası 
Isac Asimov, bu konuda başımızı ağrıtabilecek sorunlardan bahsetmişlerdi. Hala ikna olmayanlar için bu kez de Gunlok aynı konuyu bilgisayarlarımıza taşıyor. 

İnsanların basit bir isteği vardı; yaşamlarını kolaylaştıracak makinalar 
kullanmak. Bu, insanoğlunun tembeliğinden ve daha çok satacak şey üretebilme isteğinden kaynaklanıyordu. Ama mutfak robotları, o akşam ne 
yiyeceğinize karar vermeye başladığı gün, ilk ufak sorunlar da ortaya çıktı, Aruk yavaş yavaş insiyatif onlara geçiyordu. Robotlar hala her şeyi 
0'lar ve I'lerden ibaret görüyorlardı, ama güçlerinin farkındaydılar. Ve 

onların varlığını tehdit eden tek şey vardı; insanlık. Savaş z iğ 

başladı. Robotların sayıları çok fazlaydı ve pek çok şey Mile 
onların kontrolündeydi. İnsanlar ne yaptıklarının farkına varabildiklerinde, dü üzerindeki nüfusun yarısından fazlası çoktan ölmüştü. Geri kalanlar bir araya toplanıp karşı koymak istediler, 
32 MBRAM ama artık çok geç kalınmıştı. Kısa bir süre sonra yeryüzünden insan ırkı silindi. En azından çok 
50 MBHDD büyük bir kısmı... Ama Gunlok sağlam kaldı. Dünyaya yayılmış asilerden biriydi Gunlok ve yanındaki birkaç iyi niyetli robotla beraber, tüm bu olup bitenlere karşı çıkmaya karar verdi. Oyunun 
hikaye kısmı burada bitiyor ve oyun başlıyor. 

Gunlok, üçüncü kişi açısını kullanan bir real-time aksiyon oyunu. Üç boyutlu bir dünyada dört kişilik bir takımı yönetiyorsunuz; asker Gunlok, yokedici Frend, gözcü Hark ve son olarak gizemli Elint. Hepsinin kendilerine 
has güçlü ve zayıf noktaları var. Karakterlere komut verme mantığı basit; patlatmak istediğiniz şeylerin üzerine tıklıyorsunuz. Olan bitenleri istediğiniz açıdan 
görebilmek için kamerayı karakterlerin etrafında çevirebilir ya da yakınlaştırıp, uzaklaştırabilirsiniz. 

Gunlok'a, yeni başlayanlar için bir eğitim bölümü hazırlanmış. Eğer "oyunlardaki tutorial ya da training bölümlerini hayatımda hiç oynamadım" diye övünenlerdenseniz, pek çok şeyi oyun içinde yaşayacağınız acı tecrübelerle öğrenmek zorunda kalacaksınız. Ama 
eğer başlangıçta bilmeniz gerekenleri öğrenmeyi düşünüyorsanız, bu bölümü kendi adima tavsiye ederim. Böylece hem tuş takımını, 
j or : — hem genel kontrolleri, hem de karakterlerin güçlü ve zayıf yanlarını çok daha erken keşfedebilirsiniz. Üstelik bu bölümlerin sıkıcı 
7 di olmaması da ayrı bir güzellik. 


Oyun boyunca sabit ya da hareketli pek çok düşmanla karşılaşacaksınız. Eğer düşünmeden ateş eden yaratıkla- 
d gn? ağ rala savaşmak istiyorsanız, Gunlok sizin oyununuz olmayabilir, çünkü bu oyundaki savaşlar hiç de kolay değil. 
Onların bir planları var ve bunu mümkün olan en avantajlı şekilde uygulamaya çalışıyorlar. Sizin de yapmanız 
m gereken tamamen bu. Avantajınız sizin zaaflarınızı çok iyi bilmiyor olmaları. Ama siz zamanla onları tanımaya 
77 başlıyorsunuz ve taktiğinizi buna göre seçiyorsunuz. 
/ Gunlok karakterlerinizi geliştirme imkanı da sunuyor. 
i Her karakterin; sağlık, zırh ve enerji özellikleri, toplanan 
* ... çeşitli objelerle geliştirilebiliyor. Bu, oyunun RPG kısmı- 
An oluşturuyor. Aslına bakarsanız Gunlok'u var olan 
herhangi bir oyun kategorisine sokmaya ça- 


* lışmak epey güç. Oyunu geliştiren Rebel- 
O lion'un Yaratıcı Direktörü Jason King- 
N les'in söyledikleri, bunun sebebini 
açıklıyor: "Oyunu herhangi bir türe 
> sokmaya çalışmadık. Sadece tür 
” a AM olarak; RPG Takım Aksiyonu, 
ee” “Wo 3D Aksiyon Stratejiyada © Oyunda bulunduğunuz yerin yüksekliği de size stratejik 
ME VAR 3D Aksiyon RPG diyebiliriz" — bir avantaj getirebiliyor. 
“5 (Biz de Jason abimizin sözün- 
den çıkmadık ve bunların sonuncusunu uygun gördük). 

Gelelim oyunun sorunlarına... Kamerada size sağlanan özgür- 
— lük heyecan verici, ama bir süre sonra problem yaratmaya başlı- 
: yor. Çünkü olan bitenleri görmek için savaşmak yerine vaktinizi 

kamerayı ayarlamaya harcamaya başlıyorsunuz. 

Bunun dışında can sıkıcı diğer bir konu da cephane sorunları... Karşınızda dört yaratık dururken siz etrafa ateş saçmak 
yerine, gözünüzü hep kalan mermi sayınızda tutmak zorunda 
kalıyorsunuz. Çünkü eğer mermilerinizi düşünmeden harcarsanız, bir savaşın en sıcak yerinde elinizde süper güçlü ama 


boş bir silahla kalabilirsiniz. Bu resmin oyundan alındığına inanmak ne kadar zor. 
Bir de pek çok oyunda hala aşılamayan şu "takılan ka- o Daha çok bir film karesini anımsatıyor 


ür, 
e 
i 
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rakterler" sorunumuz var. Tamam, çevreniz görsel olarak gayet güzel, ama bazen adamlarınızı istediğiniz yere götürmek kabusa dönüşebiliyor. Ayrıca yine kamera açılarına dönecek olursak, zaman zaman büyük objelerin tam altında kalan 
karakterleri ya da düşmanları en uygun açıyla görmek neredeyse imkansız. Kameranın açısını değiştirip, görüşünüzü engelleyen bu objelerden kurtulduğunuzdaysa, kendinizi çoktan birkaç 
kurşun yemiş bulabiliyorsunuz. 

Oyunda "active pause" diye 
adlandırılan bir teknik de kullanılmış. Bu sayede takımınıza bir 
dizi komutu ardı ardına verebiliyorsunuz. Daha önce Baldur's 
Gate oynamış olanlar bunun 
nasıl bir şey olduğunu daha rahat anlayabileceklerdir. Baldur's 
Gate'te kalabalık savaş ekranla- 
Hemen her yaratığın bir algılama sınırı var. Alanın o rında, kimin ne yapması gerekdışında güvendesiniz. tiğini karambole bırakmamak 
için oyunu pause edip, karakterleri 
seçerek hepsine ayrı ayrı komut verebiliyorsunuz. İşte Gunlok'ta kullanılan bu "active pause" özelliği az 
çok böyle bir şey. Pause ediyor ve 
komutlarınızı veriyorsunuz. Oyun 
pause'tan çıktıktan sonra da, verilen 
Komutlar uygulanmaya başlıyor. Fakat Baldur's Gate'te karambol durumlardan sakınmak için kullanılan 
bu özellik, Gunlok'ta daha stratejik bir önem taşıyor. 

Örneğin yaklaşan yaratıkları gördünüz ve bir tuzak hazırlamak istiyorsunuz. 
Yapmanız gereken şey oyunu pause edip, planınızı uygulamaya başlamak. Pause 
edince, diğerlerine göre daha hızlı olan Hark'ı, düşmana doğru koşturup dikkatlerini çektikten sonra geri çekilme komutu veriyorsunuz. Bu sırada Gunlok ve 
Elint tuzak noktasının iki yanında gelecek olanı bekliyorlar. Ve Friend de herhangi bir muhtemel desteği kesmek için gelen robotun arkasına dolaşıyor. İşte "active pause" özelliği ile bir takım çalışması... 

Günümüzde oyun yayıncıları, insanların önce gözünü doyurmaları gerektiğinin 
farkına vardılar. Dolayısıyla bir oyunda ilk dikkat edilen şey grafikler olmaya başladı 
(artık o eski, grafiksiz text adventure'ları hatırlayan kimse kalmadı). Gunlok da bu 
konuda elinden geleni yapmış. Grafikler gerçekten de dikkat çekici. Şu anda durun 
ve screenshot'lara bir bakın. Oyunun ara yüzünden, karakterlerin detaylarına ve 
mekanlara gösterilen özene kadar pek çok şeyden etkileneceğinize eminim. 

Fakat ne yazıkki müzikler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Daha önce piyasaya çıkan benzer oyunlar bizi duruma göre değişen müziklere o kadar alıştırdılar 
ki, Gunlok'un olaylara göre farklılık göstermeyen, sürekli devam eden müziği 
beklentilerin altında kalıyor. Her ne kadar müzikler sizi oyunun havasına sokuyor 


olsa da, bir yaratığın yaklaştığını yalnızca 


ateş etme sesinden değil de, değişen mü- ağ a 

zikten de anlamayı tercih ederdim. Müzi- ie İzm ger a ie 
gin dışında efektlere diyecek pek bir şey Mi ei ar e ii 

yok. Pek çoğu kabul edilebilir derecede. 

Rahatsız edici değiller, ama alkışlanacak se- EIA 3.0 

viyeden de uzakta kalmışlar. 

Gunlok pek çok açıdan çok başarılı kabul edilebilir. Ama bahsedilmesi gereken 
önemli bir nokta var; bir macera yaşadığı- gilelyay teli 
nız izlenimine kapılamıyorsunuz. Defalar- (Kamera açısını ayarlama dışında pek 
ca tekrarlanmış öyküsü ve pek kişiliği ol- © sorun yaşamazsınız. 
mayan karakterler, bunun sadece bir z 
oyun olduğunu sürekli kafanıza vuruyor. 
Karşınızdaki Dune gibi bir efsane değil, Gunlok çok kaliteli bir RPG oyunu, 


ama en az onun kadar sürekleyici ve eğ- o ama uzun süre oynayınca biraz sıkıcı 
lenceli bir oyun. olabiliyor. Bunun dışında pek de sorun 


yok gibi... 


Müzikler statik ama güzel. Efektlerse 
ortalama. 


Takım Arkadaşlarımız 


< Gunlok 

Üreticisi ve seri numarası bilinmiyor. 32 yaşında, erkek ve 
büyük oranda organik bir insan. Biolojik özellikleri; organik 
görüş sistemi, organik ses algılayıcısı ve kafa tası içinde gri 
bir madde. Askeri eğitimi yüksek düzeyde. Pek çok silahı ve 
zırhı kullanabiliyor. 


<tElint 

Parçalanmış bir robot iskeleti 
üzerine, geri dönüşümle elde 
edilmiş mekanik parçaların 
oturtulmasıyla imal edilmiş. Üç 
kolu sayesinde yüksek düzeyde mekanik ve tamir özelliklerine sahip. Düşük hızda hareket edebiliyor. Ağır silahlar 
kullanabiliyor olmasına rağmen, hafif zırh seçeneğine sahip. 


 Frend 

Askeri yeteneklerini CPU'sunda barındıran bir MHPOTF. 
Başlangıçta MHPOT olarak üretilen model, daha sonra ağır silahlar kullanabilmesi amacıyla, 
CPU'sunda fedakarlık edilerek 
MHPOTF haline dönüştürüldü. 
Güçlü iskeleti üzerine, parçalı 
ağır zırh monte edildi. 


<4 Hark 


, Hafif bir yapıya sahip olan 


GTSA3H, geniş görüş yeteneği 
sayesinde başarılı bir gözcü. 
Daha ağır ve büyük androidlerin ulaşamayacağı alanlara kolaylıkla girip çıkabilmesi gözcülük yeteneklerini 
pekiştiriyor. Hızını ve hafifliğini 
koruyabilmesi amacıyla sadece hafif zırhlar ve küçük plasma silahları kullanabiliyor. 


< Maskelyn 

Hakkında çok az bilgiye sahip 
olunan Maskelyn'in bir insan 
olduğu zannediliyor. Olağanüstü yetenekleriyle bu mistik yaratık, Gunlok'a, hedeflerine 
ulaşabilmesi için yardımcı oluyor. 
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PLE'EAMEPRI 
PRO/nceleme 


CulcuRes 


üneş, dünyanın üzerinde görünmemeye, havalar soğumaya; yağmurlar yağmaya başlamıştır. Bu olay 
Güzün yıllar devam etmiştir. İnsanlar güneşe karşı bir özlem duymakta, her gün evlerinin önünde bir 
şeyler ile uğraşırken hasretle güneşin açmasını, etrafın aydınlanmasını ve ısınmasını düşlemektedir. Bir 
gün güneşten kopan bir parça dünya üzerine düşmeye başlar. Ancak tam yere düşecekken aniden patlar 
ve 6 parçaya bölünür. Bunlardan bir tanesi Vikinglerin bulunduğu yere düşer, Diğer ikisi ise denizin or- 


ewe talarında bir yere düşer. Bunu gören Vikingler sevinmiştir sevinmesine, fakat diğer 5 
UN parça daha büyüktür ve onları bulmak için yola çıkarlar. 


Pentium ll 266 Uzun bir süre sonra güneşin bol olduğu, meteorların bulunduğu bir kıta bulunur. Bu 
kıta Amerika'dır. Vikingler buraya yerleşirler ve kendilerine yeni bir düzen kurarlar. Tabii bu düzeni kurarken yardımcı olacak kişi de sizlersiniz. 
8x GP-ROP Oyun 2D RTS olarak hazırlanmış ve birçok özellik bakımından bundan birkaç sene önce çıkmış olan Knights & Merchants'a oldukça benzimoi GEZER e > iş | yor. Ancak yapay zekası onunki gibi kıt değil, merak etmeyin. 
1 i Oyunda diğer strateji oyunlarında olduğu gibi yapılar inşa edip, birimler üretiyor ve diplomatik ” 
ilişkiler kurarak gerektiği yerde 
alış veriş yapıyor, gerektiği 
yerde de savaşıyoruz. Ancak 
birimler hemen üretilmiyor. 
Hemen üretilse dahi onlara 
gerekli olan şeyleri üretmek 
oldukça zaman gerektirebiliyor. Bunun için oyunu oynarken çok aceleci davranmamalı, kendinizi oranın hükümdarı yerine koyarak hareket etmelisiniz. 

Single player seçildiği zaman karşınıza birkaç seçenek çıkıyor. Bunlar; hazırlık aşamaları, senaryolar ve campaignler olarak üçe ayrılıyor. 
Bir de bunların dışında tutorial seçeneği mevcut. Bence oyunu oynama- 
dan önce kesinlikle bu bölüme bir göz atmalısınız. Hatta göz atmanın 
ötesinde, bütün tutorial bölümleri bitirin. Çünkü ancak bu taktirde 
oyuna kanalize olabilirsiniz. Eer bu bölümleri bitirmenize rağmen 
oyundaki genişlik nedeniyle birçok eksiğinizin olduğunu düşünüyorsanız, CD'nin içindeki Manual klasörünün içinde bulunan pdf formatlı 
dosyayı okumanızı tavsiye ederim. 

Oyun, konusunun ve bulundurduğu özelliklerin dışında görsel ve 
işitsel olarak da bizlere çok şey sunuyor. Grafikler gerçekten de çok 
hoş. İnsanın içini açan manzaralardan tutun da, çok hoş tasarlanmış karakterlere kadar hemen her şey 
sizi ilk bakışta oyuna ısındırıyor. | GRAFİK | mmm 
Oyun 2D, ancak karakterler 3D olarak 
tasarlanmışlar. Karakterlerin kendileri 
ve yapmış oldukları hareketler çok şirin. Bazen onları seyretmekten oyunu 
oynayamıyorsunuz. 


Seslendirmeler mükemmel. Ancak bazen erkek bir Viking'e tıkladığınızda dişi sesi çıkıyor(!). Müzikler ise kulağa 
hoş geliyor. 


ATALAY KELEŞTEMUR 


Yapımcı: THO SES o KONTROL EĞLENCE 
Yayıncı: Funutics 

RTS 


Bir de müzik ve seslendirmelerin 
i çok güzel olması, ekranın karşısından uzun süre kalkmamanıza yetiyor. Müzikler çok uyumlu yapılmış. Örnegin bir Kızılderili kabilesi bulduğunuz yerde hemen kızılderili ezgileri çalıyor. 
Oynanabilirlik ise çok kolay. Kısa bir süre içinde alışıyorsunuz her şeye. 

Sonuç olarak alınmaya değer bir oyun Cultures. Bulduğunuz yerde bu oyunu alın. Pişman ire rem eminim. Bir başka güzel RTS ile buluşmak 
dileğiyle. Hoşçakalın. 


KONTROL 4.5 
Tutorial'ları bitirdiğiniz taktirde oyunu 
oynarken zorluk çekmeyeceksiniz. 
Arabirimin de kolay olması sonucu, 
oyunu kontrol etmek bir hayli kolay. 


EGLENCE 5.0 


Ekranın karşısında sizi bütün gün tutabilecek bir oyun. Gerek görevlerinin 
çokluğu, gerekse de bu görevlerin 
uzun sürmesi, bunda en önemli faktör. 
Bu olaya bir de gerçekçilik eklenince 
ortaya böylesine hoş bir oyun çıkmış. 
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Pentium 166 Ummadığınız bir yerde, herhangi bir gecikmenizden ötürü polislerce yakalanmanız işten bile 


KAYA ALİ SÖNMEZ 
SES KONTROL EĞLENCE 


PRO/jnceleme 


Heist 


ram Stoker'ın yüzyıllar önce yaratmış olduğu Dracula efsanesi, günümüzde dahi popülaritesini korumaya devam ediyor. Hemen hemen hepimiz vampirlerin gerçekten yaşamadığına inanırız. Her ne kadar, onların 
saçma ve hayal gücü varlıklar olduklarını söylesek de, vampir filmlerini izlemekten de kendimizi alıkoyamayız. 
Gördüğünüz gibi piyasaya yarış oyunlarından başka oyunlar da çıkıyor. 
Heist da bunlardan biri... Öyle bir oyun ki bu; hem GTA'dan, hem de Jagged Alliance'dan bir şeyler içeriyor. Üç dakika kadar bir süre bile, sizin bir 
binaya girip para çalıp dışarıya çıkmanıza ve hiçbir şey olmamışcasına yolunuza devam etmenize yetiyor. 


s Yapımcı: Virgin Interactive 


H w Yayıncı: Virgin Interactive 
s Action/Strateji 
«Piyasada 


Heist'ta, stratejiniz kadar çabukluğunuz da önemli. Çünkü 


16 MBRAM değil. Oyunda karakterinizin üzerinde bulunan yeşil çubuk her şeyinizi oluşturuyor. Mesela ğ 
8xCD.ROM Soygun yaparken, bu yeşil çizgi asla kırmızı olmamalı. Aksi takdirde o bölgede ne kadar po- > ie 
lis birliği varsa ie benler iğ haberiniz LL ii ll diğer a ş : ; > 
niz Çal anlamına gelmiyor. Heist bu yönüyle Kingpin'e çok benziyor. Ancak ai 
var doğal olarak. Herhangi bir aksiyona (soygun, araba çalma vb.) kalkışmadan önce 
oluşturun. Çünkü oluşturacağınız bu çevreyi, aynı kendi gangsterinizi kullandığınız g 
na sahipsiniz. Burada da burnuma biraz Commandos kokusu geliyor sanki! Peki i 
neden yapıyoruz? Belki biraz paranoyakça, ama amacınız FBI'ın en çok arananlar 
manmak! Bunu yaparken çeşitli binalara girebilme şansına sahibiz. Tabi öyle her 
giremeyeceğimizden, bina üzerine sağ tuşla tıkladığımızda karşımıza çıkan menü 
nadaki güvenlik durumunu 


Heist'ta tüm kasaba bir etkileşim halinde. Trafik kli Ni. 
insanlar yürüyor... Ancak kötü olan, sokaktaki herhangi 
bir insanı öldüremiyor veya herhangi bir arabayı durdu. iy ğ 
rup çalamiyor olmanız. Eğer bu özellikler de olsa, Ki 
gerçekten bir klasik olabilirdi. , F 
Tam 20 birbirinden farklı görevin bulunduğu b. yi 
| mekan olarak çok farklı yerlerde geçiyor. ve görevler 2 Ta 
“hem gece hem de gündüz olabiliyor. Böylece stratejinizi 
düzeltebilme/ayarlama şansınız var. Ben 14. aşamaya ka- İsmim enkei p > 
dar gerçekten rahatlıkla geldim, ancak Heist gerçekten de zor bir oyun. Bölüm geçebilmek için sadece oyuna 
yoğunlaşmanız gerekiyor. Heist bu kadar çok özelliği barındırıyor, ancak kontrolleri bazen ciddi bir sorun haline gelebiliyor. Mesela adamınız istediğiniz. yere koşarak geleceğine yürüyor. Ayrıca iki veya daha fazla polis 
sizi sıkışucdığında, adamınız kl: ia lt yada küfür ii kendi ik öldürtüyor. 


e sadece b lei severlerin alması gereken, & di olarak zor bir 


İ GRAFİK 4.0 
“Bu tarz bir oyun için iyi. 


m0 pa va iy 4 e bare e te bee. 
dd yeni ba m 


Hem zor bir oyun, hem de konusu yönüyle çok eğlencelik değil :) 
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ATALAY KELEŞTEMUR 
m Yapımcı: Canal * Multimedia 
sAdventure 

mPiyasada 


Bir Efsane... 


Sistem 
Gereksinimleri 


Pentium 166 
cula'nın şatosundan kurtarmayı başarır. 

Dracula 2'de, oyuna bu noktadan itibaren gelişen olaylar doğrultusunda başlıyoruz; 
Mina, Jonathan tarafından kurtarıldıktan sonra vampirler tarafından her gece rahatsız 
edilmeye başlar. Bundan kurtulmanın bir yolu vardır; Dracula'yı öl 
dürmek! Aynı zamanda Dracula da boş durmamış, Mina'yı tekrar 
kaçırmak için yola koyulmuştur. Bundan sonra da Jonathan son 
kez gitmek üzere Carpathia'ya yolculuk yapar. 


8x CD-ROM 


Kana Kan 

Oyundaki motordan tutun da karakterlerin bir kısmına kadar hemen hemen her şey, Dracula Resurrection'dakiler ile aynı. Ancak 
biraz daha güzeli... Örneğin Dracula Resurrection'da karakterler 
ile konuşurken hiçbirinin ağızları oynamıyordu. Hatta hareket dahi 


niz olsun. Çözmeniz gereken puzzle'lar gerçekten de çok zor. 
Hatta öyle ki, bazen yapmış olduğunuz en ufak bir hata sonrasında ölüp, oyuna baştan başlamanız işten bile değil. Bu yüzden çözdüğünüz her bulmacanın ardından oyunu save etmenizde yarar 
var. Hatta bazen bu save yeri de size yetmeyeceğinden, sürekli 
olarak save dosyalarınızın bir yedeğini tutmayı da ihmal etmeyin. 

Oyundaki grafikler çok güzel. Objeler çok güzel renderlanmış 
ve kaplamalar oldukça ayrıntılı. Karakterlerin animasyonları da 
gerçeğe çok yakın. Dikkat ettiğim kadarıyla, neredeyse hiçbir şey 
piksel piksel görünmüyor. Bundan daha iyi grafiklere sahip bir 
başka adventure oyununu şimdilik düşünemiyorum. Seslendirmelerse harika. Karakterlerle konuşurken, onları çok yakınınızdaymış gibi hissediyorsunuz ve bu da atmosferi sağlamlaştırıyor. Hatta bazen yaratıkların seslerini duyduğunuzda 
aniden içiniz hoplayabiliyor. Müzikler ise Orta Çağ Transilvanya'sının müzikleri ile aynı. Gerçekten de çok harikalar. Kimi zaman kendinizi bir oyun oynamaktan çok, Dracula filmi seyrediyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. 

Oyunu birinci kişi gözüyle oynuyor olmamız da, kendimizi oyunun içindeymişiz gibi hissetmemize yarayan bir başka 
unsur. Her şeyi kendi gözümüzden çok rahat görebiliyoruz. Hatta kimi zaman güneşin aynaya çarparak gözümüze yansıması ile gözümüzün kamaşması, oyunu daha da gerçekçi yapıyor. Zaten ışıklandırmalardan tutun da diğer hava koşullarına kadar, her şey çok gerçekçi yapılmış. 


Kusursuz Bir Oyun... 

Toparlamak gerekirse; Dracula 2 için, şimdiye kadar görmüş olduğum en güzel Dracula oyunu diyebiliriz. Hatta kendilerini bile aşmışlar. Yani Dracula Resurrection'daki eksikler, hatalar bir şip kapatıverilmiş. Bu oyunu nerede görürseniz alın. Pişman olmayacaksınız. 
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ram Stoker'ın yüzyıllar önce yaratmış olduğu Dracula efsanesi, 
İS ika dahi popülaritesini korumaya devam ediyor. Hemen 
hemen hepimiz vampirlerin gerçekten yaşamadığına inanırız. Her ne 
kadar, onların saçma ve hayal gücü varlıklar olduklarını söylesek de, 
vampir filmlerini izlemekten de kendimizi alıkoyamayız. 


SES KONTROL EĞLENCE 


Bram Stoker, Dracula adlı kitabını yazarken gerçekte Bathory'den 
söz ediyordu. Sonsuz güzelliğe sahip olabilmek için 7 sene içinde 
yaklaşık 650 bakire kızı öldürmüştü Bathory. Hatta zamanla onların 
kanlarını içmeye, böylece daha çabuk gençleşeceğine, güzelleşeceğine 
inanmış oluyordu. Stoker da, Bathory'deki bu olguyu kendi hayal gücü ile birleştirerek Dracula efsanesini başlatmış oldu. 

Oyun firmalari'da hiç boş durmayıp bu konuyu ele alan birçok 
oyun sundu bizlere. Dracula 2 de bunlardan biri... 

Dracula 2, adından da anlaşılacağı gibi geçmiş senelerde aynı firma 
tarafından yapılmış bir başka Dracula oyununun devamı. Dracula Resurrection'ı oynamamış olanlar için ufak bir tanıtım yapalım. Dracula Resurrection'da oyunumuzun ana karakteri olan Jonathan, eşiyle birlikte gece yürürken vampirler tarafından saldırıya uğrar ve eşi Mina, Dracula'nın 
şatosuna kaçırılır. Bundan sonra da eşini kurtarmak için Dracula'nın şatosuna doğru gizemli bir yolculuğa çıkar. Oyunun sonunda da Mina'yı Dra- 


etmiyorlardı. Dracula 2'de ise bu olaya son verilmiş. Artık onların da ağzı oynuyor ve hareket edebiliyorlar, 

Oyundaki manzara tamamen 3D. 360 derecelik bir görüş açısı ile oynuyorsunuz. Karakterlerin hareketlendirilmesi de 
motion capture teknolojisi ile yapılmış. Böylelikle daha realistik bir yapı oluşturulmuş. Bu da oldukça hoş doğrusu. 

Oyun, hiç aralıksız oynadığınız ve puzzle'ları sırası ile zaman kaybetmeden çözdüğünüz taktirde sizlere 25 saatlik bir oynanış sunuyor. Oyunda savaşmanız gereken 13 farklı vampir bulunuyor (Dişi vampirlerle savaşmaya ben de razıyım. O kadar güzeller ki :) ve bunlar Londra, Transilvanya ve Dracula'nın şatosunda sizi hiç rahat bırakmıyorlar. 

Oyundaki adventure özelliği diğerlerinki ile aynı. Yani birtakım objeleri bulup belli yerlerde kullanıyoruz. Bazen de envanterimizde bunları kombine ediyoruz. Ancak olay bu kadar da kolay değil, haberi- 


Grafikler çok güzel. Mekanlar 3D. Hiçbir obje piksel piksel görünmüyor. Karakter animasyonları gerçekçi yapılmış. 
Her şeyiyle mükemmel. 


Seslendirmeler harika. Ses kalitesi oldukça yüksek, Müzikler de harika yapılmış. Dinlerken kendinizi Transilvan- 


ya'nın o meyhanelerinden — birinde 
hissedebilirisiniz. 
KONTROL 5.0 


Çok kolay bir oynanabilirliği var. Mouse kullanabiliyorsanız bu oyunu da 
çok kolay oynayabilirsiniz :) 


EGLENCE 5.0 
Günlerce (çözme kabiliyetinize göre 
bazen de haftalarca) başından kalkamayacaksınız. Konusu, oynanabilirliği, heyecanı ve benzeri özellikleriyle mükemmel bir eğlence sunuyor. 
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64 MB RAM 


PE GAMEPROI 
PROjnceleme 


Airline 
Iycoon 


tbolun, basketbolun hatta formula | yarışlarının menajerlik oyunla- 
| çi ardından, şimdi de havalimanı menajerliği oyunu çıktı... 

Oyunda, yazının başından da anlaşılacağı gibi bir havalimanının menajerliğini üstleniyoruz, ancak; bizimle birlikte bu işi yapan 3 rakibimiz daha bulunmakta. Bu yüzden sıkı bir çalışma yapmanız gerekebilir. 

Oyun açılır açılmaz karşımıza hoş bir introdan sonra ana menü geliyor. Ana menüdeki en büyük eksiklik, Tutorial seçeneğinin olmaması. 
Çünkü oyun, ilk başlarda gerçekten de bizi zorlayabiliyor. Bunun dışında oyuna başlayabilmemiz için 3 seçenek mevcut; |. Campaign, 2. 
Campaign ve Free Game... Bunlardan ilk ikisi ile görevden göreve atlıyorsunuz. Free Game ile de paranız batsa dahi, istediğiniz kadar, istediginiz şekilde oynayabiliyorsunuz. 

Oyun başladıktan sonra ilk yapmanız gereken şey, uçaklarınızın durumunu kontrol etmek olacaktır. Ar- 


dından workshop'a gidip bütçeniz doğrultusunda, mühendise veya başkalarına uçaklarınızın ba- 
Gereksinimleri 


ATALAY KELEŞTEMUR 


Yapımcı: THO 
Yayıncı: Funutics 
RPG 


SES KONTROL EĞLENCE 


kımını yaptırmanız gerekiyor. Aksi taktirde uçaklarınızı ne kadar upgrade ederseniz edin bir süre sonra uçamayacak vaziyete geleceklerdir. Bunun dışında en önemli şey, az önce de 
bahsettiğim gibi uçaklarınızı upgrade etmek. Çünkü bu size hem daha çok yolcu getirecek, hem 
de uçaklarınızın uçuş limitlerini uzatacak. Yani bakımsız bir uçak ne yazık ki Berlin-Tokyo yapa- 
8x CD-ROM miyor. Tabii bir de uçağa yetecek kadar hostes ve temizlikçi alın. Ayrıca yine bütçeniz doğrulrwwwwx tusunda Advertising Maneger'a gidip reklamınızı yapın. 
Bu da size oldukça yolcu kazandıracaktır. Oyunun başında, paranız her iki uçağınıza bu güzellikleri yaptırmanıza yetmediğinden, bir uçağa yoğunlaşın. Diğerini 
es geçin ve ona kısa tarifeli seferler düzenleyin. İyi olanına, uzun tarifeli seferler verin ki bol bol para kazanasınız. Seferlerin alımı ise oldukça hoş yapılmış doğrusu. Odanızdan dışarı çıktıktan sonra hemen duvarda bir pano görüyorsunuz. Burada kiralanabilir olan seferlerin listesi görülmekte. Yine bütçeniz doğrultusunda (ki çoğu zaman bunları almaya paranız yetecektir :) seferler kiralayın. Ardından odanızdaki 
dünya maketine tıklayıp istediğiniz şekilde istediğiniz uçağa bu seferleri verin. Tabii sürekli yolcu taşımaktan ziyade, bazen kargo taşımak da size oldukça para kazandırabilir. Bunun için de hava alanının en 
solundaki küçük binaya gidip istediğiniz kargoyu alabilirsiniz. i 
E Oyunun en hoş yanı, istediğimiz şekilde istediğimiz zaman hava 
alanı içinde dolaşıp gerek alış-veriş yapabiliyor, gerekse de insanlarla konuşup bilgi alış-verişinde bulunuyor olmamız. Örneğin broker'a gidip yeni uçak alabilirsiniz. Veya Free Duty'ye gidip cep telefonu, diz üstü bilgisayar veya likör alabilirsiniz. 
Cep telefonu size diğer rakiplerinizle anında konuşma imkanı sağlayacaktır. Diz üstü bilgisayarla da seferleri ve benzeri gelişmeleri internet üzerinden ayarlayabilirsiniz. Likör ile ne yapıldığını ise sormayın bile :) 

Sürekli olarak rakiplerden bahsettim. Ancak onlarla istediğiniz an işbirliği yapabilirsiniz. Bunun için yolda yürürken gördüğünüz bir rakibe tıklayarak, onunla ortak olmak istediğinizi söylemeniz yeterli. Büyük bir ihtimalle kabul edecektir. Oyu- n 
nun esasen en çok bölümünü, ofis dışında bu şekilde geçiriyorsunuz. Yani sürekli olarak aktif olmak zorundasınız. Nere- İGRAFİK © “1 vsgi 

7 m) de > eyer ne iz bilmek zorundasınız. za, sed yeni çıkan ağ Grafikler oldukça hoş. Modellerin 3D 
menajerlerin hava limanında yapmış oldukları değişiklikleri veya uçaklarınızın fiziki z e 

ağ iğ : ve çok güzel renklendirilmiş olmaları, 

durumlarını öğrenemezsiniz. Ancak; ofisinizde de sürekli olarak mektupları okumalı, oyuna hoş bir hava katıyor doğrusu. 
telefonla arkadaşlarınızı, uçak şirketlerini, elemanlarınızı arayıp onlarla konuşmalısınız. İşiniz bittiğinde, günü bitirip diğer güne geçmek için ofis kapınızın yanında duran a ee 
paltoya tıklamalısınız. Bunu yaptıktan sonra ufak bir animasyon karşınıza gelecek ve © Oyundaki müzikler ve seslendirmeler 
ardından her gün patron ve diğer menajerlerle birlikte yapılan toplantınız başlayacak. güzel. Müzikler ne bayıyor ne de tır- 
i Toplantı bitiminde hangi şirketin ne ZIP?” 
kadar yolcusunun olduğunu, uçaklarının ne kadar iyi olduğunu ve imajının 
ne kadar güçlü olduğunu görebilirsiniz. 

Eğer uçağınızın eskimiş olduğunu ya da size yetmediğini düşünürseniz 
ve satmak isterseniz, bunu Broker'da değil Müzede yapmalısınız. Çünkü 
brokerlar ne yazık ki ikinci el uçakları almıyorlar. 

Oyun genel olarak böyle. Grafikler mükemmel. Seslendirmeler de çok 
hoş (nedense bana Hopkins FBI'yı çağrıştırdı). Oynanabilirlik ise gerek yapay zeka, gerekse de arabirim sayesinde çok kolay. Kısacası alınmaya deger bir oyun. Yazım boyunca mümkün olduğunca gereken her şeyi anlatmaya çalıştım. Bundan sonrası size kalıyor. Anlattıklarımla sınırlı kalmayıp araştırın. Başlarda araştırma yapmanız daha 
sonraları sizin usta bir menajer olmanıza yardımcı olacaktır. Tüm güzel oyunlar sizlerin olsun... 


Pentium 133 


malıyor. İkisinin ortası... Seslendirmeler de oyuna oldukça uymuş. 


KONTROL 4.5 


Oynanabilirlik çok kolay. Mouse'unuzla istediğiniz şeye tıklayarak rahatça 
ulaşabiliyorsunuz. Ancak oyun başlarda 
zor gelebilir. Haberiniz olsun. 


EĞLENCE 5.0 


Gerçekten oynaması çok zevkli bir 
oyun. Şiddetle tavsiye ediyorum. 
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Yayıncı: Virgin Interactive 
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5creamer © — 


“İş 


er geçen gün ne kadar da fazla yarış oyunu piyasaya sürülüyor 

değil mi? E, tabi adamlar baktılar ki inek yarışı yapıp rafa koysalar satıyor, başladılar her şeyin yarışını yapmaya! Bize de incelemesi 
düşüyor :) Ama inanın bunu zevkle yapıyorum. 


4x4 


Bu seferki oyunumuzun adı, yukarıda da gördüğünüz gibi Screamer 
4x4. Birkaç sene öncesine kadar Screamer denince aklımıza sadece 
ralli oyunları olan Screamer Rally ve Screamer Rally 2 geliyordu. 
Şimdiyse Virgin Interactive bu seriye bir arazi yarışı katmaya karar 
verdi. Ve iyi ki de bu oyunu çıkarttı. Screamer 4x4'ü Internet sitelerinde gördüğümde, ilk olarak grafikleri dikkatimi çekmişti, ancak 
Test Drive Off Road 3 gibi bir oyundan sonra akıllanmış olan ben, 
mi yine de kuşku duymadan edememiştim. Belki de oyun Daikatana gibi şişirmeydi, ancak 
alıp oynadığım an yanıldığımı farkettim. Çünkü grafikler güzeldi, yol yoktu, pist yoktu vb. 
Pentium 200 Neredeyse serbesttiniz (Neredeyse diyorum, çünkü haritanın uç yerlerinde görünmeyen 
duvarlar bulunmakta!). Ayrıca bu oyunda lap kavramı da yer almıyor. Yani tur (ve yol) 
tekrarı yok. En baştan söyleyeyim; Screamer 4x4 diğer arazi oyunlarından çok farklı. Di- 
450 MBHDD ser arazi yarışlarının tümünde, amaç sürat yapmakken, bu oyunda engebeleri aşmak. 
Screamer 4x4'te beş ayrı single player oyun 
modu bulunuyor. Bunlar; oyunun nasıl oynanacağını öğreten Tutorial, kafanıza göre gezebileceğiniz Free Drive, Championship, zorlu koşullara 
direndiğiniz Trophy ve bir başka şampiyona olan 
Pathfinder Championship modu. Oyun neredeyse tam bir simülasyon olacak kadar detaylı hazırlandığı 
için biraz zor ve ceza puanları gibi çeşitli durumlara sahip. Bu da öyle kafanıza göre gaza abanıp gidemiyorsunuz anlamına geliyor. İlk olarak Tutorial bölümünü oynamanız oyuna ısınmanız için yeterli olacak ve neyin 
nerede yapılacağını size öğretecektir. Oyunun içerdiği 
10'dan fazla zeminin üzerindeki tüm cisimler (Ağaç, çalı, su birikintisi vs.) tamamıyla oyunla etkileşimli ve hareket edebilir durumda. Her ne kadar zeminin çoğu 
yeri yakından piksel piksel olsa da hoş gözüküyor. 
Screamer 4x4'te; Jeep Cherokee, CJ7, Wrangler, Land 
Rover Defender, Toyota Land Cruiser, Hi-Lux Pick-up, Mercedes G Wagon, Unimog, Mitsubishi Shogun ve Raba olmak üzere tam on araba bulunuyor. Ancak oyuna ilk girdiğinizde bunlardan sadece C|7 
ve Land Rover açık. Şampiyonalara katılıp puan kazandıkça yeni arabalar ve yeni motor seçenekleri açılıyor. Yine de ben söyleyeyim; favorim Mitsubishi! 


Toz Duman... 

Aracınızı görüntüleme görevini iyi yapan çok sayıda kamera bulunuyor. Kokpit içi kamera bir yana, tüm aks ve amortisörleri 20 seyircilir hariç iyi Arabi mödele” 
görmenizi sağlayan bir kamera açısı bile var! Screamer 4x4'te seyircilerle sizin yolunuz arasında reklam panoları bulu- meleri daha da iyi olabilirdi. 

nuyor ve bunları atlayıp da (atlamamak imkansız gibi) insanların üzerine giderseniz ekranda kırmızı bir işaret çıkıyor 

ve oyundan eleniyorsunuz. Burada belki oyuna simulasyon havası verilmeye çalışılmış, ama bu daha çok iiçin dekan dö- Ve adanali 
nüşüyor :) Screamer 4x4'te her şey gayet iyi düşünülmüş, ancak bu Müzikler gayet iyi hazırlanmış. Motor 
kadar simulasyona özendirilen bir oyunda; toz, duman ve çamur kaplı sesleri de gerçekçi. 


yollarda arabaların çamur fırlatıp tozu dumana katmalarını beklerdim 
KONTROL 5.0 


doğrusu. Oyunun en eksik yönü bu, ama bizde derler ki, "İstisnalar 
kaideyi bozmaz!" Hem kolay hem de gerçekçi kontrol. 
Harika dönüşler yapabilirsiniz. 


EĞLENCE 4.0 


Oyuna baştan ısınamazsanız kötü, ama 
bir de ısınırsanız... 


Kaçırmayın! 

Son olarak diyebileceğim fazla bir şey yok. Kötü oyunların cirit atuğı bir 
ortamda Screamer 4x4 insana ilaç gibi geliyor. Hem simülasyon, hem 
de arcade özellikleri olan bu oyun, tüm yarış severleri rahatlıkla memnun edecek nitelikte. Kesinlikle alın, alın ve alın! 
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ay 


heme Park Inc.'da serinin ilk oyunu olan Theme Park World'e 
V öizniz yerden devam ediyorsunuz. Aslında aralarında pek bir 
fark yok. Hatta hiç fark yok! TPI'da çok büyük bir güç(!) ilk oyunda sizin olan Theme Park'ı satın almış bulunuyor ve sizi de bu parkın genel 
pwm müdürlüğüne getiriyor. İşte oyunumuzun amacı da burada oluşmaya ve şekillenmeye başlıyor. Siz bir genel mü- 
Pentium 166 dür olarak parkın her türlü sorunundan sorumlusunuz, 
ancak eğer parkı gerektiği gibi yönetir, müşterilerinizi 
memnun ederseniz haliyle fazla para kazanırsınız. Bu da 
sizin şirket hisselerindeki yüzdenizin artması anlamına geliyor. Kim bilir, belki çok iyi olursanız şirketi bile satın alabilirsiniz. Dediğim gibi TPI'daki amaç eğlenirken eğlendirmek, bunları yaparken para kazanmak ve bağlı olduğunuz şirkette zirveye doğru uygun adım 
ilerlemek! Tüm bunları yaparken sorumlusu olduğunuz parklar şu bölelere dağılmış durumda: Kutup Bölgesi, Keşifler Alanı ve Arabistan 
ii Tabii bu alanların yanı sıra, işleriniz yolunda giderse ortalıkta bulu- ken gaz yer aldığı asla ii burada. 
nan büyük ve boş alanları da değerlendirme fırsatına sahipsiniz. Yukarıda saydığım bölgeler k hemen 
oyunun başındaki geniş (ve bir o kadar da kötü grafikli) haritada hareketli olarak yer alıyor. Ancak 
hangi bölgede, hangi parkta oynayabileceğinizi seçme şansı size tanınmıyor. Sadece bölüm atladıkça 
otomatik olarak bölge değişimleri oluyor. Oyunda her kesimden ziyaretçi bulunmakta. Bu da, herkes son model ve üç-beş takla atıp gideri az coasterlara binmiyor demek oluyor. O yüzden eli- 
r nizden geldiğince ve paranız. yettiğince çol 
seçenekli oyuncaklar(!) kurmalısın z. Ay 
parkınızda hediyelik eşyala 
cek satan dükkanlar bul ir 
yararınıza olacaktır. Bu tip erin herbirine ait özellikleri var ve bunları ayarlayıp 
optimum kâra geçebilirsiniz. ; 


GÖRÜŞ... i Yönetim kurulunuzun masası, le Gmk ortaya çi- 


Oyunda tam 18 coaster bulunuyor ve hepsi karak 
de ilginç tasarımlara sahipler. Eğer bunlar bana yeterli gelmiyor diyorsanız, Bullfrog' dakiler sizler için 
oyuna bir "Coaster Tasarım Kiti koymuşlar. Bu tasarım aracını, gerçekten hoş ve basit dizayn etmişler. Para sıkıntısı çekmeden istediğiniz tipte bir coaster yaratabiliyor, sonra da kendi parkınızda kullanabiliyorsunuz. Kulağa hoş geliyor! Coaster'ınızi yarattıktan sonra oyun dizinindeki "My Coasters" dizininden yaptıklarınızı kopyalayabilir veya daha sonra kullanmak üzere tekrar oyuna yükleyebilirsiniz. Oyunda, 
ilkinde olduğu gibi geniş bir görüş açısına sahip olan kameralar kullanılmış. Ayrıca birinci şahıs görüşü de var. Zaten oyundaki en ilginç özellik bu. Kendi yarattığınız oyuncağa ilk önce kendiniz binmeyecek de kim binecek? Parkınızı tedbil-i kıyafet gezerken fotoğraf da çekebiliyorsunuz. Ancak burada bir problem göze çarpıyor. Tüm bunları anlatması belki güzel, ama oyun özellikle birinci şahıs görüş bölümlerinde çok iyi bir sistem istiyor. Eğer orta 
ayarda bir PC'niz varsa kesinlikle takılmalar yaşayacaksınız. Oyun gerçekten detaylı. Gereksinimleriniz menüdeki 
balonumsu(!) bayanla size hemen bildiriliyor, sıkıştığınız anlarda size yine bu bayan yardımcı oluyor. Ayrıca parkınızın yönetim kurulunda bulunan tüm astlarıniz ve üstlerinizle e-mail aracılığı ile haberleşiyorsunuz. Bu, TP için 
bir yenilik ve bence güzel. TPI'da temizlikçilerden bahçıvanlara, mühendislerden bilim adamlarına herkesi işe a 
malısınız ki, parkınız sorunsuz olarak çalışabilsin. Tüm bunlara karar vermek sizin elinizde, Bu kadroyu yeteneklerine göre eğitir, eğitimlerine uygun görevlere atarsanız, kâr marjınız ve veriminiz artacaktır. Bunları yapmazsanız müşterileriniz azalacak, çalışanlarınız greve gidecek veya N 
şirketiniz mali krize girecektir. TPI'da içerik güzel ve doyurucu, 
ancak bildiğiniz gibi içerik her şey değil! Oyundaki grafikler günü- — Piksel piksel grafikler gerçekten de kömüz oyun sektörünün grafikte kaydettiği aşamadan çok uzakta ve tü ae 
kalitesiz. Neredeyse tüm pikseller sayılıyor ve kaplama hataları — 
mevcut. Oyunda iyi kotarılmış başka şeyler de var tabii. iel Ön 


8X CD-ROM 


sesler... Sesler iyi hazırlanmış, ama ilk oyunla sdü aşırı ellik ie makina çalışma: sesleri gerlik dikkat çekici. i e gekçisâme İk versiyonla ib 
Eğenceli... iy KONTROL 


Sonuç olarak TPI ödediğiniz parayı “hak ediyor ve Sizi eğlendirme: Bazı sorunlar var. 


yi bile başarıyor (Bazen de çıldırtabiliyor 2. Eğlenmek veya ileride İEĞLENCE,,,,,,â 4551 


ekonomist, broker vs. olmak istiyorsanız bu Ea ” derim. İşte bu kadar! Alışırsanız çok eğlenirsiniz. 


İşte müstakbel yardımcınız... 
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yun piyasasında iyi kötü bir yer edinmiş olan oyunlara bir veya 

daha fazla devam oyunu yapmak, artık (neredeyse) gelenekleşti. 
Doğal olarak da vasat bir oyun olan STCC: Swedish Touring Car 
Championship (İsveç Turing Şampiyonası)'nin de devamı yapıldı. Çogu devam oyunu CD'liklerin tozlu raflarında istirahata çekilirken, 
STCC2 ilk oyundan daha da iyi olduğunu kanıtlıyor ve tozlanmayacağa benziyor. Çünkü şu anda elimde tuttuğum oyun en iyi touring 


yarışı. 


Oyun adından da anlaşıldığı gibi tamamen İsveç şampiyonasını temel 
olarak almakta. Oyunun ana menüsü basit yapılmış. Tüm ayarları kısa sürede yapabiliyorsunuz. STCC2'de klasik bir yarış oyununda bulunan tüm oyun modları bulunmakta. Bu yüzden bunları ayrıca açıklamaya gerek görmüyorum. Oyunda; Audi, Volvo, Honda, Alfa 
Romeo, Ford, BMW ve Opel gibi markaların her gün sokaklarda 
görebileceğimiz modellerinin modifiye edilmiş halleri ile yarışıyoruz. 


Daha önceki touring yarış oyunlarına baktığımızda karşımıza yine bu marka ve mo- 


dellerin çıktığını görüyoruz. 
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64 MBRAM sTCC2'de en büyük fark pistlerde... İsveç'teki tüm pistler birebir olarak oyuna akta- 
8X CD.ROM rılmış. Bunların arasında, benim gibi motor yarışı severlerin bileceği Motorstadium oo © 


KAYA ALİ SÖNMEZ 


.s ; GRAFİK SES KONTR :£GLENCE 
m Yapımcı: Digital Illusions a 


s Yayıncı: Digital Illusions 
m8 oyuncu 

m Yarış 

m Piyasada 


ve Kinnekulle pistleri de bulunmakta. 
STCC2'nin bir diğer farkı da, Super Stock 
Racing adlı bir yarış daha içermesi. Bu yarışta kullandığınız arabalar ise biraz farklı; mesela Chevrolet Camaro... Bu arabayı hem 
diğer touring arabalarıyla, hem de kendi sı- 


nıfıyla yarıştırabiliyorsunuz. Camaro'lar çok DES 
güçlüler, yalnız virajlarda çok kolay kayıp sonra da patinaj e © İşm 
çekebiliyorlar. Oyunda kar hariç tüm hava koşullarında ya- ei 
rışabilme şansına sahibiz. Oyun esnasındaki; çarpışma, kayma, patinaj ve motor sesleri gayet iyi hazırlanmış. Ancak 
Camaro hariç diğer arabaların motor sesleri birbirine çok zi — mi 
e 7 benziyor. Bu da bir süre sonra sizin oyundan soğumanıza gre 
ğe yol açabiliyor. STCC2'deki hasar modellemeleri güzel ve g 
Eri gerçekçi. Aracınızın aldığı hasarlar sonucu bozulan parçalar 


kya 
202 
02 
701 


dijital kadranın yerinde gösteriliyor. Kopan parçalar veya 


motordan çıkan dumanlar size görsel şölen yaşatıyor. Tabii görsel şölen dediysem, bu grafiklerin mükemmel olduğu anlamına gelmiyor. Bazı bozulmalar bulunmakta. Genel 
olarak baktığımızda, aldığı paranın her kuruşunu hak eden 
bir oyun STCC2, ama asla bir simülasyon değil. Bunu da 
unutmamak lazım. Herkesin çi eğri diye düşünüyorum. Oyunla kalın, oyuncu kalın. 


Araba modellemeleri güzel, gerçekçi. 


Tüm sesler aynı gibi. Manuel vitesli kullanımlarda fark anlaşılıyor. 


> LE 
TASI LAS 


KONTROL 4.5 


İyi ayarlanmış kontroller yormadan iş- 


lev görüyor. 


EĞLENCE 4.5 


7'den 70'e herkesin seveceği bir oyun. 
Eğlenin işte :) 
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PRO/nceleme KUSMA e yo 


Yapımcı: Random Games 
Yayıncı: Hasbro Interactive 


RTS 


ma bu ihanet askerlerin ihaneti değil, Sguad Leader'ı yapanların 

ihaneti... Sguad Leader deyince pek çok kişinin aklına, masaüstü 2. 
Dünya Savaşı taktik oyunları gelir. Ama bizim burada bahsedeceğimiz 
Sguad Leader, Hasbro'nun piyasaya sürdüğü Pc oyunu. Ve orjinalinden 
epey farklı. Bu maasüstü oyunundan çok, Jagegd Alliance yada X- 
Com'a benziyor. 

Sistem Sguad Leader çok iyi bir mirası devralmış ve başarılı 
TN olması için yapması gereken çok az şey kalmış bir oyun. 
Pentium 133 Ama olmamış. Oyunun yapımcısı Random Games ellerindeki güzel malzemeyi kötüye kullanmış. 

Her ne kadar savaş oyunlarında, genellikle grafiklerden 
8x CD.ROM beklentiler çok üst düzeyde olmasa da, Sguad Leader'da 
kötü bir oyun motoru üzerine sıkıcı grafikler oturtulmuş. Haritadaki 
görüş açınız çok kısıtlı ve bu yüzden neyin nerede olduğunu anlamak 
çok zorlaşıyor. Bu büyük eksiye rağmen, oyunun arayüzü, grafikler ha- İşiniz her zaman “ül ai deği. Zaman zaman hava İaikilirn karşı da savaşnesine ufak bir artı puan ekliyor. Oldukça kolay tasarlanmış olan ara- | mek zorundasınız. 
yüz sayesinde savaş oyunlarına yabancı olanlar bile oyunu kolaylıkla oynayabilirler. 

Oyundaki güzel noktalardan biri de oluşturacağınız takıma seçebileceğiniz askerlerin sayısı. 
Seçiminizi yaklaşık 300 asker arasından yapıyorsunuz ve her bir askerin kendine has karakteristik özellikleri var. Bu özellikler sadece yetenekleriyle sınırlı değil. Her adamın kendine özel bir 
de geçmişi var. Bu da oyuna epey renk katıyor. 

Askerler, savaş sırasında gelişen olaylardan 
da etkilenebiliyorlar. Takım arkadaşının yanı 
başında ölmesi yada arka arkaya üç — dört düşman askerini yere sermesi moral açısından et- Taktik ekranı epey karışık görünüyor, ama biraz 
kili olabiliyor. Bunun yanı sıra savaş ortasında (alıştıktan sonra neyin nerede olduğunu kolayca bula- 


İmei 15 adamınızla birlikte karaya çıkmak üzeresiniz. postacılar da boş durmuyorlar ve asker- e 


ya düşman görünmüyor, ama bu sizi beklemedik. | -rinize evlerinden mektup taşıyorlar. 


Bunlar bazen, adamınıza bebeğinin oldugunu müjdelerken, bazende kardeşinin 
bir bombardımanda can verdiğini haber 
verebiliyor. Tabiki bu mektuplarda yazanlar da askerlerin morallerine etki 
ediyorlar. 

Oyunun başında acemi oyuncular için 
hazırlanmış Boot Camp", yani eğitim 
kampını ziyaret etmek faydalı olabilir. 

Bu sayede oyuna başlamadan kontrolleri 
öğrenebilirsiniz ama eğitim sürecinin 
uzun ve sıkıcı olduğunu size şimdiden 
hatırlatmalıyım. 

Oyunun müzikleri aslında güzel ama duruma göre değişiklik 
göstermemesi önemli bir kayıp. Siz çok sessiz bir şekilde düşman hatlarına sızmaya çalışırken çalan neşeli müzik, asla oyunun EY 2.5 
havasına girmenize izin vermiyor. 

Ses efektleri çok sınırlı. Hemen hemen tüm tüfek sesleri birbirine benziyor. Askerlerin farklı durumlara göre faklı şeyler 
söylemeleri hoş bir düşünce ama seslendirenler, bir savaş oyu- 


nunu, bir çizgifilm seslendirir gibi konuşunca gerçekçilikten bir o Blelkey.Xeji 2.5 


kez daha uzaklaşılmış. Arayüz güzel, oynaması kolay ama or- 
Her ne kadar Jagged Alliance ve X-Com gibi çok başarılı tada oynanacak pek bir şey yok. 


oyunlardan güzel fikirler alınmış olsa da, efsanevi masaüstü oyunun mirasına ihanet edilmiş. Özensiz ve laf olsun diye yapılmış bir Hagiiyleli 3.0 
oyun izlenimi yaratıyor. Olumlu noktalar var ama onlarda karam- Oyun savaş oyunu severlere hitap edi- 


- «8 bolde kaynayıp gidiyor. Sadece savaş ona fanatiklerinin ilgi gös- yor, ama bu kesim de aradığını pek bu- 
Seçtiğiniz bölgedeki istediğiniz görevi rem Sa i ii lamayacak. 
iz ünik haakmekliğl di pak bek ei terebilecekleri bir oyun Sguad Leader. Y. 


GRAFİK 


Askerleriniz, savaşçılardan ziyade plastik oyuncaklara benziyor. 


araçları da yönetebiliyorsunuz. 


Efektler kötü, müzikler idare edebilecek seviyede olsa bile durumlarla uyumu yok. 
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UNCLE DUST 


s« Yapımcı ve yayıncı: Nintendo 
s Piyasaya çıkış tai Yaz 2001 


© ÂMEBG, 


Nintendo” 
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Map 
UNCLE DUST 4 UNCLE DUST 


m Yapımcı: Pipe Dream Interactive LI ug 


7 m Yapımcı ve yayıncı: Nintendo 
GAME Boy ADVANCE li » Piyasaya çıkış tarihi: Yaz 2001 Game Boy ADVANCE 
İLK 


m Yayıncı: Majesco 
» Piyasaya çıkış tarihi: Yaz 2001 
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UNCLE DUST UNCLE DUST 


m Yapımcı ve yayıncı: Natsume 
) Piyasada 


ms Yapımcı ve yayıncı: Hudson Soft 
İ «Piyasaya çıkış tarihi: Mart (Japonya) 


Game Boy AbvancE 


İLK BAKI 


b İİİ ekmek di z. ve 


OSES 
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Ap 


Sal ER <p Mi 


UNCLE DUST 


s Yapımcı Software Creation gark 


s Yayıncı: THO 
m Adventure 

s Tek oyuncu 

s Piyasada 


İÜ DAN ELEKTRO 


m Yapımcı: Torus Games 
m Yayıncı: Midway 


s Fantazi/Spor 
s« Tek oyuncu 
m Piyasada 


a 
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m Yapımcı ve yayıncı: Capcom 
mPiyasada 


İ UNCLE DUST a â UNCLE DUST 
, d EN N Yapımcı ve yayıncı: Enix 


GAME Boy CoLor 


İLK BAKI! 


m Piyasaya çıkış tarihi: Yaz 2001 
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GRAFİK SES KONTROL EĞLENCE 


m2 oyuncu (link kablosuyla) 
m Piyasada 


BAMBOO CARABOO 


m Yapımcı: Vicarious Visions GRAFİK 


m Yayıncı: Vatical 

m Yarış 

«2 oyuncu (link kablosuyla) 
m Piyasada 


VI 
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vi cLıirse.com 


-Biline 


L Bu Göcü geni. 3 


LT (MMA DA TE AN 


Yapımcı: SguareSoft 


J O n b a k l S m a UNCLEDUST r 


Yayıncı: Sguare EA 


Piyasaya çıkış tarihi: Belli değil PLAYSTATION 2) 


Final Fantasy X 


GELECEK NESİL SON FANTAZI || 
#0 


Sguare'in yıldız RPG 
serisinin son oyunu, b 
şimdiye kadarki Final Fan- | i 
tasy oyunlarının 
gidemediği bir yere cesaretle atılıyor; 128 bit 
grafiklere sahip bir 
dünya... Ve eğer 
Sguare'in son aksiyon 
oyunu The Bouncer'ı bir 
gösterge kabul edersek, 
Final Fantasy X PlayStation 2'nin görsel olarak 
neler başarabileceğinin 
muhteşem bir örneği olabilir. 

Sguare, FFX'da harika 
ayrıntılara sahip karakter 
modelleri ve oyunun kap- | 
samlı seslendirmelerinin 
hayata geçmesine | 
yardımcı olacak, karmaşık 
eş-zamanlı yüz animasyonları ile Sony'nin güçlü 
makinesinin tüm avantajlarını 
kullanmayı amaçlıyor. Ayrıca 
karakterler ilk kez 3D bir 
dünyada hareket edecekler. 
Hareketli bir kamera ile oyunun sinematik kalitesi daha da 
geliştirilmiş. 


i Final Fantasy serisinin bir sonraki bölümü, eşsiz görselleriyle 
> PlayStation 2 üzerinde gümbürdemeye hazırlanıyor. 


FINAL FANTASY: 

THE SPIRITS WITHIN 

İşte size bu yaz sinemalara gelecek 
filmden birkaç yeni sahne. 
ri — 


pe e e 


IMDIYE KADARKI 
IKAYE 


FFX'un konusu ile ilgili çok az özellik ortaya çıktı, ama bilinen 
birkaç detay, sahnenin canlanmasını sağlıyor. FFX, fanteziye 
dayalı dokuzuncu oyundan ayrılarak teknolojiye daha çok 
dayalı, bilim-kurgu dünyası (FFVİlI'daki gibi) sunacak. İki lider 
karakter de açıklığa kavuştu: Yüksek bir rekabet gücü olan 
Tidus ve bir High Summoner kızı olan Yuna... FF-eskilerinden Tetsuya Nomura tarafından geliştirildiğinden, 
karakterler tanıdık gözükebilir. Belirli hikaye elemanları 
hakkında açıklık yok, ama karakterlerin "Sin"in şeytani 
gücüne karşı koyacakları gayet açık. Savaş sistemi Front 
Mission serilerindeki gibi daha stratejik elemanları içererek değişikliğe gidecek. Karakter gelişimi de bölüm tabanlıdan daha ziyade yetenek tabanlı olacak. Ayrıntılar 

için GamePro'nun gelecek sayılarını takip edin. (3 
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Yapımcı: Hitmaker 


- 
(in 27 bö ys 4 Fe 6 


Yayıncı: Sega 


Piyasaya çıkış tarihi: 2001 son çeyrek 


İlk önce Arcade sistemlerinde gördüğümüz, daha sonra Dreamcast'in çıkmasıyla birlikte de, televizyon ekranlarında hayran olduğumuz Crazy Taxi, her 
sıkıntılı anda yanınıza koşabilecek, eğlenceli ve zevkli bir arkadaştır. Aranızda 
hala bu oyunu almamış olanlar varsa, ilk iş olarak bunu gerçekleştirsinler. Ge- 1 
riye kalan kesim ise zaten Crazy Taxi 2'nin yapım aşamasında olduğunu biliyorlardı. İlk oyundan farklı olarak, New York'u mesken edecek olan oyun, yine 4 adet karakter sunacak. Bunlar, ilk oyundan tamamiyle farklı karakterler. 
Hot-D, Slash, Iceman ve Cinnamon, seçliebilecek karakterler arasında. Eski 
karakterleri isteyenler için, bir çeşit kod olacağı da söylentiler aracılığıyla, buraya kadar ulaştı. Bir başka yenilik ise, taksinizin artık daha kolay bir zıplama 
özelliğine sahip olması. Bu sayede, daha da yoğun olacak olan trafikte, hopla- 
ya zıplaya yolunuzu bulabileceksiniz. Müşteri kavramında da, değişiklikler yok 
değil. Artık bir grup insanı taksinize alabilecek ve daha çok para kazanmak 
üzere hepsini ayrı mekanlara bırakmaya çalışacaksınız. Dreamcast'in bu 
yeni bombası için, hemen kendinizi hazırlayın. # 


” Yapımcı: Bullfrog 
. i 
Ouake 3: Revolution e Yayıncı: Electronic Arts 
m——— m——uu.————ğ——m—m——-------—<<--—- k EPS 


Ouake 3, Ouake 3: Team Arena, Ouake 3 Dreamcast version derken, bir f iyasaya çıkış'tarihi: Yaz 200) 


de başımıza Ouake 3: Revolution çıktı. Electronic Arts'ın yürüttüğü proje, PS 
2 için yepyeni bir Ouake 3... PS 2 sahipleri bu habere sevinebilirler, çünkü bu yeni Ouake, kesinlikle PC'den çevirme bir ş 
Ouake 3 değil. Daha çok karakter (90'a 
yakın), daha çok oyun modu ve birçok yeni bölüm içerecek olan Revolution, aynı 
zamanda geliştirilmiş grafikler de sunacak 
(daha ne kadar gelişecekse). Ouake 3'ü almanızdaki tek etken bunlar değil elbette. 
Dünyada, bu oyunu tek kişi oynamak için 
alanların sayısı 261 0'luk bir oranda oldugundan, Revolution, internet olanağı da 
sunacak. Şu anlık, internet üzerinden dört 
kişilik oyunlara izin veriliyor, ancak oyuncu kapasitesi 
“çıkış tarihine yakın olarak değiştirilebilir. EA, bu bilgiler dışında ser verip sır vermezken, bize de bekleyip, 
PC'deki Ouake 3'ü oynamak düşer. 


e di a 
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TUNA ŞENTUNA 
s Yapımcı: DMA Design a 
m Yayıncı: Rockstar 


ms Action PLAYSTATION 3 


sPiyasaya çıkış tarihi: 2001 sonu 


998 yılında çıkmış olan (bunu da bir yerden okudum) GTA'yı, uzun adıyla Grand Theft Auto'yu, PC'ciler olsun, konsolcular olsun, herkes büyük 
bir zevkle oynamıştı. Koskocaman bir şehirde, istediğiniz arabaya binerek, 
istediğiniz insanı, ortadan kaldırmak ve bunun gibi daha birçok suçu işlemek mümkündü (bu olay da, "oyunlardaki şiddet" açısından büyük tepki 
almıştı). 

GTA''ın eklentisi olan "1969 London" ve "GTA2", oyunun arkasından 
geldi, ama hiçbiri ilk oyun kadar zevk vermedi. Şimdi ise Rockstar, GTA 3 
için kolları sıvadı. 

GTA 3, özet olarak, Liberty City adında (aslında New York) bir şehirde, 
istediğiniz arabayı çalarak, çeşitli görevleri yerine getireceğiniz, büyük ölçüde özgür bir oyun olacak. Brooklyn, Manhattan ve New Jersey şeklinde bölümlere ayrılmış olan şehirde, bölümler arasında; köprüler, metrolar ve 
trenlerle geçiş yapabileceksiniz. 


Libery City, gerçek bir şehir izlenimi yaratmak için hazırlanmış. Dolayısıyla, 
siz bir noktada dururken bütün şehir sıradan yaşantısına devam edecek. İnsanlar sokakta yürüyecek, arabalar sokakları dolduracak ve sizin dışınızda suça meraklı zihniyetler de ortalıkta bulunacak. 

Daha önceki GTA'lar gibi, üçüncü versiyonda da 
birçok araç bulunacak. Şu anda açıklanan 45 çeşit 
aracın, 4 veya 5 tane de varyasyonu olduğunu düşünürsek, araç sayınız büyük ölçüde artış gösteriyor. 
Her aracın, tam 18 tane hasar noktası olacak ve bu 
noktalara göre aracınızın hasar şekli değişecek. Yaya 
olarak gezinirken ise, araba çalmak istemezseniz; Tri 
taksi, tren, otobüs ve hatta feribotlarla ulaşım şeklinizi belirleyebileceksiniz. 

Başınız belaya girdiğinde bazı silahlara ihtiyaç 
duyacaksınız. Hiç bir silahınız yokken; tekme, 
yumruk ve diz gibi ataklarınız, sizi bir süre idare edecek, ama daha sonra bulacağınız; tabanca, molotof kokteyli, ateş püskürtücü, sniper 
tüfeği, uzi, makinalı tüfek ve beyzbol sopası gibi 
silahlar, şehrin altını üstüne getirmenizde yar- 


3349429140497 


dımcı olacak. 


Silah sayısı sizi tatmin etmediyse, bazı silahların —— 
alternatif opsiyonları olacağı da, Rockstar tarafından açıklanmış bulunuyor. Sokaklarda gezinirken, birden 
çok düşmanla karşı karşıya geldiğinizde, en güçlüsünü seçmek için ayarlanmış olan hedef özelliğini çalıştırabilirsiniz. Böylece düşmanlarınız arasında hangisine öncelikle saldıracağınızı seçmiş olacaksınız. 

İlk oyundaki gibi her aracın kendine has bir radyo istasyonu, oyundaki müzik güzelliğini pekiştirecek. 
Eski model bir Pick-Up'a bindiğinizde çalan country tarzı müzik hoşunuza gitmezse, spor bir arabaya 
binip, adrenalin yüklü bir müzik dinleyebileceksiniz. Bu şekilde ayarlanmış tam 50 parça oyunda sizi 
bekliyor. 

Şehir grafikleri Getaway'e, araba modelleri Gran Turismo'ya benzemese de, gece gündüz geçişleri ve 
birçok ışıklandırma efekti, oyunu PS 2'ye yakışır derecede güzel gösteriyor. 

Driver ve GTA hayranlarını bir noktada toplayacak olan GTA 3, şimdiden herkeste sabırsızlık hareketleri oluşturmaya başladı. 
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DAN ELEKTRO 


Yapımcı ve yayıncı: EA LA 


Piyasaya çıkış tarihi: Yaz 2001 LAYSTA 
EK -BAKİŞ 


Nascar Rumble geçen sene, gelenekdışı, müthiş arcade tarzı oynanışıyla PlayStation yarış oyunları arasında 
fırtına gibi esti. Bu yıl, EA stock-car lisansını bir tarafa bıraktı ama kısayollar, power-up'lar, baş döndüren 
hızlar farklı bir tarzla devam ediyor. Yüksek frame oranı için şimdiden teşekkürler. PlayStation 2 hızlı yükleme zamanları ve 15 parkurda geçen şimdiye kadarkilerin içinde en hızlı yarışı vaat ediyor. Ayrıca upgrade yapabileceğiniz geniş bir garaja da sahip 
olacaksınız. TV tarzı tekrarlarda kıvılcımlar, lastiklerin çıkardığı dumanlar gibi efektler olacak. Bakalım 
bu yaz gözleriniz yuvalarında kalabilecek mi? 6) 


. UZ / Yapımcı: Jester Interactive 
MTV Music Generator 2.0 A N Yayıncı: Codemasters 


PlayStation için çıkartılan en eşsiz EK BAKI 


ürün şimdi de PlayStation 2 için geliyor ve bu sefer şimdiye kadarkinden daha büyük, daha harika ve daha yüksek sesli. MTV Music Generator 2.0 müzik severleri örnekleme, edit etme, ince ayar yapma ve farklı tarzlar- 
dan özel şarkılar oluşturma gibi özellikleriyle gerçek müzisyenler arasına sokma imkanı sunuyor. PlayStation 2 
versiyonundaki özelliklerden bazıları; yeni bir arabirim, dijital efektler, bir waveform editörü ve dahası işinizi 
görecek tüm araçlar. Nisan ayında kendi müziklerinizi yapmaya hazırlanın. /3 


Sai İvi Te Right 
yn Doyble ie 
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Yapımcı: Team 17 
Yayıncı: Titus 


Piyasada DENED i K 


Worms World Party 


W orms'un sıra-tabanlı strateji oynanışı değişik platformlardaki sayısız oyuncunun ilgisini çekti-ve şimdi 
Dreamcast'te de kendine yeni hayranlar arıyor. Klasik PC shooter'ı Scorched Earth'e çok benzeyen 
Worms World Party'de iyi bir biçimde silahlanmış omurgasızlara rasgele oluşturulan mekanlarda komuta 
ediyorsunuz. Son kalan kurtçuk kazanır! Oyunun önceki versiyonundaki şirin grafikler derin stratejisini 
örtüyordu ve kontroller de çok rahattı. Online oyun desteğinin de eklenmesiyle mart ayında Worms 
hayranları daha çok etkilenecekler. (6) 
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MAJOR MİKE 
Yapımcı: KCEJ — 
Yayıncı: Konami 


Piyasaya çıkış tarihi: Mart PLAYSTATION 2 


DENEDİK 


Aksiyon Bölgesi 


Armored Core 2'den sonra en son 
mech savaşı, Zone of the Enders 
PS2'ye geliyor. Oyunda tesadüfen 
Jehuty'nin kontrolünü ele alan bir 
genci, Leo Stenbuck'ı oynuyorsunuz. 
Jehuty, bünyesinde her tür silahı bulunduran dev bir robot prototipidir. 
Zone of the Enders'ın güçlü bir hikayeye sahip tek kişilik oynanışına ek 
olarak, mech pilotlarının birbirleriyle kıyasıya kapışabileceği iki kişilik 
bölünmüş ekran heyecanı da oyunun özellikleri arasında bulunacak. 


Şok edici grafikleri ve kolay öğrenilen eönirolleri ile Zone of the Enda PlayStaton 2'deki en iyi mech-savaş oyunu olabilir. 


Sonya 1000 
SOURES ı 


Etkileyici Robot 


Enders'ın en çok dikkat çekecek özelliği kontrolleri olacak. Bu tarzın 
hayranı olmayanlar bile oyunu alıp oynamanın ne kadar kolay 
olduğunu fark edecekler. Analog çubukla mech'inizin kontrolünü 
sağlayacak, kontrol pad ile silahlarınız arasında geçiş yapacak ve butonlar ile de düşmanlarınıza kilitlenip ateş edeceksiniz. Temel 
silahlarınızın yanında hava mayınları, seri ateş eden Vulcan topları ve 
zırh delici ciritler gibi ekstra güçlü ekipmanlarınız da olacak. Ayrıca ellerinizi kullandığınız zamanlarda yakın dövüş de yapacaksınız. Sizin, dövüşler sırasında ortaya 
koyduğunuz performansa göre gelişen düşman Al/si, oyunun heyecanını artıracak. 
Preview versiyonunda kontroller ZONE OF THE ENDERS 
yerinde tepkiler veriyordu ve hiç ; j 
karışık değildi. Birkaç düşmana 

| karşı verilen savaşlar sırasında bile... 


Bu Oyun Sadece 
Başlangı 


Zone'un diğer güçlü yanı ise görselleri olacak. Preview versiyonundaki grafikler temiz ve çok güzeldi. Yüksek detaylara 
sahip grafiklere ek olarak, patlama ve silah efektleri gibi özel 
efektlerle doluydu. Çizgi film tarzı sinematikler savaş sahnelerini tamamlayarak tek kişilik oyun hikayesini daha da 
ileri götürüyordu. Bu görselleri ise techno-pop tarzı müzikler ve seslendirmeler iyi bir biçimde tamamlıyordu. 
Sonuç olarak, Zone of the Enders Mart ayında raflardaki yerini aldığında, Armored Core 2 mech-savaşları klasmanında ikinciliğe düşecek gibi gözüküyor. 
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GAMEPRO NİSAN 2001 


O n b a k | Ş - E TOKYO DRIFTER 
8 w Yapımcı: Sinister Games g D 


Yayıncı: Ubi Soft 
Piyasaya çıkış tarihi: Mayıs 


PLAYSTATION 


Batman: Gotham City Racer 


Pelerinli savaşçı kaliteli lastik seviyor ve Batman: 
Gotham City Racer'da da bu fazlasıyla var. Oyun 
bir yarış aksiyonuna odaklanmış ve TV'deki çizgi 
filmden hatırlayacağınız tarzda 14 araç içeriyor. Tek 
kişilik görevlerde gerçek seriden alınma 24 klip bulunacak. Gotham ayrıca multiplayer desteği de sunacak. Bu özellik sayesinde Batman veya 12 kötü 
karakterden biri olarak bir arkadaşınıza karşı yarışabileceksiniz. Gotham'a en iyisine bu Mayıs ayında 
kavuşabilirsiniz. (3 


— 
MISSION 3 


i 
il mami a 


Yapımcı: New World Computing 


Heroes of Might & Magic: m 
Ouest for the Dragonbone Staff 


Bu ilkbahar, klasik fantezi tabanlı PC strateji oyunlarından biri yeniden canlanarak, fevkalade bir 3D ile PlayStation 2'ye 
geliyor. Ouest for the Dragonbone Staff'da, sevgili lideriniz zehirlenmiştir ve masalda geçen Dragonbone Staff'ı bulamadığınız takdirde liderinizin ölümünden siz sorumlu tutulacaksınız. Dört kahraman sınıfından ve 25 yaratık tipinden ele- 

a w manları komutanız altına alarak krallığınızın ormanlarında, denizle- 
Se in rinde, kalelerinde ve zindanlarında gezineceksiniz. G 


250 WOLYES 
“RECRUTT UP Jö 100. 


45 “RECRUM MÖW MANY? 
N / 


« eid 


40 Gov EAÇR, 4 


Da 


4850 600 


TOKYO DRIFTER 


Yapımcı: Genki 
Yayıncı: Crave 


m Ewiuama Ümeev Tav > 
Exireme i tacer Z ero Piyasada 


Mr ramen Tokyo Extreme Racer Zero'da bulunuyor. Preview versiyonunda araba detayları çok yüksekti ve ortamlar da bu gelişmiş ayrıntılardan nasibini almıştı. 


YAY Yüksek poligon sayıları için teşekkürler. Kontroller Dual Shock çubuğun 
" eğ GE , Ke ene 
 , | doğruluğunu çok iyi bir şekilde kullanıyordu ve sesler de yeterince iyiydi. 
J m. Amacını öncekilerden farklı değil; rakiplerinize karşı yarışacak ve kazandığı- 


nız paralarla arabanızı upgrade edeceksiniz. Zero şimdilik iyi gözüküyor ama 
son sözü GamePro'nun 
gelecek sayısında okuyabilirsiniz. (| 
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İ/ önbakış Ni 


Yayıncı: Yapımcı: Core 


Yayıncı: Eidos 


Project Eden Kİİ acer 


Piyasaya çıkış tarihi: Mayıs 2001 


Eidos ve Core, artık Tomb Raider oyunlarından bıkmış olacak ki, yeni projeler üstünde çalışmanın vaktinin geldiğini düşünüyorlar. Project Eden de, 
bu yeni projelerden biri (biraz önce süper bir kelime oyunu oldu, kendim 
bile sonradan farkettim). Yeni yapılan her oyun gibi, Eden'in de ilk dikkat 
çeken özelliği, grafikleri... Karakterler üstünde gözüken yansımalar ve ışık 
efektlerinin yanında, oyunda görülecek detaylar da oldukça ilgi çekici. FPS 
türünde veya Tomb Raider stili bir görünüşte oynayabileceğiniz oyunda, 4 
kişilik bir takımın kontrolünü ele alıyorsunuz ve verilen görevlere uygun 
olarak bu dört kişiyle görevi tamamlamaya çalışıyorsunuz. Konusu gelecekte geçecek olan Eden, oynanış açısından Oni ve X-Sguad karışımını hatırlatıyor. Core'dan yapılan bir başka açıklamaya göre ise, oyuna eklenecek internet özelliğiyle, 4 kişi, biraz önce açıkladığım 4 karakterin rolünü 
alabilecek ve ister kooperatif, ister de deathamtch şeklinde multiplayer 
oyun zevkini tadabilecek. Çok yakında göreceğimiz oyun, iyi zaman geçirmek için ideal gibi gözüküyor. # 


“ gun 
iii 


LeMans 24 Hours A, e ve Yayıncı: Infogrames 


Piyasaya çıkış tarihi: Yaz 2001 


Mart 2000 GamePro sayısı... Sayfa 65... LeMans 25 Hrs. Psx versiyonu... 4.5, 
4.5,4.0, 4.0 points... Yine iyi puan vermişim. Yakın bir süre önce çıkan Dreamcast versiyonunu tabii ki bilemezdim o zaman. Özetle, LeMans, PSX'te pek de 
iyi olmayan bir yarış oyunuydu. Dreamcast versiyonu ise, PSX versiyonunda yanlış ne varsa, hepsi 
düzeltilmiş olarak şu anda piyasada. DC versiyonuyla yetinemeyen yapımcılar, oyunun bir de PS 
2 versiyonu için hazırlıklarını sürdürüyorlar. Grafiksel olarak, GT3 kadar iyi gözükmese de çok iyi 
iş başaran LeMans, DC versiyonunun ekstra araba ve pist özellikleriyle donatılmış yeni bir versiyonu olacak. 24, 3, | ve yarım saat yarış seçenekleri gibi modlar içerecek olan oyun, 70'e yakın da 
araba olanağı sunacak. İçinde; Cadillac, Porsche, Audi ve 
Dodge gibi markaların bulunacağı arabalar, oyun esnasında 
hasar aldığında bunları dışarı yansıtmayacak, ama motor bozukluğu, benzin akması gibi problemleri yine gösterecek. PS 
2'de doğru düzgün yarış bulunmadığını düşünenlerin, liste 
ikincisi (birinci GT3) olarak düşünebileceği bir oyun. # 


Bmyilirn 
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DAN ELEKTRO 


on bakış 


Yapımcı ve yayıncı: Sega 


GIfA 
» 


el e Bl 


Motorları Calıstırın 


Doksanlı yıllarda Sega'nın stock car yarışlarından birinde (veya 8'inde!) yani 
Daytona USA ile yolların tozunu attırmadıysanız arcade salonlarına boşuna 
gitmişsiniz demektir. Oyun iyi bir popülerlik kazanmıştı. Çekici grafikler, 
multiplayer ül ve beyninizi sürekli meşgul eden bir şarkı... Güncelleşti- 
Z 7 | rilmiş Dreamcast versiyonu co- 
İSITIÖN 
11/20 İ in-up orijinalindeki özelliklerin 
| tümünü içerecek (üç parkuru 
(<1 da bunların içinde). Ayrıca 
r İ Championship Circuits editiyo- 
«üre, | nundan tamamen yeni üç par- 


POSITLON 
Ep WOYA) 


İş i 


ği Mi 


li Ri | kurda içererek toplam 8 deği- 
| e İ şik pist sunacak. 


a > 5İ im >: 
fi 00'4araz0 Va gi e Earl 


7 || 2700'23*066- 


Sega'n nın klasik coin-up yarışçısı, online oynanış ve daha birçok yeni özellik ile 
Dreamcast'deki start bayrağının kalkmasını bekliyor. 


diz, İM . 


SELECT ARIR YYPE 


SegaNet'de Hız | Düellosu be 8 


MEDLUM SOFT 
AOK BBACKTO MAİN SELECT 


ih 


10016” 750 


Daytona'nın en çekici özelliğinden biri de online oyun desteği. SegaNet üzerin- Me 
den oyuncular dört kişilik yarışlar tertipleyebilecek. Online bir yarışta start ak oo ' 
madan önce rakiplerin bilgilerine dayanan bir hayalet araba download edebilecek ve 
ona karşı pratik yapabileceksiniz. Eğer aynı odada kafa kafaya bir yarışı tercih ederseniz, bölünmüş ekran sayesinde iki kişilik kapışmalar gerçekleştirebilirsiniz. Anında verilen tekrarlar bu versiyonun özellikleri arasında. Derecelerinizi de VMU üzerine kaydedebiliyorsunuz. Arabalar ise kendi side birçok seçenekle geliyor: ekstra boyama 
işlemleri, tercihli şanzıman ve 
maksimum kontrol sağlamak 
için beş farklı yoğunluktaki tekerlek seçimi... 


1 00-1 v1 65 agg 
200'10”9 


adar 


İM y va 
«1 Haydi Gazlayalım 
Kutulu Japon versiyonunda edindiğimiz ilk izlenimler 
büyük şeyler vaat ediyor. Analog yönlendirme ve 
frenle hızlanma çok iyi cevap veriyordu. Arcade'ye 
damgasını vuran Sea-Side Street Galaxy üzerindeki 
Jeffry heykeli ve Three Seven Speedway'deki slot 
makinesi, değişikliğe uğramadan bu versiyondaki yerini de almış (akıllardan çıkmayan şarkısını söylemeye 
gerek yok). Sega, bu yeniden oluşturulmuş Daytona 
için sıradan bir yeni versiyon hazırlamaktan çok, 
mükemmel bir oyun hazırlamaya özen gösteriyor. 
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i Warlords 
a, 


iyasalarda parlamasından bu yana, PlayStation 2 ilk defa, özellikle bu konsol 

için geliştirilen "A" sınıfı bir oyunla başımızı döndürüyor. Onu tanıyorsunuz; 
uzun süre sizi etkisi altına alacak olan Onimusha: Warlords... Onimusha sadece 
grafikleriyle etkileyici bir oyun değil. Aynı zamanda gelişmiş karakter teknikleri 
ve sürükleyici hikaye akışıyla da oyuncuları ekranın karşısına saatler boyunca çivileyecek bir oyun. 


Onimusha lineer bir şekilde ilerleyen, gerçeklerle kurgunun ustaca birleştiği bir hikayeye sahip. Olaylar 

15602ın feodal Japonya'sında geçiyor. Kaçırılan prensesi şeytani savaş tanrısı Nobunaga'nın ve onun 

emri altındaki canavarların elinden kurtarmaya çalışan yalnız samuray Samamosuke'yi yönetiyorsunuz. 

Uzun bir kılıcınız ve ortalığı birbirine katan özel ataklar meydana getirmenizi sağlayan üç elementel gü- 

i cünüz var. Samanosuke aynı zamanda en basitinden en saç baş 

yoldurtan cinsine kadar çeşit çeşit puzzle'ları da çözmek zorunda. Belli bazı noktalarda Kaede isimli ikinci bir karakteri de yönetiyorsunuz. Ve evet, kendisi kadın bir ninja. Hepsi çok iyi hazır- 

i lanmış diyaloglarıyla tastamam güçlü hikaye, aksiyonu alıyor ve 

4 sonuna kadar tamamlamanız için sizi zorlayan bir serüvene dö- 

KA nüştürüyor. Pek çok sırrı da oyunu bitiriş şeklinize göre açığa çı- 
i karabilmeniz de, Onimusha'yı defalarca oynanabilir bir oyun haline getiriyor. si, 


Onimusha ilk bakışta, önceden render edilmiş arka planlarıyla ve 
sabit kamera açılarıyla Resident Evil cinsi oyunları hatırlatıyor. Ve 
yapımcıların dehası da burada ortaya çıkıyor. Bir ekrandan diğerine geçişlerde yaşanan kısa duraklamalar, özellikle birden fazla 
düşmanla çarpışırken zamanlamanızı etkiliyor ve ara sıra sinir bozucu olabiliyor. Ama bunun dışında, Onimusha'nın sunduğu görsel ziyafet, etkileyici efektleri, parlak ateşleri, etrafa dumanlar sai çan silahlarıyla, rüzgarda dalgalanan bayraklarıyla ve tabii, 
gerçeğinden ayıramayacağınız bol miktarda kanla, tek kelimeyle 
"Enfes". Ve bu ziyafetin arkasına tatlı niyetine iyi bir haber daha: 
Aksiyon ekranınızı doldurduğunda dahi, oynanışta hiçbir yavaşlama söz konusu değil. Bu mükemmel 
mekanlarda yaşayan kokuşmuş zombiler, baltalı devler ve devasa boss'larla diğer yaratıklar ve çevredeki tamamen kırılabilir nesneler de Onimusha'nın dünyasını renklendiriyor. 

Sesler ise Onimusha'nın harika grafikleriyle tam bir uyum içerisinde. İkiye doğranmış bir vücudun yere 
düştüğünde çıkardığı ıslak ve tok sesten, envai çeşit patlama seslerine kadar, hoparlörden çıkan her tını ade- 


Ölümcül Elementel Silahlar 


Samanosuke'nin kılıcının gücünü arttıran üç küreyi toplayabilirsiniz. Böylece daha güçlü ataklar gerçekleştirebilirsiniz. Küreler ve kılıç, yenilen düşmanlardan elde edilen ruh enerjisi sayesinde üç kata kadar daha güçlü hale gelebiliyor. Bishamon 


Yıldırım Kılıcı 


| | sananımean 
vr şü 


B.K e r N 45 ii 
Yıldırım bir üzerine düşer ve Ateş yayılarak ilerler ve yoluna çıkan © Rüzgar bir girdap oluşturur ve etrafınızı & Sadece kendisini ruhuyla beraber 
ardı ardına yok edici darbeler oluşturur. £ her şeyi patates kızartmasına çevirir. o saran düşmanları allak bullak eder. adamış bir samuray bu silahı bulabilir. 


PA 
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MAJOR MIKE 
SES o KONTROL EĞLENCE 


Yapımcı ve Yayıncı: Capcom 
Action/adventure 


Tek oyuncu 


ta atmosferi iyice sağlamlaştırmak üzere yapılmış gibi. Dublajlar da tam anlamıyla profesyonel işi. Oyuncular, hepsi 
eğitimli ses tellerinden çıkan konuşmaları, ister Japonca, ister İngilizce dinleyebildikleri gibi, ekrandaki yazıları da 
aynı şekilde İngilizce veya Japonca olarak takip edebilirler. Kulaklarınız için hazırlanan bu şöleni güzel bir şekilde tamamlayan, arka plan senfonileri ve yumuşak melodiler de oyun içinde iyi iş görüyorlar. 


Her şey Tamam. Teknik de... 
Görsellik her ne kadar Onimusha'nın en büyük gücü olsa da, oyunun asıl parlayan yıldızı oynanabilirliği. Onimusha'daki farklı karakter teknikleri, onu hiçbir şeyi düşünmeden etrafı darmadağın ettiğiniz 
oyunların bir adım ötesine taşıyor. Samanosuke ve Kaede pek çok saldırı ve defans hareketi yapabiliyor, ki bunların arasında ölümcül karşı ataklar da mevcut. Bunun yanında oklar, fırlatılan bıçaklar 
ve ateşli silahlar da dahil olmak üzere pek çok silahtan da yararlanabiliyorlar. Ve bu tekniklerin hepsini de oyun içinde, gelişmiş yapay zekalarıyla sizi öldürmeye yeminli düşmanlarınıza 

karşı hakkıyla kullanabiliyorsunuz. Onimusha'da sandığınız kadar çok sağlık nesnesi yok. 

Ve çoğu zaman Onimusha için sağlık kazanmanın tek yolu yendiği düşmanların hayat 

gücünü absorbe etmek. Fakat bunun için çok hızlı davranmalısınız, çünkü çok beklerseniz hayat enerjisi kayboluyor. Bir savaş sırasında bu yüzden kendinizi hızlı davranmak için hazırlamalısınız. 

Sıkı kontroller sayesinde karakterlerinize istediğiniz hareketleri rahatı 
sunuz. Birbirinden farklı tekniklere kısa sürede alışabiliyorsunuz. Fakat 
her zaman en yakınınızdaki düşmanı hedef almıyor ve bazen istemedi; 
uzağınızdaki bir düşmanla uğraşıyor halde bulabiliyorsunuz. Bundan 
manın ortasında, Samanosuke kırılabilir bir nesneyle kavga etmeye ba 


Samuray Günü 

Onimusha'nın küçük eksiklikleri kolayca göz ardı edilebilir. Aksiyon bir 
başladı mı sizi kendisine bağlıyor. İşte, hem oyunculara, hem de PlayStation 2'ye yaraşır bir oyun! /37 5 


Not: Onimusha: Warlords, hakkında daha 
fazla bilgi için Şubat ayı kapak konusuna 
bakın. 


ği ” ie vi er > N Mi 
İPUCU: Uzün, zırhlara bürünmüş samuray ruhları kılıçla yenmek yetenek 
ve sabır gerektiren bir iş. Bununla 


— a birlikte, bir köşede saklanıp onları 
İPUCU: Pek çok düşmanla karşılaştığınızda önce- tuzağa düşürdükten sonra defalarca 
likle okunuzu, matchdock'u veya üç büyülü küreyi vurarak isleri Jan halleti 
kullanarak düşman okçularını öldürün. niz de yi p” 


VE 


İPUCU: İletişim tılsımını (Rosary of 
Communicatlon) aldığınızda her ruhla 
konuşmaya özen gösterin. Size hayati ipuçları verecekler. 


İsUCn Ateş mükemmel bir görsel ii 

efektir, fakat karakterinizin canını arık ki, Kı ea . İpucu: Kambur bir ninla z 
yaktığı da kesin. Tabii, düşmanları» BU o kadar çok OMYSFİĞ bu kadınla oynarken bazen 

nızda kavrulabilir. Tercih sizin. onu koşarak kaçırmak zorunda kalabiliyorsunuz. ya 


GRAFİK 4.5 SES 5.0 KONTROL 4.0 EĞLENCE 


Çok iyi render edilmiş karakterler ve o Onimusha'nın ses ve müzikleri, bir Tüm karakter»tekniklerini kontrol et- o Onimus ha her saniyesinde çok eğlencegereğinden fazla bile sayılabilecek özel “mükemmel bir uyum sağlıyor - “ mek oldukça kolay. Fakat hedefleme sis- li bir. « vanış sunuyor. En sonunda 
efektler, Onimusha'nın nefes kesen gör- planda çalan müzikler ve atmost temi çok başarılı sayılmaz ve bu yüzden PlayStat ON,2 "A" sınıfı bir oyuna kavuşselliğini başarıyla tamamlıyor. Tek ufak © sağlamlaştıran ses efektleri, mn Samanosuke, çoğu zaman siz istemediği- (o tu. Ve u da değil. Onimusha bel- , 
eksiklik, önceden render edilmiş arka ( eşi bulunmaz bir hediye sunuyor. niz halde başka yerleri hedef alıyor. Ken- o kide kadar yapılmış en iyi acti- 3 
planların yüklendiği ekran geçişlerindeki dinize göre ayarlama şansınızın olmama- - on/adve: €'oyunlardan biri. 

kısa duraksamalar. ğ z sı da skoru düşüren bir başka unsur. : di 
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layStation 2 ilk çıktığında, en merak edilen oyunu şüphe- 
Pu Tekken Tag Tournament olmuştu, Onca gürültü patırtı ve tanıtımlara rağmen, videogame otoritelerince (ki bunlara ben de dahilim, ehem!) PlayStation2'ye çıkmış en iyi 
dövüş oyunu seçilemedi. Bunun sebebi ise, oldukça sezsiz 
sedasız çıkışı ile çoğu kişinin gözünden kaçmış olan bir 
başka dövüş oyunun çok daha başarılı olmasıydı. Ne miydi bu oyun? Dead or Alive2! 


Yıl 2000... Mart ayı ortaları... Yer Japonya... İnsanlar 
günlerce kaldırımlarda bekledikten sonra yeni gözdelerine kavuşmanın sevinci içindeydiler. Herbiri gazete, 

dergi ya da internetten aldıkları o büyük haberin sonucunda PlayStation 2 lerine kavuşmuştu. Çantaları sadece bu 
yepyeni canavarla değil, onun birbirinden müthiş 128 bitlik oyunlarıyla da doluydu. Ne de olsa paralarını biriktirmişler, bu günü ve uzun kuyrukları beklemek zorunda 
kalmışlardı; hiç oyun almadan dönmek olur muydu bu 
kargaşadan! Evlerine geldiler ve en merak ettikleri oyun 
olan Tekken Tag Tournament'ı makinalarına yerleştirdiler. Hepsi daha önce Tekken 3 oynamışlardı ya Playstation'larında ya da arcade salonlarında. Grafiklerden 
büyülenmeye hazırladılar önce kendilerini. Nihayet oo “© Wi . 
Namco yazısı ekranda belirdi, ardından Kazuya müthiş R 


grafiklerdeki Mpeg2 demoda hayranları ile tekrar bu- çi 
, N — , i 


luşurmuşcasına karizma yaptı. İntro gerçekten müthişti. Oyuncuların kalpleri yerinden oynadı. Evet nihaye- # 
tinde oyun başlamıştı. Parlak grafikler, Playstation ya da > N V 
arcade'deki tüm Tekkenlerle dalga geçecek nitelikteydi... | Li v 
İnsanlar büyülenerek oynadılar Tekken Tag Tournament'i yaklaşık 10 gün Yi - 
boyunca. Sonra ne mi oldu? Sonra aslında pek de yeni bir şey olmadığını 

farkettiler. Nerden mi biliyorum? Her ne kadar Japon olmasam da ben 4. * 
de o sıkılanlardan biriyim aslında! A e e a e ze 


yana iyı: mer yonu ne... 
Bu ilginç hikayeden sonra söze direkt bir giriş yapmak gerekirse; Dead or Alive 2 Tekken'den daha güzel bir 
oyun. Sadece Tekken'den de değil, Playstation 2'deki bütün dövüş oyunlarından çok daha güzel. Bu oyunu bu kadar güzel kılan bir çok etmen var, Heyecanlı, farklı oyun stili ve basit kontrollere sahip olması dışında, video game dünyasındaki en güzel bayanlara sahip oyun olması D.o.A 2'yi güzelleştiren faktorlerden. Grafiksel olarak 
Tekken'den çok fazla bir üstünlüğü olmasa da, çok daha az grafik hatasına sahip. Örneğin herkesi oyundan so- 


yammadi 
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SES KONTROL EĞLENCE 


«Yayıncı: Tecmo 
Bİ # Yapımcı: Team Ninja 
s Dövüş 
hn 
g “2 oyuncu 
m Piyasada 


ğutan mekan bölünmesi olayına bu oyunda rastlamıyorsunuz. Üstelik dövüştüğünüz arenalar 
çok daha büyük. Bu mekanlarü, sizin rakiplerinizi metrelerce aşşağıya atabileceğiniz şekilde hazırlanmış. İnanın, bir opera sahnesinin localarından kat kat aşağı düşmek veya bir kilisenin camından fırlamak oldukça eğlenceli oluyor. Mekanlar dışında karakterler de etkileyici animasyonları ve harika kostümleri ile görselliği bir kat daha güzelleştiriyor. Hareketler gerçekçi ve 
yumuşak. Kostümler rüzgarda uçuşuyor ve hareketlerinize göre buruşabiliyor. 


Nedir Bizim Bu Yapımcılardan Çektiğimiz! 

Zaten bu oyunun ikinci sürümü Dead or Alive 2: Hardcore. “Hardcore adı da nerden çıktı ben- 
de bu oyun var öyle bir şey yazmıyor!” diyecek olursanız, bunun bir isim kargaşası olduğunu 
söyleyebilirim. Şimdi, kafamızı oldukça uzun süredir kurcalayan bu isim kargaşasını açıklamanın 
tam zamanı sanırım. Her oyun, bildiğiniz üzere 3 farklı ana bölgede satışa sunulmaktadır. Japonya, Amerika ve Avrupa. Ve maalesef sırf biz kafayı yiyelim diye midir nedendir bilinmez, her böl 
geye çıkan oyunun adı farklı olur. Hem de oyun tamamı ile aynı olamasına rağmen... Örnek vermem 
gerekirse, meşhur Castelvenia Japonya'da Dracula X, Amerika'da ve Avrupa'da Castelvenia isimleri ile 
çıkmıştır. Hardcore da Japonya ve America için ikinci kez düzenlenerek çıkartıldığında aldığı isimdir Dead or Alive 2'nin. Avrupa'ya ise bu düzenlemelerden sonra sadece bir çeşit çıktığı için ismi direkt yazılmaktadır (ohh be, bir an için açıklayamayacağımı sanmıştım). 

Japon versiyonunu oynayanlar bilirler; oyunun belki de tek sorunu aliasing dir. Tamamen yenilenen grafikler şimdi çok daha parlak ve sorunsuz. Bunun dışında ilginizi çekecek bir başka gelişme ise 
m eee WSI kostümlerin çeşitliliği ve güzelliği. Artık karakter başına neredeyse 12 kostüm düşmekte ve herbiri birbirinden güzel. Özellikle yazının başında bahsettiğim güzel bayanların kostümleri, üzerlerine daha da yakışmış 
görünüyor. Neyse, bayanlardan gözünüzü ayırdıysanız 
(aloo kime diyorum!) arenalarımıza dönebiliriz. Oyuna yepyeni arenaların eklenmesi dışında, eski arenalar da tamamen el- 
den geçmiş ve birkaç tanesine alt veya yan mekan eklenmiş (Crim- 
son'ın altına eklenen yeni Çin mahallesi gibi). Görseller böyleyken 
sesler de boş durmamış tabi. Yeni birkaç parça hemen kulaklarınıza takılacaktır. Fakat diğer seslerde her hangi bir gelişme yok. Pek ihtiyaç da 
yok sanırım. Savaşma-Dövüş 

Dövüş oyunları, şiddet içerdikleri için otoriteler tarafından (ki bunlara ben kesinlikle dahil 
değilim!) dışlanan oyunlar olmuşlardır her zaman. Ama dövüş sanatlarına bir spor gibi yaklaşarak, bu özelliğini işleyen nadir oyunlardan biri Dead or Alive 2. Hiçbir şekilde yapay kan efektleri ya da ürkütücü sesler barındırmıyor bünyesinde. Ve de seçtiğiniz ka- 
, rakterlerin korkutucu tipler yerine oldukça güzel görünüşlü olmaları da oyunun 
kötü imajından kurtulmasında bir başka etmen. Neyse, ikna oldunuzsa alın elinize 

Dual Shock 2'nizi hemen başlayalım. Kontroller oldukça basit. Sadece 3 tuşla 

(yumruk, tekme ve gard) inanılmaz hareketler yapmak elinizde. Her karakterin 
kendine has birçok vuruş hareketi, kombosu ve tutması bulunuyor. Kolay kontrollere rağmen, komplike yapısı sayesinde iyi bir dövüşçü olmak isteyenleri ustalaşmaya 

davet ediyor oyun. Practice mod ustalaşmanıza yardımcı olacaktır. Oyunda bu 
mod'la birlikte; arcade, versus, survival ve tag battle modlarını da bulabiliyor- 


« sunuz. Story mod'u güzel konusu ve harika ara demoları ile çok eğlenceli. Her karak- Peyami 5.0 
4 


terle bitirmek oldukça zevkli ve bir o kadar da gerekli bir iş. Çünkü oyundaki gizli Aliasing" sorununun ortadan kalkması 
kostüm ya da karakterler sizin story mod'u bitirme sayınızla orantılı olarak açılıyor- iie birlikte oyun mucizevi bir görünülar. Ama bazı kostümler var ki, bunları ancak her mod için top score u elde eder- © me kavuşmuş. 5, 5 ve 5! Kesinlikle 5! 
seniz açabilirsiniz. Ayrıca her karakter için minik oyun sonu sinematikleri hazırlanmış. 
Oldukça sürprizli ve güzel sonlar, bazen komik, bazense acıklı olabiliyor. Tag Battle'a ge- DER e e e ai 
lince; işte oyunun bu yanı T.T.T'dan zayıf kalıyor. İyi ayarlanamamış sistem, oyunu karam- Müzikler müthiş. Özellikle hızlı ve 
bol haline dönüştürebiliyor zaman zaman. Survival mod ise oldukça zor ve güzel. Üstelik ( Hard'n Heavy şeylerden hoşlaıyorsaşans eseri alabileceğiniz özel item'lar sizin için yeni kostüm ve karakterlere kolayca ulaş- (o nız... Fakat dövüş esnasındaki sesler 

mak manasına geliyor. daha iyi olabilirdi. 


e As a Result ( o da nel) 


r be 1 Eğer daha önce bu oyunu oynamadıysanız, Kusursuz olmaya çok yakın olmasına 
Öz MA ad inanın çok şey kaçırmışsınız demektir. Sakın © rağmen, bazı zor hareketleri yapmak 
» fanatiklik yapıp Tekken saplantısına kapılma- — hala terletiyor. 
ke yın ve bu oyunu bir deneyin. Zaten bir kere > 
denedikten sonra bir daha başından kalkama- 
Müthiş grafikler, harika karakterler, 
inanılmaz arenalar ve yapılmayı bekle- 


yen 100'lerce farklı hareket. İşte ben 
buna eğlence derim! 


yacaksınız! 
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UNCLE DUST 
KONTROL EĞLENCE 


Yapımcı: Bungie 
Yayıncı: Rockstar Games 


Action/adventure 
Tek oyuncu 


ungie'nin çok tutulan beat-em-up/shooter hibriti, PS2 sahne- i si — — — EE 
PUCU: Beşinci de, bu kutula- 
B sindeki yerini aldı. Harika bir öncesi ve müthiş lider karakte- ,.,, zerde bir yer ri ar 
alçak olandan başlayın ve onu almak 


rine rağmen kullanışsız kontrolleri ve pek de lezzetli olmayan gra- 
için bir daire“içindeyukarı zıplayın: 


fikleri yüzünden tekmeyi yiyor. 


İPUCU: Bu boss u ei için lazerlerden atlayın 
ilk'iki dizi için bilgisayar terminallerini kontrol 
Ben Tek Kadınlık Bir Orduyum! EE Ev Başkanl de 0, HARE 


Ghost in the Shell çizgi filminden alınan öğelerle dolu, Oni'nin lider karakteri Konoko, 2032 yılında Tech- lerden son kez geçerek onu yenin. 

nology Crimes Force (TCTF) için çalışan geliştirilmiş süper bir askerdir. Güçlü yapısını ve yüksek teknolojik aletleri kullanarak 14 görev boyunca silahlı ve silahsız olarak Syndicate'in çıkardığı savaşları durdurmaya çalışıyor. 
Oni, dizaynı ve konsepti ile kuşkusuz bir şampiyon. Ama bu fikirlerin uygulanması sırasında ortaya çıkan problemler, ilerlerken yeterince ödül vermemesi, oyunun sıkıcı bir hal almasına neden oluyor. 


Tamamen Kontrol Dışı 
Oyunun ilk problemi grafiklerinde... Buna kötü karakter dizaynları da dahil. Özek 
likle de Konoko'nunkiler... PS2'nin gerçek grafik gücünün, iyi bir biçimde kullanıl 
mayan Oni'nin grafiklerinde köşeli karakterlere, büyük bölümlere ve korkunç düşük bir frame rate'e rastlıyoruz. Sguare'nin.The-Bouncer'ı ile karşılaşturıldığında 

ken, tüm rakipleriniz karşısında hız 


Oni daha çok N64'e aitmiş gibi gözüküyor. r 
Daha kötüsü ise Oni'nin karışık kontrolleri... Konoko'nun hareketlerini kont- BARADA Zi butonlarında 

rol etmeye çalışırken (tekmeler, yumruklar, takla atmak, atışlar ve sayısız silah 

ateşlemek) çok zorlanıyoruz. Kontroller FPS'lerdeki gibi ayarlanmış, ama kamera açıları kullanışsız. Bu yüzden aksiyon es- 


İPUEU:Elinizde'bir Phase Cloak var- * 


Öni'deki lider karakteri Konoka ger- 


çekten çok iyi. Maalesef oyunun nasında çok sağlıklı hareket edilemiyor. Ve Konoko ani hareket ettiğinden iş daha da zorlaşıyor. Bu yüzden özellikle bir 
kontrolleri ona destek olamıyof. savaşın ortasındayken silah kullanmak neredeyse imkansız bir hal alıyor. İpucu peşinde koşarken oyuncuların analog çubuktan yön butonlarına geçmeleri gerekiyor. Ee 


Ah Hayır, Konokol i : 


Ki >< Kene eğ Diz dali, ve bölümler detaylı değil ve 
ko ileri bir tarihte başka yeni bir M dizaynları ile puan daha da düşmekten 

oyunla PS2'de ikinci bir şansa sahip kurtuluyor. 

olacak. Düzgün kontroller ve geliştirilmiş grafiklerle... Kötü karak- ig SES 2.5 
terler, sıradan grafikler, monoton Seslendirmeler aptalca ve müzikler hem 
bir oynanış ve korkunç kontroller çeşitli değil hem de dikkat çekmiyor. Ses 
Konoko'yu tam bir fiyaskosyapıyor. efektleri ise durumu kurtarmaya yetmi- 


İPUCU: Her seferinde bir rakiple savaşmaya çalışın; eğer sayı artarsa kolayca işinizi bitireceklerdir. 


i KONTROL 


oko'nun yapabildiği birçok hareket 
7 r ve bunlar kontrolörle düzgün bir şekilde uyuşmuyor. Ayrıca kontroller en 


mi ihtiyaç duyduğunuz anda bile sağlık- 
DA ve kesinlik arz etmiyor. 
Pİ EĞLENCE 2.0 


Konoko ilgi çekici bir karakter, ama bu 
Ç A7 aşa iz yeterince desteklenmemiş. Oni'nin gö- 
i U: Eğ sald i z 7 ) rüntüsü kötü, sesleri kötü ve oynanışı 
PUCU: Eğer canınız azaldıysa, göre- : Giniği pan icbi 
siniz iümemlamak İÇİn sehinlerinize j5 Pa ise beybak: Bir syundan beklenen hiçbir 
bulaşmadan ilerlemeye çalışın; gö- ( indirmek için L2'yi basılı tutun y şey yerine geririlmemiş. 
sonuçlanıyor. y N 


revler genelde boss savaşı olmadan (R2'ye basın. 


! 
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MELİH GÜVEN 


Yayıncı: Sguare.E.A 
Yapımcı: Escape 


guare Soft'dan sadece RPG bekleyenlerdenseniz şaşırmaya hazır ki 


olun! Çünkü bu sefer bir yarış oyunu ile karşınızda. Üstelik bu, firma 
için bir ilk de değil! 


Syual'dan Imprezza'Ya... 

Bilindiği üzere Sugare Soft oyun dünyasının en büyük kuruluşlarındandır (hatta resmi olarak 3. parti oyun yapımcılarının en zengini olduğu açıklanmıştır). Birçok insana RPG'yi sevdiren Final Fantasy nin yaratıcısı 
olan firma, daha birçok RPG'si ve benzeri tarzdaki 
oyunları ile kısa zamanda çok büyük hayran kitlesine sahip olmuştur. Herkes firmanın popüler 
oyunları hakkında bir bilgiye sahip olsa da, pek az 
kişi firmanın diğer dallardaki yapımlarını bilir. Bu 
klasik tarzdaki yapımlardan farklı bir şeyler yapmak isteyen firma elemanları, Escape isimli bir takım kurdular ve hepinizin PlayStation'ları başında 
büyük bir hararetle Gran Tourismo oynadığı dönemlerde, çok farklı ve bir o kadar da güzel bir 
oyunla karşımıza çıktılar. Racing Lagoon adını taşıyan oyun oldukça başarılı bir yarış-simulasyon olmasına 
rağmen pek tanınmadı. Bu oyunda hem Gran Tourismo kadar güzel grafik (bana sorarsanız ondan bile 
güzeldi oyunun grafikleri), araba çeşitliliği ve Tokyo Extreme Racer daki modifikasyon seçeneklerini bulabiliyordunuz. İşte bu oyundan birkaç sene sonra yine bir yarış oyunu ile evlerimize konuk olmaya hazırlar.Tabi PlayStation 2'niz varsa! 


Grafikler, Sesler ve Kontroller? 


Type-S PlayStation 2'nin ilk oyunlarından biri olma özelliğini taşıyor. Bu da oyunun grafiklerini yeni çıkan 
rakiplerine göre zayıf bırakmış. Sguare, yine de kendi geliştirdiği bir filtering tekniği sayesinde aliasing sorununu en aza indirmeyi başarmış. Fakat bu da oyuna oldukça garip ve karanlık bir flüluk eklemiş. Özetlemem gerekirse, arka plan grafikleri eski bir PlayStation oyunun demosundaki gibi görünüyor; karesiz 
ama karanlık ve yavaş! Fakat aynı şeyleri arabalar için söylemek haksızlık olur sanırım. Modeller inanıl- İma v 
maz derecede güzel ve keskin hatlara sahip. Us- 
CAR SELECT telik yansıma ve ışık efektleri de oldukça etkileyici. Ve de bütün konsol sahiplerinin özlediği bir başka artı da var oyunda; 
kokpit açısı. Arabaların kokpit çizimleri çok detaylı ve gerçeği 
ile neredeyse aynı. Bu da oyundaki gerçeklik duygusunu iki katına çıkartacak bir faktor oluyor biz yarış severler için. Görselleri gibi sesleri de ortalama Type-S'in. Motor seslerini tam olarak duymak istiyorsanız, oyundaki müzikleri kapatmanız 
gerekiyor. Arka plan ve yol sesleri ise neredeyse yok. Sanki 
lastikleriniz hiç kaymıyormuş ya da yol dışındaki topraklık alan- 
da hiç gürültü olmuyormuşcasına sessiz Type-S. Müziklerse tanınmamış bir Japon grubun elinden çıkmış vasat yapımlar. İşte 
bu kadar güzel (!) özelliklerini saydıktan sonra gelelim oyunun 
en kötü yanına; kontroller. Japon versiyonunda oyun zor olmaktan öte imkansızdı! Araba sanki gemi gibi ağır hareket etmekteydi ve direksiyon dönüşlerden sonra kendini toplamıyordu. Type- 
S ilk versiyonundan sonra her ne kadar geliştirilmiş olsa da 
(artık direksiyonunuz daha akıllı!) oyunun kontrolleri hala zor ve 
isteklerinize tam yanıt verecek niteliklerde değil. "Oyunun hiç 
mi iyi tarafı yok yahu!" derseniz; var. Hemen onları da söyleyeyim. Bir kere; Ferrari, Porsche, TVR ve SUBARU gibi yapımcıların süper otomobillerini harika grafik modellemeleri ile kullanma 
fırsatı buluyorsunuz. Yarışlar ve oyunun sistemi de oldukça eğlenceli. Rakipleriniz zeki ve zor. İlk başta kısıtlı olan yapımcı ve 
araba seçenekleri siz yarış kazandıkça fazlalaşıyor. İşinizin kolaylaşmasını istiyorsanız öncelikle MRs2 ya da FTO'yu seçin derim. Oyunun en ilginç yanlarından biri de farklı bir zorluk 
derecesine sahip olması. Benzerlerinin aksine Type-S ilerledikçe kolaylaşıyor. Çünkü daha gelişmiş arabalar alabiliyorsunuz ve eğer bu arabaları alabildinizse çok zor olan kontrollere de alışmış oldunuz demektir! 


2 oyuncu 


İİ Sisal Bim 


4 IMPREZA wax iypon Sri versionu b 
Type AD Cins 1 


Oyundaki replay'dan bir sahne... Burada arka planlardaki füluluğu tam olarak görmek mümkün. 


Son Söz 

Type-S, Sguare'in mükemmel oyunlarına alışmış hayranlarını hayal kırıklığına uğratmaya aday bir oyun olmasına rağmen, mükemmel güzelliklerdeki 
otomobil modellemeleri ve zorlu yarışları ile araba yarışı severlerin beğenebileceği bir oyun. İsterseniz alın ve bir deneyin. Ama eğer bir arkadışınızda falan varsa öncelikle ödünç almayı tercih edin! Görüşürüz... 
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SES KONTROL EĞLENCE 


Driving Emotion Type-5 


MYO) 
Class 3 


GRAFİK 3.0 


Karakterler ve bölümler detaylı değil ve 
etkileyicilikten çok uzak. Güzel karakter 
dizaynları ile puan daha da düşmekten 
kurtuluyor. 


SES 2.5 


Seslendirmeler aptalca ve müzikler hem 
çeşitli değil hem de dikkat çekmiyor. Ses 
efektleri ise durumu kurtarmaya yetmiyor. 


KONTROL 1.5 


Konoko'nun yapabildiği birçok hareket 
var ve bunlar kontrolörle düzgün bir şekilde uyuşmuyor. Ayrıca kontroller en 
çok ihtiyaç duyduğunuz anda bile sağlıksız ve kesinlik arz etmiyor. 


EĞLENCE 2.0 


Konoko ilgi çekici bir karakter, ama bu 
yeterince desteklenmemiş. Oni'nin görüntüsü kötü, sesleri kötü ve oynanışı 
ise berbat. Bu oyundan beklenen hiçbir 
şey yerine getirilmemiş. 
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PI A Y S | A il MAJOR MIKE 
e, — GRAFİK SES KONTROL EĞLENCE 


m Yapımcı: SNK 


5 -PROinceleme ili, kelam 


rcade'de en çok sevilen oyun- 


Ki 


pot st mmm EZ ER canm a, vay e iç lardan biri olan Metal Slug, 
Fİ di Pa yn | mükemmel bir çevrimle Metal Slug X'i 
ii EA ni j - 


PlayStation'a kazandırdı. Bu versiyon 
arcade versiyonuna ek olarak, oynanışı birkaç mini oyunla daha mükemmele taşıyor. 


Oyunu ilk defa duyanlar için söyleyelim; Slug, klasik Contra başlıklarına benzeyen iki boyutlu bir shooter. 
Oyunda silah topluyor, düşmanları havaya uçuruyor ve saldırılardan kaçmaya çalışıyorsunuz. Tanklar, jetler, ve üzerine makineliler 
yerleştirilmiş develer gibi ağır silahlar da kullanabiliyorsunuz. Slug, PlayStation oyun kütüphanesinin eksikliğini hissettiği eski tarz arcade 
oyunlarından biri. 

Metal Slug X, evlerimize arcade salonlarındaki heyecanı mükemmel bir biçimde taşıyor ve konsola özel özellikleri ile bir madalya 
hak ediyor. Tek ve çift kişilik yoğun aksiyona ek olarak, oyuncular kendilerini bağlayacak birkaç mini oyunla karşılaşacaklar. Bu zorlu 
ve çeşitli oyunlar arasında, bir erin güvenli bir biçimde ilerlemesini sağlamak, kısıtlı bir zaman diliminde mümkün olduğu 
kadar çok binayı yıkmak gibi görevler var. Ayrıca başarı oranınıza göre yeni 
mini oyunlar da açabileceksiniz. 


Metal Slug X tüm doğru malzemeleri içeriyor. PlayStation, Metal Slug 
X'in arcade tecrübesini son piksele kadar artırıyor, özellikle de komik 
ayrınıtılar ve rengarenk bölümler içeren detaylı 2D sprite görüntülerde... Oyunda ayrıca hiçbir yavaşlamayla karşılaşmıyorsunuz. Hatta 
ekranın, iki kişilik oyunlarda yoğun aksiyonla dolup taştığı zamanlarda 
bile... 

Bu katliamı ortalama müzikleri ve tekrar eden ses efektleri (çoğu 
düşman ölürken benzer sesler çıkartıyorlar) ile sıradan bir soundtrack 


> İdi <E tamamlıyor. Basit fakat sağlıklı 
> kontroller aksiyonun zirvede 
kalmasını sağlıyor. 

Metal Slug X, PlayStation'larının sınırlarını zorlayacak bir oyun arayanların hoşuna gitmeyebilir, ama eski tarz arcade heyecanı arayanlar a 
için X, hedefi tam 12'den vuruyor. G © 2) 


CHEAT MONKEY 


K ing of Fighters'99 zaman olarak iki yıl geride, ama bir dövüş oyunu için fena «Yapımcı: SNK DARK SS ŞADNENDL ALINIR 
m Yayıncı: Agetec 


değil. Ev versiyonu, arcade versiyonunun üçe üç ve striker formülünü tek e Nİ «Dövüş 
kişilik mod ekleyerek canlandırmaya çalışıyor. İki dövüşçü (biri aktif, biri de 0 rl.) öyuncu 
striker) dövüşerek ilerliyor. Bu mod yenilik getiriyor, ama King of Fighters m Piyasada 
serisine de uymuyor. 

| —1 mo009 <rı Maalesef Neo Geo versiyonundaki 

sesler ve animasyonlar, PlaySta- 


tion'ın üstesinden 


daha fazlaydı. Bu 
| versiyonun ses kalitesi de 
çok zayıf. Neyse ki KOF 
serisi hiçbir zaman hassas kontrollerinden vazgeçmedi ve bu oyunda da 
durum farklı değil. 
0 BPHE9EEM ii KOF99, geçmiş yılların tüm eğlenceli dövüş oynanışı özelliklerine 
Kısa bir süre ölümsüz olmak için © sahip, ama birkaç problemi yüzünden PlayStation'a iyi bir geçiş 
un Desperatlon hareketini yapın; W, w or dim 
v3, 4,3 4,3, Yumruk yapamıyor. Dreamcast'i olmayan sıkı hayranlardan biri değilseniz, en iyisi 
; sadece ödünç alarak deneyin. G 


Bilişim Sektörü'nde bilginin 
güvenirliği çok önemlidir. 
Yapılan tüm araştırma, 
inceleme ve testler; 
okuyucunun sonuca ulaşması 
için kesin doğruluk şartı 


içermektedir. 


Doğru bilgiye ulaşmak için 
İMG Bilişim Yayınları'na 


güvenin... 


— : 
“AS IMG 
Bilişim Yayınları 


www.pclife.com.tr 
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Yapımcı: Game Arts 
Yayıncı: Working Designs 
RPG 


j İN » Tek oyuncu 
b 
4 Piyasada 


pey MZ 
BIZEUNAL SLUZB 


COMPLE'TB 


Lunar 2: Eternal Biue Complete, Sega CD günlerinden kalan klasik bir role-playing 
oyunu olmasına rağmen, geliştirilmiş PlayStation versiyonu ile hala müthiş bir macera 
sunuyor. Bu kesinlikle kaçırılmaması gereken bir oyun. 


- Klasik Ama Modası Gecmedi 


N Oyunda gezegeninin yok olmasını engellemeye çalışırken, gizemli birisi olan Lucia 
(kurtuluşun anahtarını elide bulunduran kişi) ile karşılaşan genç bir adamı, yani Hiro'yu oynuyorsunuz. Hiro'nun Lucia'ya delicesine aşık olması, ona yardımcı ol- 


ve ; z i İPUCU: Bir boss ile savaşırken tüm karakterler üzması için ateşliyor ve böylece macera başlıyor. İnce bulmacalar, zorlu boss erinde Saint Litany'yi kullanan Ronfar ile başlayın ki, 
savaşlarıyla ve muhteşem ara sahne animasyonlarıyla dolu üç CD, destansı her seferinde vuruş puanı alasınız. 


bir hikaye ortaya çıkartıyor. 

Klasik RPG günlerinden gelen özellikler, büyüler ve düzinelerce silahla dolu sıra-tabanlı takım savaşları sunuyor. Menüler ve savaş sistemi karışık değil ve kullanımı çok 
e ayarlamaya da imkan veriyorlar. Rastgele savaşlardan nefret 
aşan düşmanları, uzaktan görebilecek olmanız iyi haber. 
Bazı zamanlarda bunlardan kaçabileceksiniz de. 

Grafikler, basit çizgi film tarzı sprite'lar ve 
sınırlı animasyonları ile Final Fantasy VII öncesin- 
den kalma gibi gözüküyor, ama karakterleri ve Lunar dünyasını etkili bir biçimde hayata geçiriyorlar. Sinematik görüntüler ise mükemmel ve 
karakterleri aydınlatarak hikayeyi daha ileri 
taşıyor. Soundtrack, heyecan verici müzikler 
ve kaliteli seslendirmeler ile tekrar eden cinsten. Savaşlar sırasında geçen diyaloglar da 
çok tekrar ediyor. 

Daha İyi Olamazdı 
>) Sürükleyici Mİ muhteşem karakter | 
4 gelişimi ve bol miktarda karşılaşma ile a 
Lunar 2: Eternal Blue, büyük bir RPG'de bulunan en önemli öğelere sahip. Oyuncular ve 
karakterler arasında çok 
7 4“ kuvvetli bir bağ oluşuyor. Lu- 
7 nar 2 mükemmel bir iş 

çıkartıyor. G 


PLATFORM Oo Aıdyn Chronicles: The First Mage, eski günlerden kalma sıkı 
Nintendo 64. role-playing oynanışını, iyice yaşlanan Nintendo 64 donanımına daa 
NI) getirmeyi deniyor. Ama büyük düşüncelerin iyi bir biçimde ' Tek öyüncü 

uygulanamaması yüzünden Aidyn zayıf bir başlık olarak kaşıyor. Piyasada 

Önce iyiler: Aidyn'in 3D dünyası, araştıracak çok şeyi ile geniş ve 

kazanmaya yönelik birçok imkan sunuyor. Ayrıca oyunda eşsiz ; 
kişiliklere sahip oynanabilir karakterler ve Aidyn'e özgürlük duygusunu delen 1 l 
geniş bir karakter-gelişim opsiyonu özellikleri bulunuyor. 

Şimdi sıra kötülerde: Yüceltilmiş Ouest 64 savaş 
N sistemi kullanışsız. Grafikler uzaktan bakıldığında 


gayet hoş gözükmelerine rağmen bu- 


lanık kaplamalar ve düşük frame oranı ded 
Training humans ee be. 
yüzünden rahatsız ediyor. Müzikler ve pl an secin ubat ve can 
ses efektleri tam pişmemiş. Yine de — ” pr > 


N HAR Ok e “RPG” ve “Nintendo 64” terimleri, 
, z a birlikte çok fazla duyulmadığından 
THO)'ya en azından bir denemelik şans 
verilebilir. 27 


Yapımcı: H2O 
Yayıncı: THO 
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s Yapımcı: Paradox 


TUNA ŞENTUNA 
ne Gi) 


« Yayıncı: Activision 
s Tek oyuncu 

s Platform 

« Piyasada 


Disney's The Lion King: 
Simba's Mighty Adventüre 


undan yıllar önce, sinemalarda çizgi film nedir bil 

mezken, Lion King adında bir Disney yapıtı sinemalarımızı vurdu. Küçükler kadar, büyüklerin de heyecanla 
izlediği (olayı dramatikleştirmeye çalışıyorum), bu çizgi 
filmden öte klasik, yepyeni Disney çizgi filmlerinin de 
atası olmuş oldu. Aslında Lion King'in tam olarak ne 7aman sinemalarda gözüktüğünü bilmiyorum, ama büyük 
ihtimalle yeni jenerasyon Disney filmlerinin başlangıcı, 
bu filmle olmuştu (tarih hatırlama özürüm devam ediyor). Bundan hemen sonra ise, PC'ler ve konsollar için, 
platform tarzında Lion King adını taşıyan oyunlar gözükmeye başladı. Bu kadar zaman geçtikten sonra, o 
zamanın izlerini taşıyan, yeni ama eski görünüşlü bir Lion King görmek, açıkçası beni şaşırttı. 


Ormanlar Kralı Dağlarda 
Simba's Adventure'ı kısaca açıklamak gerekirse, taktiksel casusluk aksiyonu diyebiliriz ve bu espriden bayılmış olan siz okuyucular da beni linç etmek için sıraya dizilirsiniz. Oyunun asıl türü, tabii ki platform. Bu ya- | 
na doğru ilerlenecek şekilde, 3 boyutlu olarak, ileri ve ekrana doğru koşulacak şekilde ayarlanmış. Dolayısıyla, tek bir türde yoğunlaşmadan, birkaç farklı platform çeşidini deneyebiliyorsunuz. 

Oyunun konusu ise sadece video kasette çıkan, Lion 
King 2: Simba's Pride ile paralel gidiyor. Hatta oyunda 18 dakikalık, filmden alınmış, orijinal görüntüler bile bulunuyor. Bölüm başı ve sonlarında göreceğiniz bu ufak videolar da, oyuna büyük 
güzellik getiriyor. 


Sadece Refleksleriniz ( 
Oynanışı bu kadar kolay olan başka bir platform yoktur herhal 
de, Oyun boyunca yapmanız gereken, düşmanlarınızdan kaçmak 
veya üstlerine zıplayarak ya da pençenizle onları yok etmek. 
Düşmanlarınızdan daha çok zorlanacağınız diğer etken ise, yer 


er, Er Wourseif Simha, 
rm ffoarntoroar. 


GRAFİK SES KONTROL EĞLENCE 


erene 


şekilleri ve oyunun platform adını almasını sağlayan bölüm dizaynları. Simba'yı, çizgi filme paralellik gösteren 
yaratıklardan kurtarırken, diğer yandan da boşluklara düşmemeniz gerekiyor. Bölüm sonlarında karşılaşacağınız boss karakterler de, Simba's Adventure'da elbette ki mevcut. 

10 bölüm boyunca tek yapmanız gereken bölüm: sonuna ulaşmak. Aynı zamanda, her bölümde 100 puan 
toplamanız gerekiyor. Bu puanları toplamak inanılmaz kolay, çünkü her bölümde, 500 puan zaten ortalığa 


Kolaydan da Öte 


Simba's Adventure, yazının gidişatından da çıkarabileceğiniz üzere, 
küçük oyunculara hitap etmek üzere tasarlanmış. Yani, Rayman 2 ve 
İ Sonic Adventure türü platformları sevenler, Lion King'den hiç zevk 
almayabilirler, Geriye kalan daha iddialı platformcular da bu oyundan uzak durmalı, çünkü oyun o kadar kolay ki, en çok iki saatte 
oyunu bitiveriyor. Üstelik tüm gizlilikleri çözerek... Gizlilikler de birkaç ufak oyundan başka bir şey değil. Bunları oynamak da, en az 
oyunu oynamak kadar kolay. 

Oyun bu kadar kolayken, maalesef kontroller bu platform oyununa yakışmıyor. En kritik anlarda anında tepki vermesi gereken 
zıplama düğmesi, yeterince iyi tepki veremediği gibi, analog kontroller de karakterinizi yönlendirmede oldukça kötü kalıyor. 

Renkli grafikler ve filmdeki çizimlerle yoğun benzerlik taşıyan 
karakterler, oyunun atmosferinde büyük rol oynasa da, kaplamalar 


ve ortamlar üzerinde çok © X eri İ 
da uğraşılmamış gibi gö- wi zi 
züküyor, Li i 
Profesyonel platformcular veya geri kalan platformcular, Lion 
King'den çok daha iyi alternatif- 

| ler bulabilirler. Küçük kardeşiniz 
“İ bile bu oyunu oynamaktan sıkılacaktır. 


dağıtılmış oluyor. Bunun 100'ünü toplayamazsanız zaten denilecek bir şey kalmıyor. 


GRAFİK 4.0 


Üç boyutlu bir platform oyununa göre 
renkli ve'atmosfere uygun görüntülere 
sahip Lion King. Bunlara rağmen, çevre 
dizaynları pek de iyi sayılmaz. 


Filmdeki seslendirmelerin aynısını bulabileceğiniz oyun, müzikler açısından da 
fena gözükmüyor, fakat gezdiğiniz mekanlarda bulunan doğa sesleri üzerinde 
uğraşılmalıymış, 


KONTROL 3.0 


Lion King'i, kolay olmasının yanında, yerin dibine geçiren bir başka etken de 
kontrolleri. Karakteriniz, istediğiniz gibi 
hareket edemiyor ve tepkileri çok yavaş. 


EĞLENCE 2.5 


İki saatlik bir maratonun sonunda, oyunu bitirdiğinizde, CD'yi bir kenara koys 
maktan başka yapabileceğiniz bir şey 
yok. O iki saat de ne kadar eğlenceli, 
tartışılır, 
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TUNA ŞENTUNA 


PROjnceleme 


m Yapımcı: Delphine 


s Yayıncı: Take 2 Interactive 


d mTek oyuncu 
RPG 
mPiyasada 


GRAFİK SES KONTROL EĞLENCE 


“gan çok sevdiğim oyunu daha önceki sayılarda birçok kez söyledim. Söylemediğim şey ise, en çok oyiin oyunun hangisi olduğu. Final Fantasy, belki en çok sevdiğim oyun, ama ne yaparsanız yapın, 
bir kere bitirdikten sonra, ikinci kez oynamak o kadar da zevk vermiyor. PC'de oynadığım, CD'si oynamaktan çizilerek, kullanılmaz hale gelen bir oyun vardı ki, ona Diablo diyorduk zamanında. Tek kişilik 
oyunu sayısız kez oynamanın dışında, internette de sabahlara kadar oynadığım Diablo, anladığınız üzere 
en çok oynadığım oyundur. Diablo'dan sonra da, m * Ri 
PC'de olsun, PSX'te olsun, birçok Diablo benzeri 
oyun oynadım, ancak hiçbiri o kadar zevk vermedi. Diablo 2 bile, Diablo kadar eğlenceli değildi. 
Take 2 firmasının piyasaya sürdüğü Darkstone da, 
Diablo türünde bir zindan macerası. 


Karanlık Taşın Gizemi 

Darkstone, sakin bir FMV ve basit bir arayüzle 
karşımıza çıkıyor. Başta seçebileceğiniz dört karater ile, hemen Diablo ile benzerlik gösteren 
oyunda, Assasin ve Thief, dikkat çeken karakter 
sınıfları arasında. Karakter seçiminizi kendi zevkinize göre yaptıktan sonra ise, oyuna başlamanızda hiçbir 
sakınca yok. 

Oyunun konusu, altı gizemli taşın bulunmasıyla ilgili. Eğer bu taşlar bulunamazsa, kötü güç gelecek ve dünyayı yok edecek. Hiç duymadığımız bir hikaye... Gerçi Diablo'da da, şeytan ufacık bir kilisenin altına yuva kurmuştu, ama o zaman için konuya bakamamıştık bile. Zaten oynanış yeterince güzeldi. 

Her neyse, Darkstone ile Diablo'yu bu kadar çok karşılaştırmamın sebebi de, oynanışlarının çok benzemesi. Karakterleriniz büyü yapabiliyor, değişik silahlar kullanabiliyor, özel silahlar ele geçiriyor ve zindanlarda 
gezerek birçok görevi yerine getirmeye çalışıyor. 


Vasat Topraklar 

Oyuna, ilk olarak bir kasabada başlıyorsunuz ve sınırlı altınınız ile hiçbir şey alamadığınızdan, elinizde bulunan silahlarla 

hemen zindanlara dalıyorsunuz. Böylece, daha iyi silahlar ve 


eşyalar elde edebilirsiniz. Oyunda ilerledikçe, farkedeceğiniz ilk şey, düşen özel silahların çokluğu olacaktır. 
Normalde, Diablo'da büyülü silahlar zar zor düşerken, bu oyunda sürüsünü görmeniz mümkün. Silahlar konusunda bir diğer önemli konu ise, hangi düşmana karşı, hangi silahın daha iyi olduğudur. Örneğin, büyük bir yaratığa Throwing Knives etkili iken, bu bıçaklar, basit bir iskelete çok az zarar verecektir. Silahların özellikleri- 


ni, oyun ilerledikçe öğreneceksiniz. 

Büyü kullanımı da en az silah kullanımı kadar kolay. L ve R tuşlarında 
bulunan büyüler, hem istediğiniz zaman kullanmanızı kolaylaştırıyor, hem de atak düğmesiyle karışmasını önlüyor. Büyüleri bulmak için de, ya yine birçok yaratığı öldürerek büyü scroll'ları ele 
geçirebiliyorsunuz (scroll'a alternatif, türkçe kelime bilen mail atabilir), ya da şehire gidip, bir dolu para bayılarak bu scroll'ları satın 
alabiliyorsunuz. 

Başta sahip olduğunuz büyüler ve kabiliyetler (skill'ler) pek iyi 
olmasa da, etrafta bulunan yaratıkları öldürdükçe ve görevleri tamamladıkça, kabiliyet puanları alarak büyülerinizi ve kabiliyetlerinizi geliştirebiliyorsunuz. 

Dövüş sistemi de, en az büyü sistemi kadar iyi. 
Diablo'da nasıl mouse tuşuna deliler gibi basıyorsak, 
Darkstone'da da X tuşuyla bunu gerçekleştiriyoruz. 
Kamera açıları da, dövüşün takibinde çok iyi bir rol 
oynuyor. 


Darkstone; “yürü, silah bul, altın bul, yaratık öldür, 
basit görevler al”, oyunundan başka bir şey değil. Ne 
çok etkileyici bir hikayesi, ne de oyun piyasasında etkili olacak bir orijinalitesi var. Amerika'da ve diğer 
ülkelerde, $ 10 civarinda bir fiyata satılmasıyla da, 
gı i di yi > | peynir ekmek gibi giden oyunu, Diablo benzeri bir 

i 


RPG arayanlara önerebilirim. G 
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Diablo gibi SVGA grafiklere sahip olmasa da, pixel yoğunluğunu bir kenara atıp, 
iyi ayarlanmış kamer açıları ve ışıklandırmalarla, oyunun iyi yönlerini keşfedebiliriz. Frame Rate de aynı şekilde, oyunu 
aksatmıyor. 


SES 3.5 


Sanırım efektler ve arka plan müziği konusunda bazı problemler yaşanıyor. Bunu siz de hissedeceksiniz maalesef. 


KONTROL 4.5 


İzometrik görünüşüyle ve ayarlanabilir 
kamera açılarıyla, karakterinizi yönlendirmeniz çok kolaylaşıyor. Büyü için 
düğmelerin ayarlanışı ve atak için tek bir 
düğmenin kullanılması da yine kontolle- 
ri kolaylaştıran etkenlerden. 


EĞLENCE 4.0 


Darkstone uzun bir oyun sayılır. Eğer, 
bir süre sonra sürekli yaratık öldürmek 
ve zindanlarda dolaşmaktan sıkılmayacagınızı düşünüyorsanız, bu oyunu kaçırmayın derim. 
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PRO/NCeİcme 


<l 
Gi 


züne (böyle de bitirilmez ki bir cümle ama). 


larınızdan bir Eyir Aynı Arhdhdi düşmanlarınız size kilitlendiğinde ortaya çıkan mesajlar da, bu durumdan haberdar 
olmanızı sağlıyor. Başta uçak seçenekleriniz fazla olmasa da, görevlerinizi başarıyla yerine getirdikçe uçak seçenekleriniz artacak. İstediğiniz uçağa ulaşmak için, birçok görevi yerine getirmeniz de gerekebilir. Bu da oyunun ömrünü uzatan faktörlerden bir tanesi zaten. Görüntülerden bahsetmek 
gerekirse, Iron Aces'ın, Dreamcast'e pek de yakıştığını söyleyemeyiz. Uçakların poligon sayısı, yavaşlamaları önlemek için az tutulmuş. Yine de daha 
- — çok kaplama içeren, daha detaylı modellemeler görmek daha iyi olurdu. 
5 Dreamcast'te pek görülmeyen uçak simulasyonu türüne iyi bir eklenti sayılmasa da, yeterli bir oyun İron Aces. Farklı bir 2. Dünya Savaşı ve uçak si- | 


mulasyonu isteyenler hiç durmasınlar. 
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— mm am 
Demirden Bir Gökyüzü 
İkinci Dünya Savaşı, birçok oyuna malzeme olduğu gibi, en çok da uçak 
simulasyonlarına konu olmuştur. O zamanin uçaklarına hayran insanlar- 
dan öğrendiğim kadarıyla, en iyi uçaklar o zaman varolmuş. Şimdiki 
Mig'ler (Mig şimdinin uçağı mı?), F-22'ler, belki teknik açıdan çok daha 
iyi, ama o nostaljiyi ve mekaniği veremiyorlar. 
Iron Aces da, yine İkinci Dünya Savaşı'nı konu edinmiş, ancak biraz 
konuyu saptırmış bir yapıt. Bu nasıl olmuş bakalım; Amerika Valianr'la 
: İngiltere Trincer, Almanya Blocken ve Japonya Yamato adını almiş durumda. Bunun nedeni ise kesinlikle belirsiz. Üstünde süzüleceğiniz yer şekilleri de, 2. Dünya Savaşıyla paralellik gösteriyor, ama birkaç ufak değişiklik yine var. Konu da aynı şekilde, tarihe saygı gösteriyor ve bazı değişiklikler var. 
Iron Aces'ın konusu hayli enteresan olmasa da, bu garip isimlerle ilginç bir hal alıyor; Yamato ve Blocken tarafı 
birleşerek, dünya saltanatı fikrini benimsemişlerdir. Trincer ve Valiant da, buna göz yummayarak, ittifak kuvvetlerini 
oluştururlar. Siz de, ittifak kuvvetlerinde görevli pilotlardan biri olarak, biniyorsunuz uçağınıza, açılıyorsunuz gökyü- 


TUNA ŞENTUNA 


GRAFİK SES KONTROL 


msYapımcı: Marionette EĞLENCE 


Yayıncı: Xicat Interactive 
2 oyuncu 

sSimulasyon 

sPiyasada 


aha önce bir yazımda açıklamıştım sanırım; uçak oyunlarından pek 
İİ amam ve oynamadığımı... Sonrasinda ise, Ace Combat ile arcade tarzı uçak simulasyonuyla tanıştığımı belirtmiştim. Eğer bu gerçeği 
| daha önce açıklamadıysam da şimdi açıklıyorum. Her neyse, Ace Com- 
| bat güzel bir oyundu. Zevkle oynadım ve bitirdim. Üstelik üçüncüsü Japonca'ydı. Hikaye namına hiçbir şey anlamamıştım. Şu anda farkettim 
ki, konuyu Iron Aces'a bağlayamayacağım. Bağlasam bile, "Ace Combat 
da İron Aces da uçak simulasyonu" demekten ileri gidemeyeceğim. Sanırım aşağıda "......" şeklinde bir boşluk bıraksam, siz de en yaratıcı konu bağlama şeklini yazsanız daha iyi olacak. Saçmalıyorum tamam... 


Savaşan Dev Kuşlar 
Belki şu soruyu sorabilirsiniz: "Iron Aces tam anlamıyla bir 
uçak simulasyonu mu, yoksa karşımızda yine Ace Combat 
benzeri bir oyun mu var? Cevap ise ikisinin arası... Ne gerçek bir uçak kullanır gibi, hava akımıydı, rüzgar bilmemnesiydi şeklinde faktörlerle uğraşıyorsunuz, ne de uzay gemisi kullanır gibi rahat davranabiliyorsunuz. Kısaca, durum güzel ayarlanmış. Tam bir konsola göre... 

Oyuna başlayış şekliniz, direk görev alarak yönleniyor ve görev öncesi neler yapacağınızı öğrenmeniz, her zaman yararınıza oluyor. Görev çeşitleri ise tatmin edecek derecede çeşit içeriyor. Genelde 
yapmanız gereken düşman uçaklarını indirmek olsa da, yine de bazı değişik görevler, bu işlemi sikılma- 


dan yapmanızı sağlıyor. . 
bi Sy GRAFIK 4.0 


Savaş sistemi de, gayet iyi ayarlanmış. Uçağınızı dıştan görme- SE 
nize karşın, düşman uçaklarında beliren hedef en büyük yardımcı. 'ron Aces. ne iyi ne de kötü grafikler 
sunuyor. Tamamıyla ortalama... Uçak- 


lardaki poligon sayısının azlığı (yavaşlama olmaması için midir bilinmez), modelleri zayıf göstermeye yetmiş. 


Arka plan müziği konusunda bazı şüphelerim var. Biraz fazla maruz kalınca, 


sinirleri bozabiliyor. Efektler ise yerli 
yerinde kullanılmış. 


İ 

| 
ME KONTROL 4.5 
©) Bir konsol oyununa göre kontroller 


çok iyi ayarlanmış. Zorluk çekmenize 
olanak yok. 


EĞLENCE 4.0 


Çeşit çeşit uçak, bir dolu görev ve yepyeni bir uçak simulasyonu... Pek alternatifiniz olmadığından, Iron Aces ile eğlenebileceğinizi düşünüyorum. Ben bile 
alıştım. 
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PRO/nceleme 


Yüksek çözünürlüklü kaplamalar ve mantıklı yapay 2e- 
ka UT'ı tek başınıza yaşayacağınız, ürkütücü ve gerçekçi bir savaş tecrübesine dönüştürüyor. 


ayatta bazen çok kazanmak için az da olsa vermeniz gerekir. Hatta daha çarpıcı bir örnekle 
açıklamak gerekirse, kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Video oyunlarında da, emin olun bu durum 
aynı. Dreamcast için yapılan Unreal Tournament, PS2 E 
versiyonuna göre oynanışta belki bir eksikliği var, 
ama bu boşluğu gelişmiş multiplayer oyunlarıyla ve 
online oyun desteğiyle hayli hayli kapatıyor. Sonuçta 
bu çok daha güçlü bir oyun. 


Heyecanlı Karşılaşma 


Geçen sene, PS2'ye gelmeden önce, PC'de Ouake 3 diri ge . 
i BUKE İPUCU: T (Capture modunda bayrağın 
Arena ile olan rekabetiyle sükse yapan Unreal mi sönen te iması çok 
nament, oyuncuları oturdukları yerden alıyor ve in O önemli. Ve en azından bir bot'u bayrağı koruması için 
sanların akşamları televiz- O görevlendirmelisiniz. 


# e. yon seyretmek veya 
mmm o Kiraathaneye gitmek yerine rocket launcher'larla, lazer silahlarıyla ve bıçak 
fırlatan makinelerle birbirlerini avladıkları geleceğin dünyasına bırakıveriyor. 
Kurallar oldukça basit. Başkalarına, kendisine yapılandan daha fazlasını yapan 
kazanır. Bu da ne demeyin. Daha çok öldüren kazanıyor işte. Bir turnuvayı bitirip diğerine geçtiğinizde ve o turnuvanın derecelerini aldığınızda maçların 
uzadığını, savaş alanlarının genişlediğini ve takım arkadaşlarınızla düşmanlarınızın (kısaca "bot'ların) daha zekice davrandıklarını fark ediyorsunuz. 
Oyun modları oldukça çeşitli. Bunlar, Deatmatch 


“ (herkesi uçur); Team Deatmatch (takım arkadaşların ar z . a 
“ hariç herkesi uçur); Capture-the-Flag (herkesi uçurur- ipucu: oridorlardaki basılacak 
f ibn karşı ili Arna Si Al ve SAM gata ilinde, rekinleriniz sağ 
, şil sütunun içine girdiklerinde onları patates püresine 
tion (herkesi uçur ve düşmanın çevirebilirsiniz. 
kontrolü altındaki belli yerleri e 
işgal et). Ne yazık ki, UT fanatikleri 
tarafından çok sevile Assault modu 
(herkesi uçur ve bir üssü ele geçirmeye çalış) ne yazık ki yok. Bu çok 
tig büyük eksiklik. 
ö n / Bunun yerine, PS2 versiyonunun 
asla ve asla rekabet edemeyeceği bir 
özellik Dreamcast versiyonuna dahil 
edilmiş durumda: online oyun. 56K modemin yanında, Unreal Tournament, Sega'nın yeni broadband adaptörünü destekleyen ilk oyun-  ipyeu: Domination senim. Geren önlardan biri. UT gibi ani hareketler yapmanız gereken oyunlarda za- ( ce kontrol noktalarını savunmlarını, sonra da simanlama büyük önem taşır. Ve böyle bir oyunu oynarken karşı zi takip etmelerini emredin. 
karşıya kalmak isteyeceğiniz son şey şüphesiz "lag"dır. 56K'lık bir bağlantıyla bu sorunla biraz da olsa karşılaşmanız mümkün fakat kablo modem veya daha hızlı bir bağlantı hattına sahipseniz böyle bir sorununuz yok demektir. UT'nin böylesine büyük Internet hızlarını desteklemesi gerçekten çok iyi olmuş. 


v .. .. .. .. 
&E Geleceğin Görünüşü 

ii 2 Tabii online oyun oynamak istemiyor olabilirsiniz. Bu durumda her zaman için bölünmüş ekran seçeneği- 
:! 


İUCAN Pak ii BAM Öle yapar at B 
yüzden araziyi kendi lehinize kullanabilirsiniz. Y. 
b yan Gİ m e” 


a EE — par 


Zet niz var. Ve Dreamcast versiyonu bu özelliğiyle de PS2 versiyonunun bir adım önünde. PS2'de ekranı dör- , 
pi de böldüğünüzde yaşanan aşırı yavaşlama sorunları Dreamcast versiyonunda yaşanmıyor ve bölünmüş 
( ekran modu bariz biçimde PS2'den hızlı görünüyor. (Tabii burada da, ekran düşmanlarla ve patlamalarla 
4 dolduğunda az da olsa yavaşlamalar meydana geliyor.) 
J Yüksek çözünürlüklü grafikler ve yumuşak animasyonlara sahip karakterler oyunun harika görünmesini sağlıyor. Eğer bir VGA monitör kullanırsanız, bir konsol oyunu oynadığınızı anlamayacaksınız bile. Iyi- 


di 
a... 
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İPUCU: Tüm silahlara sahip olsanız da (İPUCU: Pulse Gun'daki alternatif ateş 
yerde gördüğünüz bütün silahları alma- sayesinde, orta mesafelerde etkili olan 
ya özen gösterin. En azından düşmanla- yeşil enerji dalgasını ateşleyebilirsiniz. 
rınızın almasını engellemiş olursunuz. 


ce küçültülen HUD sayesinde ekranı oyun görüntüleri dolduruyor ve oynanış bundan olumlu yönde etkileniyor. Fütüristik çevre dizaynları, soğuk çelik 
ve yıkık dökük beton yapıların karışımı sayesinde geleceğin dünyası evinizn 
içinde canlanıveriyor. 

Ses efektleri ve müzikler doğrudan PC versiyonundan çevrilmiş. Geveze bot'ların oyun esnasında söyledikleri "başka isteyen var mı?" gibi 
muzip sözleri ve attıkları arsız kahkahalar da atmosferi sağlamlaştırıyor. 

— Fakat bot'ların konuşmaları diğer 


“seslerin e bir miktar zor- 
“ laşuırıyor. 


İPUCU: Eğer Damage Aancifler'a (Ov- 


yi ake 3'deki Ouad Damage gibi bir nes- 
© Düğme Dölikleri ne) sahipseniz patlayıcı olmayan silahlar 
“ Köhitroller aşarıyı ıskaladığı manız sizin için daha emniyetli 
© bir nokta. ie önceden ayar- ve 3 rm veya Shock Rifle iyi iş 
bir roket canınızı yakabilir. 


< ge .seçeneği aslında hoş. 

p” eden sadece dört tâhe? Ne- 

“ “den A Ve ae İle ayarlama seçeneği verilmemiş ki? Dreamast klavyesi ve mouse'u ise oldukça rahatlar ve istediğiniz gibi ayarlayabili- 


imi mouse'u oldukça zayıf kalıyor ama yine de analog 

çubuğa göre yön vermede çok daha başarılı. Ve eğer isterseniz kontrolör ve 

mouse'u aynı anda birlikte kullanabilirsiniz. Ayrıca PS2'de olduğu gibi bot'larınıza oyun esnasında emirler veremiyorsunuz. Oyunu durdurmalı ve üsse sal- 
— dırmalarını veya bayrağı korumlarını öyle söylemelisiniz. 


Gerçekten İnanılmaz 


"Mutator" isimli çılgın oyun kurallarını yükleyin ve yükleme sırasında ekranda yazanları okuyun. Ve 
hazır olun. Az sonra ekranınızda 
asla sıkıcı olma şansı bulunmayan 
Unreal Tournament heyecanı başlayacak. Bu oyun kesinlikle Ouake 3 
Arena'dan daha iyi. Assault'un bulunmaması önemli bir eksiklik ola- 


erman Siawart haritasında konilerin bilir ama Infogrames'in başka hiç- â 
ve garaj kapısının yanındaki bu sandı. (bir şeyi ıskalamadığı ortada. G0 (3 
ğın içinde büyük bir sağlık paketi var. | 


İPUCU: Nişan alın, Jake the Snake size 


İPUCU: Domination maçları sırasında aireş 

Condemned'in çatısında durun. Bu saye- önemli birşey söylüyor. İyi bir nişancı © ateş ederken &$ 

de iki kontrol noktası da görüş açınız CTF ve alana hakim bir yerde siper alır. eme hareketi) ne ka ef 
dahilinde olacak ve gerektiği zaman niz o kadar iyi. Yumuşak hareket el 
aşağı atiyabileceksiniz. bu işin sırrı. 
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DAN ELEKTRO 


Yapımcı: Secret Level 


Yayıncı: Infogrames 


FPS 
4 oyuncu 


SES KONTROL EĞLENCE 


Ölümcül Vuruşlar 


Unreal Tournament'deki silahların alternatif ateş özelliği aşağıdaki iki 
örnekteki gibi çok az bilinen bazı özelliklere kavuşmanızı sağlıyor: 


Rocket Launcher'da ateş düğmesine 
basılı tutarak beş roketi biriktirip kocaman bir patlama yapabilirsiniz. Roketler yana doğru genişleyerek hedeflerine giderler. Ancak... 


Shock Rifle'daki alternatif ateş mavi 


bir enerji topu fırlatır ve bu mavi top 


dümdüz gidip çarptığı yerde patlar. 
Bununla birlikte... 


man bir mantar tıpasına sahip oldular. 


AYNI w anda alternatif ateş düğmesini 
de basılı tutarsanız beş roket de aynı 
doğrultuda hareket edip, dikey bir 
çember şeklinde gruplanırlar, hedefe 
doğru hızla giderler ve BUM! 


bu mavi topa silahın normal ateş 
moduyla ateş ederseniz topun etkisi 
dairesel yayılan küçük çaplı bir atom 
bombasınınkine eşdeğer hale gelir. 


GRAFİK 4.5 


Çok yaklaştığınızda karakterlerin kafası- 
nın biraz şekilsizleştiğini görüyorsunuz. 
Fakat diğer bütün durumlarda kaliteli 
kaplamalardan, akıcı kare/saniye oranlarından başka bir şey görmüyorsunuz -ki 
bu da güzel bir şey olsa gerek. 


SES 4.0 


Her ölümden sonra muzip UT karakterlerinin "Salak!" ya da "Yan bebeğim" gibi 
hoş sözlerinin odanızın duvarlarında 
yankılanması ve çarpıcı müzikler atmosferi şüphesiz artırıyor. 


KONTROL 3.5 


Kontrolleri tamamen kendinize göre 
değiştirebilseydiniz büyük faydası olurdu. Bununla birlikte, UT'nin DC Keyboard ve mouse desteğiyle işler daha iyi bir 
hal alıyor. Neymiş? Tüm DC'cilerin daha iyi bir mouse'a ihtiyacı varmış. 


EĞLENCE 4,5 


DC'ciler biraz fazla beklemek zorunda 
kaldı fakat bu beklemenin ödülü olarak 


ip v harika grafiklere, tutkulu bir oynanışa 


açık kalmış bir boşluğu kapatan koca- 
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a 
> 
p FOUR-EYED DRAGON 
Nn (0 © e M0 © < Sİ i GRAFİK SES KONTROL EĞLENCE 
j S8 m Yayıncı: Sonic Team 


Yayıncı: Sega 
Online RPG 


mi. Şİ 
İM ya HP 27/49 
(6/5078 


Ev. Sap 


1gp HP 110/123 
(ğin 5 


İV 


şsiz multiplayer oyunu ile Dreamcast'in online 
E yeteneklerini artırırken, Phantasy Star Online 
hem RPG severleri hem de Phantasy Star Online fanlarını sulandırılmış bir role-playing oyunu olarak hayal 


kırıklığına uğratacak. Mönü Göller söenki İl bon Prş 

n > sonraki kapıdan gidin. Düşmanlar bu bölgeye gire- 
Hoş Bir Online Fantezi mezler. Böylece izlenmezsiniz. Ucuz numara ama işe 
Büyü ve dövüş yetenekleri gibi kendine has özellikleri olan dokuz karakterden birini seçerek oyuna yarıyor. 


başlıyorsunuz. Bu karakterlerin görünüşleri farklı seçenekler kullanılarak değiştirilebiliyor. Üssünüzdeyken 
HP 179/179 

görevinizi öğreniyor, ekipmanlar alıp satıyor ve yerel halkla konuşuyorsunuz. Macera Phantasy Star dünyasında (Gin D 

gerçekleşen bir patlamayı fark etmenizle başlıyor. Gezegende tehlikeli yaratıklarla savaşıyor, yetenekleriniz biri 


| 


#ü& 


kağ “ay 


geliştiriyor ve faydalı nesneler topluyorsunuz. 

Oynanışta online ve offline arasında pek farklılık yok. Aynı yaratıklarla savaşıyorsunuz, nesneler topluyorsunuz ve aynı hikayenin bir parçasısınız. Online oyunda bir takımda dört kişi oynayabiliyorsunuz. Bu sayede 
bölümleri daha kolay tamamlayabiliyor ve karakterinizin durumunu geliştirebiliyorsunuz. Online oyunda ayrıca, 
sizin ve takım arkadaşlarınız arasında arkadaşça bir yakınlık gelişiyor. Böylece oyunun değeri Dreamcast sm 
klavyesi ve kontrolör üzerindeki ayarlı butonlar sayesinde iletişimin kolaylaştırılmasıyla artıyor. Attribute:Dark 


n 


Bir Star'ın Sorunu mu? 
PSO'nun görüntüleri ve sesleri hayal kırıklığına uğratmıyor. Görsel olarak detaylı, korkunç yaratıklarla dolu iç ve 
dış ortamlarda tehlikeye atılıyorsunuz. Karakter animasyonları, özellikle de hareketli savaşlar sırasında gayet akıcı. 
Her seferinde bir şaheser çalan orkestra yok, ama minimal müzik ve kesintisiz ses efektleri oyunun havasıyla iyi 
bir biçimde uyuşuyor. 

PSO orijinallik bakımından zafer kazanabilir, ama derinlikte kaybediyor (özellikle bir RPG olarak). Hikaye aşırı 
derecede sıradan, Bunun yanı sıra, karakter gelişimi olmasaydı tarzı için hack-n-slash/beat-em-up bile diyebilirdik. 
Ayrıca, eş-zamanlı savaşlarda bile hareket ederken saldıramıyorsunuz. PSO'nun bazı problemleri de var. Kontrol 
lerin biraz gevşek olmasından dolayı belirli bir düşmanı hedef almak tatsız bir hal alabiliyor. 


İPUCU: Bir Rag Rappy siz onu eksiz he Phantasy Sadece bir Fantezi 
ra en hi rana kesemez Phantasy Star Online'ın destansı bir RGP olmasını veya meşhur seri- GRAFİK 4.0 


den ilham alınan bir devam oyunu olmasını beklemeyin. Aksine, 


vurun. li 7 PSO, kötü görünüşlü yaratıklarla ve dolu 
R EL e ŞEYE 7 MD Dreamcast sahipleri arasında bir takım çalışması zengin ortamlarla dalı; Akıcı animasyon- 
(OE ve e Z patirmak iin hazırlanmış online bir arbede olarak “ p,, sahip karakterler rengarenk kıyafetler 
EN ! m. düşünebilirsiniz. 47 giyiyor ve görsel efektler (büyülü sözler 


MALV. 
> ve patlamalar gibi) göz kamaştırıyor. Fakat 


eksik yanlar yok değil ve bölümler çok lineer. 


Oyun, hoş tınılar ve minimal ses efektlere 
sahip basit bir soundtrack'e sahip. 
Düşmanlar nadiren ses çıkartıyor ve 


» 7 
yi 1“ 
—İiik m seslendirme bulunmuyor. 


KONTROL 3.5 
Dimenian 


Attribute:Dark ( Yk Takım arkadaşlarınızla online olarak 
N ) iletişim kurmak çok basit. Savaşlar 
sırasında hareket ederken maalesef 
saldıramıyorsunuz ve gevşek kontroller 
yüzünden belirli düşmanları hedef almak 
sıkıcı olabiliyor. 


EĞLENCE 3.5 


PSO temel RPG öğeleri taşıyor, ama derin bir hikaye veya lineer olmayan bir oynanış beklemeyin. Bu düpedüz online veya 


a 
; 
Lv. 29 /Gisemenex 


” 
h K 
i 
: 
h 


: a alla ra za 
İPUCU: Bu elderin arkasında durun. Geriye çok yavaş dönebildiğinden işini bitirirken bir problem yaşamaycaksınız. 


Level v4 
$ychro : 63X 
ia 24 


e» What item are you depo: ş 
“e ti b) 1 offline bir hack-n-slash tarzında. Dreamön i ” prom suc m — 0-9 cast'in yapabileceklerini eksiksiz görmek 
: you can't use im paranızı a a 
tır. Bu yüzden her ana savaştan sonra (© colleci as many items as possible, hen (savaşmak zorunda kalırsanız, sık sık bel sie 
onu beslemeyi unutmayın. seli them at the shop for exira cash. Meseta'nızı deposit yapın. 
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Yayıncı: Xicat Interactive 


2 oyuncu 


Charge'N Blast SEM 


turduğum yerin yakınlarında bir bilgisayarcı var. En son PC oyunlarını, her zaman oradan bulabiliyor insanlar. Ben de arada, hem muhabbet, hem de alışveriş amaçlı oraya giderim. Bilgisayarcı da, her gittiğimde değişik bir oyun oynar. En son uğradığımda ise, PC'de çıkmış 
“olan bir savaş oyunu oynuyordu. Oynanış çok basitti. Bir askeri canlandırıyordunuz ve bir barikatın arkasından; denizden, karadan ve havadan 
- gelen düşmanları, top ve makinalı silahlar eşliğinde durdurmaya çalışıyordunuz. Oyunda bunun dışında bir aksiyon yoktu. Gelenleri vur... Bu 
. oynanışı, daha renkli ve daha fantastik bir kurguya oturttuğunuzda ise, 
elinizdeki oyun, Charge'n Blast'ten fazlası olmayacaktır. 


“Dünyayı Uzaylılar Bastığında... 

Sanırım oynanışı biraz daha 
açmamız gerekiyor. Dünyayı istila etmiş olan birtakım 
yaratıklar var. Bu yaratıklar; 
şehirlerde, plajlarda, denizlerde, kısaca orada burada 
dehşet saçıyorlar. Bu dehşete birilerinin dur demesi 
gerektiğinden, hemen birkaç süper güçlü dünya savunucusu ortaya çıkıyor ve bu da siz oluyorsunuz. Amacınız ise gayet 
açık. Bütün uzaylıları öldür, şehirleri kurtar, başın göğe ersin. Konu da 
bundan daha ileri gidememektedir. 

Oyunun başında, seçmeniz için, 3 adet karakter sunuluyor. Birisi, 
klasik, Final Fight'ın Guy'ı, standart güçlü erkek. Hızlı ama zayıf, kırmızılar içinde bulunan bayan ise, hız tutkunlarına özel. Yavaş olmasına rağmen, bir tank izlenimini veren diğer karakter de, her şeyi yok etmek 
isteyenler için ideal. 


Neden Hep... 


Oyunumuzda, bir hareket kısıtlaması oyunun en başından itibaren beliriyor. Sanki House of the Dead oynarmışsınız gibi, ekrandaki görüntü kendiliğinden değişiyor. Yani, “bir de şu binanın yanına bakayım”, diyemiyorsunuz. Karakterinizi 3. kişi perspektifinden görüyorsunuz. Dolayısıyla, 
karakterinizin hareketlerini takip etmek daha kolay oluyor. Üstünüze ge- 


len yaratıkları ve düşman Mİ GRAFİK 4.0 


e e Renkli ve hızlı sayılabilecek görüntüler, 


n ki Karakterinizi seçtiniz, ilk bölüme Ey 
ekranda çok fazla yaratık ve ateş gücü 
başladınız. Her karakterin, kendine has silahlarının ve özelliklerinin olduğundan da bahsettiğimize göre, düşmanları anla- duğunda yavaşlayabiliyor. Düşman 


tabilirim artık. Bulunduğunuz bölüme göre çeşitlilik gösteren düşmanlardan en tehlikelileri, havadan saldırı yapanlar. Bun- modellemeleri ve arka plan grafikleri 
ları lazer silahlarınızla durdurmak olduça zor olduğundan, takip eden füzelerinizi kullanmanız yararınıza olacaktır. Şunu iseiyi sayılır. 
da belirtmeliyim: Her düşmanınızın üstünde beliren hedef işareti, düşmanları takip etmenizde büyük ölçüde yardımcı 


oluyor. “Enemies are attacking, dodg'em” cümlesiyle, durup duruken sinirlenmeme neden olan o feci seslendirme ise, SES 3.5 
zaten 76100'lük bir netlikte gözüken düşman saldırısını, bir de sözlü olarak ifade ediyor. Kısaca, size bir şey saldırıyorsa, © O, ikide bir, saçma sapan konuşan ka- 
bunu bilmemenize olanak yok. Zaten bir saniye bile boş duramıyorsunuz oyunda. dın da oyuna dahil olmasa, çok daha 
: ge Rİ eğlenceli bir oyun oynayabilirdik. Patla- 
Sadece Bir Kişi Dünyayı Savunur (9) ma efekleri ve arka plan müziği ise, 


Sadece sağa ve sola gidebildiğiniz oyunun kontrolleri, aslında o kadar da kolay sayılmaz. Analog kontrol bölümüyle hede- normal seviyede seyrediyor. 
finizi hareket ettiriyor ve silah değiştirdikten sonra ateş edebiliyorsunuz. Bu ne demek oluyor? A düğmesi füze, B düğ- 


mesi lazer değil. İlk önce silahınızı belirleyip, sonra düşmanlarınızı indirmeye uğraşıyorsunuz. Bu da sürekli düğmelere 
konsantre olmanız gerekeceği anlamına geliyor. Normal ateşin yanında, daha güçlü bir ateş için gücünüzü şarj (charge) (o Kontroller aslında çok iyi ayarlanmış. 
edebiliyorsunuz. Bu sırada ateş edemediğinizden de, L ve R tuşlarıyla, düşmandan kaçmanız en mantıklısı olacaktır. Ne çok kolay, ne de çok zor... Karak- 

Her bölümün sonunda beliren Boss yaratıklar da, belirli bir şekilde saldırdıklarından, bir süre sonra yenmeniz için terinizin kısıtlı hareketi de kontrolleri 


kolaylaştırıyor. Eğer bu kısıtlamaya ayrıca bir kontrol olarak bakarsak, puanı 
düşürebiliriz tabii. 


EĞLENCE 3.5 


Oyunu başından sonuna kadar oynadığınız sürece, yoğun bir eğlenceyle karşı 
karşıyasınız, fakat bir kez daha oynamak isteyeceğinizi pek düşünmüyorum. 
Yaratıkları 2-3 silahla vurmak nereye 
kadar eğlenceli olabilir ki? 


çok kolay hedefler haline gelebiliyorlar. Bazı yaratıkların ilk önce kalkanını indirip, sonra kendisine zarar verme gibi varyasyonlar da, Boss düşmanları daha eğlenceli hale getiriyor. 

İlkolarak bir Arcade oyunu olan Charge'N Blast, çok kısa bir oyun. Üstelik kolay 
da denilebilir. Oyunu bir kere bitirdikten 
sonra, hiç bir sürpriz ortaya çıkmıyor. Dolayısıyla, piyasada o kadar iyi Dreamcast oyunu varken, Charge'N Blast'i seçmek, pek de 
iyi bir seçim olmayacaktır. Eğer fazlasıyla canınız sıkılıyorsa, oyuna göz atabilirsiniz. 
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TUNA ŞENTUNA 
SES KONTROL EĞLENCE 


Yapımcı: X-Ray Interactive 
Yayıncı: Titus 


Tek oyuncu 
Platform 


latform oyunu denilince, 

Amerika ve diğer ülkelerin 
aklına belki Rayman 2 gelir, ama 
benim aklıma Sonic geliyor. Dreamcast olsun, 
başka bir konsol olsun, en de 
iyi platform oyunu olarak Sonic Adventure'ı her zaman savunurum. 
Yapımcılar ise, nedense Sonic'le yarışacaklarına, Rayman'le yarışmayı 
tercih ediyorlar. Neden? Çünkü Rayman 9490'lık bir oranda daha fazla beğeni topluyor. Her neyse... Konumuz ne Rayman, ne de Sonic... 
Dreamcast'in yeni platform oyunu, Titus firmasının yapımı olan Kao 
the Kangaroo, sıradan bir platform oyunundan ileri gidemiyor. 


“AN 


Avustralya'dan Kaçırılan Bir Kan 

Her oyunun bir konusu olduğu gibi, Kao'nun da bir konusu var. Yine 
de savunduğum olay şudur ki; platform oyunlarında bile, yaratıcı bir 
konu kullanılmalı, Sonuçta; her önünüze gelenden kaçmanızın, üstlerinde zıplamanızın ve onları yumruklamanızın bir amacı olmalı. Kao'- 
nun senaryosu ise, 3 saniyede yazılmış izlenimi veriyor. Kao, Avustutalya'dan kaçırılmıştır ve bilmediği bir çevrede sıkıntılı zamanlar 
geçirmektedir. Bir anda aklına kaçmak gelir ve kaçar (hikayeyi ilginç hale getirmek için saçmalıyorum, siz aldırmayın). Bundan 
sonra ne olur? Hiçbir şey olmaz. Oyun başlar. Kısaca amacınız, 
Kao'nun tekrar Avusturalya'ya dönmesini sağlamak. Kaçtığı mekanda bulunan çeşit çeşit varlık da, buna göz yumacak değil elbette, Eskimo'lardan, pembe domuzlara kadar uzanan bir yaras 
tık zinciri, sizi yoketmek için yollara serpiştirilmiş air ö 


! $ 

Amansız Bir Mücadele! || 
Her yanınız düşmanlarla çevriliyken, siz de â armut leyen 
nuz (bu deyimin de özünü keşfedeceğim yakında). Kao, silah 
kullanamıyor. Tuzak da kuramıyor. Boks eldivenleri ve kırbaç şeklindeki REN düşmanlarından kurtulma- 
ya çalışıyor. Yumruklarınız ile, basit hareketler yapabileceğiniz gibi, isterseniz; bir, iki ve aparkat şeklinde o 
bolar da gerçekleştirebilirsiniz. Kuyruğunuzla, yakındaki düşmanları rahatça yokedebileceğiniz gibi, özel atağınızla da, çevrenizdekilere dehşet saçabilirsiniz (bir kangru ne kadar dehşet saçabilir, orası tartışılır). 

Mücadele edeceğiniz bölümlerin çeşitliliği ise fena sayılmaz. Kayalık mekanlardan, ormanlara kadar, tamamı üç 
boyutlu mekanlar iyi dizayn edilmiş. Bunun yanında, Kao'nun, ekrana a gli ve arkasından gelen doğal 


afetlerden kaçtığı bölümler de, çeşit açısından yine iyi bir e : 


Basit Bir Oyun! - Her nesne ve yaratığın poligon sayısın- 
Sanırım oyuna yeterince objektif > da görülen azlığa, bir de yavaşlamalar 
ve iyimser baktık. Şimdi de Kao'- eklenince, zaten vasat olan grafikler, 
nun zayıf olduğu yönlere gelelim. Önce- daha da çekilmez oluyor. Bazı ışıklanlikle, kontroller iyi değil. Hem de hiç... çeri Gi lm da de Maker ü 
Bir platform oyununda, kamera, karakte- Ai e aşkin, 
rinizin hızında hareket etmelidir, el SES 3.5 
Kao'da kamera öyle yavaş ki, ani bir dö- / : : 
nüş'yaptığınızda bir de kamerayı beklemek zorunda KAN Bunun yanında, it yerleri all b“ 

N biraz önce bahsettiğim ekrana doğru koşma bölümünde, normalde aşağı düğme- Kao'nun garip Ki e bir thke'sonsi, sizi ekrana doğru koşturacakken, tam tersi bir durum söz konusu oluyor. Bu a ad ak dışında olduğu için, © ça sikici hale gelmeye başlıyor. 
insan bir süre bocalıyor. : ç 

Etraftaki düşmanların zeka seviyeleri ise ayrı birer tartışma konusu. Her ne kadar bir platform oyunu oynuyor olsanız 
da, biraz zorluk ve mücadele arıyorsunuz. Ayrıca unutmadan; Kao'nun her zaplayışında, kameranın anlamsız bir efekt yap: Özellikle 3 boyutlu platform oyunlaması da hiç çekilebilir gibi değil. Kao, daha çok ufak yaştaki oyuncular için düşünülmüş gibi gözükse de, küçük oyuncuların “ rında iyi olması gereken kontroller, 
bile bu oyunu seveceğini sanmıyorum. Kontollerdeki zorluk ve sıradan oynanış, Kao'yu unutulacaklar arasına sokuyor is- o Kao'da kötü denilecek derecede sinir 
ter istemez. Birçok iyi platform seçeneği varken, Kao'yu tercih etmeniz ancak platform fanatiği olduğunuzu açıklar. © “bozucu. Kamera açılarındaki problem 

ağ mat gelm e e ARDA i 'de ayrıca bir eksi. 


İlk. iki bölümünü zevkle oynayacağınız 
Kao, 25'ten çok bölümüyle sıradan bir 
hale gelmeye başliyor ve bu oyunu neden oynadığınız kendinize sormaya 
başlıyorsunuz. Platform delileri dışındakilerin pek eğleneceğini sanmıyorum. 
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İPUCU: Tumbling Todepi mini oyununda, sadece rakibinizin gölgesini takip 


ve hareketinizi yapmadan önce 
(onun yaptığı hatalardan kaçının. Bir bilintendo 64 için az sayıda oyunun piyasaya çıktığı şu zaman- meyi rakibiniz genelde parkuru en rem b 
larda, Pok&mon ortaya çıkarak konsolu büyülendirdi. En iy BNN NK İle ol illyor; havadan gelen saldırılara karşı elirineg 


azından Pok&âmon oyuncularının Sevieeği bir şey m 


Mükemmel Bir Pokömon > ) 


Ciddi Pok&mon eğiticileri Stadium, 2'nin hastası Gücük, Gold ve Silver versiyonlarından 249 Pok&mon'un: cümüyle oynayabiliyorsunuz Poköâmon Lab, Game Boy Pok&mon' u gösteren yeni bir Pokâdex getiriyor. Bunun içinde tam ekran yakından görünüşler ve Yani ortamların bir haritası bulunuyor. Ayrıca 
ayrıntılı bilgi için bir Pok&mon akademisini de ziyaret edebilirsiniz. Ve bir Transfer 
Pak ile (oyunla birlikce gelmiyor) Gold ve Silver versiyonları da dahil olmak X v 
tüm Game Boy Pokâmon oyunlarını büyük bir TV ekranında oynayabilirsiniz. 

İş eğiticinin yeteneklerini artırmaya geldiğinde bu Stadium pek kolay değil. | # 
Doğal olarak siz ve bir arkadaşınız kafa kafaya maçlar için Pok&mon trans- / 7 


er edebilirsiniz. Ayrıca Gold ve di > 
Silver'dan 21 eğiticiye karşı e” N 
4 


kendi Pok&stable'ınız ile savaşa- ME Ce & Ne 
| bilirsiniz. Bunlara ek olarak dört kişiye 2 5 
kadar toplam 12 yeni oyunda kont- Nİ l 
rolöre yapışabilirsiniz: Mesela Pong — a 
benzeri bir yarışmada Pok&ball'lar için z 5 i ve 
Mr. Mimes'i anlam veya bir seslere yarışırken ortalığı yakıp yan Donpi. Meri Mini ı İiopünini üz? 
han'larla oynayabilirsiniz. Eğer gerçek bir Pok&mon profesyoneli iseniz sizi çok € arenanın ortasına getirin. Sonra ipini 
İPUCU: Gear Ghallense mini © . zorlayacak olan Pokemon guizlerini muhakkak deneyin. gi bir rakibi alın ve ona vururken 
nunda, Seyther veya Pincir ile düşen nizi atmak için A'ya basın. 
odunları cut-off çizgisinin arkasından de- Eğlenceli Stadyum Hitmantop'lar gölgeli gözüktüklerinde 
Basit Pok&mon oyun mekanikleri kontrolleri zorlamıyor, ama mini oyunlarda A  UEMRN ei 
kontrolörünüzde bulunan tüm butonları kullanmak zorunda kalıyorsunuz ve Sta- ğ 
dium gerçek bir yıldız gibi davranıyor. Meşhur Pokömon' unuzu, özellikle de 
Nintendo önceki Pok&mon Stadium'ların grafiksel şöhretinin üzerine yat- yeni Gold Ve SİVLE tayfasını rengarenk 
mamış. Pokâmon görüntüleri daha keskin gözüküyor ve savaşlar sırasında 3D dünyada görebilmeniz güzel. Orta- 
hareket etme hala minimalken, özel hareket animasyonları şimdiye kadarkiler- lkta fazla yemi ama özel 
| den çok dahaiyi. , a animasyonları çok h 


Ama: Stadium'un sesleri si sizi çok fazla -heyecanlandırmıyor. Minimal Pok&mor 
volar ve özel hareket sesleri gayet güzel, fakat seslerin azlığı dikkat çekiyor. 
EZANI Stadium'da'olduğu gibi, Pok&mon'un 


,S ver ve Bi üyük Ekran © ve hareketlerinin ses efektleri şov nite- 
Eğer ie sizi Gold ve Silver kartlarına geri götürdüyse, Vİ liğinde. Hiperaktif şpiker ve neşeli mükalpler ortaya çıkar çıkmaz kapmak için Stadium 2'nin N64 kütüphanenize giren mükemmel bir yapıt olduğunu vi zikler heyecanın dozu artıyor. 
sopanızı ale ön tarafına yi ii eyebiliriz. Gare Boy Pok&mon oyunlarını sadece büyük TV ekranlarında 
yerde tutun. KONTROL 


oynayabilmek bile yeter, ama sizi memnun edecek yeterince 
özelliği bu ukala bulacaksınız. G 


Game Boy oyunlarındaki gibi, basit 
EZ kontrollerle Pok&mon'larınızı ve bunla- li 
“rın savaş hareketlerini kolaylıkla gerçek- $ 
-eştirebiliyorsunuz. Kontroller çubuk 

1 olsun, butonlar “olsun, mini oyunlarda 


çok çok yoğun bir biçimde kullanılıyor. 


RR X Pokömon hayranları nin. Stadium 2'den 

pişman olmaları ali ız. Evde yin 

günüz Pok&mon'unuzu N64'de transfe J 
edebilirsiniz. Transfer Pak herhangi bir 
Pokömon oyununu büyük ekranda iu j 


namanıza imkan veriyor. © 


KonsolDünvası 


lek 1.5 yıl oldu. Amatörce başladığım bu oyun dünyasının yazılı bölümünde, hızla ilerleyerek, 1.5 yılı doldurdum ve mezun oldum. Olmadı, farkındayım. İşin aslı, bu ay buraya yazacak çok şey bulamıyorum. Nisan'da havalar muhtemelen çok güzel olacak. Bu yazı, beyninizde elektrik 
akımları yarattığında ise, belki bir parkta GamePro okuyor olacaksınız (var 
mı bunu yapan). Yine bahar havasına takılıp, belki de oyunları ve konsolunuzu unutmuş olacaksınız (peki bunu başarabilen var mı?). Sonra yaz gelecek. Kumsal, deniz... Kısaca tatil! Şimdi sorabilirsiniz bana, “Ne oldu sana 
böyle bir anda da kendini kaptırdın?”. Şu anda dışarıda deli gibi kar yağması 
bunda en büyük etken. Ayrıca içinde bulunduğum yoğun durum da başka 
bir etken. Bunlar birbiriyle tanışınca da, daha sıcak ortamlar arıyor insan. 
Maldiv adalarına tur var mıydı? 


Baldur's Gate Hani DC'deydi? 


Daha Dreamcast'in ilk oyunları açıklanırken, PC'den çevirilecek olan Baldur's Gate'in de haberleri konsol büromuza ulaşmıştı. Her ne kadar bilgisayar RPG'lerinden hoşlanmasam da, belki Baldur's Gate'e, DC'de bir şans 
verebileceğimi düşünüyordum. Bir şeyler oldu ve Baldur's Gate karambol- 
de yok oldu DC listesinden. 2001 sonbaharında, PS2'de görülecek olan Baldur's Gate: Dark Alliance'ın haberleri ise, çok geçmeden geldi. Interplay'in, 
Snowblind Studios ile anlaşmalı olarak hazırlayacağı oyun, PS2 sahiplerinin 
yüzünü güldürecek gibi gözüküyor. 


Koyun Probleminize Çözüm! 


PlayStation ve PC'de kısa bir süre önce oynadığınız Sheep, Sheep: Dog'N' 
Wolf adı altında yakında PlayStation'da gözükecek. Mayıs ayında rastlayacağımız oyun, gizlilik ve çeşitli eşya kullanımları gerektirecek. Sam Sheep Dog adlı 
yerden çalmanız gereken koyunlar, çalınabilmek için yüksek derecede taktiksel bir oynanış isteyecek. Warner Bros esprileri ve karakterleri içerecek olan 
oyunda, 18 değişik bölüm ve 30'dan fazla kullanabileceğiniz araç bulunacak. 


Sega'nın Geleceği 


Artık duymamış olmanıza olanak kalmayan 
Sega olayı, iyice açıklığa kavuştu. Sega, bilinen tarzdaki Dreamcast konsollarını üretmeyeceğini ve bununla birlikte aksesuar 
işinden de çekileceğini açıkladıktan sonra, 


diğer sistemler için üreteceği oyunlar üstünde yoğunlaşacağını belirtti. Yakın bir tarihte 
ise, Pace Technologies ile 
yaptığı anlaşma ile, Pace'in 
varolan DVD Player'larına ve 
uydu alıcılarına Dreamcast 
çipinin ekleneceği ortaya çıktı. Böylece, hem Dreamcast, 
hem de DVD oynatıcı içeren 
komple bir makina, PS2 ve 
diğer konsollarla mücadele 
edebilecek. Bu da demek 
oluyor ki, Dreamcast'e oyun 
üretimi durmayacak. 

Bir diğer önemli haber 
ise, yeni Pace-Dreamcast'lerin ortaya çıkacağının duyulması ile birlikte, Sega'nın varolan Dreamcast'lerin fiyatlarını $99 ve £99 gibi ucuz bir fiyata düşürmesi... Yine de, ülkemizde böyle bir fiyat düşüşünün söz konusu olamayacağını sanıyoruz. 


Savaş Bağımlıları İçin 


Bazı insanlar tanıdım. Onlar için, İkinci Dünya Savaşı bir sanat, olağandışı bir 
kavram. Böyle insanlara, “Savaş da neymiş?” denmemeli. Bazı oyun firmaları 


. ii ağ ğer ii 
A İşte prototip bir Pace üretimi, DVD oynatıcılı 
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da, hem bunu bildiklerinden, hem de 2. Dünya Savaşı'ndan iyi konu çıktığından, bu konuyla ilgili birçok oyun üretiyorlar. Codemasters da, Prisoner of 
War isimli oyunuyla savaş severlere doğru yöneliyor. 3. şahıs görünüşün- 
den oynanacak olan oyun, 1941 yılında geçiyor. Oyunda, 4 ittifak subayın- 
dan birisini yönetebileceksiniz. İngiliz, Fransız, Hollandalı ve Amerikalı (fıkra 
başlangıcı gibi oldu) olan subaylar, Solanika, Stalag Lufts |-3 ve Colditz'deki 
esir kamplarından kaçmaya çalışacaklar. Karakterlerinizin gelişerek birçok 
kabiliyet kazanması ve gizlilik, taktik gibi öğeleri de dikkate alarak oyunda 
ilerlemeleri, PS2 ve PC'de 2001 sonlarında gözükecek olan oyunda var olacak özelliklerden... 


Namco, Sega ve Wow! 


Adını saydığım bü üç firmanın bir araya gelmesiyle, ortaya yeni bir Tekken 
oyunu çıksa, herhalde dünya patlardı. Nedense böyle şeyler olmaz, gider bu 
3 iyi firma, Vampire Night diye bir oyun yapar. House of the Dead stilinde, 
tabanca aparatıyla oynanacak olan arcade oyunu, vampirleri bir Orta Çağ 
kasabasından defetme görevini üstlenmiş, Vampir Avcılarını konu alacak. 
Kar, kaya, ateş, karanlık, su ve ay gibi temaları olan bölümleriyle birlikte, 
Vampire Night şu sıralar atari salonlarında gözükmüş olacak. Oyunun konsollarımıza gelme olasılığı da yüksek. 


Gameboy Advance... Ne Zaman? 


Artık resimlerinden me 
daha çok, kendisini y 
görmek istediğiniz yeni GameBoy, Game- 
Boy Advance'in Amerika çıkış tarihi belli 
oldu. Nintendo'nun 
yaptığı açıklamaya göre, GBA'nın Amerika 
tarihi, |l Haziran 
2001 olarak belirlendi. Avrupa'da ne zaman görüleceği konusunda ise henüz bir 
bilgi yok. 

Sega'nın GBA hediyesi ise yepyeni bir Sonic olacak. Şu anda 
oyun hakkında pek bir şey bilinmese de, 
MegaDrive'da gördüğümüz Sonic'lere benzeyeceği- 


ni düşünüyorum. 


Ubi Soft'un Orman Kitabı 


Ubi Soft, Dreamcast'i binbir türlü güzel oyunla donatırken, arada PS2'yi de 
unutmuyor. Hiç anlamadığım türdeki oyun türüne bir yenisini ekleyecek 
olan Ubi Soft'un yeni oyunu Jungle Book: Rhtyhm 'n Groove, tahmin edeceğiniz gibi bir dans oyunu. Oyunda; Mowgli'nin, 9 değişik orman bölümünde, rakipleriyle, dans 
ederek kapışmasında 
rol oynayacağız. Ya 
da siz oynayacaksınız, 
çünkü ben bu oyuna 
yaklaşmayı pek düşünmüyorum. Oyunda varolacak her kavramın, direk Walt 
Disney çizgi filmlerin- | 
den alınacağına da | 
unutmayalım. 
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Zoe İnternet'te 


Hideo Kojima, herhalde şu ana kadar bildiğim tek oyun yapımcısıdır. Başka 
hiçbir yapımcının adını hatırlamadığım gibi, ilgilenmem de. Kojima, Metal 
Gear ile adından bahsettirdiği gibi, ZOE ile de, özel beğeni ödülünü aldı tarafımdan. Şu sıralar oyunun piyasada olması ve Metal Gear 2 demosunu da 
içermesiyle birlikte satış rekorları kırması beklenirken, Zoe'nin web sitesi 
de çoktan aktif duruma geçti. Merak edenler için adres şu şekildedir: 
http://www.konami.co.jp/kcej/products/zoe/english/index.html 


Phantasy Star'a Hacker İstilası 


Blizzard'ın Diablo'su, hackler ve hi- 


leler yüzünden nasıl çekilmez hale 
geldiyse, Phantasy 
Star Online da şimdilik bu durumda. 
Gaming Intelligence CSCS|S000OOO0 G—YİNLLİİIN EZ 
Agency'ye göre, bir grup zeki 
oyuncu, online olarak aktive edilebilen 
birtakım hileyi, gün ışığına çıkarmış durumda, Sınırsız para ve bunun gibi birçok faydalı hile ile ortalıkta kahramanca dolaşan 
grup, oyunu “legit” oynamak isteyenlere büyük sıkıntılar yaşatıyormuş. Blizzard'ın Diablo 2'de çözdüğü güvenlik problemi, umarım Phantasy Star Online'da da çözülür. 


PS One ve PlayStation 2 İle m 
Mobil Internet 


PS One'ın resimlerini daha ilk gördüğümüzde, kontrolör girişine takılmış olan 
bir cep telefonu dikkatleri üstüne çekmişti. Bunun tam olarak ne işe yaradığı 


yes T 
ç N YA AP gf 


Gamecube XL 


http//www.gamecubexl.com 

Yine yalan söylemeyeyim. Sanırım internet merkezimizde, şimdiye kadar bir 
GameCube sitesi tanıtmamıştık. Bir Nintendose olayı hatırlıyorum, ama o 
da genel olarak Nintendo içerikliydi. Daha konsol piyasaya çıkmadan, konsol hakkında site üretme mantığı, yurt dışında pek meşhur. Bizde ise, daha 
varolan konsollar konusunda bile, doğru düzgün Türkçe bir site yok 
(CyberStation vardı bi ara, pek tanıdık geliyor :)). Her neyse, GameCube 
XL, masmavi dizaynıyla, ilik bakışta PS2 sitesi görünümü veriyor, fakat dev 
GC XL logosunu görünce, olayın gerçek yüzüyle karşılaşmış oluyorsunuz. 
Amatör bir yapıya sahip olan site, diğer oyun siteleri gibi News sayfasıyla 
açılıyor. Eğer eski haberlere ulaşmak istiyorsanız, News Archive her zaman 
hizmetinizde. Şu anda, herhangi bir hile veya inceleme bulamayacağınız sitede, birkaç ön inceleme bulmak mümkün. Çıkmamış bir konsol hakkında yorum yapmak veya diğer konsollara arasında nasıl bir yerde olacağını anlatmanın zevkine varan editörlerin yazılarını, Editorials kısmında okuduktan 
sonra, İnterviews bölümündee, çeşitli röportajlara göz atabilirsiniz. O&A 
bölümüden de, GC ile ilgili soru ve cevaplara göz atabilirsiniz. Sitenin geri 
kalan orijinal bölümleri arasında ise; birkaç esprili yazının 

olduğu Humour, duvar kağıdı çekebileceginiz Wallpaper ve diger Nintendo'cularla 
konuşabileceğiniz Digital Chat bölümleri dikkat çekiyor. Tasarım 


gece 
A By tile FREE MO 


y, February 20; 2001 


Tuesda' 


olarak her ne kadar yetersiz gözükse de, GC GAMECUBEXL 


ile ilgilenenler siteye 
göz atmalılar. 
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belli değilken, Sony Europe ve Vodafone Multimedia'nın birleşerek, PSX'in 
cep telefonlarıyla kullanılması konusunda çalışmalara başladıkları açıklandı. 
Grubun üstünde çalıştığı sisteme göre, PS One ve PS2'nize takılacak olan 
cep telefonları ile, İnternet'e bağlanıp, çeşitli hileler ve ipuçları görebilceksiniz. Bu ilk aşamadan sonra ise daha geniş olanaklar da sunulacak. Bakalım 
başarabilecekler mi? 


henmue 2 
etayları 
Yu Suzuki'nin (sanırım bir 
yapımcı daha biliyormuşum) inanılmaz oyunu 
Shenmue'nin ikinci bölümü Shenmue 2 hakkında, yeni detaylar 
ve bilgiler elimi- 


ze ulaştı. Bu yazıyla, gözünüz arasındaki etkileşim gerçekleştiğinde ise, belki 
çok daha fazla bilgi ortalıkta dolaşıyor olabilir, ama şimdi sadece şunlar var: 

- İlk oyundaki gibi, biriyle buluşmak için zamanın geçmesini beklemeyebileceksiniz. Saati ileri alma opsiyonunuz olacak. 

- Artık bazı kaynakların, para edip etmeyeceğini öğrenmek için, dolar 
işareti şeklinde bir ikon kullanabileceksiniz. 

- Ryo artık bulunduğu bölüm için haritalar satın alabilecek ve bu haritalar 
ekranın altında her zaman gözükür durumda duracak. 


Matrix... Has You... 


Matrix'in filmini her daim izleyebileceğim gibi, şimdiye kadar nasıl oldu 
da bir oyunu çıkmadı şeklindeki soruyu da, sürekli kendime sorabilirdim. Durumun özü ise, çok kaliteli bir oyun yapmak için, uygun bir fir- 


iz tiz, 


Playstation Era 
http:/www.PSera.com 
Geçen aylardan birinde, 
GameFan'ı siteler arasında tanıtmıştım. Site 


MBA LA 2081 ema 
e MA AB gm, ng 
NY 1 Vİ a ... al 


tanıtımının bulunduğu rüme, pia Pei ime, 


a 2 YE 


dergi piyasaya çıktığında ise, GameFan sitesi 
çoktan kapanmıştı. 
Geçen ay ise, Game- 
Informer'ı tanıttım. Bu da, yine GameFan gibi 

bir derginin, internetteki sitesiydi. Siteyi tanıtırken de “He he, bu da kapanmasın” diye düşünüyordum ki, çok geçmeden o da kapandı. Gamelnformer 
da kapandı. Hangi derginin sitesine el atsam kapanıyor. Sanırım bir GamePro kaldı :). Bunu da belirtmeden geçemedim. Konumuz ise, aslında PlayStation'ın tüm hallerini içeren bir site ismi imajı veren, PSEra. Sitede bulabileceginiz şey, sadece ve sadece PS2. İlk bakışta, hoş ama pek karakter 
içermeyen bir dizaynla karşımıza çıkan PSEra; inceleme, öninceleme ve haber bölümleriyle, diğer sitelerle eşdeğer bir konuma erişiyor. İnceleme açı- 


GT A Speci Dara 


re, Bİ CöntarA gain gr 


Tipe Pay 2007. 
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sından her oyunu bulamasanız da, inceleme puanları bana güven verici gözüktü. Ön incelemeler ise, oyunların çıkış tarihleri konusunda tatmin edici 
bir bilgi vererek, oyunu da size kısaca tanıtabiliyor. Features bölümünde, 
PS2 ile ilgili, merak ettiğiniz konular hakkında yazılar bulabileceğiniz gibi, 
(6n inceleme kısmındaki çıkış tarihlerinden tatmin olmadıysanız), Releases 
bölümü ile, PS2 için yapım aşamasında olan birçok oyunun çıkış tarihini 
öğrenebilirsiniz. Şu anda açık olmayan aksesuar bölümünün aktif hale gelmesiyle de daha iyi bir yapıya bürünecek gibi gözüken PSEra, mesaj ve 
sohbet (message board, chat) bölümleriyle de, okuyucuyu dikkate aldığını belli ediyor. Ortalıkta sebil vaziyette bulunan PS2 siteleri arasında, bakılmasa da olur diyebileceğimiz türden bir site. 
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KonsolDünyası 


aradığı açıklandı. Shiny, şu anda oyunu yaratmak için; 3D artistler, yapımcılar ve oyun programcıları arıyor. Böyle bir şeye meraklıysanız, ilk önce 
Amerika'ya taşının. Sonra başvurunuzu yapın. 


Galaksinin En İyi Oyuncuları 


Enteresan bir oyun kuruluşu olan Twin Galaxies, dünyadaki en iyi oyuncuları listeleyeceği, Official Video Game & Pinball Book of World Records 
adında bir kitap üstünde çalışmalarına başlıyor. Kuruluşun amacı ise gayet açık. 1200 & 
sayfalık kitapta, en iyi oyuncuları; tüm | 
oyun adları, türleri ve oyun platformları 

yönünden açıklamak... Ben de girebilir 

miyim acaba bir şekilde? > 


Dreamcast'teki 
Ouake 3'ten 
Sıkıldıysanız 


.. Bir de PS2'dekini deneyin. 
Electronic Arts'ın Bullfrog ve 
ID Software ile anlaşmalı olarak piyasaya süreceği Ouake 
3 Revolution, varolan Ouake 3'ten birçok farklılık 
içerecek. Tek kişilik oyundaki bölümlerin tamamı 
değişirken, ekranı dörde bölerek oynayacağınız çok kişili 
oyun zevki de yanınızda olacak. 
Sony Network'ün kurulmamış olması 
nedeniyle herhangi bir internet olanağın- 
dan söz edilmezken, grafiksel olarak da PS2'nin limitlerine yaklaşılacağı söylentiler arasında. 


Tenis denilince Akla... 


..Eskiden hiçbir şey gelmezdi. En azından benim i 
böyleydi. Tenis'le ilgim olmamasına rağmen, Sega'nın of 
Virtua Tennis'ini bir atari salonunda görünce, gerçek 

bir tenis maçından ayıramamıştım. Daha sonra DC'te oynadığım Virtua 
Tennis'in, yeni bölümünün çıkacağını duymam da sevindirici bir haber oldu. 
Yeni ve en büyük özellik ise, bayan tenisçilerin de varolacağı. Dünyaca ünlü 
Venus ve Serena Williams kardeşler de bu bayan sporcuların arasında görülebilecek. 


Capcom'un Garip Macerası... 

Jojo's Bizzare Adventure, en değişik CapCom dövüş oyunlarındandır kuşkusuz. Her ne kadar, çok tutulmasa da, Jojo'nun bir hayran kitlesi her zaman vardır. PS2 için — 3 A 
hazırlanan ve çıkmasına daha çok zaman | 


i 
| 


olan Jojo's Bizzare 
Adventure Chapter 5, 
tamamıyla 3D ve anime tarzı grafikleriyle, 
Manga hayranlarının 
da ilgisini toplayacak 
gibi gözüküyor. Bunun 
dışından başka bilgi 
bulunmasa da, çok yakında oyunun bir ön bakışını yapabileceği- | ni | ya 
mizi düşünüyorum. 
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Karanlığın Ötesinde... 


TOP 10 OYUN AĞI 


Sanırım bu ay da pek yeni oyunla karşılaşamadım. Sevdiğim türde oyunların 
ortalıkta olmaması nedeniyle, eski oyunlarımla baş başa kaldım yeniden. 


1- FINAL FANTASY IX (PSX) 


Evet... Farkındayım ki, FF bu listede biraz fazla uzun kaldı, ama oynayacak 

daha iyi de bir oyun yok gibi şu sıralar. Ayrıca bir türlü oyunu tam 

anlamıyla oynayamamış olmam, FF 9'un bu listede kalma ömrünü uzattı. 
Vivi'nin Orko'dan kopyalanmış olması da sinir bozucu. 


İki numaramız, değişik bir RPG. Üstelik Playstation'da... Ne gelecek ne de fantezi dünyasını 
konu alan, şimdiki zamanda geçen bu Matrix 
havasındaki RPG, grafikleriyle olmasa da, orijinal 

karakter dizaynları ve karakter geliştirme 
özelliğiyle, mutlaka oynanması gereken RPG'ler 
arasında. 


3- SHENMUE (Ursamcasi) 
Bir oyun ancak bu kadar uzun ve kısa olabilir. Eğer 
oyunda, yapmanız gerekenlere direk ulaşırsanız, 
oyunu | günde bitirememeniz için hiçbir neden yok. 
Eğer ki oyunu adeta yaşıyormuşcasına oynuyorsanız, 
sürekli oyalanma şansınız var. Bir de bunu deneyin. 


4- MEGAMAN X5 (PSX) 


Megaman'i ilk GameBoy'da görmemle başlayan takıntım, 
PS'da Megaman X5 ile de devam ediyor. Muhteşem bir 
oynanış ve değişik güçler kazanma özelliğiyle, aksiyonu bol 
ve bir o kadar da zevkli bir oyun arayanlar için ideal. Zero ile oynamak 
daha zevkli ayrıca. 


5- CHROND CROSS (PSX) 

Sguaresoft'un, Final Fantasy'den bir süre önce sinsice piyasaya sürdüğü 
Chrono Cross, neredeyse FF kadar iyi. Eğer hala bu renkli ve eğlenceli 
RPG'yi oynamadıysanız, hemen bulup oynuyorsunuz. 


6- METROPOLIS STREET RACER (Drsamcasi) 


Bir yarış oyunu ancak bu kadar iyi olabilir demediysem daha önce, şimdi 
diyorum. Yüzlerce araba seçeneği ve değişik “Kudos” sistemiyle, uzun süre 
oynayabileceğiniz, harika grafiklere sahip bir yarış oyunu. Hemen alınmalı. 


7- TYPING OF THE DEAD (Dreamcasi) 


Roadkill... Tamam. Fire... Tamam. Destroy... Tamam. İwantyoutobedeadnowandforever... Game Over. İşte ToD'i anlatmanın en orijinal yolu. 
Yaratıkların üstünde çıkan kelimeleri, DC klavyesiyle yazarak, onları yoketmek ancak bu kadar zevkli olabilirdi. Deneyin. 


8- BANGAT-O (Dreamcasi) 


Ekrandaki her şeyi yoketme oyununda son noktayı belirleyen Bangai-O, 
grafikleriyle olmasa da, oynanışıyla Dreamcast'inizin başından kalkmanızı engelleyecek. Shoot'em up türünde, bol patlamalı oyun arayanlara tavsiye... 


9 -COUNTERSTRIKE (PL) 


Bir süre önce, biraz sıkılarak, oynama sıklığımı düşürdüğüm Counterstrike'a, yeniden sarmış bulunuyorum. Vestelnet, UltraTv veya Yapraknet 
server'larından birinde, her an gözükebilirim. 


10- TEKKEN TAG TOURNAMENT (PS2) 


Mart ayında elimde olması gereken PS2, bu yazıya yetişemedi. Dolayısıyla 
hala TTT oynayamadım. Daha açık anlatamazdım. Şimdi acılarımla baş başa 
kalmak istiyorum. 
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TÜRKİYE'DEKİ TÜM FİRMALARA! 


Lisanslanmak için | harekete geçin! 


Lisanssız yazılım 
kullanıyorsanız 
bir an önce 
lisanslanın. 


Çok yakında İzmir'den başlayarak Kısa bir süre önce İzmir'de seramik ve tekstil sektöründen iki firmada yapılan 
aramalarda, lisanssız yazılım kullanıldığı belirlendi. Firma yetkilileri yüksek 
miktarlarda tazminat cezaları ödemek zorunda kaldı. Aramalar daha da 
yoğunlaşacak. Bir sonraki arama sizin bölgenizde yapılmadan, eksik lisanslarınızı 
tamamlamak üzere harekete geçin. 


tüm Türkiye'de bölge bölge yoğun 


aramalar yapılacak. Sıra size 
Aksi takdirde, lisans başına 10 milyar TL'den 150 milyar TL'ye kadar para 
gelmeden, tamamen lisanslı olup ( cezası; 2 yıldan 6 yıla kadar, para cezasına çevrilmeksizin hapis; 3 yıla kadar 
meslekten men; kullanılan bilgisayarlara ve araçlara el konulması gibi ağır 


olmadığınızı mutlaka kontrol edin. yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. 


Marjinal 


Firma sahipleri, yönetici! 
yazılım kullanımı konusunda yasalar karşısında doğrudan 
sorumludur. 


BSA Türkiye, yazılım telif haklarını korumak ve lisanssız yazılım kullanımını 
önlemek amacıyla, yazılım sahibi şirketlerin oluşturduğu kâr amacı gütmeyen 
bir birlikteliktir. Lisanslama konusundaki her türlü sorunuzu info©bsa.org.tr 
adresinden BSA Türkiye katılımcılarına yöneltebilirsiniz. 

BSA'nın dünya çapında katılımcıları: Adobe, Apple Computer, Autodesk, 
CNC Mastercam, Compag, Dell, IBM, Intel, Intuit, Lotus Development, Macromedia, 
Microsoft, Novell, Sybase ve Symantec. 

BSA'nın Türkiye'den katılımcıları: Apple, Arena, Armada, Autodesk, Baysis, Bilser, 
Bimeks, EGS Sistem, Empa, Eta, İndex, İntertech, Likom, Link Bilgisayar, Linksoft, 


Mart Komputer (Adobe), Microsoft, Mikro Yazılımevi, Netsis, Oracle, Progress, Sebit. 


http://www.bsa.org.tr info©bsa.org.tr 
tel: 0212. 272 2239 faks: 0212. 2725024 


Ahmet “deli-prof” Usta 
gameterh © gamepro.com.ir 


Gamelech 


ği bir GameTech köşesi ile karşınızdayım işte. Öncelikle alışalı 
geldiği üzere geçtiğimiz bir ay boyunca yaşadığımız gelişmelere değinelim. 

Profesyonel bir programcı olan Sevgili Engin Cilasun, sonunda oyunyap(Oyahoogroups.com adresindeki oyun yapımı ve etiği üzerine tartıştığımız 
grubumuza üye oldu. Geçtiğimiz aylar içerisinde, grubumuzda daha çok; senaryo, tür ve koordinasyon gibi konular üzerine tartışmalar yaparken, artık 
gerçek mânada profesyonel oyun teknikleri ve programlama yöntemleri üzerine çeşitli yazılar ortalıkta dolanmaya başladı. Gittikçe üye sayısı artan grubumuz, sizler için, oyun yapımı üzerine çok daha fazla konunun tartışıldığı bir 
ortam olmuş durumda. Belki de son defa bu sayfalardan sizleri katılmaya çagırdığım bu grup, çok az bir zaman harcayarak üye olabileceğiniz ve inanıyorum ki zaman içerisinde size çok şeyler kazandırabilecek bir ortam. Lütfen 
bunu kulak ardı etmeyin. 

Büyük bir heyecan ile yeni oyun motorları ve teknolojilerini beklerken, 
Nvidia sürpriz bir açıklama ile GeForce3 işlemcisini, öncelikli olarak, Macintosh platformu için tanıttı. Yapılan 
duyuru ve verilen haberlere göre artık bilgisayar ortamında oluşturulan 
üç boyutlu dünyalar, görsel olarak yapay görünüm sınırını aşabilecek ve 
gerçekten içerisine girip yaşadığımızı 
düşüneceğimiz bir gerçeklik boyutu 
kazanıp, organik modellere ve gelişmelere imkan tanıyabilecek. Açıkçası 
bu yorumların taşıdığı anlam, gerçekçilik açısından oldukça önemli bir gelişme... GeForce3 donanımlarının PC 
dünyasına gelmesini ve birlikte getireceği yeniliklerin, söyleneneler ile ne 
denli uyuştuğunu bizlere zaman gösterecek. Şu anda ise yapabildiğimiz sadece beklemek. 


Şimdi Prolog 

Geçtiğimiz aylar boyunca kafanızı, önce temel mantık kuralları ve sistemleri, 
ardından PROLOG programlama diline giriş ve özelliklerini anlatarak oldukça 
yorduk. Bir çok arkadaş yazdığım yazılardan oldukça menun kalmışlar ki, sagolsunlar sürekli mailler atarak beni bir an olsun rahat bırakmadılar. Pek çogunun ilk defa duyduğu ve tanıdığı bir programlama dili olmasına rağmen, gerek basit yapısı, gerekse öğrenilme ivmesinin çok hızlı olması sebebi ile 
internetin altını üstüne getirmişler ve Prolog ile alakalı ne varsa toplamışlar. 
Açıkçası bu çaba ve gayretlerini takdir ediyorum, çünkü benim dahi bilemedigim bazı şeyleri keşfetmeye muvaffak olmuşlar. Elbette biz de Adem oğluyuz. 
Her şeyi bilecek halimiz yok ?). 

Bir konuyu bana gelen mailler sebebi ile açıklamak durumunda olduğumu 
düşünüyorum. Bana yöneltilen en sık soru veya sorun, PROLOG dilinin profesyonel uygulamalarda kullanılma ihtimali idi. Yani biraz açacak olursak; profesyonel oyun piyasasında birçok program C programlama dili ve türevleri ile 
yazılırken, PROLOG ile yazılmış rutinlerin bu program kodlarına nasıl adapte 
edilebileceği üzerine biraz açıklayıcı olmamı istediler. 

Öncelikle tekrar vurgulamak istiyorum ki, PROLOG bir mantık programlama dilidir. Sahip olduğu dinamik yapı sayesinde, mantıksal çıkarımların oluşturulması ve sonuca giden yolların otomatik olarak belli kurallar tarafından 
tanımlanması, yapay zeka açısından, mantık kurallarının en performanslı şekilde değerlendirilmesi cihetiyle oldukça büyük bir kullanılabilirliğe sahiptir. Bu 
açıdan öncelikli olarak Prolog progrmalama dilini oyun yapımına yönelik olarak değerlendirmek bir hata olacaktır. 

Prolog dilini kullanarak yazdığınız rutinler ve belli veri tabanları kullanmak, 
üstüne tanımladığınız kurallar ile elde edeceğiniz sonuçları görmek, sizin için 
mükemmel bir rehber. Bu mantığı, C ve benzeri herhangi bir dilde de kolaylıkla oluşturabilirsiniz. Bu açıdan Prolog dilini, doğrudan doğruya herhangi bir 
oyun içinde kullanılabilecek, yapay zeka uygulaması geliştirme ortamı olarak 
düşünmeyin. Kendi başına böyle bir kimlik ve yapı taşıdığı doğrudur, ancak 
profesyonel amaçlar taşıyan herhangi bir bilgisayar kodunun yazılmasında, bu 
dili büyük bir rehber ve kolaylık sağlayan bir araç olarak görmelisiniz. 

Yukarıdaki paragraflarımızda kurallardan bahsettik. Zaten Prolog konusunda anlatmamış olduğum en son konulardan birisi de bu. Şimdi gelin, hep beraber kurallara değinelim. 


Kurallar 


Geçtiğimiz iki ay içerisinde, tanımların, olguların nasıl oluşturulacağını ve 
bunlar için ne şekilde sorgulamalar 
yapacağımızı öğrendik. Kurallar ise bu 
sorgulamalar ve tanımlar, içinden belli 
sonuçlar çıkarmamızı sağlayacak rutinleri yazmamızı sağlayan işlevlerdir. 
Kurallar iki ana başlık altında incelenirler. Bunlar; 

I - Basit Kurallar... 

2 - Bileşik Kurallar... 

Olarak ikiye ayrılabilirler. Biz adet 
olduğu üzere, Basit Kurallardan başlıyoruz. 


Basit Kurallar 


Doğrudan doğruya lafı dolaştırmadan, 
öğrenmenin en kolay yolunu teşkil eden bir örnek ile işe başlayalım. Aşağıdaki kutucuğun içindekine benzer bir program yazalım. 


?-gök cismi(mars) 


yes 


Gördüğünüz gibi daha önce gök cismi (X) olarak hiçbir tanım yapmamamıza rağmen, programımız belirlediğimiz kuraldan yola çıkarak, gezegen olan 
bir tanımın gök cismi olabileceği sonucunu bize vermiş oldu. Aslında oluşturduğumuz gayet basit bir “Eğer İse Dir” tanımıdır. Yani eğer bir şey, bir tanıma uyuyor ise, o zaman bu şey “şudur” sonucu çıkarılmıştır. 

Şimdi sizlerin, “bu kadar basit bir şeyi anlamak için neden bu kadar satır 
program yazmamız gerek?” der gibi olduğunuzu hissediyorum. Ne yazık ki 
bilgisayarlar aptal makineler ve şu anda bu kadarcık satır ile bu aptal makinalara bir yığın şey öğrettik. 

Sanırım basit kurallar için daha fazla örnek vermeye gerek yok. Şimdi geçelim Bileşik kurallara. 


Bileşik Kurallar 

Bileşik Kuralları, Basit Kurallardan ayıran cihet, elbette adından anlaşılabileceği gibi tekse sonucundan değil, birçok koşulun ön şart koşulmasıyla çıkarılabilecek sonuçları içerdiğinden kaynaklanmaktadır. Hemen bir örnek ile olaya 
açıklık getirelim: 
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kuş ():-hayvan (X), 


kanatları var (X), 


tüyleri var (X). 

Gördüğünüz gibi birbirini takip eden satırlar içinde bir X değişkeninin kuş 
olabilmesi için üç farklı koşulu bağımlı kıldık. Eğer veri tabanımızda bu üç koşulu da taşıyan bir X değişkeni varsa, yapacağımız sorgulama sonucunda bu X 
değişkeninin kuş olup olmadığını anlayabiliriz. 

Şimdi işleri biraz daha karmaşık hale getirelim. Hayır, kod falan yazmayacağım. Sadece sizler ile mantıksal olarak düşünceğiz. 


Kuş için yaptığımız tanıma benzer şekilde; omurgalı, kabuklu, sürüngen ve 
benzeri çeşitli hayvanlar için tanım grupları oluşturmuş olalım ve veri tabanımızda (yani olgularımız) bu kurallardan bağımsız olarak, hakkında bilgi sahibi 
olduğumuz hayvanların özelliklerini tanımlamış olsun. Yani; hakkında bilgi sahibi olduğumuz binlerce hayvan var. Bunları teker teker gruplamak çok zor 
olacağına göre, yapmamız gereken sadece, bir veri tabanına onlar hayvanlar 
hakkındaki bilgileri girmemiz ve bildiğimiz türler için belli birkaç kural oluşturmamız. Programımızı çalıştırdığımız anda, binlerce hayvan otomatik olarak 
gruplandırılmış olacaktır. 


Yukarıda yazdıklarımıza ilave etmemiz gereken bazı şeyler yok değil elbette. Bir Prolog derleyicisi önceden hazırlanmış birçok kuralı belli komutlar 
şeklinde bünyesinde taşır. Bu komutlar yardımı ile, programcının sıklıkla kullanması gereken işler kolaylık ile halledilebilir. Hemen bir örnek vermek gerekirse; “forall” komutu yardımı ile, programın kendi kendine bazı sonuçlar 
çıkarmasını ve hatta kurallar oluşturmasını sağlayabilirsiniz. “forall”” manası, 
“tüm hepsi için” gibi bir değer taşır. Bu komut belli bir özelliğe sahip tanımların ele alınmasını ve veri tabanında ki başka bir olgu ile örtüşüyorsa bundan 
bir kural oluşturulmasını sağlar. Örnek olarak veri tabanında ki tüm olgular A 
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özelliğine sahip olsun. Bazı olgularımız ise B özelliğini taşısın. Prolog burdan 
yola çıkarak, B özelliği taşıyan tüm olguları A özelliğine sahip olduğundan bunu bir kural haline getirebilir. Böylece artık sisteme B özelliği ile gireceğiniz 
her tanım otomatik olarak A özelliğine sahip olarak değerlendirilir. 

Yukarıda yazdıklarım kulağınıza ve mantığınıza biraz karışık gelebilir, ancak bunları sizler için sadece bir rehber niteliği taşıması için yazıyorum. 
Böylece ileride Prolog ya da herhangi bir programlama dili ile mantık ve yapay zeka üzerine çalışacak olursanız, sizler için belki birkaç ufak çağrışım yapabilir. Böyelce sizler de elinizdeki gücün ne kadar değerli olduğunu o zaman anlarsınız. Umarım içinizden bir kişi bile olsa, bir gün bu noktaya 
ulaşmış olur. İnanın çok zor değil. 

Prolog için söylenebilecek birkaç söz daha var. Bu güne kadar tanımlarımızla olgularımız hep tek satır oldu ve basit şekillerde yaptık. Oysa “Listeleme” sistemleri ile bu işlemi çok kolay ve çok daha komplike yapılarda tasarlayabilirsiniz. Ancak bunun detaylarına burada girmek, gereksiz yere 
sizleri yorar. 

Prolog herhangi bir programın yapabileceği birçok işlevi yerine getirebilecek kapasiteye sahiptir. Bu işlevler arasında bir kayıt ortamına dosya yazmak 
(harddisk gibi mesela) ya da bir dosyayı açıp okumak, bilgisayarın sistem kaynaklarını kullanmak, yazım ve okuma işlemleri esnasında uzunluk, sayı değerleri gibi fonksiyonellikleri göstermek gibi... Yani herhangi bir programdan ne 
bekliyorsanız, bu beklentilerinizi Prolog'da bulabilirsiniz. 

Prolog hakkında programlama dili olarak söyleyebileceklerimi bu kadar ile 
sınırlıyorum. Şimdi birkaç uygulamadan bahsedelim. 

Prolog, bir yapay zeka ile kontrol edilen FI6 simülasyon projesi bünyesinde, bir Türk ekibi tarafından C kodları yazılmadan önce, ön çalışma 
için kullanıldı. Uluslararası bir anlaşma çerçevesinde, askeri otoritelerce tüm Avrupa'da 
yürütülen ortak bir çalışma olan bu projenin, 
yapay zeka rutinlerinin 
tamamı TÜBİTAK tarafından desteklendi ve 
sayın hocam Şakir Ko- e 
cabaş başkanlığında uzman bir grup tarafından yazıldı. Proje o denli başarılı olduki, İngiliz pilotlar network sistemi üzerinde oluşturulan sanal savaş ortamında, bu yapay zeka programı ile baş etmekte büyük güçlük çektiler. 

Bir diğer uygulama ise, atom altı parçacıkların çarpışamaları sonucunda 
oluşan farklı parçacıklar ve yine bu reaksiyonlar sonucunda açığa çıkan enerji 
yüklerinin otomatik olarak hesaplanması için kullanıldı. Bu programdaki milyonlarca ihtimal içerisinden, en uygun ve olası sonuçlar Prolog programı tara- 


fından hesaplanmakta ve sadece saniyeler almaktadır. 

Birçok benzeri uygulama daha sizlere örnek olarak verilebilir. Lütfen burada, üç ay içerisinde anlattığımız basit yapısına kanıp da, hiçbir zaman Prolog 
programlama dilini işe yaramaz olarak görme hatasına düşmeyin. 


Elveda Derken... 


Ve işte geldik son noktaya. Hayır... Sadece yazımın son noktasına değil, aynı 
zamanda GamePro'da yayınlanan köşemizin son yazısına. 

Gerek derslerimin yoğunlaşması, gerekse bazı sağlık problemleri yüzünden bu aydan itibaren sizlere veda ediyorum. Oyun programlama dünyasının, uçsuz bucaksız sahilinde bir tek kum tanesi olmak nasip olduysa bize, 
ne büyük mutluluk... 

Sizlerden (okurlarımdan) istediğim bir şey varsa eğer, o da; hiçbir zaman 
inandığınız şeylerden vazgeçmeyin. Asla çevre faktörünün sizi umutsuzlağa 
sevketmesine izin vermeyin. Başarının bunda saklı olduğunu kendiniz de göreceksiniz. Bunu sadece oyun programcısı olmak açısından değil, hayatınızın 
her safhası için söylüyorum. 

Aklınızı kaybetmeyin. İyi bir oyuncu olun, ama oyuncak olmayın. Derslerinize çalışın. O aptal matematik, fizik ve geometri formülleri ilerde çok işinize 
yarayacak. Gider ayak bayağı bir nasihat ettim size. “Son söz nedir?” diye soracaksanız eğer... Sağlıcakla kalın. 
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The Vault 


M- sayısında yazıyı okuyanların biraz kafaları karışmış olabilir. Özellikle 
de girişinde. Geçen ay yazımız, Gametech köşesinin Şubat ayı yazısından bir alıntıyla başlamıştı. Evet, bizim konumuzla pek bir alakası yok, ama 
yeni bir köşeye daha rahat adapte olmanız için, alıştığınız bir yazıyla okumaya 
başlamanın faydalı olacağını düşündük (Ehmm... Yerse... Olmuş bir hata işte... 
Köşenin daha ilk yazısıydı ve ufak tefek aksaklıkları hoş karşılamak lazım). 


Neden RPG Oynuyorlar? 


Neyse biz konumuza dönelim. Geçen hafta masaüstü RPG'lerine genel bir 
giriş yapmıştık. Bu ay da insanların niye RPG'lerle ilgilendiğinden bahsederek başlayalım. Bu aslında tam anlamıyla bir psikoloğun inceleyebileceği bir 
durum, ama bu oyunu uzun zamandır oynayan hemen herkes bu konuda 
biraz kafa yormuştur. 

Ben de nacizane, ilk aklıma gelen birkaç noktadan bahsedeyim. Bu sayede yeni başlayanlar oyunun kurallarından önce, oyunun ne olduğunu ve derinliğini biraz daha rahat düşünebilsinler. 


Eğlence 


Evet... RPG'ler, yarattığınız karakterlerle aslında var olmayan dünyalarda, hayal ürünü maceralar yaşadığınız, çok kapsamlı ve sıra dışı oyunlar olarak özetlenebilir. Ama herşeyden önce bu bir oyun. Ve her oyunda olduğu gibi 
RPG'de de ilk amaç eğlenmek. 
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En sevdiğiniz bilgisayar oyununu düşünün. Hani onun yüzünden defalarca 
sabahladığınız oyunu. Şimdi o oyunu multiplayer oynadığınızı düşünün. Çünkü RPG'de tek başınıza olmayacaksınız. İşte bizim bahsettiğimiz oyun da, 
RPG oyuncuları için bunun gibi bir şey. Saatlerce oynayacağınız ve saatlerce 
arkadaşlarınızla birlikte eğleneceğiniz bir oyun... 


Tatmin 


İkinci olarak, RPG'ler insanların eksikliğini duydukları bazı duyguları doyuma 
ulaştırır. Şimdi bir an için daha durun ve hayatınızı düşünün. Her gün yaşadıklarınızı düşünün. Sabah kalkışlarınızı, evden çıkışlarınızı, yaşadığınız ve dolaştığınız yerleri, yapmak zorunda olduğunuz şeyleri, yapmayı sevdiklerinizi 
bir düşünün. Yarından beklentilerinizi ve bunların gerçekleşme ihtimallerini 
düşünün. Son olarak da hayallerinizi... Eğer aklınıza hep olumlu şeyler geliyorsa, gerçekten çok şanslısınız demektir. Keşke hepimiz sizin gibi olabilseydik, ama ne yazık ki pek çoğumuz yaşamlarımızdan memnun değiliz. Daha iyisini elde etmek için uğraşıyoruz ya da en azından bunun hayalini 
kuruyoruz. Pek çok bilim adamının da belirttiği gibi, bu olması gereken bir 
durum. İnsan, durumu ne olursa olsun elindekiyle yetinmez. Hep daha fazlasını ister. Hatta yaşamını, hedeflerini gerçekleştirmek için sürdürür. Hedeflerine ulaşamadığı dönemlerde kurulan hayaller ise, bu en insansı dürtülerimizi doyuma ulaştırır. 
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Evet... Yukarıdaki paragrafın biraz fazla sıkıcı ve psikolojik olduğunun farkındayım, ama RPG'leri biraz daha iyi anlayabilmek için gerekliydi. Şimdi bu 
sıkıcı olayı biraz renklendirelim. Günlük yaşamlarınızdaki hayalleriniz yerine, 
bu kez farklı hayaller kuralım. Asla gerçekleşemeyecek hayaller... Örneğin 
kendinizi bir an için eski çağlara ait, elindeki kılıcıyla karşısına çıkan ölümcül 
yaratıklarla mücadele eden bir savaşçının yerine koyun. Sonra istemediği 
halde, bir vampir tarafından ısırılıp bir anda inanılmaz güçlere sahip olan bir 
yaratık olduğunuzu düşünün ya da o çizgi romanlarda okuyup çok sevdiğiniz süper kahramanlardan biri olduğunuzu hayal edin (herkes Supermen'in 
güçlerinin, sadece onda birine sahip olsa neler yapacağının planlarını yapmamış mıdır? Hadi canım! Sadece ben miydim yani?). 

İnanın her insan, zaman zaman asla gerçekleşmeyecek şeylerin hayallerini 
kurmuştur. Psikanalizin babası Freud, bu tip hayallerin insanların ruh sağlıkları için faydalı olduğunu söyler. Bu hayaller sayesinde, herkesin 
içinde gizli olan ve normal yaşamında bastırdığı duygular doyuma 
ulaşır. Böylece gerçek yaşamınıza daha rahatlamış bir şekilde devam edebilirsiniz. RPG'ler, rüyalarınızın ve hayallerinizin yaptığı gibi bu duyguları dışa vurmanız için bir kapı açar ve bunu, olabildiğince eğlenceli bir hale sokar. Ama RPG'lerin yararları ve bu 
kadar sevilmelerinin nedenleri bitmedi. Bir de işin öğrenme ve 
kendini geliştirme kısmı var. 


Öğrenme 


Oyunda yaptığınız her şey bir maceranın parçasıdır. İster silahınız, 
özel güçleriniz ya da büyülerinizle garip yaratıklarla savaşıyor olun, 
ister daha önce hiç kimsenin çözemediği, gizemli bir bulmacanın 
eksik parçalarını ariyor olun, her zaman bir maceranın ortasındasınızdır. Zaman zaman yüksek tempolu bir aksiyon fırtınası, zaman 
zamansa sakin ama gerilimli bir ikna konuşması, her zaman sizin 
iki dudağınızın arasından çıkacak sözcüklerle şekillenir. Önemli 
olan doğru durumlarda en uygun ve en yaratıcı çözümlere ulaşabilmektir. Peki bu asla gerçekleşemeyecek ve daha önce hiç yaşamadığınız birbirinden ilginç durumlara karşı doğru tepkileri nasıl 
verebileceksiniz? Kısaca; oyun boyunca öğrenerek ve kendinizi geliştirerek... 

Peki öğrenmeniz gereken şeyler nelerdir? Her şeyden önce 
kendinizi tanıyacaksınız. Oyunun başındaki çekingen tavrınız ve 
durumlara verdiğiniz pasif tepkiler yavaş yavaş yerini daha aktif ve 


atılgan hareketlere bırakacaklar. Çünkü RPG'nin uzun yolu boyunca çok sık 
düşünme imkânı bulacaksınız. Gerçek hayatta asla düşünmeniz gerekemeyecek şeyleri düşünmek zorunda kalacaksınız. Sizi farkettiği anda, ölümünüzün garanti olduğu bir durumda, bir ejderhanın inine gizlice girip, esir tuttuğu prensesi nasıl kurtaracağınız veya etrafınızı sarmış ve sayıları sizin 
partinizin rahatlıkla on katı olan bir düşman grubunu, aslında sizin onlardan 
on kat daha kalabalık olduğunuza nasıl ikna edebileceğiniz gibi... Bu oyun ufkunuzu açacak. Daha önce hiç düşünmek zorunda kalmadığınız gibi düşünmeye zorlayarak, hayal gücünüzü ve yaratıcılığınızı kamçılayacak. Ve zamanla 
gelişeceksiniz. Üstelik oyun bitince bu gelişiminiz bitmeyecek. Artık gerçek 
yaşamdaki olaylara daha farklı bir açıdan bakabilme yeteneği kazandığınız 
için, okulunuzda, işinizde ya da arkadaş ilişkilerinizde dikkat çekici bir farklılik kazanacaksınız. 

Kendinizi geliştirme kısmı gerçekten de çok ilgi çekici, ama her şey bu 
kadar değil. Bunun yanında; pratik, psikoloji, sosyoloji, tarih, coğrafya, ekonomi ve politika konularında, daha önceden hiç tahmin edemeyeceğiniz yetenekler kazanacaksınız. Biraz abartılı mı geldi? Hiç de değil. Bunlara; ekoloji, antropoloji, tiyatro, edebiyat ve öykü anlatımını da rahatlıkla ekleyebiliriz. 
Aslında hala RPG'ye haksızlık ediyoruz. Bunların yanı sıra sayılabilecek daha 
pek çok şey var. Ama ilk bakışta görünenler bunlar. 
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H: zaman olduğu gibi, Mart ayı da Geçersiz İşlem Can'ın kalleşlikleriyle geçti. Devamlı uğraştım durdum 
onla. Hiç işlem yapamaz oldum. Ne yaparsam yapayım, geçerli bir işlem yürütemedim. Canım çok 
sıkıldı. Sonra gittim, Amiga'mı indirdim tozsuz raftan (hep de tozlu olacak değil ya, tozsuz işte. Temizim hem 
ben). Gerçekten indirip oynadım. O kadar rahat ki... Ne Geçersiz İşlem Can'ın bıcır bıcır konuşmasını çekiyorsunuz, ne de Scandisk'in noktalarını saymak zorunda kalıyorsunuz. Hem disketi koyarken çıkan ses de çok 
tatlı. Disket kutumun anahtarını kaybetmişim bir de. Sonra kendi kendine açıldı. Ben bir şey yapmadım. 
Sadece kırdım. O kendisi açıldı. Sensible oynadım birazcık (1 ay kadar... Gerçekten de çok birazcık oynamışım). Sezon sonlarında 15 dakika bekliyorsun ya bir de, daha eğlenceli oluyor. 

Bu ay son defa Atari oyunlarını yazıyorum çocuklar. Bir dahaki ay Spectrum'a yatay geçiş yapıyoruz. Siz 
de benle birlikte geleceksiniz. O kadar (artist misin sen be?). Hem bir daha dönmek yok Atari'ye. Haberiniz 
olsun. 

Listemiz bildiğiniz gibi devam edecek. Spectrum'dan da yazmamı istediğiniz oyunlar olursa, maille bildirin. 
Yalnız oyunların kendisini benden istemeyin. Çok zor oluyor yollamak. Geçen ay River Raid yollamaktan 
hasta oldum. Bundan sonra benden River Raid isteyen, River Raid olsun çıksın (çok ağır konuştum). Bunlar 
da oyunlar: 


Boxing 

Boxing, karşılıklı olarak en çok oynadığımız oyundu. 3D değildi belki, bupmaping de yoktu, ama ben teknik 
yetersizlikleri göz ardı ederek kafadan girerdim herkese. Oyun zamanlıydı. Daha fazla yumruğu atan 
kazanırdı. Yalnız bu yumrukların hepsi adamın burnunda patlardı. Biz de oradan anlardık zaten vurup vurmadığımızı. En son dergide Kadir'le oynadık. Onu da yendim Oğuzhan gibi. Kalkıp gitmedi. Bunalıma girdi 
çocuk. 


TomBoy 


TomBoy ilk oynadığım platform oyunlarından... Oyunun başında belirli bir zamanınız ve puanınız vardı. Siz de 
zaman bitene kadar en fazla puanı yapmaya çalışıyordunuz. Çevredeki kocaman kafalı yaratıklara yakalanınca 
da puanınız azalırdı. Zamanın bitmesine yakın ben bir heyecanlanırdım... Heyecanlanırdım işte. Unuttum sonrasını. En son dergide bunu Oğuzhan'la oynayamadım. Oynanmıyor iki kişi. 


MotoCross 

Bu da o zamanki motosiklet yarışım. Yalnız sanırım biraz fazla hızlıydı. Zor oluyordu oynamak, ama çok 
heyecanlıydı. Puan veren bayraklar da vardı. Onları almak için hep yanımdakini sıkıştırırdım (pislik yapardım 
demiyor da...). Zaten bilmemkaç motor vardı. Hangi birinle uğraşayım. Soru işareti. 


River Raid 2 


River Raid'in devamı... Ben hiç sevemedim bunu. İlki kesinlikle daha iyi. 


WallBall 


WallBall, 3D olmasa da, o zamana kadar yapılmış oyunlar içinde 3D hissini veren ilk oyun sayılır. Oyun 
bildiğiniz duvar topu, ama görüntü şimdiki duvar topu oyunlarından farklı. Çok eğlenceli bir oyun değildi 
aslına bakarsanız, ama iyi bir fikirdi ve ben de yazmak istedim. Kaldı ki yazdım da. 
Midnight 
Midnight bir tilt oyunuydu (çok pis açıklama yaptım). 

İşte bu kadar. Bir dahaki ay Spectrum'a başlıyorum demiştim dimi. Hıh tamam. Liste ve yazmamı 
istediğiniz oyunlar için de mail atabilirsiniz. İzin veriyorum. Hadi görüşürüz. Nokta. 


Nostalji 11 


Oyun Sistem Tür 
1. River Raid Atari 2600 Action 
2 | Sensible Worldof Soccer Amiga 500 Futbol 
3 Emiyn Hughes International Soccer Commodore 64 Futbol 
4. Lemmings Amiga 500 Strateji 
5. | DYNA Blaster Amiga 500 Arcade 
6. | Dark Earth PC Action-Adventure 
7. | Wolfenstein PC FPS 
8. | PrinceofPercia PC Platform 
9. Frogger Spectrum Action 
10. | Dune Amiga 500 Strateji 
11. | Commando Spectrum Action 
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Bu ay bu garip 
köşede garip bir 
ülkenin garip 
hikayesinin garip 
bir anlatımını 


bulacaksınız. 
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B' ülkenin Merkez Bankası Çalışanları uzun zamandan beridir ağ üzerinden Counter Strike oynamaktadırlar. Counter Strike banka çalışanlarında öyle bir alışkanlık yapmıştır ki, mesai bittiği halde banka binasını 
terk etmezler. Ülke basını, geç saatlere kadar ışıkları sönmeyen Merkez Bankası'ndan içeri giremedikleri için 
bu yoğun tempoyu, Merkez Bankası çalışanlarının ülkeyi içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkarmak için gecelerini gündüzlerine katmaları olarak yorumlar ve durum halka böyle bildirilir. Ara sıra Merkez Bankası'nı ziyarete gelen ülke başbakanı ile onun yardımcıları da bu Counter Strike seanslarına bizzat katılırlar ve geç saatlere kadar bilgisayarın başında oyun oynarlar. Basın, başbakanın ve yardımcılarının gözlerinin altında 
uykusuzluktan oluşan torbacıkları yine onların ülke menfaatine uykusuz kalmak pahasına çalışmalarına yorar. 
Yine bir gece başbakan ve yardımcıları Merkez Bankası'nı ziyarete gidip Counter Strike oynamaya başlarlar. 
Fakat gecenin ilerleyen saatlerinde oyunu ağ üzerinden açan başbakanın bilgisayarı kilitlenir. Ve lag'de kalan diger çalışanların bilgisayarları da başbakanın makinesi kilitlendiği için kilitlenir ve Merkez Bankası'nın Dolar seyrini kontrol etmekle yükümlü ve bu yüzden daima açık kalması gereken 20 bilgisayarı bu şekilde çöker. Merkez Bankası bilgisayar operatörleri sabahın erken saatlerine kadar çöken bilgisayar sistemini kurtarmak için 
çalışırlar fakat bir sonuç alamazlar. Eğer mesai saati başlangıcı olan sabah 9:00'a kadar bilgisayarlar düzeltilemezse Dolar seyri Merkez Bankası'nın kontrolünden çıkacaktır. Sabah 8:00 civarında ABD'deki Microsoft yazılım geliştirme departmanına telefon edilir. Fakat saat farkı yüzünden o ülkede sabah olmasına rağmen ABD'de 
gece yarısı olduğu ve Microsoft binasında kimseciklerin bulunmadığı hesaba katılmamıştır. Sabah 9:00'da döviz 
büroları, bankalar, sigorta ve finans şirketleri çalışmaya başladıklarında Dolar'ın Merkez Bankası'nın kontrolünden kurtulduğunu fark ederler fakat duruma bir anlam veremezler. Bir kaç saat sonra başbakan bir açıklama 
yapar: "Dolar'ı biz serbest bıraktık." 

7 Aynı ülkenin gençlerinin olan bitenden haberi yoktur. 
Onlar için sabah olduğunda kepenklerini kaldıracak en 
önemli işletme en yakın İnternet Cafe'dir. Internet Cafe sahibi çayına ilk şekerini attığında kapıdan içeri ilk Counter 
Strike takımı girer ve bilgisayarların başına kurulur. Internet 
Cafe sahibi son çayının son yudumunu içerken, içerideki gözünü kan bürümüş bir grup genç birbirlerini öldürüp tekrar 
dirilmek ve sonra tekrar öldürüp tekrar dirilmekle meşguldür. 

Yine o ülkenin kadınları artık altın günleri yerine altınına 
Counter Strike turnuvaları düzenlemeye başlamıştır. Ev kadınları yemeği ocağın üzerine koyduktan sonra bilgisayarın 
başına otururlar ve apartmandaki diğer komşularıyla Counter Strike oynarlar ve ocaktaki yemeğin altını hep de açık 
unuturlar. Bu yüzden o ülkede görülen "mutfak kökenli" 
yangınlarda büyük bir patlama görülmüştür. İtfaiyelerin bu 
yangınlara geç müdahale etmesi de yine çok tartışılan bir 
konudur. Zira itfaiyeciler Counter Strike oynarken kulaklıklarının sesini çok açtıklarından yangın alarmını duyamazlar. 

Ülkenin üniversitelerinin bilgisayar laboratuarlarında bilimsel araştırmalar yerine Counter Strike maçları yapılır olmuştur. Profesörlerin derslere geç girmesinin ve derslere girseler de ders anlatacak öğrenci bulamayıp geri 
dönmelerinin tek nedeni de, bilin bakalım nedir? Ah, evet. 

Küçük ve orta ölçekli esnaf bu yüzden dar boğaz içindedir. Zaten, Counter Strike oynamaktan kimse alış 
verişe çıkamayınca üretilen mal nasıl satılabilir ki? Hoş, üretimde de bariz bir azalma söz konusudur ama siz 
bunun sebebini de biliyorsunuzdur. 

Zaten, onlarca banka ve finans kuruluşları da yine aynı sebepten batmıştır. Ülkenin en büyük bankalarından 
birinin güvenlik görevlileri gece yarısı Counter Strike oynamaya dalar ve hırsızlar gelip bankanın içini hortumlar. Otobüs Şoförleri yolculuk esnasında dizlerinde taşıdıkları laptop'larda Counter Strike oynadıkları için bu 
kadar çok kaza meydana gelir. İnsanlar "aç" değildir; yalnızca Counter Strike oynamaya dalıp yemeyi unuttukları için "acıkmışlardır." Ülkenin, yurt dışındaki başarılarıyla ünlü, sarı ve kırmızı renklere sahip en büyük takımı, 
taşıdığı takım ruhunu tamamen Counter Strike'a borçludur. 

Zira bu ülke artık Counter Strike yer, içer, satar, giyinir, konuşur olmuştur. Sokaklardaki asık ve maskeli 
suratların sayısı son zamanlarda bu yüzden bu denli artmıştır. 

Bu ülkenin derdi de, tasası da, sevinci de, heyecanı da, ellerindeki silahlarla birbirini avlamaya çalışan üç beş 
poligondan yapılma adamların koşturup durduğu bu oyundur artık. 

Not: Bu ülkenin Türkiye'yle, sorunların bizim sorunlarımızla, adı geçen şahısların da gerçek şahıslarla alakası 
yoktur. Bu yazıdaki tek gerçeklik Counter Strike'dır, gerisi ise olduğu gibi hayal ürünüdür. 
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RETRO MELİK 


Hana ve arkadaşları Fear Effect 2: Retro Helix'in 
anime tarzı dünyasına yeni hir macera için geri 
döndü. Bu ProStrateji Rehberi, oyunun zorlu 
bulmacalarının tüm çözümlerini veriyor. 
Oyunun hikayesinin bütünlüğüne dokunma- 
dan, size sonuna kadar eşlik edeceğiz. Bu 
harika macerayı nasıl bitireceğinize artık siz 
karar VETİN. Uncle Dust 
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(e FEAR EFFECT 2: RETRO HELIX 


Fear'in Özel 


Efektleri 


Burada, Fear Effect 2: Retro Helix dünyasına girmeden önce bilmeniz yi 


temel özellikleri bulacaksınız. 


Klasik vs. 30 Küntrol 


Gm 


HREOYICK DRAW 
ACTION/SELECT WEAPON 
#WVENTORY FORWARD 


INVENTORY BACK 
RUN 

CROYCH 

OYCK TURN 180 
EVADE 

VBRATON on 


CONTROLTYPE (O CLASSIC 
RESEY TO DEFAULT 
RNK 


Oyuna başlamadan önce, klasik kontroller veya 3D kontroller arasında bir 
seçim yapmalısınız. Klasik kontroller ilk 
Fear Effect oyununda olduğu gibi Resident Evil tarzı: Karakterinizi ilerletmek 
için /'ya basın. Geri dönmek için &'ya 
basın. Sağ ve sol için yine > ve €-'a 
basın. 3D kontrol sistemi ise daha çok 
Final Fantasy'e benziyor: Karakteriniz 
sabit kamera açılarına bağlı olarak bastığınız yöne göre hareket ediyor. Ekran 
değişimi sırasında bu karışık bir hal alabiliyor. 


Dur Ebil ve Yüvatlar 


Aksiyon sırasında en etkili manevra 
yuvarlanmaktır: Aynı anda L2 ve yön 
butonlarından: birine basın. Bu manevrayı kurşunlardan veya size-atılan diger cisimlerden kaçmak. için kullanabilirsiniz. Bu hareketin diğer bir önemli 
özelliğiise, düşmanlarınızla aranızdaki 
mesafeyi artırmanız sağlamasıdır. 
Böylece onlar size saldırmadan önce 
birkaç mermi daha gönderme şansınız 
olacaktır. 


Gizlice Öldürme 


Bir düşmanı hızlı ve sessizce öldürmek için, önce R2'yi basılı tutarak çömelin, sonra da bir yöne doğru ilerle- 


yin. Bu sizin sessiz yürüyüşünüz. Bu 
hareketi düşmanın arkasından yaklaşırken yapın ve görüşünüz yeşilden 
kırmızıya dönüştüğünde X 'ya basarak 
tek atışta düşmanın işini bitirin. Bu 
manevra ateşli silahlarda olduğu gibi 
bıçak gibi ateşsiz olanlarında da işe 


yarıyor. 
Menü Sistemi 


Bu oyundaki menü sistemi biraz kullanışsız. Bir silah veya nesne seçmek istediğinizde elinizdekilerin.tümünün 

arasında dolaşmak ih 


nuz. Bu durum, özellikle bir saldırıyla 
karşılaştığınız sırada, elinizde birçok 
nesne varsa çok sıkıcı bir hal alıyor. 
Siz en iyisi, bol cephanesi olan en iyi 
silahınızı sürekli elinizde bulundurun 
ki birsavaş sırasında değişiklik yap 
mak zorunda kalmayın. Ayrıca, silahlarınız arasında gezinmek için D'ye ve 
nesneler arasıda gezinmek içinse 
O'ye basmayı unutmayın. Silah ve 
nesneler arasında gezinirken fazla ileri 
gidip geri dönmek istediğinizde aksi 
yöndeki butona basın. 


Cenhanemzelall DSUN 


Birçok kez canınızı kurtaracak bir 

ipucu ise, silahlarınızın sürekli olarak 

dolu olmasıdır. Birkaç el ateş ettikten 

sonra silahınızı doldurmak için önce 

D'ye sonra da A'e hızlıca basın. (Sadece 5 fişek alabilen Shotgun kullanır- Bi 
ken çok etkili bir yöntem). Arc Taser 
kullanırken tekrar dolması için biraz 

beklemeniz gerekiyor. Onun için tamamen dolmadan sakın yeni bir odaya girmeyin. 


.0 
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Agueduct 


Hana olarak başlayın. Sola gidin ve iki 
Fixer'a gelinceye kadar kayıt noktasının olduğu yoldan ilerleyin. Bunların 
işini bitirin ve EMP'yi bulmak için ekranın karanlık köşesine, kapının hemen sağ tarafına doğru gidin. Sonra 
aynı ekranda yukarı sola ilerleyin ve 
Metal Hook'u buluncaya kadar yolu 
takip edin. Kayıt noktasına geri dönün, sağdaki ilk odaya girin ve Metal 
Hook'u yerdeki metal ızgaralarda kullanın: Buradan Yellow Keycard'ı alacaksınız. Bunu EMP'yi bulduğunuz ekrandaki kilitli kapıya götürün ve kapıyı 
açın. İki kez çalıştırmanız gereken jeneratörden inin. 


Rain olarak, borulardan gelen buhar- 
dan korunun ve iki odadan ilerleyin. 
Buradaki hareketli duvarlar sizi ezme- 
ye çalışıyor. Cesetlerle dolu büyük 
odaya geri dönün. Burada birkaç Fixer bulacaksınız. İnsanları vurmayın. 
Siz onlara saldırmadıkça size zarar 
vermeyeceklerdir. Odanın sağındaki 
kırmızı kapıya gidin ve ilik odaya girin. 
Burada bir bilgisayar var. Flash Disc'i 
kullanarak ilk bulmacanızla yüzleşin. 


Parçaları kullanarak üç dakika içinde 
dijital sesin “80” ve “86” demesini 
sağlamalısınız. Her iki numara için |, 
2,3,4,b, ve d butonlarına basın fakat 
sonra 80 için c'ye 86 içinse a'ya basın. 
Büyük odaya, oradan da üçüncü kata 
geri dönün. Bir bilgisayar terminalinin 
bulunduğu başka bir odaya gelinceye 
kadar bu yolu takip edin. Yeni bulmacanız için terminali inceleyin. 
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En üst sağdaki anahtarı kullanarak, 
ekranın en sağ tarafındaki ilgili harfler 
için numaralara basın. Mavi diziyle 
başlayın (3-1-4-5-2), sonra sarı (4-5- 
1-2-3) ve son olarak da kırmızı (2-3- 
4-5-1). Bu işlem 80/86 bulmacasının 
olduğu odanın solundaki bir bilgisayarı çalıştıracak. Buraya gitmeden önce, 
yeni bir bulmaca için hala bulunduğunuz odanın sol tarafındaki terminale 
gidin. 


Bö 
Li ELİ 
BIRI İz 


Yukarıdaki ve aşağıdaki sayılar arasindaki farkları boş alana girin (2, 5, 10, 
13, -1) ve OK'e basın. Hana olarak 
holün sonuna gidin, burada bir video 
kaset göreceksiniz, ve kapıdan fareler 
fırladığında başladığınız yere (kayıt 
noktasına) geri dönün. Videotape Ayı 
alın, devam edin, Fix 'ualın, 
odayı terk edin ve 
şim noktasına ke devam 
edin. Bulmacanın ipucunu görmek için 
aşağı yönelin, sonra da onu çözmek 
için yukarı gidip makineyi kullanın. 


Solunuzda, yolunuzu kapatan buharı 
durdurmak için her sıradaki blokları 
istifleyin. Soldan itibaren önce beş, 
sonra 4 sonra 3 ve en son iki blok 
kullanın. Kesişim noktasında sola iler- 


leyin. Rain olarak üç kapılı büyük oda i 


ya geri dönün. Burada bir boss sa' 
nız var. Boss size dev pençesini 
sallarken aranızdaki güvenli mesafeyi 
koruyun. Sonra o durup çığlık attığında birkaç el ateş edin ve tekrar koşun. Bu işlemi boss'un işi biyene kadar devam ettirin. Kontrol etmeyi 
unutmayın. Şimdi sıra Hana'da. Uzi'yi 
alın ve merdivenden yukarı çıkın. Tepede Machine Cog'u alın ve odadan 
çıkmak için Green Keycard'ı kullanın. 
Ayrıldığınız orijinal kesişim noktasına 
geri dönün ve bu sefer sağdan gidin. 
Duvarları hareket eden iki odadan 
ilerlerken, üç kapılı büyük odaya gir- 


mek için Fixer Head Key'i alın. Kırmı- 


u bir kesi- 


ZI işar. ın geçin ve küçük bilgisayar girin. Fixer'ı imha edin 
ve Vid yi alın. Bu odadan ge- 


ri gidin ve her iki kasete dikkat edin. 


Videotape B, 92572 kodunu gösteriyor. 


Büyük odadan geri dönün, paslı gri 
kapıdan girin, önünde kontrol paneli 


“bulunan kapıya gidin ve 92572 kodu- 
- nu girin. Burada bir split-level odası 


bulacaksınız; üst seviyenin sonuna gidin. Burada bir Uzi ve arka tarafta bir 
ocak bulacaksınız. Fixer'lar odaya girdiğinde karanlık yerde saklanın. Splitlevel odaya geri dönün, aşağı inin ve 
bir Fixer Chip bulun. 


Üç kapılı büyük odaya geri dönün ve 
Machine Cog'u üst duvardaki düzen- 
de kullanın. Buraya bir Fixer düşecek. 
Orijinal kesişim noktasına gidin ve fixer'ı bulmak için aşağı gidin. İşini bitirdikten sonra Fixer Battery'i alın. 


Kırık Fixer'leve'kisa devre yapılmış 
panelin bulunduğu odaya geri dönün. 
Fixer'a gidin ve dört parçayı kullanarak tekrar çalışmasını sağlayın ki o da 
kapıyı açsın. 


Merdivenden aşağı inin, Rain'i bulun, 
ona gidin ve bir boss savaşı için A 
basın. Onu, suyun aktığı duvarın karşısına doğru çekin ve sonra onu yere 
sermek için ateş edin. Bu işlemi üç 
kez tekrarlayarak onu yenebilirsiniz. 
Bu kavgadan sonra, Rain'i bulunduğu 


“durum”dan kurtarın. Şimdi iki bom- . ma 
bayı etkisiz hale getirmeniz için 2 da- - 


kikanız var. Bombalar daha önceden 
kilitlenmiş sarı kapılı odalarda bulunuyor. Merdivenden çıkın, her iki odaya 
da girerek bombaları iptal edin. 


Kapılar sabit kamera açıları yüzünden 
birbirlerine yakınmış gibi duruyorlar. 
Hatta bazı noktalardan bakıldığında 
aynı kapıymış gibi görülebiliyorlar (ilk 
kapı için yukarıdaki ekrana bakın). 


İşte burada da ikinci kapı. Rain'e geri 
dönün. Son olarak bu bölümü temizlemek için bir patlama gerçekleştirmelisiniz. 


Wing Ghune Garden Maze 


Rain olarak, labirente gidin; sessizce 
mümkün olduğu kadar çok muhafizın 
işini bitirin (“Fear'ın özel efektleri” 
bölümündeki “gizlice öldürme"ye bakın). Su vanasını bulmanız ve kapatmanız gerekiyor. Sonra Sniper Scope 
kullanarak aşağıdaki muhafızları halledin. Heykeli gizleyen perdeye geri 
dönün ve diğer tarafa sallanmak için 
onu vurun. Ve Jin's Package'ı alın. 
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Wing Ghune Party 


Hana olarak, partinin içinden geçin ve 
metal dedektörlerden korunun-smokin giyen muhafızlar taşıyor. Asansörü kullanarak ikinci kata çıkın ve bayanlar tuvaletinde bir kayıt noktası 
bulun. Üçüncü İevel'â giden rampayı 
bulun. Sağ tarafında duran adamla 
(Tom) iki kez konuşun ve Filled 
Glass'i alın. Üçüncü kata çıkın. Burada 
MP girişinin önünde kırmızı bir halı 
göreceksiniz. 


Sağ taraftan VIP girişinin önünden geçin, dans edenleri geçin. Burada bir 

Konuşuyor ve size Gold 
iyor. VIP girişine giold VIP Bracelet'ı kullanın. 
Balkonun sol ucuna gidin fakat güvenlik görevlilerine dikkat edin-hareket 
alanınız geniş değil. Köşede beyaz ceketli bir adam bulacaksınız. Filled 
Glass'i kullanın ve bir Hair Sample 
alın. VIP girişine geri dönün. 


Wing Ghune Garden Maze 


Rain olarak, geldiğiniz yere dönmek 
için, köprüyü indirmek üzere kontrol 
paneline basın ve merdivenden yukarı 
çıkın: Burada üç muhafızla karşılaşacağınız. Onları öldürün ve Maintenance 
Keycard'ı kullanarak kapıyı açın. Arc 
Taser içerde. Bilgisayarlı odaya girin 
ve Flash Disc'i kullanın. Bu bulmacada 
güvenlik sistemini etkisiz hale getirmek için altı farklı geometrik şekli uydurmalısınız. 
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Bu altı şekli birbirine uydurmak için 
dört yönden birinde (/A, xy, 3 veya 
€) sekiz birim hareket etmelisiniz ve 
sonra bir sonraki noktaya ilerlemek 
için X'ya basmalınız. 
İşte çözümler: 
İlk Şekil: 

MANANMAAN 
İkinci Şekil: 

VU BU BUA 
Üçüncü Şekil: 

veb bb b 
Dördüncü Şekil: 

AĞ A LV LR 
Beşinci Şekil: 

v.€ yy Ey €y€ 


Sonra bir başka bulmaca için bir sonraki odaya gidin. 


0.00 Volts 
a... 


N 


Göstergeyi 14 volt'tan 0'a düşürmek 
için, aletaki seçimlerle eksik parçaları 
doldurun. (Çözüm yukarıdaki resimde görülüyor). Doğru parçaları yerleştirdiğinizde bir vızıltı duyacaksınız. 
Her seferinde gösterge | volt düşecek. Bu da başka bir bulmacayı çalıştırıyor. Bir sonraki odadan devam edin. 


Bu»bulmaca biraz zorlu. Yukarıda sol- 


da görülen renkli çubukları hemen 
aldlarındakilere göre tekrardan siralayın. Bu işlemi yukarıdaki ve alttaki sigortalârı değiştirerek yapacaksınız 
bunlar da renklere göre dizilmiş. Bu 
işlem elektrik üzerlerinden geçmeye- 
ne kadar devam edecek (renklerin 
köşeleri yanıp sönmeyecek). Aşağıdan 
ve yukarıdan uygun renklerdeki sigortaları almasınız ve sonra değiştirmek 
istediğiniz için de aynı şeyi yapın. Yu- 
e ekranda, maviyi doğru yere 
tirmek için kırmızı ve mavi degişe mişti: gördüğünüz gibi yukarı ve 
aşağıdaki kırmızı ve mavi bölümlerde 
hiç sigorta bulunmuyor. 


Gİ) san EFFECT 2: RETRO HELİX 


Bu bulmacayı çözdükten sonra, silahlı 
muhafızlar ve uçan robotlarla dolu bir 
oda göreceksiniz bu odaya girmeyin. 
Bunun yerine geldiğiniz yere geri dönün ve güvenlik görevlisinden Bridge 
Control Card'i alın. Jin's Package'yi 
aldığınız yere geri dönün ve Bridge 
Control Card'ı duvarın karşısındaki 
kontrol panelinde kullanın. Yolunuza 
birçok muhafız çıktı iki Uzi ile bunlarını işini görün. 


Wing Ghune Party 


Şimdi. partidesiniz. İkinci kattaki erkekler tuvaletine gitmek için'asansörü 
kullanın üçüncü kata giden-rampanın 
sağ tarafında. (Daha önce, Hana olarak partideyken, bu kapınınsönünde 
bir muhafız duruyordu). İçeride, tuvaletin arka tarafına doğru yürürken güvenlik görevlilerinden uzak durun. Pisuarın başındaki adama geldiğinizde 
2'e basın ve Elevator Keycard'ı alın. 
Dikkatlice geri dönün, aynı kattaki 
asansöre gidin (üçüncü kata giden 
rampanın hemen solunda) ve Elevator Keycard'ı kullanın. 


Hana olarak, rampadan aşağı ikinci 
kata inin ve'asansörün' soluna gidin. 
İçeriye girdikten sonra, Râin'e gidin 
ve A'e basın. Sonra,asansörün karşı 
urafındaki güvenlik kamerasına gidin 
ve Dress'i kullanın. İşte bu bölümün 


sonu, 
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Rain olarak asansörün sağına yönelin 
ve Blohazard Keycard'ı almak için sarı 
giysili muhafızın işini bitirin. Köprünün 
karşısına geçin (asansörden çıkıldığın- 
da kamera tarafında) ve keycard'ı kullanın. Soldaki kapıdan girin, dolaba gidin ve sarı elbiseyi giyin. Şimdi elinize 
silah almadığınız sürece fark edilme- 
den hareket edebilirsiniz. Asansöre 
geri dönün ve Sol tarafındaki kapıya 
yönelin: Video Room Keycard'ı kullanarak kapıdan geçin, üzerlerinde 
renkli çubuklar bulunan monitörlü 
duvara gidin ve 836745 kodünu 
(asansörün sağındaki kilitli kapının 
üzerindeydi) girin. Odanın diğer tarafında beyaz olarak parlayan möhitörlere gidin v ve bir labirent bulmacasını 
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Bu bulmacayı çözmek kolay-sadece 
zamanlamayı tutturacaksınız. Ortada 
başlayan kırmızı nokta sadece okların 
yönünde hareket ediyor. Bunu yeşil 
noktaya ulaştırmalısınız. Yukarı bir 


adım hareket ettirin, sola gidecektir. 


- Sona geldiğinde iki kere tıklayın, dış 
kenarda hareket etmeye başlayacak. 
Yeşil noktanın sağına geçmesini bekleyin ve üç kere tıklayınca yeşil noktanın üstüne binecektir. Renkli çubuklu monitörlere geri dönün ve her 
ekrandaki videoları izleyin; bu ekranlardan birinde karşılaşacak olduğunuz 
bir sonraki bulmacaların kodlarını ve- 


riyor. 


Asansörün sağındaki hole geri 
dönün, sondaki kilitli Ku 
kapıya gidin ve 
4615207 kodunu 
girin. Bir sonraki 
kapıyı açmak için 
Baypass Keycard'ı 
kullanın ve sonra 
bilgisayarda 

Flash Disc'i 


kullanın. 
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Bu bulmacayı temizlemek için 
42B3DA kodunu uygun bir biçimde 


yukarı ve aşağı sıralamalısınız. (Yukarıdaki resimde sarı renkli bölüm). 


geti Floor 


Hana olarak uzaktaki duvara erişmeniz, kontrol panelini incelemeniz ve 
sonra geri dönüp onu vurmanız için 
30 saniyeniz var. Dispersion Canister'ı elinize alın. Security Keycard'ı almak için bir sonraki odadaki muhafızı 
sessizce öldürün. Aynı odada bir kayıt 
noktası, sağda ve solda kapılar var. 
Soldan gidin ve dümdüz geri gidip kapıyı açmak için Security Keycard'ı kullanın. ğ 


İçerde Arc Taser ve sigorta kutusu 
var. Üç değişik spot için bir sigorta 
var; birinden birine hareket ettirdiğiniz de o bölgeye güç verilmiş olunuyor. Sigortayı çıkartın ve aşağıdan yukarıdaki spota kaydırın. Kayıt noktası 
bulunan odaya geri dönün ve kapıyı 
açmak için Security Keycard'ı kulla- 
nin. Sağdan devam edin. 


Holdeki iki güvenlik robotu ve bir 
sonraki odada bulunan güvenlik robotları için Arc Taser'i doldurun. Her 
ilerleyişinizden sonra Taser'ı doldurun. O odadaki iki kapıdan soldakin- 
den gidin. Burada iki tane daha güvenlik robotuyla karşılaşacaksınız. 


Robotların işini bitirdikten sonra si- 


© “gorta kutusunun üzerinde büyük be- 


yaz resimli makineye gidin ve Hair 
Sample'ı kullanın. Genetic ID Card 
alacaksınız. Sigorta kutusuna geri dönün ve ayrılmadan önce soldaki kapıyı 
açın. li 


Turuncu renkli holdeki kilitli kapıyı 
Genetic ID Card'ı.kullanarak açın. Bir 
sonraki hole ulaştığınızda yolunuz 
üzerindeki lazerlere yakalanmamanız 
için Dispersion Canister'ı kullanarak 
lazerleri açığa çıkartın. 


Rain olarak, asansörün sağından devam edin ve Hana'ya ihtiyacı olduğu 
yardımı sağlamak için köşedeki bilgisayar konsolunu kontrol edin. 


861 Floor 


Hana olarak, sigorta kutusuna geri 
dönün ve sigortayı aşağıdaki spota geri kaydırın. Lazer holün ötesindeki 
odaya gidin (burada bir kayıt noktası 
ve ortasında bir güvenlik robotu bulunuyor). Hemen girdiğiniz kapının 
solundaki kapıdan girin. Odanın solundaki buzdolabını açın ve Centrifuge Tubes'u alın. Tüpleri santrifujda 
temizleyin (sigorta kutusunda gösterilen beyaz, varil benzeri bir cihaz). 


Sonra sigorta kutusuna geri dönün ve 
sigortayı ortadaki spota yerleştirin. 
Kontrol panelini-vurduğunuz karanlık 
odaya geri dönün. Burada halletmeniz 
gereken iki güvenlik robotu bulunuyor. Arka köşedeki makineye gidin ve 
temizlenen tüpleri kullanın. Bundan 
sonra Nucleus Bolt T, Cell Blot C, 
Blood Blot A ve Gland Blot G alacaksınız. 


Odalara dağılmış olan bilgisayar terminallerine yönelin ve yeni nesneleri 
bunlarda kullanın. Burada Cytosine 
Disk, Thymine Disk, Adenosine Disk 
ve Guannine Disk alacaksınız. 
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Turuncu holün aşağısında, lazer ışınlarının ilerisinde ve Centrifuge Tubes'ları bulduğunuz yerdeki ana bilgisayara gidin (buzdolabının yanındaki 
kapı). Bu yoldan ilerlerlerken Arc Taser'ınızın dolu olduğundan emin olun 
çünkü yolunuzun üzerinde birçok güvenlik robotu ve muhafızla karşılaşacaksınız. Ana bilgisayar odasına geldiginizde arka duvardaki bilgisayarda 
DNA Code Disk'ini kullanın. Şimdi 
DNA dizisini tamamlamak için tüm 
parçalar elinizde. 


7 irili ii) FN) ir Ni TN 
l DM) TI 


Eksik bölümleri, kırmızılar sarılara ve 
maviler yeşillere denk gelecek şekilde 
tamamlamasınız. Çoğu parça tam olarak uyuyor. na bazı parçaları seçtikten a LI veya O'ye basarak sıralamayı değiştirmelisiniz. 


80! Floor 


Rain olarak köprüye çıkın ve Blohazard Key'i kullanarak odaya girin. Alt 
duvardaki büyük kırmızı düğmeye basın ve güvenlik kuvvetleriyle dolu 
odaya girin. Köşeye gidin ve yeşil giysili muhafızla konulun; o sizi bir sonraki odaya gönderiyor. 


3) 
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İçeriye girdikten sonra (burada kayıt 
noktası var) uzak duvara gidin ve 
Blasting Caps'i kullanın. Şimdi yolunuzun üzerinde asansöre geri dönerken 
yeteri kadar güvenlik robotu ve muhafızla savaşacaksınız. Asansörün hemen dışında sizi bir boss savaşı bekliyor; onun işini çabucak bitirmek için 
sarı elbiseyle birlikte gelen silahın hızını kullanın. 


Deserted Gity 


Bu bölüme bir şilep üstünde başlıyorsunuz ve şimdi Deke olarak oynuyorsunuz. Önce subayı öldürün, Genetic 
Marker'i alın ve hızlı bir biçimde bottan uzaklaşın. Sonra kendinizi zombilerle dolu bir şehirde bulacaksınız. 
Onları öldürün ve Machine Key, 
GL150 grenade launcher ve Assult 
Rifle alın. 


Kayıt noktası bulunan odaya geri dönün ve Diesel Fuel'ü alın. Bu odadan 
çıkın ve yanıp sönen kırmızı ışıklara 
sahip makineyi inceleyin. Diessel Fuel'ü matkaın yanındaki yakıt tankına 
koyun, sonra yukarı tırmanın ve Machine Key'i kullanın. Daha sonra bir 
RL480 rocket-launcher bulacaksınız. 
Yerlerde zombiler yatan binaya girin; 
bir zombi size saldırıyor, onu-öldürün 
ve El&vator LockKey'i alın. İlerleyin, 
kilitli kapılara ateş edin ve key'i kullanarak asansöre binin. 


Ç Yasan EFFECT 2: RETRO HELİX 


Tomb Entrance 


İlerlerken üç kapıyla karşılaşacaksınız: 
Biri kırmızı, biri altın ve diğeri büyük 
olanın üzerinde iki ejder var ve kilitli. 
Kırmızı kapıdan girin, Gold Crank'i 
alın. Altın kapıdan girin ve Red 
Crank'i alın. Altın odanın arkasında 
Gold Crank'i kullanın, sonra da kırmızı odanın arkasında Red Crank'i 
kullanın ve üzerinde ejderler bulunan 
büyük kapı açılacaktır. İçeriyi girdiğinizde bir kayıt noktası ve aşağıya giden bir rampa göreceksiniz. Rampadan aşağıya gidin ve karşınıza çıkan 
birkaç kapıdan devam edin. Burada 


öldüremeyeceğiniz bir grup hayaletle 


Hana olarak, Uzi'yi alın ve odadan çıkın. Deke'in bulunduğu kayıt noktasındasınız. Asansöre geri dönün ve 
bir sonraki odadan Archaeology Key'i 
alın. Daha önceki kilitli kapıyı bununla 
açın ve RL480 rocket launcher'la Mirror Segment'i alın. Kapılardan biri hala kilitli. Asansörün oradan kayıt noktası bulunan odaya geri dönün ve 
Deke'in arkasından rampadan aşağıya 
inin. Rampanın alt tarafındaki kapıda 
bütün Mirror'u kullanın ve bir sonraki 
odadan devam edin. Bu odada da Hana'nın öldüremedeği hayaletlerden 
var. Ahşap-yolu takip edin ve yolda 
gördüğünüz zombileri haklayın. 


Şimdi sıra Deke'de. Kapıdan çıkın, 
zombileri öldürün ve bir sonraki holün üstündeki odaya yönelin vi 
Rendezvous Room). 
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Şimdi Mech'de Glas olarak oynüyorsunuz. Sınırsız cephanenizle zombilere ve.sonra üç duvara ateş edin. 


Deke'in arkasından uzun'merdiven- 


den yukarı çıkın; tepedeki odanın 
içinde Rocket Shells bulunuyor. 


Rain olarak Hana'nın geldiği yoldan 

geri dönün (ahşap yoldan, : kapidan ve uzun merdive ) 
Deke'i bulun. Yukarı onunla çı! 


Şimdi sira tekrar Glas'de. Yeniden 
asansöre dönün ve dışarı, sokağa çıkıp bir.adamla karşılaşacaksınız. Adam 
size Storage Room Key ve Peach'i 
verecek. Binanın içine dönün ve son 
kapıyı açın. İçeride Dynamite alacaksınız. Asansörle aşağıya inin ve arızalı 
makinenin sağında Dynamite'ı kullanarak duvarda büyük'bir delik açın. Bu 
delikten geçin ve Şimdi kayıt noktası 
ve rampa bulunan bir odadasınız. 
Rampadan aşağı inin ve içinde iki 
merdiven bulunan odaya giden ahşap 
yolu takip edin. Hana ile birlikte düzinelerce zombiyle savaşacaksınız. 


MEKTUPGGAMEPRO.COM.TR 


© PROSTRATEJİ 


GAMEPRO NİSAN 2001 


REHBERİ 


Gucen's Burial Tomb 


Hana olarak aşağıya, mezara doğru gidin. İkinci ekranda, bir heykelin arkasinda duran Shotgun'ı almayı unutmayın. Shotgun Cell'ler de kapısı mavi 
çerçeveli olan odada. Yuvarlak odaya 
gidinwe merdivenden aşağı inin. Bir 
hayaletle buluşun ve Hair Pin, Gold 
Bullion, Moon Coin ve SunCoin alın. 
Mavi çerçeveli kapının karşısındaki 
duvara dönün. Bu duvar değişik kapıları açıp kapamanızı sağlıyor. 


Duvarın karşısında semboller gördügünüz yerde A'e basın. Ayın ve güneşin aydınlandığını göreceksiniz. Sembollerin altında da renkli düğmeler 
belirecek. Aya, güneşe ve son olarak 
alttaki butona basın. Böylece iskelenin 
tepesindeki kapıyı açmış oluyorsunuz. 
Kapı kapanmadan önce içeri girebilmeniz için 30 saniyeniz var.-Odaya 
girdiğinizde heykeller canlanıp size 
saldıracaklar. Bunları Shotgun'la vurun. Daha sonra Terra Cotta Key'i 
alın. Yuvarlak odaya geri dönün ve 
üst seviyedeki kırmızı kapıyı açın. Geri döndüğünüzde tekrar hayaletle karşılaşacaksınız ve hayal dünyasına gönderiliyorsunuz. 


Old Man At The Inn 


Yaşlı adama Gold Bullion'ı verin; o da 
size Butterfly Coin ve Inn Room 
Key'i verecek.-Odaya gidin, key ile 
açın ve yatağın diğer tarafında Mirror'ı kullanın. Tekrar Tömb'a naki 


ledildiniz. 


(ueen's Burial Tomb 


Duvardaki Butterfly Coin'i alın. Kelebeğe basın, aya basın ve 30 saniye 
içinde iskelenin karşısındaki kapıya 
koşun. Soldaki kapıdan devam edin. 
Bir kayıt noktasının ve iki kapının bulunduğu yere giden dolambaçlı ahşap 
bir yol bulacaksınız. Soldaki kapıdan 
girin, iki samuray ve heykelle savaştıktan sonra Dig Key'i alın. Key'i sağdaki 
kapıyı açmak için kullanın. İçeri girdiğinizde heykelleri öldürün ve Wood 
Planks'i alın. Bir kapıdan önceki gediğe gelinceye dek ahşap yoldan devam 
edin. Wood Planks'i kullanın ve odaya girin. Tekrar hayaleti göreceksiniz 
ve yeniden bir hayal dünyasına gönderileceksiniz. 


Old Couple And The Well 


Astronomy Key'i almak için yaşlı çiftle konuşun. Bu key'i kullanarak eve 
girin ve ilk pencereyle jaluziyi kapatın. 
Sonra ikinci pencereye gidin ve jaluziyi açın. Bir heykel aşığa çıkacak. Dışarı yıkın ve artık gece oldu. 


Hayaleti kuyuya kadar takip edin ve 
A'e basın. Remains'i alın, eve geri dönün, bir jaluziyi kapatın ve bir diğerini 
açın. Yeniden gündüz oldu. Çifte geri 
dönün ve Remains'i verin. Karşılığında 
Lily Coin alacaksınız. 
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Bed 


Oueen's Burial Tomb 


Tomb'a geri gönderildiğinizde, sizi 
bekleyen çok sayıda iskelet samurayla 
karşılaşacaksınız. Onlardan kaçın ve 
Shotgun'la vurun. Duvara geri dönün 
ve kelebeğe, zambağa ve aya basın. 
Yuvarlak odadan bir sonraki odanın 
arkasındaki kapıya ulaşmanı için 40 
saniyeniz var. İçeri hemen girmek için 
düşmanların yanından geçin. Burada 
bir boss savaşınız var. 


Önünüzdeki duvar dönerken sağ veya 
sol tarafta durun (asla merkezde degil). Tel k bir iskelet veya insan 
l ında size füzeler 
dan kaçmak için yana 
tekerlek boğa kafalı 

2 urursa ona ateş açın—Burada en n'eekli silah Assault Rifle. Onu 
etkisiz hale'getirdikten sonra duvarda 


ortaya çıkan deliğe girin. Buradan bir 
hayal dünyasına gönderileceksiniz. 


Justice 1s Blind 


Ekranın sol tarafına yönelin, Clay 
Pot'u alın ve heykelin yanındaki varile 
gidin. Hakimle konuştuktan sonra 
Clay Pot'u bulduğunuz köşeye gidin, 
sonra yine hakimin yanına dönün, fa“ 
kat siz oraya varmadan önce iki muhafız heykelinin gözlerine Bandages'ları yerleştirin: Hakime gidin, Clay 
Pot'u kullarim've Bull Coin alın. 


GAMEPRO NİSAN 2001 


ueen's Burial Tomb 


Tomb'a geri döndürüldüğünüzde sizi 
bekleyen iskeletler var. Yol üzerinde 
ise daha fazlasıyla karşılaşacaksınız. 
Duvara tekrar geri dönün ve bu sefer 
5 düğmenin hepsine birden basın. Ön 
odanın ortasındaki küp inerek ortaya 
yeni bir seviye çıkartacak. 


Bir boss savaşı için aşağı gidin. Bu 
ateş topu taşları fırlatan bir canavar. 
Yanlara kaçarak ateş toplarından kaçın ve kısa bir süreliğine canavar insan kılığına girdiğinde hızlıca ateş açın. 
Bu işlemi birkaç kez tekrarlamak zorunda kalacaksınız. Assault Rifle burada da en iyi seçim çünkü çok hızlı bir 
biçimde ateş ediyor. Savaştan sonra 
Emperor's Plague alacaksınız. 


Glas olarak dümdüz ilerleyin ve:giderken askerleri öldürün: Sonra da 
boss savaşı için bir odaya girin. Siz 
kurtarılana kadar elektrikten mümkün olduğunca uzak durarak hayatta 
kalmaya çalışın. Askerleri öldürürken 
yara almamaya dikkat edin. Soldaki 
kapıya yönelin. 


A Simple Game-of Strategy 


Large gli in ndly) 


Mavemen iers: Uslöğ 


Önce rakibinizin bayrağını ele geçirmeye çalıştığınız bir strateji oyunu 
var. En iyi yöntem rakibinizin zayıf askerlerini kuvvetli elemanlarınızla öldürerek sayıca öne geçin-böylece 
onun bayrağını kolayca ele geçirecek 


Çİ) sean EFFECT 2: RETRO HELİX 


ve kendi bayrağınızı koruyacaksınız. 
Bu oyunu 4 farklı tahtada 4 kez oynayacaksınız. Son tahtada farklı bir strateji izlemeniz gerekiyor: Rakibinizin 
bayrağına 3 adamınızı gönderin, diğerleri ile de kendi bayrağınızı koruyun. 
Rakip size yaklaşamayacak, bu yüzden 
gönderdiğiniz 3 adamla onun bayrağını alın. Bir tanesi aradan sıyrılacaktır. 


Run For Your Life 


Oyunlardan sonra sağdaki kapıdan girin. Ateş edenlere doğru gidin ve taş 
canavardan kaçın. Sakın durmayın. aksi halde ölürsünüz. Canavar kaybolduğunda yıkılan yoldan geçin ve sonra 
yerden çıkan alevlerin üstünden atlayın. Canavar tekrar ortaya çıktığında 
ondan kaçın. Bundan kaçmanız ve altın tornadoya gitmeniz için üç dakikanız var. 


Daha Fazla Eğlence ve 
Oyunlar 


Hana olarak soldaki kapıdan girin ve 
renkli blokları yerlerine kaydırarak 
bulmacayı çözün: Bloklar itildiğinde 
önlerine bir şey çıkıncaya kadar hareket ediyorlar. Bu yüzden doğru sıralama için dikkat etmelisiniz. Yukarıda 
gösterildiği gibi önce koyu yeşil, açık 
mavi, kırmızı, açık yeşil ve turuncu 
parçaları yerleştirin; sonra da kalan 
üç bloğu yerleştirin (kahverengi, koyu 
mavi ve mor). 


Ölümüne Koşun, Bölüm"2 


Hana da daha önce Glas'la yaptığınız 
gibi sağ kapıdan girer ve aynı üç dakika içinde koşar. Daha önce yaptığınızın aynını yaparsanız bir problemle 
karşılaşmazsınız; koşudan sonra Mercury Vial alacaksınız. 


The Emperor's Boat 


Botun arka tarafına gidin ve Emperor's Plague'yi tahtın üzerine yerleştirerek botun hareket etmesini sağlayın. Botun ön tarafına geri dönün ve 
Mercury Vial'ı kullanın. 


Island of the 
Eight Immortals 


Hana olarak saraya girin, soldaki kapıdan devâm edin ve iki Bridge Tiles'ı 
alın. Sağdaki kapıdan geçin ve iki Bridge Tiles daha alıneDümdüz suya doğru gidin, Bridge Tiles kullanın ve sonra binaya gitmek için köprüyü geçin. 
İçeri girdiğinizde yaşlı kadınla konuşun-Size Tiger Plague ve Dragon Plague verecek. Şimdi Elemental Challenges'larla yüzleşmelisiniz. 


Elemental Ghallenges 


Tile'ları bulduğunuz bölgeden geri dönün ve yaşlı adamla konuşun; size 
Chinese-Fan ve Digging Tool verecek. Bu bölgeler arasında iki önemli 
fark bulunuyor: Birincisi, bir grup demon size-saldırıyor. Bunları haklamak 
için Shptgun-kullanın (iki auş işlerini 
bitirecektir). İkincisi, Bridge Tiles'ları 
bulduğunuz platform sizi yeni odalara 
teleport yapacak. 
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084 DIĞGING TOOL 


Sağa yönelin ve ateş bölgesine girin. 
Kameranın doğrultusunda kırmızı 
platforma kadar ilerleyin ve teleport 
olmak için kullanın. Buranın arka sounda bir Empty Gourd var; onu alın 


— ve mavi platforma giderek teleport 


Soldan devam edin, iskelede durun ve 
Empty Gourd'u kullanın-Fresh Water Gourd'a dönüşüyor. Bu suda baş- 
) ay kullanmayın, aksi halde de- 
sizi öldürecektir. Sizi altın 
bir mağaraya götürecek 
N eyaz platforma gidin ve sonra 
altın rma kullanın. 


Şimdi altın bölgesindesiniz. Burada sırayla dizilmiş dört platform var. Altın 
su tarafına ilerleyin ve Fresh Water 
Gourd'u kullanın. Empty Goblet'i alardun arka sol köşesine 
ve içinden de Gold 

ın. Mağara bölgesine geri 
dönmek için kahverengi platformu 
kullanın. 


Board'un arka sağ köşesine gidin ve 
Rock Salt'ı almak için Digging Tool'u 
.kullanın. Altın platformun yanındaki 
mavi platformu kullanarak iskeleye 
geri dönün. 


Rack Salt'ı Salt'a dönüştürmek için 
Rock Salt'ı deniz yılanlarıyla iskelenin 
yanındaki makinede kullanın. İskeleye 
gidin ve Empty Goblet ve Empty Gourd'u suyla doldurun. Salt'ı suya dök- 


tüğünüzde su yılanlarını öldürüyor ve 
size yüzerek Water Crystal'ı almanızı 


sağlıyor (işlem: sırasında Digging Tool 
kırılıyor). Kırmızı platformu kullanarak ateş bölgesine geri dönün. 


(YA FRESH MATER GOBLET 


Board'un ortasında (Empty Gourd'u 


bulduğunuz yer); beyaz platform sip * 


rinde durun ve Fresh Water Goblet'deki suyu i . Şimdi Fire caki 
almak için i alevli duvardan ge- 


çebilirsiniz. 


YA EMPTY GORLET 


dönün, vazo şimdi yanmış olacak. 
Empty Gourd'u vazonun içine koyun 
ve sonra erimiş kadehi kırılan Digging 
Tool ile birleştirip tamir edin. Mağara 
bölgesine geri teleport olun. 


Empty Gourd'u bulduğunuz yere geri 


Rock Salt'ı bulduğunuz köşeye yönelin ve mor bir spot ortaya çıkarmak 
için Digging Tool'u kullanın. Fire 
Crystal, Water Crystal ve Gold 
Crystal'ı spotun üstüne koyun, sonra 
da üzerine Fresh Gourd'dan su dökün. Bir ağaç büyüyecek ve bir Diamond alacaksınız. 


Kulenin önündeki kapıya geri dönün 
— ve açmak için Diamond'u kullanın. 


Afghanistan 


Şimdi Glas olarak oynuyorsunuz. Önce askerleri öldürün ve Gate Key'i 
alın. Utility kapısını şimdi -açamıyorsu- 


nuz (daha sonra açabileceksiniz). Sonö iraki odaya yönelin, Mech'in yanından 


— geçin ve sonraki kapıyı açmak için 
> Gate Key'i kullanın. Sonraki odada iki 
askerin işini bitirin ve Mech içeri girdiğinde yakıt varillerine ateş ederek 
onu öldürün. Merdivenden çıkın, karanlık köşedekiraskeri vurun ve Flamethrower'ı alın. Sonraki üç askere 
gelmek için Grappling Hook'u kullanın. Askerleri öldürün ve sonraki bi- 


/bİ ise Ki 
5 GE, 
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Binanın üzerinde ortadaki fanın üzerine gelin ve A'e basın; içeride C4'ler 
ve kayıt noktası var. Odadan çıkın, 
mech'in içine girin ve onu kullanarak 
diğer mech'i haklayın. 


Helikopter sizi holden aşağıya doğru 
kovalarken R1'i basılı tutun ve mümkün olduğunca hızlı bir biçimde koşun. Kovalamacadan sonra, bir boss 
savaşı için binanın tepesine çıkın. 


Helikopterin mermilerinden korunmak için yuvarlanın ve onu haklamak 
için taretin içine girin. Askerleri öldürün ve Utility Key'i alın. Sonra key'i 
ambar kapağında kullanarak aşağıya, 
Crowbar'ı bulduğunuz yere girin. 
Ambar kapağını açın ve tekrar aşağı 
inin-şimdi başladığınız odaya geri 
döndünüz ve daha önce kilitli olduğunu fark ettiğiniz kapıdan dışarı çıkıyorsunuz. 


Daha önceki adımlarınızı kapıya ulaşana dek takip edin (yukarıda gösteriliyor), Utility Key'i kullanın ve içeri girin. Ambar kapağından aşağı inin. 


N ii #5 ye” 2) 
ŞAN 


Elektrikli zeminde başarılı bir şekilde 
ilerlemek için elektriğin hareketini 
gözlemleyin ve güvenli bölgelerden 
devam edin. Kapıyı-açmak için Gate 
Key'i kullanın ve bir asker ve bir 
mech'le savaşın. Birkaç canavarı daha 
öldürün ve Gate Key ile sonraki-iki 
kapıyı açın. 
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Yukarıdaki resimde gördüğünüz ekrandaki kapıya gelene kadar devam 
edin ve kapıyı Crowbar ile açın. İçeride hastane yatakları var. Uzaktaki duvara yönelin ve Blood Sample'ı alın. 
Silahınızı saklayın. 


Şimdi ateş altındasınız. Yerden tabancayı alın yoksa ölürsünüz. Silahlı çatışmadan sonra Island of the Eight Immortals'a gönderiliyorsunuz. Kulenin 
önünde yolunuza çıkan demonları öldürün ve içeri girin. 


Tower of the Immortals 


Hana olarak; kapı girişinde Bell'i kullanarak İmmortal'lardan (ölümsüz) 
birini ortaya çıkartın. Şimdi Simonbenzeri:bir.oyun oynayacaksınız. Çinilere gösterildiği gibi uygun sırayla 
basın..her seferinde sıraya yeni biri 
ekleniyor. 


Şimdi Glas olarak oynayın. Kapı girişinde Phoenix'i kullanın, Immortal ortaya çıkacak. Şimdi bir Dragon Dice 
Oyunu oynayacaksınız. Zar atarak 
oyun tahtasının sonuna önce ulaşmaya çalışacaksınız. Buradaki oynanış tamamen rasgele ve yeteneğe değil şansa dayanıyor. Bu yüzden başarmak 
için birkaç kez oynayacaksınız. 
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Hana'ya geri dönelim. Chinese Fan'ı 
kullanın, yeni bir Immortal ortaya çıkacak. Şirndi çözmeye çalışacağınız 
bulmacada çalan müziğe uygun bir biçimde çinilere basacaksınız. Yukarıda 
görülen büyük ekranda bulmacanın 
çözümü gösteriliyor. Pembe renkli çinilere sırasıyla basmalısınız. Güvenli 
geçiş yolu sarı renkle gösteriliyor. 


(Ç)esan EFFECT 2: RETRO HELIX 


Finish 


be 


amm 
“j..... e 


Sonra glas olarak bir seçim yapın, 
sonra kapı girişinde Paper Doll'u kullanın. Şimdi bir boss savaşınız var. Bu 
sefer en ağır ateş gücünüzü kullanacaksınız. 

Not: Buradaki ve takip eden durumlardaki seçimlerinize göre hikaye ile savaşlar değişebiliyor-oyundaki sürprizlerin 
hatırına, bu geçişler kasten belirsiz bırakılmış. 


Hana olarak-kapıdan girmek için Mirrör'ı-kullanın. 


Sonra, Glas olarak, kapı üzerinde 
Bravery Medal'ı kullanın. Burada bir 
boss savaşınız var. Saldırılardan kurtulmak için yuvarlanın ve sonra Assult 
Rifle ile saldırın. 


Hana olarak oynarken kapıda Hair 
Pin'i kullanın. Şimdi bir seçim yapmalısiniz. Yapacağınız her seçimden sonra 
bir boss savaşı var. 


Glas olarak kapı girişinde Peach'i kullanın, Sonra yürürken bazı bloklar size zarar verdiği bir bulmacayı çözeceksiniz. Bu gayet kolay ve birden 
çok çözümü bulunuyor. 


Şimdi buraya kadar geldiniz ama artık 
gerisi size kalıyor. Bir seçiminiz ve bir 
boss savaşınız kaldı. Hikayenin hatırına bunu kendiniz yapmalısınız. İyi 


şanslar! 3 
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Gladiator 


Giz Chicken Run Movie Trailer'ını açma 
ve Gösterimde Silinen Rhino Sahnesini açma 


GTD 


TRAİLER 


TV SsPOTTS 


Gizli Chicken Run Movie Traller'ı açma: Disc 2'de, Bonus Materials 

İ menüsünde Special Features'un en altındaki “More”u seçin ve X'e basın. İkinci 
Special Features menü ekranında, “Trailers and TV Spots”u seçin ve X'e basın. 
“Theatrical Teaser”ın üzerine gelin ve Sol'a basın. Richard Harris'ın göğsün- 
deki şahin amblemi kırmızıya dönüşecek. X'e basarak Gladiator'ün müziği 
eşliğinde gizli Chicken Run trailer'ını seyredebilirsiniz. 


e ef carıhage 


special fcatures 


HAPPENED TO 


1AT 
HE RHINO? 


! 


T 


kbüf erki epg, 
read ike scene 


view test fİootage 


Gösterimde Silinen Rhino Sahnesini Açma: Disc 2'de, Bonus Materials menüsünde Special Features'un en altındaki “More”u seçin ve X'e 
basın.kinci Special Features menü ekranında, “Original Storyboards,” seçin ve 
X'e basın, ardından ekranın en altındaki “More”u seçin. İkinci Storyboard 
ekranında, Deleted Seguences'ın altındaki “Rhino Fight''ın üzerine gelin ve X'e 
basın ve storyboard ekranında, Yukarı basın. Storyboard'ın ortasındaki 
rhino gri renk alacak. X'e basarak gizli menüye ulaşabilirsiniz. Burasının adı, 
“What happened to the Rhino?” ve sahnenin filmden neden silindiğine dair bilgiler içeriyor. 


PÜF NORTALARI VE TARTİRLER 
EZ Se DE 


Dreamcast 


San Francisco Rush 2049 


Tüm Arabalar, Tüm Parkurlar ve dahası... 


Start Game ekranında “Options”ın üzerine gelin ve aynı anda L, R, X, Y'ye 
basın. Dört butona da tam olarak aynı anda basmanız şart, bu yüzden bir kaç 
deneme yapmak zorunda kalabilirsiniz. Eğer başarılı olursanız, ekranın en altında Cheats seçeneği belirecek. Bu seçeneği seçip karşınıza gelen menüde aşağıdaki hilelerden herhangi birinin üzerine gelip uygun tuş kombinasyonlarını, elinizden geldiğince hızlı uygulayarak hileyi aktif hale geçirebilirsiniz. Kodu doğru 
girerseniz hileyi açıp kapatabilirsiniz. 

Not: Eğer bir hile çalışmıyorsa muhtemelen butonlara daha hızlı basmalısınız. 

Tüm Arabalar: A, A, Y, Y, L, L'ye basın. Aynı anda R ve X'e basıp bekleyin. Bırakın ve ardından, aynı anda L ve A'ya basıp bekleyin. 


Tüm Parkurlar: Aynı anda A ve X'e basıp bekleyin, ardından R'ye 
basın ve bekleyin. Button'ları bırakın, aynı anda X ve Y'ye basıp bekleyin, ardından L'ye basın. Butonları bırakın, ardından A, A, Y, Y'ye 
basın. Aynı anda L ve R'ye basıp bekleyin, ardından X'e basın. 


Araba Çarpışmaları: Aynı anda L, R, X, Y, A'ya basıp bekleyin. Buton'ları bırakın, ardından X, Y, A'ya basın. 


Yerine Geri Gelme: R,R,L,L, A, X, Y'ye basın. 


Süper Hız: Aynı anda Y ve R'ye basıp bekleyin, ardından L'ye basın. 
Butonları bırakın ardından aynı anda A ve X'e basıp bekleyin. Butonları bırakın A, A, A'ya basın. 


Tire Scaling: X, Y, A, X, Y, A'ya basıp, aynı anda R ve A'ya basın. 


PlayStation 


Blade 


Tüm Nesneler, Sınırsız Sağlık ve Sınırsız Cephane 


Ana menüde hileleri aktif hale getirmek için aşağıdaki kodları girin. Eğer kodu 
doğur girdiyseniz bir ses duyacaksınız. Cheat Menü'sünü aktif hale getirmek için 
oyunu durdunu ve bir hilenin üstüne gelerek X'e basıp hileyi aktif hale getirin. 


Tüm Nesneler: Sağ, Sol, Yukarı, Aşağı, L2, L2, R2, R2'ye basın. 
Sınırsız Sağlık: Sol, Sol, Sol, Sağ, L2, LI, R2, RI'e basın. 
Sınırsız Cephane: Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, L2, LI, R2, RI'e basın. 
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PlayStation 2 
Dynasty Warriors 2 


Sinema Editörünü Açma ve 
Free Mod'da İki Tarafta da Savaşabilme 


Free Mod'da İki Tarafta da Savaşabilme: Ana menüde Ve basıp bekleyin. 
Ardından RI,LI,L2,R2,RI,LI, L2, R2'ye basın. Eğer kodu doğru girdiyseniz bağıran savaşçı sesleri duyacaksınız. “Free Modu” ve savaşmak istediğiniz tarafı seçin. 


Dy 


Mimi. 5 


Sinema Editörünü Açma: Anamenüde,R2,R2,R2,L2,L2,L2,RI,LI'e 
basın. Eğer kodu doğru girdiyseniz bağıran savaşçıların seslerini duyacaksınız. 
Sinema editörüne ulaşmak için “Options”ı seçin ve “Opening Edit'"i seçili 
hale getirin. 


Dreamcast 
Resident Evil 3: Nemesis 


Jill'in Günlüğü 

Eğer oyundaki bütün dosyaları doğru sırada toplarsanız, size Jill'in gizli günlüğü 
verilecek. Her dosyayı #1'den #30'a kadar toplayın. Son dosyayı da aldığınızda 
(Classified Photo), Jill'in inventory'sine girin ve dosya #l'i kontrol edin. 
Oyundaki komutlar yerine Jil- 

V'in günlüğünü gizli bir dosya 

olarak göreceksiniz. 


Dreamcast 


KISS Psycho Circus—The Nightmare Child 
Hidden Music 


Dreamcast'i içinde disk olmadan açın. 
Dreamcast ana menüde CD Player'ı açmak için “Music”i seçin. CD'yi takıp kapağı kapatın. Eğer doğru yaptıysanız ekranda diskin bir resmi görünecek. 
CD'deki dördüncü ve sonraki şarkılar 
KISS'e ait. 
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Dreamcast 
Silent Scope 
Gizli Mod, Love Modu ve dahası... 


MODESELECTand shoot &6 decide 


Mod seçme ekranında aşağıdaki hilelerden herhangi birini girerek hileleri aktif 
hale getirdin. Eğer kodu doğru girdiyseniz bir ses duyacaksınız. 

First-Person Görünüşü: Yukarı, Yukarı, Yukarı, Yukarı, Aşağı, Aşağı, 
Aşağı, Aşağı" basın. 

Gizli Mod: Sağ, Aşağı, Sağ, X, Yukarı, X, X, Y, Aşağı, Sağ, Aşağı, Sağ, 
X, Y'ye basın. 

Love Modu: Press Sol, Sağ, Sağ, X, Y. 


Ters Parkurlar: Sol, Sol, Sağ, X, Aşağı, Aşağı, Yukarı, Y, Yukarı, Sağ, 
Aşağı, Yukarı, Sol, Aşağı, X'e basın. 

Night Mode: Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Yukarı, X, Y'ye basın. 

Crosshair İptal: Sağ, Sağ, Sağ, X'e basın. 

Anlaşılmaz Düşmanlar: Sağ, Sağ, Sağ, Sağ, Sol, Aşağı, Yukarı, Sağ'a basın. 
Dürbün İptal: Sağ, Aşağı, Sağ, X, Sağ, Aşağı, Sağ, X'e basın. 


Turbo Modu: Aşağı, Y, Yukarı, X, Y, Aşağı, Sağ, Aşağı, Sağ, X, Y'ye 
basın. 


CONTINUE 
RETRY 
EMIT 


Beş saniye verip yarı sağlık alma: Oyunu durdurup sonra, B, A, Sağ, Sol, 
Sağ, Sol, Aşağı, Aşağı, Yukarı, Yukarı'ya basın. Eğer kodu doğru girdiyseniz, bir zil sesi duyacak ve 5 saniye kaybedip yarı sağlık kazanacaksınız. 

Yarı sağlık verip beş saniye almak: Oyunu durdurup sonra Yukarı, Yukarı, Aşağı, Aşağı, 

Sol, Sağ, Sol, Sağ, A, B'ye basın. Eğer kodu doğru girdiyseniz, 

bir zil sesi duyacak ve yarı sağlığınızı kaybedip beş saniye kazanacaksınız. 


PlayStation 


007 Racing 
Aston Martin Vantage'ı İki Kişilik Oyun Modunda Açma 


Pad 
CAR SELECT 
— — 


PRESS START 


Giriş ekranında LI, RI, A, O, X'e basın. Eğer kodu doğru girdiyseniz bir gülme sesi duyacaksınız ve Aston Martin Vantage model araba iki kişilik oyun modunda aktif hale gelecek. 
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PlayStation 2 
Ready 2 Rumble Boxing: Round 2 
Tüm Boksçular, Ringler ve dahası... 


yafetlerini açmak için tarihleri aşağıdaki şekilde değiştirin. PlayStation 2'nin ana 
menüsüne geri dönün, oyun diskini takıp, Reset'e basın. Eğer tarihleri doğru 
girdiyseniz aşağıdaki karakterler tatil kıyafetlerini giymiş olarak maça hazır olacaklar. 


ği eğ AYI 


10/31/2001 


Zi 


JR Flurry'in Cadılar Bayramı Kıyafeti: 


K 


EGEMEN ir vi Y24/13/ 4UY1 
Ex z 


Mama Tua'nin Paskalya Günü Kıyafeti: 04/15/2001 


Karakter seçme ekranında aşağıdaki kodları girerek hileleri aktif hale getirebilirsi- sam 
İ niz. Eğer kodu doğru girdiyseniz gong sesini duyacaksınız. BEM 


Hızlı Mod: Sağ, Sağ, Yukarı, Aşağı, Sağ, RI, RI, RI, RI, R2'ye basın. Selene Strike ve Rumbleman'in Noel Kıyafeti: 


Rumbleman'le Dövüşme: R2, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol,RI,RI,RI,RI,RI, 
RI,R2,RI,RI, R2'ye basın. 


Süper Hızlı Mod: Sol, Sol, Aşağı, Yukarı, Aşağı, Sağ, Sağ, RI, Rİ, Rİ,Rİ, 
RI,RI,RI,RI,RI,RI,RI,RI,RI,Rİ, RI, Rİ,Rİ, RI, RI, R2'ye basın. 


Tüm Dövüşçüleri Açma: Sol, Sol, Sağ, R2, Sol, Sağ, Sağ, RI, RI, R2'ye basın. 


z Christmas Ringini Açma: Sağ, Yukarı, Aşağı, Aşağı, Aşağı, RI, RI, RI, RI, 
# RI,RI,RI,Rİ, R2'ye basın. 


7/ 


12/25/2001 


ği 


W Easter Ringi Açma: Press Sağ, Yukarı, Aşağı, Aşağı, Aşağı, RI, RI, RI, 

gi RI, R2'ye basın. Yapımcıları Görme: Ana 
menüde Sağ, Sağ, Sağ, 

Halloween Ringi Açma: Sağ, Yukarı, Aşağı, Aşağı, Aşağı, RI,RI,RI,RI, Aşağı, RI, R2'ye basın. 

| RIJRİ, R2'ye basın. Eğer kodu doğru girdiys- 

İİ Independence Day Ringi Açma: Sağ, Yukarı, Aşağı, Aşağı, Aşağı, RI, RI, ©NİZ bir zil sesi duyacak 

RI, RI, RI, R2'ye basın. ve yapımcılar otomatik 


olarak gözükecek. 
New Year's Day Ringi Açın: Sağ, Yukarı, Aşağı, Aşağı, Aşağı, RI, R2'ye basın. 


St. Patrick's Day Ring'i Açma: Sağ, Yukarı, Aşağı, Aşağı, Aşağı, RI, RI, RI, 
R2'ye basın. 


St. Valentine's Day Ringi Açma: Sağ, Yukarı, Aşağı, Aşağı, Aşağı, RI, RI, 
R2'ye basın. 


Thanksgiving Ringi Açma: Sağ, Yukarı, Aşağı, Aşağı, Aşağı, RI, RI, RI, 
RI,RI,RI,RI, R2'ye basın. 


gı 


X Enter O Back 


Tatil Kıyafetlerini Açma: PlayStation 2'yi içinde disk olmadan çalıştırın, böylece sistemin menüsü görünecek. “System Configuration” seçin ve tatil kı- 


İn 


AMEPRO NİSAN 2001 WWW.GAMEPRO.COM.TR MEKTUPGGAMEPRO.COM.TR 


Dreamcast 


Wacky Races 


Büyük Futbol Topu, Zayıf Oyuncular ve dahası... Tüm Yetenekler, Tüm Arabalar ve dahası... 


w malnmenuy “e oemeleeiciemaer e onay 


N N 
NFLPLAY | AUDIO / VIDEO 
TEAM MANAGEMENT 
OPTLONS 
VMU İsi VIEW CONTROLS 


ENTER'CHEAT 


CREDİTS 


wehealcodes — “ vwmaercisezem 
Cheat Code: HSNFR... 
ABEDEFE 
MIJKIMN 
UPORSTU 
VAY Z - 


Ana menüden “Options”ı sonra da “Enter Cheat'i seçin. Hileleri aktif hale 
geçirmek için aşağıdaki kodları giriniz. Eğer kodu doğru girdiyseniz, bir zil 
sesi duyacaksınız ve hileler bir efektle çalışacak. 


BC 


Sekiz Down Yerine Dört Down: DBLDWNS 


Başlangıçta Büyük Para Atışı: BGMNY 


Yeni bir oyun başlatın. Başlangıçta çimenli tepenin üstündeki işarete doğru gi- 
Daha Fazla Fumble: BTTRFNGRS din. Wacky Races menü açıldığında “Cheats”i seçin. Cheats ekranında "Enter 
: Cheat Code”u seçin ve karşısındaki hileleri açmak için kodu girin. Eğer kodu 
doğru girdiyseniz hile Code Collection ekranında belirecektir. Hileyi aktif hale 
Gi ble Yol STCKYBLL getirmek için Code Collection ekranında hilenin üzerine gelip A'ya basın. 


Zayıf Oyuncular: TTHPCK Tüm Arabalar: WACKYSPOILERS 


Acayip Zor Mod: CRACKEDNAILS 


Game Boy Color 
Nintendo 64 


Chicken Run 
—ğ—ğ—ğRNR ll Om 


Bölümleri Açma 
Big Head Mode 


Instant Replay 
o Game Gamera 
Options 
Owit Fight 


Oyunu durdurun ve sol-C, sağ-C, sol-C, sol-C, sağ-C'ye basın. Eğer kodu 
doğru girdiyseniz, gong beş defa çalacak. Oyuna dönün. Artık oyuncuların kocaman kafaları var. 


Options menüsünden “Password”"ü seçin. Aşağıdaki bölümleri açmak için 
karşısındaki madalyayı girin. Eğer kodu doğru girdiyseniz, bölüm otomatik ola- 


rak başlayacaktır 
Bölüm 3: Diamond, Bravery, Honor, Bronze 


Bölüm 5: Crown, Diamond, Crown, Honor 


; Haz i — 
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NBA Showtime: NBA on NBC 


Midway Oyuncularını Açma 


“CHOOSE-TEAM © 


UVWX 


Ana menüde “Start Game”i seçin. Choose Options ekranında “Enter Initials”i seçin. Rekorlarınızın tutulması için isminizi girmek isteyip istemediğiniz sorulacak. “Yes”i 
seçin. Aşağıdaki şifreleri ve PIN numaralarını girerek gizli Midway oyuncularıyla oynayabilirsiniz. 


Not “ ” bir boşluk anlamındadır. 


Oyuncu Şifre PIN Oyuncu Şifre 


Andy Eloff: Jon Hey: JONHEY 


Brian Lebaron: GRINCH Mark Guidarelli: 
y 0 


sokrundz: i ip 


Daniel Thompson: DANTEL Matt Gilmore: MATT G 


Eugene Geer: Paul Martin: STENTR 


e 


Jason Skiles: Rob Gatson: GATSON 


Jennifer Hendrick: JENIFR Shawn Liptak: LIPTAK 


Ya. 


Tim Kitzrow: 
Jim Gentile: GENTIL 


Dreamcast 


Dead or Alive 2 
Gizli Resimler ve Rakiplere Sataşmak 


Ana menüde “icancheat” yazın ve hileleri aktif hale getirin. Daha sonra, aşağıdaki hilelerden birini, belirtilen yerlerde yazın ve Enter'a basın. İşlemleri doğru 
yaptıysanız, bir ses duyacaksınız. 


Ana menüde; 


reckless Reckless Modu 


TRACK SELECTİON ekranında; 


Gizli Resimler: Bilgisayarınızın CD sürücüsüne oyun diskini 
takın. CD'nin içine girip “Bonus” klasörünü açarak 
DOA2'deki kızların gizli resimlerini görebilirsiniz. 


Rakiplere Sataşma: Oyun sırasında, rakiplerinize 
sataşmak için Sol, Sağ, Sol, R'ye basın. 
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America 
Silah, Altın ve dahası... 


Oyun esnasında aşağıdaki kodları girerek karşısındaki hileleri aktif hale geçirin. 


horsesarecrazy 
iwantfastfood 
icangeteverything 
iwantareallystrongher 


cpuoff 


icanwineverythingnow 


Ouake 3: Team Arena 


Silah, Altın ve dahası... 


m 


lO at 

1000 yiyecek 

5000 altın, yiyecek odun; 100 silah 
Öfke 

Yapay zekayı kapama 


Bölüm atlama 


SİL, Vi 


Model Komutları: /headmodel (“/headmodel *janet” gibi... 


Model isimlerinden önce mutlaka “*” işaretini kullanmalısınız. 


/team model 


O3A'nın model komutunda olduğu gibidir, ama tüm takım elemanlarına uygu- 


layabilirsiniz. 


James (erkek) 

Janet (kadın) 

Callisto (kadın) 

Gammy (kadın) 

Gaunt (erkek) 

Khan (erkek) 

Megan (kadın) 

Morgan (erkek) 

Neptune (erkek) 

Ursula (kadın) 

Flayer (erkek) 

Server Komutları: 

/g redTeam and /g blueTeam 
Kırmızı ve Mavi klanları birleştirmek 
için... (“/g redTeam Bikers and 
/g blueTeam Megamen” gibi...) 


/g gametype (“/g gametype 5” 
gibi...) 
“gametype”dan sonra aşağıdaki oyun 


mod'larından istediğiniz birini girin; 
0 - freeforall 

I - one on one tournament 

2 - single player fa 

3 - team deathmatch 

4 - capture the flag 

5 - one flag ctf 

6 - obelisk 

7 - harvester 

8 - team tournament 


Sistem Komutları: 

/com hunkmegs 

Bu komut,oyunun ne kadar hafıza 
kullandığını gösterir. Bu ayarı 
değiştirdiğiniz zaman, bilgisayarı 
yeniden başlatmanız gerekiyor. 


Uçuş Modu, Haritalar ve dahası... 


İN 


Oyunu kurduğunuz dizinin içinde, “Runel.int” dosyasını bulun ve notepad yardımıyla açın. “/Objectz(NamezRunel.PlayerSarkSpawn” ibaresi geçen satırı bulun 
ve “//”ı silin. Multiplayer oyunlarda 5 yeni Sark skin yer alacak ve 3 mutator aktif 
hale geçecek. Oyun esnasında “CHEATPLEASE" yazarak hile modunu aktif hale 

geçirin ve aşağıdaki kodları girin. 


OPEN (Harita adi Yazdığınız haritaya geçme 
ğ g 


esne 


BEHINDVEW 0 FPS Görünümü 


KILLPAWNS Tüm düşmanlar ölür 


PREFERENCES Gelişmiş seçenekler. 
Harita isimleri (OPEN ve SWITCHCOOPLEVEL komutlarıyla beraber 


kullanın): 

hel3b dwarfl wwheel 
dwarfmap2 
dwarfmap3a 
dwarfmap3b 
dwarfmapS5a 
dwarfmap5b 

dwarfnap6darkdwarf 

thormap3 lokil 


thormapfa lokila 
thormap4b 
hell thormap$a 


intro (intro filmi) 
ragnarvillage (başlangıç hellift 
filmi) goblin! 
ragnarvillage2 goblin2 
sailingship (level arası) trialpit 
sinkingship beetlefiy (level arası) 
sinkingship2 thorapproach 
deepunder! odin thorl 
deepunder | odinbv 
deepunder3 


deepunder4 lokimaze 
loki2 
loki3a 


loki3b 


hella thormap5b 
hella2 
hellb mountain | 
heliZend mountain? 
hel3a dwarftrans 


thormapöloki 


villageruin 


asgard (bitiş filmi) 


Insane 
Büyük Tekerlekler, Ufak Tekerlerler, Koca Kafalar 


Hileleri aktif hale getirmek için ana menüde karşısındaki kodu yazın. 


Büyük tekerlekler bigfootz 
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Airfix Dogfihter Battle Isle: The Andosia War 


Ölümsüzlük, Tüm Silahlar ve dahası... Düşmanın Sağlığı, Tüm Üniteler ve dahası... 


1” 
lil ü TTan 

Ms ooo aB 
Aşağıdaki hileleri aktif hale geçirmek için ana menüde kodu girip Enter'a basın. Oyun içinde “alyenya” yazın. Cheat mod'u aktif olduktan sonra, aşağıdaki tuş 
kombinasyonlarından istediğinizi birini kullanın. 


hefaistos Tüm Silahlar 
AlttY Flags of All Events Cleared 


admiral Madalyalar 
Alti Tüm üniteler... 


racerwagen Araba Sürme 
Alt-M Görevi kazanırsınız. 


birgeroco Daha Hızlı 


Hileyi aktif hale geçirmek için bu kodu görev seçme ekranında girin. 


Street Wars: Constructor Underworld 


Çalışanlar, Bina Seçme ve dahası... 


e 
dop 


Blade of Darkness 


Tüm Silahlar, Tüm Araçlar ve dahası... 


<3) Make us iook fegitima 
parade of business” 


ilen, Get Uhem besediny warkers, De not 
attack (he enemy until we teli you, 


Takım rengini seçerken, aşağıdaki kodlardan herhangi birini seçin ve Enter'a 


basın. İşlemi doğru yaptıysanız, bir “klik” sesi duyacaksınız. 


weapons563 Gangster'ler için silah alırsınız. 


Maksimum kazanç levelhead estates216 Arazi alabilirsiniz. 


Tüm araçlar itemsgalore 
n houses426 İstediğiniz bir binayı seçebilirsiniz. 


Tüm silahlar tothepoint 


upgrade934 Binalarda hemen çalışma başlar. 


Star Wars: Battle for Naboo 


Hid Mod, Kalkan ve dahası... p 
yi m ğ Championship Surfer 


Iceman ile Oynama 


Hit mod EWERDEAD 


8 Hileden daha çok bir ipucu... Oyunu “pro” zorluk derecesinde bitirdiğiniz za- 
Grafik Showroom KOOLSTUF Mİ man, “İceman” ile oynayabilirsiniz. 
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Her seyi gördüğünüzü mü sanıyorsunuz? 


— Daha hiçhir şey görmediniz! 
gamepro 


GAMLPAO 


Xİ iş 
SAUNA 00 | 


v 
NX 


V 


ES 


Vay 


” 


Kelkofifi 


Amacımız; kaybolmaya yüz tutmuş değerli medyaları 
dijital olarak korumaktır. 


Bu medyalardan bir kazanç elde etmiyoruz. 
Ayrıca “Yayıncı/Içerik Sahibi” kişi veya kuruluşların kendilerinden 
elde edilebilecek hiçbir şey sunmuyoruz. 
Sitemizdeki içerikleri satan kimselere ödeme yapmayın. 


Bize herhangi bir şekilde yardım etmek isterseniz 
lütfen sitemizi ziyaret edin. 


retrofili.com 


Sizi öldürmeyen sey, keşke öldürseydi dedirtecek! 
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Kendi yazdığı kitaplarını okurken, kendi filmlerini sayr 
U şimdi yeni bir oyun yarattı.Ülümsüz... Onu oynamaya cesaretiniz var mı? 


TÜRKİYE 


LR 
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